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VYoorwoord

Op 22 november 1871

Al heel lang wordt elke zondag in de kerken een evangelie uit het verhaal van Mijn aardse
leven aan de bezoekers voorgelezen en daarna - afhankelijk van het spirituele gezichtspunt
van de prediker - aan de luisteraars uitgelegd.

Nu de tijd nadert dat de hele christelijke cultus hervormd zal worden en veel - misschien wel
de meeste - van de tot nu toe gepraktiseerde gebruiken en ceremonién zullen worden
afgeschaft, en dan zal bij de samenkomsten van een christelijke gemeente bijna alleen nog de
preek of de uitleg van Mijn Evangelie overblijven, Ik wil hierbij door Mijn schrijver aan alle
huidige en toekomstige ware volgelingen en aanbidders van Mijn Woord een reeks
bijbelteksten uit het Nieuwe Testament uitleggen, zoals ze eigenlijk in hun innerlijke
betekenis begrepen moeten worden, maar zoals ze nog door niemand zijn uitgelegd en
uitgelegd, zodat een verkeerde en onjuiste uitleg niet leidt tot afgoderij en aanbidding van
dingen die moeten worden nagevolgd of hoogstens aanbeden, maar niet aanbeden.

Deze serie passages uit de Evangelién, die Mijn woorden weer in jullie herinnering moeten
brengen, zal Ik nu aan jullie presenteren zoals ze zijn aangepast aan jullie wandel op aarde, en
jullie overigens ook laten zien hoe Mijn woorden, die Ik bijna tweeduizend jaar geleden sprak,
in vervulling zullen gaan; want daar zei Ik al: De wereld en alles wat zich daarin bevindt, zal
voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen voor altijd blijven bestaan. Amen.




1.
Op de eerste zondag in advent

"En er zullen tekenen zijn!"
Lucas 21, 25

Op 23 november 1871

Dit is het eerste evangelie waarmee het kerkelijk jaar gewoonlijk begint. Elk jaar wordt het
voorgelezen aan de gelovigen in de kerk, elk jaar wordt het uitgelegd op de manier die de
prediker het beste uitkomt. Maar hoewel sommigen spreken over tekenen en wonderen, weten
maar weinigen waar deze tekenen uit bestaan en op welke manier ze de komende tijden zullen
verkondigen.

Veel predikers halen de uitleg van de tekst meestal uit het politieke of alledaagse leven en
willen zo het geestelijke verklaren door het wereldse, wat net zo'n vergeefse poging is als
wanneer men de geestelijke wereld zou willen verklaren door het materiéle, terwijl eigenlijk
het omgekeerde zou moeten gebeuren, en de wereldse gebeurtenissen begrepen en verklaard
zouden moeten worden als gevolgen van geestelijke oorzaken.

Kijk, Mijn kinderen, toen Ik destijds over tekenen sprak en de Joden de verwoesting van hun
tempel voorspelde, geloofden weinigen van hen Mijn verklaring omdat ze Mij niet kenden, en
zelfs nu, wanneer Ik jullie hetzelfde toeroep, zijn er net zoveel twijfelaars en ongelovigen die
de tekenen op zijn minst ergens anders vandaan verwachten dan waar ze werkelijk vandaan
zullen komen.

Op dat moment voorspelde Ik de val van de Tempel van Jeruzalem en het einde van Israél als
een onathankelijk volk, Ik vertelde hen dat de manier waarop zij hun religieuze wetten in acht
namen precies het tegenovergestelde was van wat Mozes en de profeten hen hadden geleerd;
dat deze manier van kijken naar dingen en het in praktijk brengen ervan tot een einde moest
worden gebracht juist door de werkelijke ware interpretatie die Ik naar de aarde kwam om aan
de mensheid te geven, en ook Mijn leven gaf voor deze leer.

Ze wilden zich ook niet afscheiden van het valse, vertrouwde geloof waaruit hun religie
bestond; voor hen vertegenwoordigde de tempel of de leer van de priesters in Jeruzalem het
spirituele religieuze gebouw. Maar omdat het zo hopeloos was in deze tempel, waar mensen
alleen maar predikten en handelden in overeenstemming met de belangen van de priesters en
Farizeeén, moest deze materi€le tempel vallen als de mensheid niet wilde wegrotten in het
slijk van haar ergste hartstochten. Alleen op de ruines ervan kon een nieuwe, geestelijke,
eeuwige tempel worden gebouwd, waarvoor Ik de eerste steen heb gelegd tijdens Mijn aardse
omwandeling.

Wat toen gebeurde met de tempel in Jeruzalem en het Israélitische volk, zal spoedig gebeuren
met de zogenaamde Heilige Stoel in Rome en de hele priesterlijke heerschappij die daar van
uitgaat; want zoals toen in Jeruzalem, zo wordt er nu in en vanuit Rome onderwezen en
gehandeld, niet zoals Ik eens onderwezen en gehandeld heb, maar zoals men daar gelooft dat
hun aardse voordeel dat vereist. Deze tempel en de valse leer die daar vandaan komt, samen
met haar leraren, moeten ook vallen, zodat de ware, geestelijke tempel van Mijn zuivere leer
van liefde kan worden herbouwd op de ruines ervan.

Wat ooit gebeurde in Jeruzalem, waar de gewapende macht van de Romeinen lange tijd de
godsdienst van de Joden en hun gebruiken respecteerde en hen hun gang liet gaan, is tot op de
dag van vandaag ook gebeurd met de rooms-katholieke godsdienst; de heersers wilden het
onheil in Rome niet beheersen, ook al waren ze zich ervan bewust, maar probeerden het zelfs
uit te buiten voor hun eigen voordeel. Maar zoals de Joden ooit deden door hun arrogantie en
hun




Zoals de onfeilbaren in Rome de val van de tempel en de ondergang van hun eigen bestaan
veroorzaakten door hun eigen opstandigheid, zo zal nu ook het gebouw van de onfeilbare op
de troon van Petrus vallen door de arrogantie en blindheid van zijn eigen helpers, en opnieuw,
zoals in het verleden, zal de onfeilbare van de tempel plaats moeten maken voor Mijn zuivere
leer.

Wat bij Mijn eerste nederdaling als mens gebeurde, zal opnieuw gebeuren, tekenen zullen
merkbaar worden; goed voor hen die ze begrijpen en in acht nemen voor hun eigen bestwil en
voor het bestwil van hun medemensen.

Sinds enige tijd ontbreekt het niet meer aan tekenen en vermaningen om terug te keren, het
leek nog geen tijd om Rome en zijn wanbeleid te vernietigen; maar ook al verlichtte een
lichtstraal van de toekomst in betere tijden de harten van velen, in Rome bleef het donker. De
voorspelling van die tijd zal in de tegenwoordige tijd met dezelfde tekenen, zij het in
geestelijke zin, weer bewaarheid worden en is eigenlijk al lang begonnen zoals tijdens Mijn
aardse omwandeling op aarde; oorlogen, opstanden, vervolging van Mijn volgelingen, ziekten
van allerlei aard en angstige angsten voor de dingen die komen gaan, waren de voorbodes in
die tijd en ze zullen ook nu niet ontbreken. Maar 1k zend dit lot niet, maar de mensen bereiden
het voor zichzelf voor door Mijn goddelijke leer verkeerd te begrijpen, die altijd hetzelfde zal
blijven. De wind van spirituele vrijheid waait nu ook en dringt door in de harten van de
mensen; mensen willen respect krijgen voor hun mensenrechten en deze opeisen, die al meer
dan duizend jaar met voeten worden getreden door de sterkere, door een sekte of kaste en
uitgebuit voor hun eigen gewin.

De kerkelijke en wereldlijke heersers hebben lang genoeg tegen de worm geschopt, ze willen
hem volledig onderdanig en dienstbaar aan hen maken en geloven dat menselijke waardigheid
alleen bij hen begint. Maar te veel is schadelijk, de worm kronkelt als hij geschopt wordt, en
de boog die ze te strak hebben aangetrokken staat op het punt te breken. Ze voelen het goed
aan, vandaar hun angst, vandaar hun zoektocht naar middelen om het te beheersen; maar
tevergeefs! - Zoals ze ooit in Jeruzalem deden, graven de machthebbers nu de kuil waar ze
eigenlijk anderen in willen gooien.

In die tijd adviseerde lk Mijn weinige volgelingen om hun geest niet te belasten met
toegeetlijkheden of aardse zorgen, maar om matig te zijn, om hun zielen en lichamen rein te
houden en ze niet te misbruiken voor slechte daden, zodat ze voor de Mensenzoon kunnen
staan als Hij komt.

En ook nu geldt dezelfde vermaning: Waak en bid, opdat jullie niet in verzoeking komen!
Houdt jullie rein, sterkt jullie met geloof in Mijn Liefde en in Mijn goddelijke zorg, die, ook
al laat ze de vreselijkste dingen gebeuren, nooit diegenen zal straffen die Mijn onderricht met
een kinderlijke geest hebben ontvangen en er met trouwe vurigheid naar hebben gehandeld.
De tekenen van de tijd zullen dan aan jullie voorbijgaan zonder een spoor na te laten, vooral
als jullie geleerd hebben je te beperken tot de meest noodzakelijke behoeften van je lichaam,
maar des te meer gericht zijn geweest op de opbouw van je spirituele zielemens; dan zullen
jullie, zoals eens in die tijden Mijn volgelingen, een halleluja laten weerklinken, zelfs over
rokende ruines van wereldse pracht en over met bloed verdunde slagvelden, waar de materie
weliswaar is bezweken, maar de geest vrij is geworden als teken van Mijn grootheid, liefde en
barmhartigheid. Amen!




2.
Op de tweede zondag in de advent

"Toen Johannes in de gevangenis zat..."
Mattetis 11, 2 e.v.

Op 4 december 1871

Toen Johannes in die tijd in de gevangenis zat, stuurde hij een aantal van zijn discipelen naar
Mjj toe en vroeg Mij of 1k degene was die zou komen als de beloofde Messias om het Joodse
volk te bevrijden van de materiéle druk van de Romeinen (zoals bijna algemeen over de
Messias werd gedacht) en om mensen te verheffen tot hun geestelijke waardigheid, waarvoor
ze eigenlijk geschapen waren, of dat hij op iemand anders zou moeten wachten?

Zie je, deze vraag of ik werkelijk degene ben over wie de profeten hebben geprofeteerd, deze
vraag is ook nu weer opgekomen in de gedachten van velen die nog niet helemaal helder zijn
met zichzelf, maar die niettemin een flauw vermoeden hebben van een toekomstige
geestelijke staat die deels de oude traditionele religieuze gewoonten zal vernietigen en deels
ze zal terugvoeren naar hun juiste maat.

Deze volgelingen of discipelen van de werkelijke ware religieuze leer zijn echter nog steeds
bevooroordeeld door de meestal valse religieuze principes die hen vanaf hun jeugd zijn
ingeprent en die vermengd zijn met gebruiken die vaak afbreuk doen aan Mijn leer, zodat de
gelovigen vaak niet weten waar ze zich eigenlijk aan moeten houden.

Deze discipelen of mannen, die zichzelf aan het hoofd van de religieuze of geloofsbeweging
hebben geplaatst en nog niet vrij zijn van vooroordelen, vragen Mij in zichzelf: Doen wij het
goed of niet? - En Ik, die jullie nu en vroeger door Mijn dienaren het onderricht geef zoals Ik
het vroeger gaf en het jullie nu weer geef en het verder uitleg, zeg tot hen zoals Ik vroeger tot
de leerlingen van Johannes deed: "Kijk naar Mijn daden! Kijk naar Mijn kinderen, hoe zij de
liefde tot God en de naaste begrijpen, welke wilskracht wonderen verricht in de mensen, ook
al is het niet in dezelfde mate als vroeger door Mijn eigen hand, maar toch op zo'n manier dat
het in veel gevallen jullie geleerden en artsen te schande maakt.

In die tijd zei 1k tegen Mijn tijdgenoten, waar velen noch van het boetvaardige leven van
Johannes hielden noch van het tegenovergestelde van Mij, jullie zijn als kinderen die willen
dat hun speelkameraadjes dansen als ze fluiten en huilen als ze rouwen. Hetzelfde geldt voor
de meeste mensen vandaag, ze zouden graag Mijn discipelen en kinderen worden als er van
hun kant geen opoffering en zelfverloochening nodig was en als Mijn leer zich zou aanpassen
aan hun levensopvattingen, maar noch een Johannes noch een Christus is naar hun smaak.
Zoals de meeste van Mijn tijdgenoten toen geloofden dat Ik hun wereldse omstandigheden
zou verbeteren, zo wensen de mensen van deze tijd nu dat door het volgen van Mijn leer hun
aardse welzijn voornamelijk zou worden vergroot. Maar het zal iedere serieuze strijder voor
Mijn ware leer, iedere voorloper of wegbereider van de ware liefde overkomen, zoals het eens
Johannes overkwam; hij zal door weinigen van zijn tijdgenoten begrepen worden, net zo
weinig als Ikzelf, Die al verscheidene jaren onder jullie ben en Mijzelf aan jullie bekend
maakt, hetzij direct door Mijn schriftgeleerden en dienaren, hetzij indirect door Mijn
geestenwereld.

Zoals ik toen zei dat het koninkrijk van de hemel geweld nodig heeft, en zij die geweld
gebruiken het grijpen, zo is het ook nu nog; de oude Adam, d.w.z. het uiterlijk glanzende, het
ceremoniéle en het nastreven van aards voordeel, moet worden afgedankt, en een nieuwe, die
bestaat uit het streven naar het ware en geestelijke, moet worden geschapen met een
vastberaden wil, anders zal alle hervorming tevergeefs zijn; neem middenwegen en




Het gedeeltelijk willen gebruiken van Mijn leer vermengd met de gebruiken van verouderde
instellingen is niet acceptabel omdat Ik een geest ben en iedereen die Mij wil aanbidden moet
Mij aanbidden in geest en in waarheid, wat zoveel betekent als: Wie Mij wil aanbidden, d.w.z.
Mij de hoogste eerbied wil bewijzen, moet door te handelen naar Mijn leer laten zien dat hij
Mijj (als de geest in de leer) werkelijk heeft herkend en uit liefde voor Mij te allen tijde bereid
is afstand te doen van alles wat naar het goddelijke streeft en het vlees vleit.

Wie met geweld, door zijn aardse verlangens op te offeren en met een onwankelbaar
vertrouwen in de waarheid van Mijn leer, de hemel, die het werkelijk gelukzalige, het meest
volmaakte, het geestelijke is, probeert te verwerven, zal ook haar eigendom worden. Het
dreigement dat Ik destijds uitsprak tegen de steden in Galilea, waar Ik onderricht had gegeven
en zoveel wonderen had verricht, maar die Mij desondanks niet wilden erkennen, ja Mij

alleen maar nog meer wilden vervolgen, geldt ook nu nog voor de grote aardse steden, want
daar, waar de grootste verlichting in geestelijke dingen zou kunnen en moeten heersen, daar
heerst de grootste duisternis in deze richting, maar des te meer de verslaving aan aardse
dingen, en daar waar Ik Mij rechtstreeks aan de mensen bekend maak, daar trekken zij zich
het minst van Mij aan.

Je kunt hieruit zien dat er bijna twee millennia voorbij zijn gegaan, maar dat de mensen altijd
hetzelfde zijn gebleven, dat het daarom niet langer mogelijk is om Mijn Koninkrijk van God
op aarde te verspreiden op de manier waarop het tot nu toe is uitgeoefend, maar dat het anders
moet worden.

In die tijd zei Ik ook tegen de mensen: Niemand kent Mij, de Zoon, behalve de Vader, zoals
niemand de Vader kent behalve de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Ook nu geldt
nog dit gezegde: Alleen de zuivere liefde kent Mij, de ware wijsheid, en omgekeerd kan de
ware liefde alleen herkend en beoefend worden volgens de geest van Mijn leer.

Mensen zoeken Mij, namelijk ware wijsheid, maar weten niet hoe ze moeten zoeken, want er
hangt nog steeds een drievoudige bedekking (zoals Mozes ooit deed) voor de ogen van de
leiders en degenen die zij leiden; Ik roep hen tot Mij en wil deze bedekking van hen afnhemen
door Mijn onderricht van liefde en hen er doorheen leiden naar het licht van liefde, waarheid
en vrij zelfbewustzijn, maar ze kennen de stem van de goede herder nog niet.

Wanneer Ik tot hen roep: Komt hier, allen die arbeiden en belast zijn, opdat Ik jullie verkwik,
begrijpen zij deze roep niet, maar handelen naar hun werelds begrip en kijken hooghartig neer
op Mijn zo duidelijke en eenvoudige leer van de liefde; daarom wordt zelfs nu wat
geopenbaard wordt aan de onrijpe, d.w.z. aan hen die zoeken in de nederigheid van hun hart,
onthouden aan de hoogmoedigen, omdat de laatsten Mijn leer welwillender aannemen en zo
de zegeningen ervan in hen kunnen vervullen.

Alle hervormers die zichzelf in de voorhoede van de geloofsbeweging hebben geplaatst, die
iets beters aanvoelen, iets geestelijks, maar die te trots zijn om nederigheid, zachtmoedigheid,
naastenliefde en verdraagzaamheid in religicuze zaken van Mij te leren, zullen, samen met
degenen die in hun voetsporen treden, nog steeds enkele van hun favoriete ideeén moeten
opgeven en nog steeds bitterheid moeten proeven voordat ze vrede in hun eigen ziel zullen
vinden en in staat zullen zijn om anderen de vrede te geven die ze zelf nog steeds missen en
om Mijn woorden te begrijpen, die zijn: Mijn juk is gemakkelijk en Mijn last is licht.

Zoals Johannes eens Mijn voorloper was, zo gaan nu opnieuw Mijn directe verkondigingen
aan individuen vooraf aan Mijn tweede komst, maar ze worden helaas slechts door weinigen
begrepen en begrepen, net zoals dat eens gebeurde met Mijn voorloper Johannes.

De geestelijke wind waait, hij komt uit Mijn hemelen om jullie geestelijke lucht, doordrenkt
met allerlei slechte dampen, te zuiveren. Deze geestelijke wind is een ontwaker, een zuiveraar
en een drager van een nieuw tijdperk, waarin de mensheid weer dichter bij haar geestelijke
doel gebracht wordt en eindelijk beseft, wat het betekent om Mij in geest en in waarheid te
aanbidden en wat religie in geestelijke zin betekent.




Mensen houden nog steeds vast aan ceremonies en gebruiken, een teken dat ze nog steeds erg
materialistisch zijn en alleen materi€le dingen verlangen en begrijpen.

Wanneer mensen, als geestelijk geschoolden, eerst zullen beseffen dat Ik als geest geen
stoffelijke middelen nodig heb om hen te begrijpen, wanneer zij eerst zullen begrijpen wat
geest en geestelijke scholing eigenlijk betekenen, dan zullen zij ook beseffen hoe ver zij van
het rechte pad waren afgedwaald; Pas dan zullen zij Mijn Woorden begrijpen, dat alleen Ik de
Vader ken en Hij Mij, hoewel Ik reeds tijdens Mijn aardse leven heb onderwezen, hoe deze
kennis ook aan jullie mensen gegeven kan worden, die allen een vonk van Mijn goddelijke
Zelf in jullie hart dragen, die jullie voortdurend aanspoort om je met Mij te verenigen.

Alle volgende uiteenzettingen van de zondagse Evangelién die in het katholieke kerkelijk jaar
zijn vastgesteld, zullen jullie laten zien hoe de geestelijke opvoeding van de mensheid
geleidelijk van stadium naar stadium gaat; ze zullen jullie laten zien hoe jullie zelf allang in
deze geestelijke stroom zijn meegevoerd, op weg naar het pad van verlichting om te worden
wat Ik jullie heb geschapen, opgeleid en voorbestemd om te zijn.

Word wakker, Mijn kinderen! Sluit je oren niet voor de woorden van de prediker in de
woestijn, voor de dictaten die Ik jullie in overvloed zend; word wakker en sluit je oren niet
voor de hemelse harmonieén die van boven worden gezonden om jullie te bewijzen dat jullie,
voortgekomen uit het geestelijke, ook een ander doel en een andere taak hebben dan alleen
maar in het wereldse te leven. De spirituele wind waait en gaat door alle harten, maar zelfs als
duizenden het blazen ervan niet begrijpen, zou je in staat moeten zijn om d e beweging en het
doel ervan te interpreteren. Word wakker en gooi het wereldse ver achter je, jullie zijn geesten
en bewoners van een andere, grotere, oneindige, eecuwige wereld! Vergeet niet dat dit aardse
leven, dat zo vluchtig aan jullie voorbijgaat, een leven van beproeving en beproeving is en dat
daar het grotere, ja het grootste deel van jullie wacht, waar de zon nooit ondergaat, waar de
nacht is uitgebannen en alleen licht - synoniem voor liefde - als energiegever het hele hemelse
rijk doordringt.

Laat het voor jullie raadzaam zijn om deze woorden van het Evangelie, die Ik eens sprak bijna
tweeduizend jaar geleden, te begrijpen en te interpreteren in hun hoogste, geestelijke
betekenis, want ze bevatten al Mijn Vaderlijke Liefde voor Mijn kinderen.

Toen al wilde Ik het Joodse volk laten zien welke liefde een Schepper en Vader kan en moet
hebben, maar ze begrepen Mij niet en helaas moet Ik bekennen dat de mensen Mij nu nog
minder begrijpen.

Op dat moment riep ik tot hen: Mijn juk is zacht, en vandaag zeg ik het weer, maar hoe kan
een juk van liefde anders dan zacht zijn, wanneer kan de last lichter zijn dan wanneer de liefde
helpt om hem te dragen? Verlaat de wereld, want ze kan je hoogstens voor een moment
bevredigen, maar nooit op de lange duur, want met het bezit van een werelds goed houdt de
aantrekkingskracht die het verleent op, maar dit is niet het geval in het geestelijke.

Mijn koninkrijk is oneindig, het genot van het geestelijke kent geen grenzen, daarom is een
eeuwige voortgang en een eeuwige toename mogelijk; met elk niveau is een groter genot, een
grotere kracht en een groter vermogen verbonden om nog hogere dingen te bereiken. Terwijl
in de wereldse wereld altijd eerst omstandigheden en condities samen moeten komen om iets
wenselijks te bereiken, en je dan vaak lang kunt wachten tot zich weer een kans voordoet om
iets nieuws te bereiken, biedt spirituele vooruitgang altijd de mogelijkheid om verder te gaan;
terwijl in de wereldse wereld de meeste dingen van anderen afhangen, is in de spirituele
wereld je eigen innerlijke mens de grote schatkamer waar alle schatten van een oneindige
spirituele wereld verborgen liggen; Het is je eigen innerlijk, waar Ik Mij als Zoon (wijsheid),
als Vader (liefde) en als Allerhoogste Geest (wil of energie) aan je bekend kan maken, van
welke openbaring je vrede en je wereldse rust athangen en waar je dan alle tegenslagen van
het leven niet als straffen, maar als wijze en noodzakelijke beproevingen leert beschouwen en
Mijn roep, kom tot Mij, jullie die belast zijn, des te meer.




want de eeuwige, oneindige liefde van je hemelse Vader heeft deze last op je schouders
gelegd en zal je helpen hem te dragen.

Het lijden en de tegenslagen van het menselijk leven zijn dan niet langer plagen, maar
zegeningen van een Vader die van Zijn kinderen geen trotse wereldheersers wil maken, maar
nederige, geestelijke voorvechters van Zijn liefdesleer, hier en op een dag in dat koninkrijk
dat zonder einde is.

Neem dit ter harte, dan zal het eindresultaat je zeker bewijzen dat Mijn juk zacht is en Mijn
last licht. Amen.

3.
Op de derde zondag in de advent

"De Joden stuurden priesters en Levieten naar Johannes."
Johannes 1, 1 e.v.

Op 9 december 1871

Dit Evangelie gaat over Johannes de Doper, die als voorloper en prediker de weg voor Mij
moest banen en de aandacht van het Joodse volk moest vestigen op Mijn komst en Mijn
onderricht; vandaar zijn antwoorden aan de afgezanten van de tempel, vandaar zijn
verzekeringen dat hij noch Christus, noch Elia, noch een profeet was en zelfs niet waardig
om Mijn schoenriemen los te maken.

Johannes de Doper was zich, ten eerste, goed bewust van zijn missie in dit opzicht en, ten
tweede, het enige voorbeeld van nederigheid en onderwerping aan Mijn wil onder de Joden.
De evangelist Johannes begint zijn evangelie met de woorden: In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God en God was het Woord. Zie, deze eerste zin uit het evangelie van
Mijn lieveling Johannes bewijst je welke positie Johannes had ingenomen onder zijn broeders
en ook tegenover Mij; want wat de Doper alleen wilde uitdrukken door zijn materi€le doop,
zegt Mijn apostel geestelijk door openlijk te belijden dat het Woord of de idee van God eerst
de geestelijke doop over hem heeft uitgestort en dat hij de eerste van al zijn medeapostelen
was die de diepte van Mijn Geest begreep en doorgrondde. Hij was de eerste die begreep dat
door het Woord (uitdrukking van een idee, gedachte of wil) alle zichtbaarheid werd
geschapen, dat het Woord als levensverspreidend licht schiep en dat juist dit licht door
weinigen in die tijd werd begrepen en begrepen.

Hij, Mijn lieveling, was degene die als eerste met het hart begreep wat niet met het verstand
kan worden begrepen en alleen leven en licht geeft aan hen die liefde kennen zoals ze door
Mij in het universum wordt verspreid, beoefend en geéist.

Hij hield van Mijj in de geest en de andere apostelen begrepen Mij in waarheid; vandaar zijn
eerste uitroepen in het Evangelie, die getuigden van Mijn macht, Mijn liefde en hoe Ik de
schepping heb geschapen (door het Woord), hoe Ik verscheen als Christus, als Leraar, in
Mijzelf kwam, maar niet werd herkend maar verkeerd begrepen.

Aan deze uitroepen, die een teken waren van zijn diepe begrip van Mijn leer en Mijn missie,
droegen de belijdenissen van zijn naamgenoot Johannes de Doper, die voor Mij was gezonden
om de weg te banen en het Joodse volk voor te bereiden op het ontvangen van Mijn leer,
aanzienlijk bij.

Net zoals een blinde die zijn zicht heeft teruggekregen door een gelukkige operatie, alleen
geleidelijk aan mag worden blootgesteld aan sterker licht als hij niet




Johannes de Doper deed hetzelfde als een ontwaker en bewerker van harten om hen
ontvankelijk te maken voor nobelere dingen, want een stap als de Mijne moest worden
voorbereid. Johannes verkondigde aan de mensen dat er Eén zou komen die v6or Mij was
geweest! Daarmee bedoelde hij het Woord dat het hele universum schiep, de machtige
wilskracht die zich geroerd voelde om Zich in menselijke gedaante te kleden, en Zichzelf
lichamelijk en wezenlijk, zoals bij de schepping de materie, nu geestelijk licht en leven te
brengen aan hen die in duisternis wandelden.

Mijn evangelist Johannes zegt hetzelfde als hij zegt: In den beginne was het Woord en het
Woord was God, wat ook betekent: In den beginne was God, de almachtige Schepper, die
licht en leven verspreidde en zo Zijn liefde door de oneindige ruimte zond om beide wakker te
maken; en nu in Christus is het dezelfde God die opnieuw Zijn Woord als licht door de
uitgestrekte ruimten van het universum zendt om een nieuw geestelijk leven door Zijn liefde
wakker te maken en te verspreiden.

Johannes de Doper was als de morgenster die aan de zon voorafgaat, hij herkende zijn Heer
toen hij Mij voor het eerst zag; want terwijl hij de uiterlijke doop op Mijj uitvoerde, voerde 1k
de innerlijke doop op hem uit; zijn innerlijke visie werd voor hem geopend en hij zag Mijn
verbinding met de geestelijke wereld in de vorm van een duif, die geestelijk het beeld van
onschuld vertegenwoordigt.

Ook zijn discipelen herkenden al snel wie nu eigenlijk de Heer was en wie de dienaar, dus
verlieten ze Johannes en volgden Mij, en één (Nathanaél), aan wie Ik dingen openbaarde die
hij alleen dacht te weten, werd door dit getuigenis voor Mij gewonnen.

Ik zei toen ook de profetische woorden tegen deze discipelen: Waarlijk, waarlijk! Van nu af
aan zullen jullie de hemel open zien gaan en de engelen van God zien opstijgen en neerdalen
op de Mensenzoon.

Alles wat zich in die tijd vanaf het begin van Mijn leerjaren, of om zo te zeggen sinds Mijn
geestelijke wedergeboorte op aarde, heeft afgespeeld, zal zich nu dagelijks herhalen of
herhaalt zich nu al.

Zelfs nu zijn er Johannessen als doopsgezinden en Johannessen als Mijn favorieten en
apostelen, die ieder volgens zijn taak moeten werken.

Net zoals ik ooit lichamelijk deed, kom ik nu geestelijk onder jullie mensen, maar helaas moet
ik vandaag nog steeds zeggen zoals ik ooit deed: Ik, als het licht, kom in de duisternis, maar
de duisternis begrijpt het licht niet.

Het niveau van de cultuur van de mensen en het intellectuele leven dat daarop gebaseerd is,
zijn nu, aan de vooravond van Mijn wederkomst, inderdaad heel anders geworden dan ze ooit
waren in die tijd, maar de neiging om goed te leven is bij de mensen gebleven en de meesten
van hen hebben geen verlangen naar de nobelere, duurzame genoegens die ware geestelijke
liefde schenkt, maar ze schuwen een godsdienst die, in plaats van zinnelijke genoegens en
geneugten, opoffering en zelfverloochening van hen eist.

Anderen hechten fanatiek aan de dode letter van de Bijbel, weer anderen bouwen filosofische
systemen naar hun wereldse inzicht en slechts weinigen volgen Mijn eenvoudige, gemakkelijk
te begrijpen leer over de liefde. Er worden steeds nieuwe pogingen gedaan om zichzelf en
anderen gelukkig te maken, maar de meeste mensen willen niet leven volgens Mijn leer.

Zoals Tk eens op aarde kwam, niet om Mozes en de profeten omver te werpen en iets nieuws
voor hen in de plaats te stellen, maar alleen om de dwalingen, die uit de zuivere ware leer zijn
binnengeslopen, te zuiveren, zoals het gruis uit het erts, zo is ook nu bij Mijn geestelijke
komst niets anders nodig, dan Mijn liefdesleer te zuiveren van het gruis, waarmee zij is
vernederd. 1k geef jullie niets nieuws, maar Ik wil alleen dat, wat tot nu toe alleen letterlijk
begrepen en begrepen werd, geestelijk verklaren en in het leven overdragen, om jullie aan te
sporen, je doel te bereiken.




Al heel lang gaan er stemmen op voor bekering tot liefde en een terugkeer naar het innerlijke
spirituele; de sluimerende menselijke geest wordt in verschillende vormen gewekt, maar zelfs
vandaag de dag, net als in het verleden, zijn de preken van Johannes meestal alleen aan
dovemansoren gericht.

Zelfs zij die beweren Mijn vertegenwoordigers op aarde te zijn, zelfs zij zijn doof en vaak nog
doofder dan de anderen aan wie zij Mijn leer willen onderwijzen.

Maar een algemene drang naar licht, liefde, spiritueel leven en naar spirituele verwarmende
leer wordt nu voelbaar; de discipelen van het wereldse geloof vallen weg van hun leiders en
zoeken licht dat hun leiders hen niet konden geven. Dus de drang naar het spirituele, naar
spiritueel denken en spirituele vrijheid roert zich en groeit ondanks alle onderdrukking van de
kant van hen die er tot nu toe alleen maar rentedragend kapitaal voor zichzelf van wilden
maken, en hoewel zij die zichzelf verlicht achten met hun intellectuele licht de spirituele
fakkel nog niet zien die boven hun hoofden brandt, zal de schemering van het
wetenschappelijke leven er spoedig door worden verdrongen en de onvolwassenen laten zien
wat tot nu toe verborgen bleef voor hen die zichzelf volwassen achten.

Het Woord dat in het begin hemel en aarde schiep, zoals Mozes het uitdrukte, het Woord, het
eigenlijke licht en leven, is nu weer degene die van bovenaf liefde en warmte in harten giet.

In den beginne was het Woord en het Woord was Ikzelf en dit Woord zal eeuwig voortbestaan
en Ik zal eeuwig voortbestaan, licht, leven en liefde verspreiden en de in de geest herboren
kinderen die Mij toegewijd zijn gelukkig maken en leiden, maar niet degenen die uit het bloed
geboren zijn, niet degenen die uit het vlees geboren zijn (d.w.z. degenen die in de
zinnelijkheid van deze wereld wandelen).

Het Woord werd eens vlees en degenen die toen leefden zagen Zijn heerlijkheid, maar
herkenden die niet; en het Woord zal opnieuw vlees worden, maar dan vergeestelijkt vlees, en
zal dan door de levenden in Zijn heerlijkheid worden herkend en begrepen, en uit Zijn volheid
zullen zij allen genade voor genade ontvangen.

Zoals Johannes ooit met water doopte, zo worden wij nu met de Geest gedoopt. Stromen van
dit hemelse water stromen over de harten van mensen en verzachten en wekken sommigen op,
maar velen laten zich nog niet verzachten en wekken en sommigen verbergen zich zelfs voor
deze hemelse regen. - Gezegend zijn zij die nog ontvankelijk zijn voor het water van boven en
nog steeds een hart hebben dat zich naar boven richt en niet weigert de invloeden van hemelse
zegeningen binnen te laten, een straal van goddelijk licht zal op hen neerdalen, het licht van
genade van boven zal in hen neerdalen en vrede en rust verspreiden in hen en in hun
omgeving, net zoals ooit een straal van goddelijk licht neerdaalde op Christus, zichtbaar voor
het geestelijk oog in de symbolische vorm van een duif.

Velen zullen Mij gretig dienen zoals Johannes de Doper ooit deed, en velen zullen als Mijn
gunstelingen zoals Johannes de Apostel onderwijzen en Mijn leer verspreiden.

Zoals het zachtjes kabbelen van de golven op de kust van de zee de voorbode is van grotere
golven, voortgebracht door een luchtlaag die naar egalisatie streeft, zo is de huidige religieuze
beweging ook het begin en de voorbode van een nog sterkere, waardoor het geknechte en
onderdrukte spirituele leven, als het ware ingeklemd tussen materie en geest, vrijheid voor
zichzelf wil verwerven, want het spirituele heeft, net als lucht en water, de eigenschap dat het
inderdaad samengeperst kan worden, maar barst uit zijn banden als de druk te groot is.

Jullie, Mijn lieve kinderen, zijn geroepen, zoals Mijn Johannes de Doper, om wegwijzers te
worden en de weg te effenen voor de spirituele levensweg voor andere mensen; maar de
wereld zal niet meteen alles geloven wat jullie zeggen, zoals het eens deed voor Johannes,
maar zal jullie de vraag stellen: Wat wil je eigenlijk? Wat ben jij? Laat je dan niet afschrikken
als je vaak tegen dovemansoren predikt; ook Johannes, ja ook Ikzelf, predikte vaak tevergeefs,
maar Mijn woorden gingen toch niet verloren en zullen eeuwig blijven bestaan, omdat daarin
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onweerlegbare waarheden, en Ikzelf als God sprak ze, en zo zal het ook zijn met jullie
woorden, die Mijn Geest van Waarheid door jullie zal spreken.

Heb daarom vertrouwen en zaai zaadjes, ook al dragen ze niet altijd de vruchten die je wenst.
Zelfs in een bos groeien niet alle bomen recht, er zitten enkele onvolgroeide, kromme en
slechte tussen, maar daarom is het bos een bos dat onderdak en voeding geeft aan duizenden
levende wezens, en waarin zelfs de misleide planten nog veel voordelen bieden; hetzelfde is
het geval met een spiritueel woud van zielen.

Geef vooral geestelijke voeding aan hen die je erom vragen, maar bovenal moet je proberen
jezelf eerst te zuiveren en je te ontdoen van wereldsheid zoals Johannes ooit deed, hij gaf zich
niet over aan de genoegens van het vlees als het vergankelijke gewaad van de onvergankelijke
eeuwige geest, maar door matigheid maakte hij het lichaam buigzaam om de geest of zijn ziel
te dienen.

En zo moeten ook jullie al het overbodige vermijden dat alleen het lichaam verzacht en alleen
je aandacht richten op het versterken van je ziel en geest, je moet streven naar de doop met
geestelijk water en proberen jezelf waardig te maken, zodat je altijd grotere dingen herkent en
de verbondenheid van de geestenwereld met de materiéle wereld met spirituele visie leert
begrijpen.

Je moet ernaar streven om opnieuw geboren te worden in de Geest, dan hoef je niet te vragen,
zoals de twee discipelen van Johannes eens deden: Rabbi, waar is uw schuilplaats? Want dan
1s Mijn schuilplaats in je hart, daar zul je de Heer vinden, die vanaf het begin het Woord, het
Licht, de Liefde en het Leven was, en die dit alles zal schenken aan hen die zich met
geestelijk water laten dopen en daardoor Zijn kinderen willen worden. Amen.

4.
Op de vierde zondag in de advent

"In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius..."
Lucas 3

(Preek over berouw door Johannes de Doper)

Op 10 december 1871

Dit hoofdstuk gaat over een bekeringspreek die Johannes de Doper bij de Jordaan hield voor
de menigte die zich om hem heen verzamelde, waarmee hij de Joden wilde voorbereiden op
Hem aan wie hij, zo zei hij, niet waardig was om de schoenriemen los te maken.

Elk van zijn toehoorders vroeg Johannes wat hij moest doen met betrekking tot zijn manier
van leven, zijn status of zijn vak, en hij droeg iedereen op om liefdadigheid te beoefenen zoals
passend was voor de persoon die de vraag stelde.

Wat John toen deed, doe ik nu al heel lang zelf door te proberen mensen over te halen om
terug te keren van het verkeerde pad dat ze zijn ingeslagen door middel van leringen die aan
hen gegeven worden in woorden, door middel van verschillende evenementen en andere
middelen van begeleiding.

Zoals de komst van de eigenlijke Leraar, namelijk van Mijzelf, daar voorspeld en voorbereid
moest worden, zo gebeurt het nu al heel lang als voorbereiding op Mijn huidige geestelijke
terugkeer, want zoals de Joden van toen door hun manier van denken en handelen niet
geschikt waren om Mijn leer zonder voorbereiding te begrijpen, zo moeten ook de mensen
van nu, die nog steeds vastzitten in de modder van het eigenbelang, Mijn leer zonder
voorbereiding begrijpen.
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De mensen die begraven slapen, worden door verschillende onaangename gebeurtenissen,
ziektes, sociale omwentelingen, enz. wakker gemaakt en eraan herinnerd om eindelijk te
luisteren naar Mijn stem, die hen de weg terug wil wijzen naar het Vaderhart.

De tijd snelt met stormachtige vleugels voorbij voor hen die de dag leven zonder na te
denken, net zoals slaperige uren als minuten voorbijvliegen voor de dromer; daarom is het
nodig om de mensheid, die in wereldse sluimer is verzonken, uit haar geestelijke slaap te
schudden, zodat ze eindelijk kan nadenken over wat ze eigenlijk moet doen en waar ze
naartoe moet, want de tijd dringt.

Zelfs toen zei Johannes: "Degene die na mij komt, heeft de schop al in zijn hand om het graan
op de dorsvloer van het kaf te scheiden.

Jullie wereldse geest heeft nu machines uitgevonden om het goede zaad te reinigen van het
slechte en van het kaf in plaats van de vroeger gebruikte schop, die de reiniging beter en
sneller volbrengt door kunstmatige luchtverplaatsing; maar evenzo gebruik Ik nu ook
middelen die het goede sneller van het trage en luie scheiden. Het schoepenrad in Mijn
geestelijke windzuiveringsmachine draait al, wervelt en roert de massa's op en slingert de
schelpachtige lichte en geestelijk afgestompte zielen, die doof zijn voor iedere vermaning tot
het geestelijke en alleen eer bewijzen aan de wereld en haar genoegens, ver weg van zichzelf.
In die tijd bekritiseerde Johannes zelf de levensstijl van Herodes, de tetrarch van Galilea; en
zelfs nu bekritiseert de populaire opinie de ambitieuze plannen van menig heerser.

Herodes liet Johannes inderdaad opsluiten, wat sommige heersers ook met het volk zouden
willen doen, als het er alleen maar om ging zijn tong in bedwang te houden en de gedachten
uit zijn hoofd te verdrijven, maar dat zou waarschijnlijk een vergeefse poging zijn, zoals het
vroeger was, zo ook nu; het Woord, de geestelijke drager van Mijn wil, is veel machtiger dan
alle dwang en alle wapens. Als een onstoffelijk wezen overstijgt het de barricres van de
materi€le wereld en regeert alles als een geestelijk wezen, want Ikzelf ben het Woord.

In die tijd luisterden de mensen naar Johannes, maar zodra het op zelfverloochening en
opoffering aankwam, keerden ze hem de rug toe, net zoals de rijke jongeling eens met Mij
deed en de mensen vandaag de dag hetzelfde doen. Velen zouden Mij graag willen volgen, als
ze maar niet hun gebruikelijke wereldsheid hoefden te verlaten. Nu luisteren de meeste
mensen naar degenen aan wie Ik Mijn Woord bekend maak, maar ze lachen erom en achten
zichzelf veel wijzer in hun wereldse verstand dan degenen met de taal van hun hart.

Arme verloren kinderen! Er komt een tijd dat al jullie aardse wijsheid niet genoeg zal zijn om
jullie enige troost of zelfs vrede te geven; jullie zullen tussen twee werelden in staan en God
en jullie lot beschuldigen van wreedheid, omdat de materiéle wereld jullie minachtend zal
afwijzen en de spirituele wereld jullie niet zal accepteren.

Johannes voelde ooit al zulke kwellingen aan en daarom wilde hij het Joodse volk wakker
schudden en aansporen om terug te keren naar de goddelijke orde van de liefde; en vandaag,
nu bijna alle edele kwaliteiten van de menselijke natuur al te ruste zijn gelegd en alleen
egoisme met al zijn kenmerken alleen regeert, wordt deze aansporing opnieuw afgegeven,
versterkt door beproevingen van allerlei aard, om met strengheid te bereiken wat nog niet met
zachtheid is bereikt in de meeste mensen.

Destijds onderging Ik als Christus de zichtbare doop met water om jullie een zichtbaar
symbool te geven, zoals jullie nu vrijwillig in nederigheid de onzichtbare doop met Mijn
Geest moeten ondergaan. Dan zal het goddelijke Licht ook rond jullie hoofd zweven, zoals het
in de vorm van een duif rond het Mijne zweefde.

Doe nu zoveel je kunt, o kinderen, opdat de stromen van licht en genade van boven niet
tevergeefs over jullie worden uitgestort, toon jezelf je oorsprong en je toekomstige
bestemming waardig; moge de goddelijke stem nu boven jullie hoofden en in jullie harten
weerklinken zoals ze toen deed, tot jullie roepend: Dit is Mijn geliefde Zoon,
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in wie Ik een welbehagen heb, waaruit jullie dan kunnen zien dat jullie op de goede weg zijn
om Mijn kinderen te worden.

Wees liefdadig, wees barmhartig zoals je Vader in de hemel is, geef en het zal je gegeven
worden, vergeef en je zult vergeven worden.

Als iemand meer kleding of voedsel heeft dan hij nodig heeft, laat hij het dan delen met hen
die het nodig hebben; als iemand iets te vragen heeft van zijn naaste, laat hij dan niet meer
vragen dan goed is.

Laat je niet misleiden door de rooskleurige glamour van de wereld met haar wereldse
goederen, want de tijd nadert spoedig dat je alles zult moeten achterlaten en alleen die
goederen zullen overblijven die je in jezelf hebt veroverd en waarvan noch pest noch oorlog,
noch kwelling noch dood je kunnen beroven.

Laat hen die zichzelf geleerd achten met hun onwijsheid, de tijd van hun triomf is kort; volg
Mijn raad, Mijn vermaning en jullie zullen dan geen adderengebroedzijn zoals

Johannes het uitdrukte, maar Mijn kinderen, die Ik eens naar Mijn beeld geschapen heb en nu
weer naar Mijn beeld wil vormen, want dit is een ware vervorming in en van jullie geworden
door jullie handelen tegen Mijn orde, in die zin dat men Mijn beeld helemaal niet meer
herkent. De uiterlijke vorm van het lichaam vertoont misschien nog verre sporen van de
vroegere paradijselijke schoonheid, maar de ziel als zetel en tempel van Mijn goddelijke

vonk, de geest, lijkt allang niet meer op Mijn beeld. Volgens Mijn wetten kan Ik deze
verdeeldheid niet langer tolereren en moet de harmonie tussen Mijn geest en het beeld in jullie
worden hersteld. Ook al kun je het uiterlijke omhulsel, waarop je hartstochten hun sporen
hebben achtergelaten, niet meer veranderen, probeer dan tenminste met al je kracht de
innerlijke geest-mens naar het oorspronkelijke beeld te herscheppen. Want er is geen groter,
mooier en gelijkaardiger beeld van Mijzelf in de schepping dan dat van een volmaakt mens,
want elk geschapen wezen bevat slechts een deel van Zijn afdruk; toch draagt hij, als de
ultieme uitdrukking van alle materi€le en geestelijke schepping, in zichzelf de volledige vorm
van dat archetype dat niet alleen jullie Schepper en jullie Heer wil zijn, maar ook jullie Vader;
Dat Wezen dat jullie met onverbiddelijke strengheid en wilskracht wetten zou kunnen
voorschrijven en Goddelijk belonen of ook meedogenloos met vernietiging straffen, maar dat
alleen wil vergeven, liefde geven en liefde ontvangen.

Toen was er een voorloper nodig om de mensen voor te bereiden op Mijn komst; nu ben Ik
het Zelf Die jullie de hand van vrede reikt om jullie te leiden in de beproevingen die nu
geleidelijk over de mensheid zullen komen om hun hardnekkigheid te breken. Duw deze hand
niet terug, want jullie zullen geen sterkere en betere vinden; iedere menselijke arm is te kort,
alleen de Mijne reikt tot in alle afstanden en bereikt de vluchteling zelfs boven die ruimten
waar de laatste ster haar stralen uitspreidt en de eeuwige oneindigheid zich uitstrekt. Ook daar
zal dezelfde hand die hier de minnaar naar zich toe trekt, hem leidt, hem leidt en een
plaatsvervanger zal bereiden, ja een eeuwige plaatsvervanger voor alles wat nodig was voor
de test, om Mijn kinderen op te voeden uit Mijn menselijke wezens gevormd naar Mijn beeld.
Johannes predikte in de woestijn en deed dat met opzet omdat de woestijn, vanwege haar
onvruchtbaarheid, de toehoorders geen afleiding bood; en ook ik predik nu in een woestijn
van het materiéle leven, die dankzij de onderzoekende geest van de mens verstoken is geraakt
van alles wat het hart zou moeten verfrissen; en dus probeer ik, net als Johannes, de
geestelijke bloem van de liefde te planten te midden van het rijk van zand en steen, dat geen
voeding uit de aarde put en deze alleen van boven ontvangt.

En nu, te midden van de gedachteloze woestijn van het spirituele en goddelijke leven op de
steenachtige grond van de moderne, speculatieve wereld van het intellect, uitgedroogd door
egoisme, klinkt opnieuw de roep: Word wakker! Vergeet Hem niet die, hoewel troonopvolger
in het hele universum, ook in iedere mensenborst zou willen wonen; dompel je onder in je
eigen geest.
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Om daar de bron te vinden van nooit eindigende vreugde, van nooit eindigende troost, en van
nooit verdwijnende liefde als het basisprincipe van alle geschapen en bezielde dingen, om
daar weer Degene te vinden Die altijd Dezelfde is, overal in bloemrijke tuinen, in
schaduwrijke bossen, op de hoogste bergtoppen, en tot ver in de laatste zon van de wereld is
Hij altijd dezelfde, Die nooit verandert en van de wezens die in Zijn gelijksoortige gedaanten
als Schepper en Vader zijn geplaatst alleen dat tegengevoel eist dat ouders van hun kind
herkennen als het eerste teken van geestelijke verwantschap, namelijk liefde voor Hem aan
Wie het zijn bestaan dankt.

Terwijl jullie zwakke wereldse heersers jullie willen dwingen tot respect en gehoorzaamheid
door middel van geweld en een veelheid aan wetten, laat Ik jullie vrij in de schepping en
kunnen jullie vrij kiezen tussen liefde of haat, licht of duisternis, leven of dood. De tijd nadert
altijd wanneer deze keuze beslissend gemaakt moet worden.

Mijn oproep weerklinkt tot jullie opdat jullie niet in een slaperige toestand verrast worden
door de gebeurtenissen, maar met een helder bewustzijn en een rustig hart kunnen uitzien
naar de dingen die alleen bestemd zijn voor hen die niet met zachtere middelen gewekt
konden worden. Terwijl jullie harten luisteren naar de zachte harmonieén van liefde, zullen
daar de bazuinen klinken waarover Mijn geliefde apostel Johannes spreekt, wanneer de
engelen de schalen van toorn zullen uitgieten op de hoofden van de hardvochtigen die,
ondanks alle vermaningen, niet willen luisteren naar Mijn woorden van liefde.

Ik heb jullie vaak genoeg gezegd dat er slechte tijden op komst zijn. Ik herhaal het hier
nogmaals: De tijden zullen slecht worden voor hen die, gewend aan de honing van werelds
zinnelijk genot, geloven dat bittere dingen geen remedie zijn, maar een vernietigingsmiddel,
maar jullie maken jezelf tot een schild tegen al zulke bittere gebeurtenissen vanuit het besef
van de goede daad!

Laat dit de betekenis zijn van die preek van berouw die op jou en de komende tijden van
toepassing is. Hij die oren heeft, laat hem horen! Amen.

5.
Met Kerstmis

"Er kwam een bevel van keizer Augustus."
Lucas 2

Op 11 december 1871

Dit hoofdstuk gaat over Mijn geboorte, een feest dat jullie volgens kerkelijk gebruik elk jaar
op 25 december vieren.

121k heb jullie al eerder woorden gegeven over dit feest en jullie kennen de bijzonderheden die
bij Mijn geboorte hoorden deels uit Mijn jeugdgeschiedenis, deels uit het Evangelie; en toch
is er nog veel dat niet verklaard is over deze handeling van Mijn eerste zichtbare verschijning
op aarde, waarvan jullie de diepere betekenis nog niet kennen in geestelijke correspondentie;
daarom wil Ik nu, ingegeven door de tekst van dit hoofdstuk in Lucas, de verdere
openbaringen voor jullie en al Mijn toekomstige gelovige kinderen doen, zodat jullie daaruit
kunnen zien dat zelfs het kleinste ding aangaande Mij en Mijn verschijning op aarde een hoge
betekenis heeft, en

!'0.a. Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer en anderen: Bezinningsboek: A. Festgarten
2 Jakob Lorber: De jeugd van Jezus - Het Evangelie van Jakobus
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zal zich geestelijk herhalen bij Mijn terugkeer op deze kleine ster als de woonplaats van Mijn
eens zo grote kinderen.

Zoals eens de omstandigheden van de aarde precies die tijd en dat volk bepaalden om
getuigen te zijn van de grote daad van genade en liefde die Ik voor jullie en voor Mijn hele
wereld van geesten verrichtte, zo zullen ook bij Mijn huidige komst de tijd en het land zo
gekozen worden dat ze het meest geschikt zullen zijn voor deze daad.

Jullie hebben dit feest niet voor niets Kerstmis genoemd; het was een gewijde nacht toen Ik
Mijzelf omwille van jullie en omwille van de hele materi€le schepping als een offer van
nederigheid wijdde door een broos, bederfelijk gewaad aan te trekken, het menselijk lichaam
van deze aarde, dat in verhouding tot de mensen van andere wereldlichamen ver achterloopt
bij het fysieke archetype van een mens, Ver achter, omdat in andere werelden veel van hun
bewoners zo zijn uitgerust wat betreft het uiterlijke voorkomen, dat de mens van deze aarde
slechts een zwakke imitatie lijkt te zijn van wat Ik werkelijk in deze vorm als beeld van Mijn
eigen Zelf heb neergelegd.

Maar hoewel de mensen die op andere werelden wonen de bewoners van de aarde in vele
opzichten overtreffen, zijn deze laatsten toch geestelijk tot iets veel groters voorbestemd dan
zij die in de paradijselijke werelden en zonnen wonen; want ook al lacht een eeuwige bron hen
toe en leven zij in omstandigheden die je je zelfs in je verbeelding niet kunt voorstellen, dan
nog missen zij het heldere besef van Mijn Zelf, Mijn Vaderlijke Liefde en de aard van Mijn
geestelijke schepping. Zij zijn goed omdat niets hen tot het tegendeel probeert te verleiden; zij
erkennen een Opperwezen, zinken neer in ontzag voor Hem, maar geen van hen durft te
denken alsof dit Opperwezen een door Hem geschapen wezen aan de borst van Zijn Vader
zou willen drukken en het de zoete naam van kind zou willen geven.

Een kind van God kunnen worden is alleen weggelegd voor hen die zo'n positiec hebben
verworven door strijd en overwinning op jullie aarde.

Dus waar de leerschool van zulke kinderen is, daar moet, naast de grootst mogelijke
geestelijke verheffing, ook het tegenovergestelde kunnen plaatsvinden, de grootst mogelijke
vernedering of afvalligheid van het goede. Maar om jullie te laten zien, dat tussen zulke
tegenstellingen een vooruitgang naar het betere, een overwinning op alle denkbare
hindernissen mogelijk is, juist daarom bekleedde Ik Mij met het omhulsel van een van de
laatste, meest miskende menselijke vormen, daarom daalde Ik Zelf af naar jullie duistere
aardbol, die, in verhouding tot andere wereldlichamen in Mijn Schepping, qua uitrusting en
grootte kan worden beschouwd als de rang van een infuusdier, waarvan er duizenden een
onzuivere waterdruppel bewonen in verhouding tot de aardbol met al zijn schoonheden en
wonderen.

Maar zoals alles in Mijn hele schepping met dezelfde zorgvuldigheid is gevormd, en het
laatste schepsel in zijn soort net zo volmaakt is opgebouwd als de mens zelf als meester van
de aarde, zo wordt ook hierin Mijn scheppingsprincipe getoond, dat op alle niveaus van het
geschapene merkbaar is, namelijk dat Ik juist in het kleinste het grootst ben en juist in het
kleinste als machtigste Schepper en Heer sta.

Dit was ook de reden, waarom Ik een van de kleinste wereldlichamen koos om daar Mijn
gehele grootheid te tonen door Mijn wereld van geesten en zielen te bewijzen, dat alleen het
grootste mogelijk is in het kleinste en dat de grootste glorie bereikt kan worden in de grootste
vernedering; en dat wie alles geeft, waardig is alles te bezitten. Daarom vond Mijn geboorte
niet plaats in een paleis en niet voor hooggeplaatste mensen, maar in heel eenvoudige, lage
omstandigheden; maar het hoge, geestelijke karakter van Mijn geboorte moest in alle
omstandigheden, die daar samenkwamen, worden aangegeven.

En juist daar werd de volkstelling bevolen en zag Ik het levenslicht niet in een huis dat door
mensen was gebouwd, maar in een huis dat door Mij was gebouwd, namelijk in een grot.
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Getuigen van Mijn geboorte waren geen keizers en koningen, zelfs geen gewone mensen,
maar louter dieren, wezens die nog niet verdorven waren zoals Ik ze geschapen had en zoals
ze uit Mijn hand waren voortgekomen. Aan de andere kant zongen miljoenen geesten Mijn
lof: Eer aan God in de hoogste en vrede aan de mensen op aarde.

Door de volkstelling moest Maria naar Bethlehem reizen zodat Ik daar geboren kon worden
en zo de Schriften vervullen; door de volkstelling kon Mijn geboorte niet onopgemerkt
blijven. Ook was het nodig, dat de wrede Herodes als gouverneur of tetrarch in Jeruzalem
regeerde, om Mijn opvoeding en Mijn latere leven te bemoeilijken, opdat door het
overwinnen van al deze moeilijkheden zou blijken, dat Ik, hoewel Ik Mij in zo'n lage positie
heb geplaatst, toch Mijn taak tegenover Mijn geestenwereld zal vervullen, namelijk om,
afgezien van het voorbeeld van deemoed en zelfverloochening, van deze kleine aarde een
kweekvijver te maken voor Mijn kinderen, die voorbestemd zijn om op een dag de wezens,
die op de andere sterren leven, te leren de liefdevolle Vader te herkennen naar het beeld van
de grote Geest en Schepper van de gehele zichtbare natuur, in wie zij God herkennen.

Wat Ik eonen geleden al besloten heb en bijna tweeduizend jaar geleden begonnen ben, nadert
nu zijn voltooiing; Mijn religieuze leer, Mijn Woord, dat door niets beters vervangen kan
worden, hoezeer men er ook over nadenkt en over nadenkt, Mijn liefdesleer moet algemeen
geldend worden. Alleen de liefde moet heersen en alle hartstochten van het menselijk hart, die
er alleen maar door Mijj in zijn gelegd om deze liefde te verdienen en te bereiken door er tegen
te strijden, al deze hartstochten van het menselijk hart moeten beheerst aan de voeten van het
altaar van de liefde liggen; haat, wraakzucht, egoisme, trots en hoe ze allemaal worden
genoemd, deze krachtige instincten van het kwaad in de mens, ze moeten allemaal tot zwijgen
worden gebracht; het kruis waaraan ik ooit genageld heb en om vergeving heb gevraagd
namens de dolende mensheid, dit symbool van verzoening moet geliefd zijn, ge€erd en
gewillig door iedereen gedragen worden in geval van beproeving als herinnering aan het pad
dat ik heb getoond en dat alleen de mens naar spirituele hoogten kan brengen.

Zoals in Mijn leven op aarde alle omstandigheden schijnbaar tegen Mij werkten naar het einde
toe, schijnbaar Mijn ondergang, Mijn dood tot stand brachten en toch Mijn grootste triomf tot
stand moesten brengen, de vervulling van Mijn zending door de opstanding uit de materie en
de thuiskomst in Mijn geestelijk koninkrijk, zo ook nu de tegenslagen voor de mensen
schijnen toe te nemen, de tekenen van verschrikkelijke catastrofen toenemen, zodat daaruit
uiteindelijk, zoals volgens een legende de vogel feniks uit de as van verbrande, wereldse
opvattingen en vooroordelen tevoorschijn komt, als geestelijk product de ware mens
tevoorschijn komt als kind van een nog hogere geestelijke vader.

Dat is waar alles naartoe gaat, dat is waar de hele mensheid onwillekeurig als een stuurloos
schip door de wind wordt gedreven; alle kunstmatige beschermingsmuren die het verstand als
een ijzeren harnas om het hart heeft getrokken dat alleen uit liefde klopt, moeten worden
afgebroken, de barriére die geboorte, rang en kennis alleen op het aardse richt, moet worden
vernietigd, de mens moet eerst met zijn hart voelen, d.w.z. leren liethebben; het vuur van de
liefde moet eerst zijn hele ziel hebben verwarmd, alleen dan kan wijsheid, als het regulerende
instinct van de liefde, er grenzen aan stellen.Het vuur van de liefde moet eerst zijn hele ziel
hebben verwarmd, alleen dan kan wijsheid, als het regulerende instinct van liefde, er grenzen
aan stellen.

Maar omgekeerd moet in deze materi€éle wereld de liefde ook de wijsheid onderwerpen,
waarvan de laatste de onverbiddelijke rechtvaardigheid omvat, als het gevallen geestelijke,
gevangen in de materie, uit deze harde gevangenschap moet worden bevrijd en als verbeterd
en gezuiverd de verlossing moet bereiken en als eeuwige liefde tot de Vader moet worden
teruggeleid. De hele wereld werd uit liefde geschapen, maar de wijsheid heeft de voorwaarden
geregeld. Daarom, toen lk de Vader in de hemel aanriep tijdens Mijn aardse leven, was het
altijd de wijsheid die de liefde aanriep, zodat zij het werk van de wijsheid kon leiden en
sturen.
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en zoals liefde en wijsheid verenigd moeten zijn om succesvol samen te werken, zo was Ik als
Christus één met Mijn Vader; en zoals alleen liefde en wijsheid verenigd Mijn Zelf vormen en
hun meest volmaakte archetype in Mij hebben, zo moet ook de mens, als afstammeling van
Mij, de uitdrukking van liefde en wijsheid worden; hij moet eerst leren lief te hebben en dan
wijs te zijn om Mij, Mijn schepping en zijn eigen zending te kunnen herkennen en begrijpen.
Hierop is Mijn streven met jullie gericht, alle gebeurtenissen drijven jullie om de terugkeer
van jullie Jezus in jullie innerlijk te bewerkstelligen, opdat Hij jullie als uitdrukking van
wijsheid en liefde daarheen leidt en leidt, totdat over niet al te lange tijd juist deze Schepper
van alle zichtbare dingen, de Heer van alle heerscharen, als Vader en Zoon, liefde gepaard
met wijsheid, in eigen persoon en voor die van Zijn kinderen die in staat zullen zijn om met
geestelijke ogen te zien, zichtbaar op aarde kan verschijnen en voor de tweede en laatste keer
in deze tijd kan uitspreken wat Hij bijna tweeduizend jaar geleden aan het kruis verkondigde,
namelijk: Het is volbracht!

Het grote verzoeningswerk is volbracht, Ik heb Mijn geesten getoond hoe het onmogelijke
voor hen mogelijk is geworden; door Mijn voorbeeld heb Ik laten zien hoe de kleine mensen
van deze aarde grote burgers van Mijn oneindige koninkrijk, Mijn kinderen, kunnen worden.
Het is volbracht, wat Ik eens als kind in een grot bij Bethlehem begon, wat daar al door
miljoenen engelengeesten werd bezongen, maar door de mensen niet werd begrepen,
hoogstens door enkelen vaag werd vermoed.

Ik heb het werk van verzoening, liefde en vergeving volbracht. De aarde is gereinigd van alle
onzuivere dross van egoisme; en zelfs als beproevingen de aardse lichamen bogen, konden ze
de geest of de ziel van de mens niet schaden, die verheven stond boven het gebroken aardse,
zijn armen uitstrekkend naar de goddelijke Verlosser, die naar allen zal roepen zoals Hij ooit
daar deed: Kom hier, gij allen die belast zijt, opdat Ik uw last wegneem en u verkwik; kom
hier, gij strijders voor liefde en wijsheid, moge de kroon des levens u ten deel vallen, moge
Mijn hemelen voor u geopend worden, zodat u kunt zien hoe de engelenheerscharen zich weer
verheugen en lofliederen zingen voor de Heer en Vader met dezelfde woorden als eens: Ere
zij God in den hoge, en vrede aan de mensen op aarde. Hij is in het Zijne gekomen en Zijn
kinderen hebben Hem nu herkend. Amen.

6.
De zondag na Kerstmis

"Jozef en Maria waren verbaasd."
Lucas 2, 33 e.v.

Op 25 december 1871

Dit hoofdstuk begint met Mijn geboorte, gaat verder met de besnijdenis en vervolgens met de
drie dagen die Ik in het twaalfde jaar doorbracht in de tempel in Jeruzalem. Dit hoofdstuk
zwijgt over de komst van de drie wijzen uit het Oosten, de moord op de kinderen en meer,
zoals de vlucht naar Egypte en de terugkeer van daaruit na de dood van Herodes. 31k ga er ook
grotendeels aan voorbij, want jullie kennen het uit het Evangelie van Jakobus, die het verhaal
van Mijn jeugd daarin heeft opgetekend, en uit andere geschriften van Mijn apostelen.

3 Jakob Lorber: De jeugd van Jezus - Het Evangelie van Jakobus
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Laten we bij de tekst hierboven blijven, waar staat: Jozef en Maria waren verbaasd. Waar
waren ze verbaasd over?

Ze verwonderden zich over de profetische woorden van Simeon en de uitspraken van Hannah,
die met spirituele ogen in het kind dat naar Jeruzalem werd gebracht voor de besnijdenis de
Verlosser herkende, niet alleen van de Joden, maar van de hele mensheid, die gekomen was
om de geest te bevrijden van de beperkingen van de materie.

Het is gemakkelijk om te zien dat zowel Jozef als Maria niet begrepen wat er aan hen was
voorspeld, want iedereen die alle mysterieuze dingen vanaf Maria's conceptie tot haar
geboorte en tempelintrede in ogenschouw neemt, zal zich gemakkelijk realiseren dat noch
Maria noch Jozef echt wisten wat ze ervan moesten maken.

Hoewel de Joden gewend waren om directe mededelingen van Mij te ontvangen via profeten,
was het met hen hetzelfde als altijd, ze geloofden hetzelfde weinig zolang deze leefden, en
hun profetieén kregen pas waarde bij hen toen ze begonnen te worden vervuld.

Ze hoopten op een Messias, maar hun hoop was vooral gebaseerd op wereldse verlangens; ze
hoopten op een Messias die geboren was uit een koninklijke familie in een paleis als een grote
held die hen zou bevrijden van het gehate juk van de Romeinen. Maar dat het kind van een
timmerman, als wie zij Mijn Verzorgende Vader kenden, hun Verlosser zou worden, lag
buiten het bereik van hun gekoesterde hoop en ging hun begrip te boven.

Juist daarom verwonderden Jozef en Maria zich over de woorden van Simeon en Hannah.
Maria zelf had in zo'n korte tijd zulke wonderlijke dingen meegemaakt dat ze niet wist wat
haar tot dan toe was overkomen en wat haar nog te wachten stond. Ze baarde een zoon zonder
een man als voorwerp van haar genegenheid te hebben gekend; ze was moeder zonder de
volheid van het moederschap echt te kennen, want over het algemeen is een kind slechts de
schakel die het leven van man en vrouw tot een geheel, tot een gezin verenigt.

Maria werd moeder en voelde zeker vreugde bij het zien van een vrucht van haar schoot voor
haar, maar het was meer een gevoel van medelijden met het behoeftige kind dan de vreugde
van een moeder bij het drukken van een belofte van de liefde van haar man aan haar borst. Ze
begreep dus niet wat er gebeurde bij haar conceptie, bij de geboorte en daarna, en kon dat ook
niet, want ze handelde alleen op aanwijzing van een hogere invloed, en gedroeg zich meer
berustend dan handelend, en volgde alleen haar gevoelens als echtgenote en moeder, die haar
aan het kind bonden.

Dit onbewuste gevoel werd natuurlijk versterkt toen ze hetzelfde en zelfs nog grotere dingen
van anderen ervoer toen ze het kind de tempel in droeg, zodat ik als kind door de wettelijke
besnijdenis en het offer in de Israélitische godsdienst zou worden opgenomen en opgevoed.
Wat Simeon zei was haar nog meer een raadsel, vooral zijn laatste woorden, die waren: Zie,
deze is ingesteld voor de val en de opkomst van velen in Isra€l en voor een teken dat zal
worden tegengesproken, zodat de gedachten van vele harten zullen worden geopenbaard, want
hij herkende het kind als iets waarvan zij geen idee had en ook niet kon hebben. Dat er iets
buitengewoons van haar zoon kon worden, zou voor haar waarschijnlijk nog te begrijpen zijn
geweest, omdat de ontvangenis, de geboorte enz. met zulke buitengewone verschijnselen
gepaard gingen; maar God als een mensenkind onder haar hart te hebben gedragen en de
Messias te verwachten, de geestelijke hersteller niet alleen van haar volk maar van de hele
mensheid, dat waren begrippen die geen plaats in haar geest hadden. Zelfs bij Mijn dood aan
het kruis rouwde zij niet om Mij als God, maar alleen als mens, als haar Zoon, en pas door
Mijn opstanding werd zij, net als Mijn apostelen, bevestigd in haar geloof in Mijn
Goddelijkheid, die zij tot dan toe niet had kunnen bevatten, ook al had Ik het hun vaak
uitgelegd.
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Het zwaard waarvan Simeon zei dat het haar ziel zou doorboren, was juist moederlijke pijn,
want als ze Mij had herkend en had geweten wie Ik werkelijk was, zou ze niet hebben
gerouwd, maar zich alleen maar hebben kunnen verheugen over Mijn komst.

Ik had haar en Mijn apostelen vaak voorspeld wat Mij te wachten stond, maar in die tijd van
de profeten en wonderdoenende Essaeérs ontbrak het hen, ondanks Mijn onderricht en Mijn
daden, aan de juiste overtuiging dat Ik, een mens met vlees en beenderen zoals zij, die at en
dronk, God was, de Heer van alle heerscharen, Die zich in menselijke gedaante van een
onmondig kind tot mens zou ontwikkelen en aan het kruis zou eindigen.

Daarom waren Jozef en Maria verbaasd en begrepen ze niet wie Hij was die gekomen was
voor de val en de opstanding van velen in Israél; voor de val van hen die Mij niet wilden
erkennen, voor wie Ik alleen maar een last was en die Mij daarom vervolgden en Mijj
uiteindelijk in het lichaam doodden; voor de opstanding van hen die in Mij geloofden en
ernaar streefden hun leven in te richten volgens Mijn leer en voor wie het kruis, dat vroeger
een teken van schaamte was, een teken van de hoogste eerbied werd.

Het zal hetzelfde zijn bij Mijn wederkomst, zoals de mensen toen niets anders in Mij zagen
dan een door God geinspireerde man, zo zullen er ook twijfelaars zijn bij Mijn geestelijke
wederkomst of Mijn leer ook van goddelijke oorsprong is, en Ik zal het daar waarschijnlijk
ook moeten bewijzen door wonderen, wat niet mogelijk zal zijn op grond van het Woord.

Zo zal het verhaal van Mijn jeugd zich herhalen, althans in de belangrijkste momenten en
gebeurtenissen, zij het niet in een materi€le maar in een geestelijke vorm, omdat het geestelijk
inzicht van de mensen nu aanzienlijk verder gevorderd is, en geleidelijk aan zullen de
gelovigen in de meerderheid zijn, terwijl de ongelovigen en twijfelaars in de minderheid
zullen zijn.

Kijk, Mijn kinderen, zoals Ik eens de besnijdenis volgens de Joodse ritus onderging, zo laten
ook jullie je geestelijk besnijden door steeds meer het kwade, de eigenliefde en alles wat tegen
de liefde ingaat, die Ik jullie geleerd heb, uit je hart te verwijderen, zodat jullie gedoopt
kunnen worden met de Geest van Mijn Liefde, zoals jullie symbolisch gedoopt zijn met water
als eerste stap van het binnentreden in een kerkgemeenschap.

Probeer Mijn geestelijke wereld meer en meer te begrijpen en Ik om jullie te ontvangen, zodat
niet op een dag een zwaard in jullie binnendringt, als het wereldse jullie op een dag zou
worden ontnomen, doordat jullie er te veel waarde aan hechten, treurend om dat, wat het
treuren niet waard is.

Doe moeite om de dingen te nemen zoals ze zijn en vervul zo je taak op aarde elke dag zolang
je voorbestemd bent om hier rond te lopen, zodat je, wanneer het uur van afscheid komt, niets
te betreuren en niets te betreuren hebt.

Er leven nu velen die in Mij geloven en Mij liethebben zoals Maria Mij liefhad tijdens haar
leven, maar dat alleen is niet genoeg; Mijn eisen aan jullie zijn veel strenger dan jullie je
voorstellen. Jullie moeten Mij erkennen als wat Ik werkelijk ben, als jullie God en Vader, die
Liefde is, en in de Zoon van God Christus als de Wijsheid vervuld van Liefde; maar dit kan
alleen gebeuren als jullie je vlees, je zinnelijkheid en je neiging naar aardse dingen laten
sterven aan het kruis dat Ik jullie opleg en, zoals Ik, geestelijk opstaan tot een nieuw leven, tot
een leven in Liefde.

Moge Christus ook in jou opstaan zoals Hij is en was, zodat je niet verbaasd hoeft te zijn als
je merkt dat Hij anders is dan je je had voorgesteld.

Dit als herinnering en respect. Amen.
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7.
Op de eerste zondag na het feest van de verschijningen

"En toen Jezus twaalf jaar oud was..."
Lucas 2, 42 e.v.

Op 26 december 1871

Dit Evangelie komt ook uit het tweede hoofdstuk van Lucas en gaat over de drie dagen van
Mijn verblijf in de tempel in Mijn twaalfde jaar. “Jullie weten wat Ik daar deed en onderwees
uit het driedaagse tafereel, waarin Ik het jullie jaren geleden uitvoeriger heb uitgelegd. Laten
we daarom aan deze handeling uit het verhaal van Mijn jeugd voorbijgaan en er alleen
rekening mee houden in zoverre ze ook geestelijk voor Mijn wederkomst herhaald zal worden
en eigenlijk al herhaald wordt.

Kijk, Mijn kinderen! Elk van Mijn handelingen in die tijd, vanaf Mijn geboorte tot Mijn
hemelvaart, heeft een dubbele, ja een drievoudige betekenis, want wat Ik deed en sprak was
niet alleen bedoeld voor het Joodse volk alleen, maar voor de hele mensheid toen en in de
toekomst, ja voor Mijn hele geestelijke koninkrijk. Ik wilde hen allen door Mijn onderricht en
Mijn voorbeeld laten zien, op welke wijze de vereniging met Mij, de goddelijke Geest, bereikt
kon worden en het zoonschap van God bereikt kon worden.

Alleen daarom bekleedde Tk Mij met de menselijke natuur van een aardbewoner en moest,
zoals ieder kind, Mijn ziel, die Ik uit de algemene zielvormende substantie van de gerichte
materie nam, geleidelijk opvoeden om haar aan Mijn geest aan te passen, Mijn begrippen en
opvattingen te reguleren, alle hartstochten van de menselijke natuur te bestrijden; En zo
toonde Ik als levend, worstelend en verdraagzaam mensenkind, hoe en tegen welke prijs een
geschapen geest de hereniging met Mij, de ongeschapen oorspronkelijke geest, kan bereiken
door zijn ziel volledig ondergeschikt te maken aan de goddelijke geest in zichzelf, zoals Ik dat
deed met Mijn Jezus-ziel.

Maar als de geestelijke ontwikkeling van Mijn menselijke ziel, die Mij diende voor Mijn doel,
sneller was dan die van gewone mensenkinderen, als Ik al in Mijn vroegste jeugd woorden
van de geest sprak waar andere kinderen nog onbegrijpelijke klanken uitten, als Ik tijdens het
driedaagse verblijf in de tempel verklaringen gaf en zelfs wonderen verrichtte, dan was dit een
bewijs van Wiens geest in Mijn menselijk omhulsel lag en hoe gemakkelijk deze bij de
geringste opwinding door dit omhulsel heen scheen.

Tot Mijn dertigste jaar moest Mijn aardse mens rijpen in het grote werk dat hij moest
volbrengen om dan in de laatste drie jaar de eerste steen te leggen voor de hoogste, nooit
eindigende grote geestelijke leer, zonder welke de voortzetting van de schepping onmogelijk
zou zijn geworden; Want het was niet voldoende, dat Ik geesten had geschapen met immense
krachten en goddelijke eigenschappen, zij moesten ook weten waarom en met welk doel Tk
hun deze volmaaktheden had gegeven, zij moesten Mij eerst volkomen begrijpen en Mijn
schepping volkomen leren begrijpen, om hun krachten wijs te kunnen gebruiken en hun
Schepper te eren. Dit was het doel van Mijn incarnatie op aarde en van Mijn hele aardse
leven, en het was niet alleen direct voor Mijn rijk van geesten, maar ook indirect voor de
materie, omdat deze laatste niets anders is dan gestolde geestelijke substantie, die zich net als
de geesten pas over langere tijd vergeestelijkt als deeltjes van Mijn geestelijke Zelf en dus tot
Mij moet terugkeren.

4 Jakob Lorber: De driedaagse scéne van Jezus in de tempel toen hij twaalf jaar oud was
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De gebeurtenissen van Mijn geboorte, Mijn vlucht naar Egypte en Mijn terugkeer naar het
land van de Joden waren al vooraf bepaalde fasen in de geestelijke vorming van Mijn
menselijke ziel; en tijdens Mijn verblijf in de tempel in Mijn twaalfde jaar, verschenen er al
individuele geestelijke vonken in Mij die ver uitstegen boven de opvattingen over leven en
religie die Ik toen gewend was en die ook veel van Mijn toehoorders deden afvragen wie Ik
eigenlijk zou kunnen zijn, of de beloofde Messias toch niet in Mij was verschenen, want
volgens de profetieén was de tijd van Zijn verschijning aangebroken.

Het is begrijpelijk dat ze allemaal een heel andere Messias wilden dan Hij was, omdat het
Joodse volk in die tijd, onder druk van buitenlandse overheersing, reikhalzend uitkeek naar
een politieke bevrijder; ze keken allemaal naar beneden, terwijl de Messias van boven kwam.
Het feit dat Ik in de tempel, in plaats van te antwoorden op de vragen die Mij werden gesteld,
de priesters, die geleerd wilden zijn, andere vragen stelde die hen in verlegenheid brachten,
had ook tot doel hen aan het volk bloot te stellen en hun oppervlakkige kennis van
goddelijke dingen aan hen te openbaren, zodat Mijn Woord dan een diepere uitwerking zou
hebben als het zaad van Mijn toekomstig onderricht; en inderdaad, in deze drie dagen
verwierf Ik menige vurige bewonderaar van Mijn persoon en Mijn onderricht, die Mij ook
later aanhingen. Maar tegelijkertijd maakte 1k vijanden van veel van de Farizeeén en
priesters; en juist door deze twee tegenpolen leefde Mijn aangeboden Woord voort als
geestelijk brood en droeg het zijn weloverwogen vrucht, terwijl als ze het allemaal met Mij
eens waren geweest, op de vierde dag niemand aan Mij en Mijn leer zou hebben gedacht,
vooral omdat Ik alleen maar werd gezien als een pientere, misschien wat satirische jongen.

In het algemeen echter herkenden zij Mij toen nog niet; zelfs Maria, Mijn baarmoeder,
begreep Mij niet toen Ik op hun verwijt van liefde vanwege Mijn achterblijven antwoordde:
"Weten jullie niet dat Ik moet zijn in dat wat van Mijn Vader is? Jozef en Maria begrepen niet
wat Mijn Vader was; zij waren zelf nog te zeer toegewijd aan de Joodse cultus en geloofden
dat de hele religie bestond uit het onderhouden van de gebruiken; zij kenden Mij en Mijn
Vader nog minder, want voor hen was er maar één ondeelbare, onzichtbare God.

De latere tijd, toen Ik als timmerman met Mijn fysieke verwanten leefde tot aan Mijn
openbaar optreden als leraar, had Mijn ziel nodig om één te worden met de Vader in Mij; *De
aardse relatie werd steeds minder belangrijk, terwijl de grote geestelijke relatie voor de
mensheid en het grote geestenrijk steeds meer op de voorgrond trad, totdat Ik uiteindelijk in
staat was om Mijn missie ten volle te vervullen door Mijn ziel, verenigd met de goddelijke
Geest, te onderwijzen en te bewerken wat jullie in het Grote Evangelie van Johannes
opgetekend vinden en wat sinds die tijd met onuitwisbare tekens in het grote scheppingsplan
geschreven staat, namelijk: Verklaring en juist begrip van de goddelijke eigenschappen en de
natuur van God, en ook van de natuur van de mens in relatie tot zijn menselijke en geestelijke
waardigheid; verklaring van de ware relatie van God tot de mens en van de mens tot God, en
ook van de mensen tot elkaar.

Dat was het doel van Mijn onderricht, dat goddelijk is en blijft omdat Ik het Zelf gaf als
richtlijn voor Mijn goddelijke nakomelingen over hoe zij God als Heer, Schepper en Vader
kunnen en moeten liethebben en Hem moeten benaderen.

En nu, Mijn kinderen, nadat Ik jullie heb uitgelegd waarom Ik op de wereld ben gekomen en
waarom tot Mijn twaalfde jaar de gebeurtenissen deze vorm moesten aannemen en niet een
andere, wil Ik jullie nu de jongen Jezus laten zien in Zijn vragen aan de priesters in het heden
en in de huidige omstandigheden.

3> Jakob Lorber: Het grote evangelie van Johannes (10 delen)
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In de wereld is het namelijk vaak zo dat mensen in de verte kijken en niet zien wat er dichtbij
is, of zoals het gezegde luidt: ze zien door de bomen het bos niet meer.

Wat is jongensjaren eigenlijk? Het is het ontwaken van de geest, wanneer de ziel spirituele
kennis wil verwerven, wanneer ze meer aandacht begint te schenken aan wat extern is en
haar omringt, en niet langer doof is voor de stem die vanbinnen spreekt, en meestal op een
andere manier dan men zou willen.

Deze jongelingschap van de mensheid, dit ontwaken uit de lange slaap van het geloof, vooral
in religieuze zaken, deze tijd die overeenkomt met Mijn twaalfde jaar is nu hier; een
geestelijke beweging maakt zich van velen meester en velen beginnen vragen te stellen aan de
theologen en schriftgeleerden van deze tijd, die alleen geleerd en onderwezen willen worden
en willen onderzoeken en beoordelen wat voor het geloof is voorgeschreven.

Dit voorstadium van Mijn latere, rijpere leer is wat sommigen tot rust brengt en anderen tot
wanhoop. Het is opnieuw het Woord dat in den beginne was en dat God Zelf is, dat almachtig
alle harten doordringt en daar duizend andere gedachten oproept en aanleiding geeft tot
duizend andere woorden.

Het woord is als een lawine en is, net als een lawine, eerst klein, maar wordt groter en groter
totdat het uiteindelijk alles met zich meeveegt. Net zoals een lawine besneeuwde hellingen
bevrijdt van hun deken van sneeuw en het voor het licht van de zon gemakkelijker maakt om
Moeder Aarde weer te bereiken, zo scheurt de spirituele lawine van gedachten en woorden
alle kunstmatige gebouwen van leugens en bedrog weg, en het licht van genade van het
goddelijke licht van liefde kan dan de harten die bevroren zijn onder zo'n deken van ijs en
sneeuw weer verlichten en verwarmen.

Zo vindt de voorbereiding op het grote zuiveringsproces plaats; zelfs in de sociale
omstandigheden als gevolg van de spiritueel-religieuze, ontstaat er een beweging die
gelijkschakeling en het herstel van goddelijk-menselijke rechten eist.

Het is de lente die voorafgaat aan de hete zomer, wanneer het fruit moet rijpen om in de
herfst geoogst te kunnen worden.

Na de lentejaren of de tijd van gisting zal een tijd van zomer komen met zijn onweersbuien en
hete dagen voor het rijpen van de vruchten, die zal worden gevolgd door de herfst als
oogsttijd, waar Ik dan het onkruid van het koren zal laten scheiden door Mijn maaiers, de
betere verbannen naar Mijn geestelijke hemelen en vergeestelijkte werelden, maar de
slechtere naar vaste materie, waar dan op lange paden datgene moet worden nagestreefd en
bereikt, wat op kortere paden werd afgewezen om te worden bereikt.

Bereid je voor in de lente van het spirituele leven, zodat je de hitte van de zon en de stormen
van de zomer kunt verdragen met kracht van geest, en zegevierend uit de gevechten
tevoorschijn komt, en in de herfst zul je geen lege bladeren zien en vinden, maar prachtig
gerijpte vruchten in woorden en daden die een kind van de goddelijke Vader waardig zijn.
Laat ieder van jullie zijn hart reinigen van alle wereldse dingen, dan zul je Mijn liefde, Mijn
koninkrijk en je gemoedsrust winnen en zul je niet langer wuivend riet zijn, maar bomen die
gesterkt worden door weer en wind.

De beweging van de tijd, de beweging van de geesten en de beweging in je eigen hart dringen
er bij je op aan om verder te gaan; luister naar deze oproepen, die Ik nu in zoveel vormen naar
je toe stuur, want ze hebben altijd alleen maar jouw beste belang als doel; en je kunt dit ook
bereiken met Mijn genade, als je maar wilt. Amen.
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8.
Op de tweede zondag na het feest van de verschijningen

De bruiloft in Kana
Johannes 2

Op 1 januari 1872

Dit hoofdstuk van Johannes begint met de bruiloft te Kana in Galilea, waar Ik het eerste
wonder verrichtte door water in wijn te veranderen.

Deze gebeurtenis, die plaatsvond aan het begin van Mijn leerjaren toen Ik nog niet echt als
leraar verschenen was, was bedoeld om de aandacht van velen op Mij te vestigen door een
keten van omstandigheden; want Mijn openbare werk begon kort daarna, wat een einde
maakte aan Mijn wandel in het verborgene.

Een bruiloft is een vaak herhaalde handeling die, hoewel er veel spiritualiteit in zit, door de
meeste mensen op een zeer materiéle, zelfs gemene manier wordt behandeld.

Als het alleen zo'n bruiloft was geweest, was ik er waarschijnlijk niet geweest; maar het doel
van mijn aanwezigheid op deze bruiloft was om langzaam de aandacht van de Joden te
vestigen op mijn publieke verschijning.

Wat deze daad en alle andere betreft, die in deze Zondagsevangeli€n worden aangeroerd,
zullen de perioden waarin dit alles zich geestelijk voor de tweede keer herhaalt, nu groter zijn
dan tijdens Mijn korte verblijf en Mijn drie jaar onderricht op aarde; want toen moesten grote
dingen en dingen die voor een eeuwige duur bestemd waren, in korte tijd worden gegeven,
maar nu, als het gaat om de voltooiing van de geestelijke vorming van de mensheid, stroomt
de stroom van gebeurtenissen langzamer, maar des te krachtiger, en overwint alle
hindernissen die opdoemen tegen Mijn plannen tot aan Mijn wederkomst.

Om terug te keren naar de bruiloft te Kana, moet Ik jullie eerst uitleggen wat een bruiloft is,
hoe die onder jullie gevierd wordt en hoe Ik eigenlijk wil dat die gevierd wordt, zodat jullie
later de spirituele betekenis ervan kunnen herkennen in relatie tot de hele mensheid; net zoals
de vereniging van twee mensen in een huwelijk zijn diepe betekenis heeft in relatie tot de hele
mensheid in de correspondentie.

Een huwelijk is eigenlijk de afsluiting van een eerdere overeenkomst tussen twee mensen van
verschillend geslacht die, aangetrokken door sympathie, toegeven aan de drang van hun ziel
en bereid zijn om deze spirituele verbintenis, die eenmaal begonnen is, tijdens hun leven in
stand te houden, om steeds meer één te worden met elkaar, om samen lief en leed te dragen,
en om deze overeenkomst te vieren door een wettelijke handeling, waarna de individuele
individualiteit feitelijk ophoudt en een gemeenschappelijk leven, het gezinsleven, de voorkeur
krijgt.

Zo'n vereniging van twee zielen die elkaar gevonden hebben, zou niet alleen moeten gelden
voor het korte aardse leven, maar ook voor het leven daarna, in die zin dat beiden ernaar
zouden moeten streven zich meer en meer te verenigen door te streven naar hetzelfde
goddelijke doel, en uiteindelijk één hart en één geest te worden, zoals je zegt, in dit streven.
Iedere zo'n verbintenis zou alleen moeten worden aangegaan op basis van geestelijke en
morele liefde en wederzijds respect voor het doel van het gezinsleven; want door de
natuurlijke wet van het paren, die door Mij bepaald is, wilde Ik niet alleen dat twee individuen
samen zouden leven, maar Ik wilde ook dat er vruchten van liefde zouden zijn, die de betere
kwaliteiten van de geest van de een en de ander zouden voortbrengen en hen daardoor,
evenals door een daaropvolgende goede opvoeding in het gezinsleven, nog meer zouden
veredelen.
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Zo vormt Mijn wet, die Ik in de natuur plaatste als de drang tot voortplanting, een eeuwige
ladder van wezen tot wezen tot aan Mij. Dat is wat Ik wilde! En wat hebben jullie mensen
ervan gemaakt? - Een markt met verkopers van menselijk vlees en ziel. De gemeenste,
zinnelijke liefde of materiéle belangen zijn nu bijna het enige motief om een huwelijk aan te
gaan; en zo was het ook in Mijn tijd op aarde.

Zie, wat ik jullie vertelde over de echtelijke vereniging van twee personen, moet nu geestelijk
gebeuren tussen de verschillende sekten van christenen op basis van de liefdesleer die in de
evangelién is neergelegd; ook zij moeten zich in liefde verenigen om één familie te vormen.
Ze komen al dichter bij elkaar en gaan meer geestelijk met elkaar om; ze beginnen geleidelijk
de kleine verschillen in de opvattingen en interpretaties van de Bijbel te erkennen, die altijd
hetzelfde zijn gebleven en die de scheiding hebben veroorzaakt.

Juist door deze uitwisseling van meningen beginnen de vermeende obstakels al te
verminderen, kleiner te worden, helemaal te verdwijnen; er worden al voorbereidingen
getroffen voor een leven samen en de vereniging of het bruiloftsfeest, waarvoor het echt de
hoogste tijd is, zal worden gevierd.

Als deze eenwording haar doel nadert, dan zal ik ook het nuchtere water van het geloof
veranderen in geestelijke wijn van liefde, en dan zullen de mensen vragen: Waarom dronken
we de slechte wijn eerder en bewaarden we het beste voor het laatst?

En Ik zal hen antwoorden: Omdat jullie in het verleden niet in staat waren om Mijn wijn van
liefde op de juiste waarde te schatten en te waarderen en er alleen maar misbruik van zouden
hebben gemaakt; Maar nu jullie genoeg hebben gedronken van jullie slechte wijn die door
mensen is vermengd, nu jullie rustiger zijn geworden in jullie verlangen om te drinken en het
goede van het slechte hebben leren onderscheiden, nu kom Ik jullie niets nieuws geven dat
jullie nog niet kennen, maar dezelfde wijn, die jullie al gedronken hebben, alleen gezuiverd
van zijn slechte toevoeging als een goddelijke drank, maar die alleen diegenen verdienen die
de zinnelijkheid en het materiéle ver achter zich hebben gelaten, hun spirituele aard erkennen
en alleen verlangen naar spiritueel voedsel en precies zo'n drank.

Dit is het doel van alle menselijke activiteit; iedereen heeft genoeg van de slechte bouillon die
hem als goddelijke toverdrank is voorgeschoteld; ze vermoeden iets beters en ieder gelooft dat
de ander misschien al heeft wat hem zelf ontbreekt. Door dit vragen en zoeken vervagen de
tegenstellingen van religieus fanatisme en vindt eenwording plaats, waar Ik dan zal komen als
de Ene Herder voor de verenigde kudde.

Zie je, dit is de geestelijke correspondentie met het heden van de handeling op de bruiloft te
Kana, die Ik vastbesloten was bij te wonen, niet door de zinnelijke materi€le kant, maar
enerzijds door de wens van Maria, de Moeder van het Lichaam, en anderzijds door het doel
om de eerste steen te leggen voor het bouwen van Mijn grote geestelijke Kerk.

Luister naar deze woorden en richt je ogen op de komende religieuze bewegingen en je zult
zien hoe, volgens een natuurwet volgens welke gelijken gelijken zoeken, gelijkgestemde
geesten elkaar ook zullen zoeken, vinden, benaderen en zich met elkaar verenigen om te
streven naar de dag van de eeuwige vereniging met Mij, de huwelijksdag, en de naam te
verdienen die Ik gereserveerd heb voor allen die Mijn leer in praktijk brengen en het eerste
principe van Mijn hele geestelijke en materiéle schepping, dat van de liefde, tot hun
levensregel hebben gemaakt, om geestelijke kinderen te worden die een hemelse Vader
waardig zijn. Amen.
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9.
Op de derde zondag na het feest van de verschijningen

Jezus geneest een melaatse
Matteiis 8

Op 11 januari 1872

Dit hoofdstuk van Mijn schrijver Mattelis bespreekt verschillende genezingen en wonderen
uit Mijn eerste jaren van onderwijs.

Dit zijn daden die nodig waren om het streng gelovige Joodse volk een ander idee te geven
van hun Mozaische wetten en van hun Jehovah-Zebaoth dan zij hadden. Maar woorden waren
niet genoeg voor hen, ze moesten daden zien.

Hier wordt vermeld dat Ik een melaatse genas door hem alleen maar aan te raken.

Er zijn twee soorten melaatsheid, een lichamelijke melaatsheid en een geestelijke melaatsheid.
Lichamelijke melaatsheid is een ziekte waarbij iemand, hetzij door losbandigheid, hetzij door
een ongezonde levenswijze in eten, drinken enzovoort, hetzij door onreinheid, zoveel
lichaamsvreemde stoffen, d.w.z. stoffen die giftig zijn voor het lichaam, in zijn lichaam heeft
gebracht en vastgehouden, dat het hele lichamelijke apparaat zijn noodzakelijke functies niet
meer kan uitvoeren. Om deze noodzakelijke en natuurlijke activiteit en aansturing in alle
delen van het lichaam te herstellen, werpt de menselijke natuurlijke geneeskracht alle
lichaamsvreemde stoffen of gifstoffen die jarenlang zijn opgeslagen op het zeer belangrijke
orgaan, de huid, waardoor de grootste en meest wijdverspreide verbinding met de
buitenwereld bestaat, om zich ten eerste van deze stoffen te ontdoen en ten tweede de huid
door deze giftige stimulans te stimuleren, om het hele lichaam in zijn reinigingsproces te
ondersteunen door een verhoogde activiteit en het zo te helpen al zijn vroegere gezondheid
terug te krijgen.

Lepra komt van binnenuit en ontstaat uit onzuiver bloed, en moet daarom ook van binnenuit
genezen worden door te streven naar een gezonde hematopoése door een passende genezing
en levensstijl, waarbij het lichaam vernieuwd wordt en de persoon weer gezond wordt. Van
buitenaf omvat dit natuurlijk ook het schoonhouden van de wonden, zodat wat niet meer
geschikt is voor het lichaam en wat vergaan is, wordt verwijderd en er ruimte wordt gemaakt
voor wat nog moet komen.

Hier heb je een korte schets van de aard van melaatsheid als lichamelijke ziekte; laten we het
nu in zijn geestelijke equivalent bekijken, zodat je ook de symptomen van de ziekte en de
remedies daartegen kunt herkennen; alleen de wonderbare Verlosser, Die deze ziekte zou
kunnen genezen door louter aanraking of door een woord, Hij zal en moet hier wegblijven,
want in geestelijke termen moet iedere melaatse zichzelf genezen en alleen zijn Verlosser
worden; Want als Ik dit soort mensen, die natuurlijk niet tot de besten behoren, in één keer
door Mijn Woord in engelen zou willen veranderen, dan zou dat Mij noch Mijn geestelijk
koninkrijk helpen, noch zou de plotseling getransformeerde geest of zielmens er iets aan
hebben.

Zie je, een groot, ja zelfs het grootste deel van de mensheid is nu geestelijk melaats of behept
met vele onreine zweren en zweren, maar juist omdat de meerderheid geestelijk melaats is,
veroorzaakt deze ziekte niet langer aanstoot, vooral omdat de weinigen die gereinigd zijn zich
niet terugtrekken van degenen die nog ziek zijn, maar met liefde en geduld voor hen zorgen
zoals de christelijke leer vereist, en hen met raad en daad helpen om hun verloren zedelijke
gezondheid terug te krijgen.

Lepra is een ziekte die zich openlijk manifesteert op het menselijk lichaam en voor niemand
verborgen kan blijven.
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De geestelijke melaatsheid, die bestaat uit de slechte hartstochten en gewoonten en andere
slechte eigenschappen van de mens en die meestal het gevolg is van een slechte,
verwaarloosde opvoeding, kan ook niet verborgen worden gehouden; want als een ziel in haar
binnenste zo verdorven is dat zij haar geestelijke waarde bijna heeft verloren, drijft de geest
als Mijn vonk die in haar is gelegd haar zo ver dat zij zich er niet meer voor schaamt om zelfs
deze vuilste innerlijke kant openlijk aan de buitenwereld te tonen. De ziel wordt zo als het
ware gedwongen, haar manier van denken aan haar omgeving te openbaren en de wereld door
haar levenswijze, die dienovereenkomstig is ingericht, af te weren; onderwezen door menige
bittere ervaring komt zij uiteindelijk tot het inzicht, dat alleen een betere, hogere, zedelijke
manier van denken en handelen tot de ware vrede leidt.

Om dit genezingsproces in zulke spirituele melaatsen te versnellen, laat ik dan verschillende
gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden, waardoor ook andere, krachtigere spirituele
substanties in het innerlijke of zielenleven worden ingebracht.

Iedere geestelijke melaatse moet meestal zichzelf genezen en kan niet door Mijn wil genezen
worden zoals die melaatse wiens ziel zuiverder was dan zijn lichaam.

Mijn invloed bestaat er nu alleen uit, dat Ik hem in omstandigheden en condities breng,
waarin hij sneller van zijn lijden bevrijd kan worden, als het ware door een meer
interveniérende genezing, maar hem in één keer zuiveren door Mijn machtswoord zou een
ingreep zijn in de wilsvrijheid van de mens.

Als Ik plotseling duivels in engelen zou willen veranderen, waar zou dan hun verdienste zijn
en waar zou het gelukzalige besef blijven dat zij zich door strijd en ontkenning in het goede
gesterkt hadden en zo zelf het betere niveau verworven hadden, ook al was het door Mijn
genade?

Dit soort geestelijke wonderbaarlijke genezing is daarom afwezig in de huidige en
toekomstige tijd; wat echter gebeurde met de centurio van Kafarnalim, die met blind geloof en
vast vertrouwen alleen maar geloofde in Mijn woord, is herhaald en gebeurt nog vaak: O
Heer, ik ben niet waardig dat U mijn huis binnenkomt, zeg het woord en mijn knecht zal
genezen worden, liet zien hoe de ware christenmens moet zijn, die ondanks alle schijn vast
vertrouwt op Mij, Mijn leiding en Mijn woorden gelooft, en die zijn eigen onwaardigheid niet
vergeet terwijl hij Mijn grootheid openlijk belijdt.

Zulke zielen die zo tot Mij spreken en op zo'n smekende manier tot Mij komen en zich
vernederen, raak Ik met Mijn vinger aan of genees Ik met Mijn Woord, d.w.z. Ik leg troost en
vrede in hun harten, die op geen enkele andere manier verkregen kan worden; het koninkrijk
van de hemel staat open voor zulke nederige gelovigen, maar niet voor hen die nog steeds
opscheppen over hun melaatsheid. Deze moeten eerst beseffen dat het beter zou zijn om hun
slechte eigenschappen uit te roeien in plaats van ermee te pronken, ze zullen de onzuiverheid
van hun ziel alleen herkennen door verdrietige ervaringen, maar dan helaas vaak te laat, en
nadat ze zichzelf hebben gereinigd van de onzuiverheid, zullen ze beseffen dat de weg die ze
hebben bewandeld niet leidt naar het geestelijke eeuwige leven en niet naar Mij.

Zolang zij niet beseffen dat nederigheid en liefde in combinatie met onbegrensd vertrouwen
de middelen zijn waarmee men alles met Mij kan bereiken en zichzelf zo het snelst vooruit
kan helpen, zullen ontberingen, ziekten en andere onaangename gebeurtenissen van allerlei
aard hen moeten treffen totdat de melaatsheid is opgeheven en geloof en liefde van binnenuit
een beter geestelijk lichaam hebben gevormd.

Spiritueel herstel moet van binnenuit komen; het slechte moet naar buiten doordringen in de
publieke sfeer, afgestoten worden door samen te leven met anderen, terwijl de binnenkant
geleidelijk verbeterd moet worden door morele en spirituele remedies.

Alleen op deze manier kan de mens zijn normale staat als beeld van zijn Schepper bereiken en
hersteld worden naar het spirituele rijk.
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Net zoals de melaatsheid van het lichaam besmettelijk is, is de melaatsheid van de ziel dat
ook, want de slechte principes van zo iemand leiden anderen ertoe om slechte dingen te doen.
Zo ontstond door besmetting geleidelijk deze immorele wereld zoals je die nu ziet.

Ook jullie hebben nog vele melaatsheden op je ziel, zoals jullie levenswijze duidelijk laat
zien; jullie hebben al vele geestelijke geneesmiddelen van Mij ontvangen, maar het is nog niet
te zien, dat ze jullie ziel zo gereinigd hebben, dat jullie uiterlijke leven of de huid van jullie
ziel geen onreinheden meer zou vertonen. Jullie hebben de natuurlijke geneeswijze geleerd, je
leven volgens de goddelijke orde van liefde in te richten, maar ook deze geneeswijze schijnt
jullie niet te bevallen, anders zouden jullie in je uiterlijke handelingen al zuiverder van
eigenliefde moeten zijn geworden.

Er is veel dat jullie lezen en geloven, maar er zijn nog maar weinig sporen aan de buitenkant
van de huid van het leven, alsof dit voedsel van genade en liefde daar is doorgedrongen.
Weinigen van jullie erkennen nog je onwaardigheid zoals de centurio in Kafarnaiim, zodat
ook jij uitroept: Heer, zoveel genade ben ik niet waard, alleen een woord van troost is genoeg
en zelfs dat is al te veel voor mij, een arm, zwak en wispelturig kind.

De meesten van jullie, zoals de Joden van die tijd, als je je letterlijk alleen vastklampt aan de
inzettingen en leringen van Mijn woorden, geloven dat je alles al gedaan hebt; maar je bent
vaak nog ver verwijderd van het in praktijk brengen van Mijn leer.

Je staat meteen klaar om anderen te bekeren, je wilt helpen om de rommel voor andermans
deur op te ruimen, maar je laat de rommel voor je eigen deur lekker liggen en wacht,
misschien net als de melaatse die in het Evangelie genoemd wordt, tot Ik kom en jullie met
Mijn aanraking een stempel van hoge deugdzaamheid opdruk. Dit is jullie grote fout, dat jullie
je eigen ziekte te weinig herkennen en daarom te weinig behoefte voelen om haar te genezen.
Hierbij vermaan Ik jullie, jezelf te onderzoeken en als jullie melaatsheid in jezelf aantreffen,
die zich uit in gedachten, woorden en daden, die niet met zuivere liefde overeenstemmen, laat
dit dan een teken voor jullie zijn, dat jullie nog veel vreemds in jezelf herbergen, dat niet tot je
geestelijke wezen behoort. Span je in om dit uit te roeien en door nieuwe sterke
liefdeslevenstoffen te vervangen, zodat je voor de genezing van je ziel niet Mijn directe
aanraking nodig hebt, maar alleen Mijn woord. Amen.

10.
Op de vierde zondag na het feest van de verschijningen

Het koninkrijk van de hemel is als een wijngaard
Mattetis 20

Op 11 januari 1872

Deze gelijkenis, evenals vele andere die in de volgorde van deze boodschappen besproken
zullen worden, hadden het doel om het geestelijke begrijpelijker, begrijpelijker te maken voor
de Joden door het geestelijke met het materiéle te vergelijken en door geestelijke waarheden
over te brengen naar het praktische leven; bovendien was de taal van beelden en gelijkenissen
toen gebruikelijker, zoals het nu nog is in het Oosten, dan het is onder jullie, waar het zekere
de voorkeur heeft boven het vergelijkende.
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Maar er is nog een andere, diepere, spirituele betekenis in deze gelijkenissen, die op dat
moment toepasselijk was en altijd dezelfde waarde zal hebben voor alle komende tijden.

We zullen nu deze spirituele betekenis nader bekijken en het belang ervan benadrukken, want
alleen deze is en was de essentie, de kern, terwijl de gelijkenis slechts het omhulsel of de
bedekking is.

Kijk, in die gelijkenis zei ik: Het koninkrijk van de hemel is als een wijngaard. De geestelijke
betekenis van deze woorden moet worden teruggevoerd naar het feitelijke concept van wat
een wijngaard eigenlijk is om het juiste beeld van de gelijkenis beter te begrijpen en te
doorgronden.

Zie je, een wijngaard is een stuk land waar, door het planten van wijnstokken, het etherische
van de aarde wordt getransformeerd van de grond in het spirituele, voorgevormd tot wijn in
de druif, en op dezelfde manier worden de ontbonden elementen getransformeerd van grovere
substanties van de aarde in fijnere, meer spirituele.

Maar wat is er naast de aarde nog meer nodig om de druif te laten rijpen? Dat is het licht van
de zon, want zonder deze wekker van bovenaf kan er geen spiritueel product uit de aarde
ontstaan. Met haar lichtstralen moet de zon eerst de elementen die in de aarde sluimeren
wekken, ze met haar warmte helpen vergeestelijken, en zo door de cyclus in de wijnstok via
wortels, takken, bladeren en bloesems het hoogste vormen, de vrucht, die uiteindelijk pas
zichtbaar in haar ontbindingsproduct laat zien welke overvloed aan geestelijke substantie in de
druif verborgen ligt, hoewel deze geestelijke substantie zich pas begint te tonen als de druif
geen druif meer is.

Hier heb je dus de wijngaard, waar drie dingen moeten werken om geestelijke dingen van een
hoger niveau voort te brengen, namelijk aarde, water en licht.

Als je deze uitleg nu wilt toepassen op Mijn koninkrijk, zal de vergelijking met een wijngaard
je duidelijker zijn.

Ook in Mijn koninkrijk is het hoogste alleen belichaamd in geestelijke wezens, die zich ook
eerst moeten ontwikkelen vanuit het eenvoudigste, meest onvolmaakte, laagste van de
schepping en steeds hogere volmaaktheid moeten bereiken.

Net zoals het hele proces van wijnvorming, van het ruwe sap dat de wortels van de wijnstok
uit de aarde halen tot de most die in het vat gist, een voortdurende transformatie, verfijning en
verfijning van de substanties is, zo worden ook in Mijn hele schepping alle geschapen dingen
voortdurend meer en meer verfijnd en verfijnd totdat, met het uiteenvallen van het materiéle,
het spirituele licht, etherisch gekleed tevoorschijn kan komen.

Net zoals de wortel van de wijnstok uit de aarde de stoffen haalt die bij hem passen, die
verder dienen om de hele plant op te bouwen, zo ligt de wortel van het spirituele in het
materi€le, daar ligt zijn eerste begin, van daaruit wordt losgelaten wat in staat is om op te
stijgen. Het stugge wordt gedeeltelijk opgelost en vloeibaar gemaakt, de vloeistof wordt
gedeeltelijk verdampt, nu meer in staat om het spirituele te absorberen, en stijgt op in de lucht,
waar het, net als licht en warmte, zijn deel doet om het proces van vergeestelijking voort te
zetten.

In zijn vloeibare en luchtige staat kan deze nu meer vergeestelijkte materie de hoger
ontwikkelde vormen van de schepping binnengaan, de planten- en dierenrijken, door hen als
voedsel te dienen.

Op deze trappen wordt het weer verder verfijnd en stijgt het op naar de mens, die dan als
laatste nakomeling van de aarde al het eerste geestelijke stadium naar Mijn koninkrijk wordt.
De mens is als de druif, waarin alle elementen tot heerlijke wijn worden bereid.

Net als in de druif is alles in de mens al zo gevormd en gekneed dat de invloed van boven
steeds sterker wordt en die van beneden steeds zwakker.
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Tenminste, dat was zijn bestemming, de afwijking van dit pad dat door Mij voor hem was
uitgestippeld en zijn uiteindelijke ontaarding als gevolg daarvan zullen later in deze gelijkenis
worden besproken.

Door de ontbinding van het menselijk lichaam komt de mens in het geestenrijk, waar
hetzelfde proces zich geestelijk herhaalt.

Zoals op aarde de meest onvolmaakte geest, of beter gezegd het geestelijk element, gebonden
aan de vaste materie, geleidelijk is opgeklommen tot het hoogste niveau dat op aarde te
bereiken is, namelijk tot de mens, zo moet de geest in het geestenrijk opnieuw beginnen als
een eenvoudige mensenziel en opklimmen tot de grootste engelengeest, ja tot Mijzelf.

In dit opzicht is het koninkrijk van de hemel dus als een wijngaard, omdat zowel in het ene als
in het andere het proces van zuivering plaatsvindt van het grove naar het fijne, van het vaste
en onbeweeglijke naar het beweeglijke, van materie naar geest.

Dus in deze wijngaard, zoals de gelijkenis zegt, zoekt een huiseigenaar arbeiders om hem te
bewerken. Wat de eigenaar van de wijngaard zoekt in wereldlijk-natuurlijke zin, zoek ik in
geestelijke zin.

Ik zoek ook zielen, die Mij, Mijn schepping en zichzelf begrijpen en zich willen geven om
Mijn geboden van liefde te vervullen en die door hun onderricht en hun voorbeeld ertoe
moeten bijdragen, de geesten, die nog aan en in de materie gebonden zijn, te bevrijden, om bij
Mjj terug te brengen, wat uit Mij is uitgegaan, gezuiverd, verfijnd en vergeestelijkt. Zoals de
aardse huisvader er 's morgens vroeg en dan op verschillende uren van de dag op uittrekt om
arbeiders voor zijn wijngaard aan te nemen, zo probeer Ik als de hemelse huisvader vaak
diegenen terug te winnen, die tot dan toe voor Mij verloren waren gegaan en niet wisten, wat
hun opdracht in deze wereld was en wat hun doel in de andere wereld was, zowel in de
vroegste jaren als in alle leeftijdsperioden, in de kindertijd, de jongensjaren, de jeugd, de
mannelijkheid en de ouderdom.

Ook de volkeren doorlopen in hun ontwikkeling op grote schaal hetzelfde verloop als een
mens op kleine schaal doormaakt in zijn verschillende levensfasen; Ook zij zijn deels nog in
de kindertijd, deels in de jongens-, jeugd-, mannentijd of ouderdom en ook hier kom Ik op de
verschillende momenten van hun ontwikkeling om arbeiders voor Mijn Rijk te leveren, die
geroepen zijn om de andere mensen van hun stam tot een hogere geestelijke ontwikkeling te
helpen, zoals de arbeiders in een wijngaard door het bewerken van de grond en de wijnstok de
nog onvolmaakter ruwe natuurstoffen helpen om tot een hoger niveau van geestelijke
ontwikkeling te komen.

De verschillende effecten van Mijn onderricht op individuele mensen evenals op hele families
van naties corresponderen ook met de verschillende stadia van menselijke ontwikkeling
evenals met de verschillende uren van de dag; zo correspondeert blind geloof met de
kindertijd, de tijd van vragen stellen met de jongensjaren, die van twijfel met de jeugd, die
van helder bewustzijn met de mannelijkheid en tenslotte de tijd van volwassenheid, die de
naderende transformatie nadert, met de ouderdom.

Mijn eerste komst viel in de jongensjaren van de mensheid, in het bijzonder van het Joodse
volk en de daarmee verbonden volkeren, toen de ontwaakte geesten begonnen na te denken
over wat hen blindelings was opgedragen te geloven, het te beoordelen en er vragen over te
stellen. Om de vragenstellers een waar en duidelijk antwoord te geven, verscheen Ik juist in
die tijd en stelde ook arbeiders aan voor hetzelfde doel.

Daarna kwam de jeugdige tijd van de mensheid, waarin naast het grootste enthousiasme voor
Mijn leer ook de beestachtige aard van de mens werd geopenbaard. Ook daar zocht Ik
arbeiders voor Mijn wijngaard en velen getuigden van Mij door hun zending als martelaren te
volbrengen.
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De mannelijkheid van de mensheid in kwestie rijpte als gevolg van dit gedrang en heen en
weer geslinger tussen grote ideeén en de laagste, meest egoistische hartstochten tussen geest
en materialisme. Zelfs op dit uur van de dag zocht Ik arbeiders voor Mijn wijngaard, want er
was nog veel te doen, veel te reinigen, zodat het planten en rijpen van de vruchten goed kon
verlopen.

Ik zocht en vond, zij het mondjesmaat, strijders voor Mijn koninkrijk, die met het heldere
inzicht van de mensheid Mijn leer moesten zuiveren van het onkruid dat er door de
zelfzuchtige belangen van verschillende heersers was binnengedrongen; helaas echter, wat
liefde en verdraagzaamheid moesten bewerkstelligen, leidde blinde ijver tot haat en
vervolging in de verdorven menselijke natuur, en de godsdienstoorlogen ontstonden, die te
vuur en te zwaard vernietigden en scheidden wat de liefde moest verslaan en verenigen.

Maar degenen die de wereld wilden bedwelmen en verblinden volgens hun plan, zijn al
gevallen en zullen vallen in de kuil die ze voor anderen hebben gegraven; de hervormingen
waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zullen heel anders zijn dan wat zij in gedachten
hadden.

En dus, hoewel deze Mijn arbeiders nog niet alles hadden bereikt, hadden ze tenminste een
belangrijke bijdrage geleverd aan het rijpen van de druiven waaruit op een dag de geestelijke
wijn van de hemel zou worden geperst en gevinifieerd.

De mensheid is nu op leeftijd gekomen, de tijd van de druivenoogst in geestelijke zin nadert,
Ik kom nu opnieuw in het laatste uur en zoek arbeiders voor Mijn wijngaard. De tijd komt, dat
de druiven worden verwijderd en gesorteerd, en door de pers de most, die voor de verdere
vergeestelijking bestemd is, met geweld van de druiven wordt gescheiden, d.w.z. geestelijk
opgevat als dat de oude, slechte gewoonten, die door liefde en zachtmoedigheid niet meer
gemakkelijk uit te roeien zijn, door de macht der omstandigheden met geweld worden
verwijderd, om dan met het betere deel naar het verdere vergeestelijkingsproces te streven.
Alle mensen zijn geroepen om bij te dragen aan de vergeestelijking van de materie, maar
slechts enkelen zijn uitverkoren om arbeiders te zijn in Mijn wijngaard. Zij zijn het die,
ondanks de strijd met zorgen en ellende, het werk niet uit de weg gaan en toch altijd de banier
van het geloof in Mij omhoog houden. Hoewel sommigen ook veel hebben geleden en
doorstaan door een vroom maar onnodig fanatisme, zullen dit de mopperaars aan gene zijde
zijn wanneer zij als eersten zullen zien hoe degenen hun beloning ontvangen op wie zij
misschien met minachting neerkeken op aarde, want zij die vol nederigheid hun beloning veel
te groot achten, zullen de eersten zijn, d.w.z. de gelukkigsten.Zij die nederig hun beloning
veel te groot achten, zullen de eersten zijn, d.w.z. de gelukkigsten, terwijl zij die een hogere
beloning opeisen voor hun grotere inspanning en degenen die later kwamen niet voor vol
aanzien voor hun mindere inspanning met dezelfde beloning, minder gelukkig zullen zijn,
d.w.z. de laatsten.

Maar de eeuwige liefde, die alles weer in evenwicht brengt, zal nog steeds manieren en
middelen vinden om de wonden te helen die zijn veroorzaakt door trots en afgunst waar alleen
verkeerde opvattingen aan ten grondslag lagen.

De mensheid is nu de leeftijd van de ouderdom binnengegaan, en alles wijst op een op handen
zijnde verandering in de dingen; vandaar de rusteloosheid in de geesten, vandaar de haast om
het slechte zoveel mogelijk te verbeteren, vandaar de gretigheid van de arbeiders in de avond
om in deze korte tijd van geestelijk leven te vervangen wat ze tot dan toe niet konden doen.
Het uur nadert waarin iedereen zijn beloning zal ontvangen, die toekomt aan hen die, vroeg of
laat, ware vertegenwoordigers en verspreiders van Mijn leer waren. Zorg ervoor dat ook jij
niet alleen onder de geroepenen bent, maar ook onder deze uitverkorenen. Amen.
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11.
Op de vijfde zondag na het feest van de verschijningen

Van de zaaier en het zaad
Lucas 8

Op 20 januari 1872

Deze gelijkenis van de zaaier en het zaad, die Ik eens gaf aan Mijn leerlingen en de mensen
die Mij omringden, is gemakkelijk te begrijpen volgens de vorm die Ik het gaf, temeer daar
zelfs in het Evangelie de hedendaagse uitleg staat zoals Ik het gaf aan Mijn apostelen maar
niet aan de mensen die naar Mij luisterden.

Volgens deze uitleg moet het zaad begrepen worden als Mijn Woord, dat Ik zaai als een
zaaier. Een deel van het zaad valt op de weg, d.w.z. sommigen die Mijn Woord horen,
ontvangen het onverschillig en laten het voorbijgaan door zich er niet om te bekommeren, het
te negeren en alleen eer te bewijzen aan hun wereldse belangen.

Een deel ervan valt op rotsachtige grond, d.w.z. het Woord bereikt harten die het, net als de
geleerden en theologen, alleen accepteren voor zover het in hun wetenschappelijke systeem
past; maar zodra er andere opvattingen opkomen die het intellect ontgroeid zijn, houdt Mijn
Woord op effect op hen te hebben, omdat het weinig of geen voeding ontvangt buiten hun
wereldse intellectuele wetenschap.

Een deel valt tussen de doornen, groeit met hen op en wordt, omdat ze sterker en sneller
groeien, door hen verstikt, d.w.z. mijn woord wordt door sommigen alleen geloofd en
gepraktiseerd voor zover het met hun wereldse opvattingen te verenigen is; maar als het tegen
hen opkomt en opoffering en zelfverloochening eist, wordt het terzijde geschoven en kan dan
geen vrucht dragen; het blijft hoogstens in mooie woorden, maar het komt nooit tot daden.

En sommigen vielen op goed land, en het groeide op en droeg honderdvoudig vrucht. Jullie
weten wat dit betekent en hier hebben jullie dus de uitleg die Ik al aan Mijn apostelen gegeven
heb. Nu hangt het er dus van af, hoe deze gelijkenis op de tegenwoordige tijd wordt toegepast
en of er een nog andere, diepere betekenis uit kan worden gehaald.

Voordat we verder gaan met de uitleg, moeten we eerst verduidelijken wat het zaad eigenlijk
is. Wat is het doel van het zaaien en wat is de bedoeling van de zaaier daarbij? Pas na deze
uitleg kan er een ware interpretatie en uitleg komen van het spirituele equivalent van de hele
gelijkenis.

Jullie spreken vele woorden uit en toch zijn jullie je nooit bewust van hun volle diepte en
spirituele betekenis; alleen hij die de diepste betekenis en spirituele overeenkomst van de
woorden kent, is alleen krachtig in de ware zin van zijn taal en elk woord dat dan uit zijn
mond vloeit, is een straal spiritueel licht die ook de ziel in hem verlicht en haar spiritueel stap
voor stap naar de eenwording met Mij leidt.

Daarom is er een groot verschil tussen praten en spreken; je kunt veel praten en toch niets
zeggen, terwijl een spirituele toespraak vol betekenis en inhoud kan zijn.

Laten we dus eerst beginnen met het woord zaad en de betekenis ervan nader bekijken.

Zie je, het zaadje is een klein ding in het grote universum dat grote, ja oneindige dingen
herbergt in welke vorm het ook verschijnt. Uit een zaadje blijven voor eeuwig en altijd
producten voortkomen van hetzelfde geslacht waartoe het zaadje zelf behoort.

Zo was het bij de schepping van de materi€éle wereld slechts één keer nodig om de dingen
afzonderlijk te scheppen, omdat Ik tegelijkertijd het zaad voor verdere voortplanting in hen
plantte, zodat de

31




Het effect van zelfontwikkeling zal niet ophouden voor de eeuwigheid zolang er nog
elementen in de aarde en in de lucht zijn die nodig zijn voor de ontwikkeling van het zaad.
Zoals bijvoorbeeld het zaad van een boom alle zaden van zijn toekomstige bestemming in
zich draagt, zo was ook Mijn Woord, als product van Mijn Geest, zo'n zaad dat nooit vergaat,
eeuwig moet voortbestaan en steeds iets nieuws voortbrengt.

Daarom zegt mijn evangelist Johannes terecht: "In den beginne was het Woord en het Woord
was bij God.

Ik als God ben daarom het Woord, en het Woord is tegelijkertijd ook het zaad waaruit alleen
goddelijke dingen ooit weer zullen ontstaan, en waar dit Woord valt, wekt het de grond
waarop het gevallen is op tot activiteit als een zaad, vaak blijvend, vaak slechts tijdelijk.

Als een zaaier strooi Ik Mijn zaad over de hele schepping en omdat, zoals bekend, de grond
niet overal even goed en ontvankelijk is, kan niet elk zaadje van nature op dezelfde manier tot
bloei komen, zoals in de gelijkenis wordt gezegd; en daarom draagt de een meer, de ander
minder of helemaal geen vrucht, omdat ten eerste zelfs de werelden van Mijn schepping,
samen met hun bewoners, niet allemaal op één en hetzelfde niveau staan; en ten tweede
hebben mensen overal de vrije wil om te doen en te laten wat zij denken dat goed is.

Daarom de verschillende spirituele resultaten op alle wereldlichamen en bij de verschillende
mensen, en de ongelijke lange wegen die alle geschapen wezens moeten gaan om hun doel te
bereiken, namelijk de vergeestelijking van hun ziel.

Ik, als zaaier, strooi Mijn zaad, dat is Mijn Woord, overal uit, en iedere ziel, volgens haar vrije
wil, is er zelf schuldig aan als het, onverschillig ontvangen, geen wortel schiet of als een klein
plantje weer vergaat, omdat de steenachtige bodem van haar hart haar geen voeding geeft, of
de liefde van de wereld haar weer verstikt; zulke zielen zullen eerst door een harde leerschool
moeten gaan, waar de hardheid van hun hart wordt verzacht door vele bittere bekentenissen,
de doornen worden ontworteld, en dan worden ze een vruchtbare bodem voor Mijn zaad.
Maar waar Mijn Woord een goed voorbereid veld vindt, zal het ontkiemen als zaad, groeien
en vrucht dragen, waar anderen dan een voorbeeld aan kunnen nemen.

Mijn Woord werd en wordt nog dagelijks gezaaid als zaad, als het goddelijke Woord van
liefde, door Mij en Mijn uitverkorenen om mensen te maken tot ware mensen, d.w.z. om hen
Mij waardig te maken, om geleidelijk te worden wat Ik hen heb voorbestemd te zijn als
beelden van Mijn goddelijke Zelf. Velen horen deze woorden, maar om ernaar te leven, doet
de een het niet door zorgeloosheid, de ander door onverschilligheid, weer een ander door
wereldsheid. Daarom roep 1k vandaag weer zoals toen: Wie oren heeft om te horen, die hore!
Want nadat Ik lang geleden als zaaier gezaaid heb, kom Ik nu spoedig als huishouder met
Mijn maaiers om de oogst binnen te halen.

Wat voor vrucht zal ik vinden in degenen waar Mijn zaad op het pad viel en vertrapt of
opgegeten werd door vogels die alleen hun eigen belangen voor ogen hebben? - Of wat voor
vrucht zal Ik kunnen vinden en oogsten van hen waar het zaad is gevallen op de steenachtige
grond van egoistische harten, waar het verdorde zonder voeding te ontvangen? En wat daar,
waar de ontluikende zaailing verstikt is tussen de geneugten van de wereld? - Er zijn maar
weinigen die ondanks tegenspoed, strijd en lijden Mijn Woord in hun hart bewaren, het
zorgvuldig cultiveren en het ook in daden in praktijk brengen; velen zijn inderdaad geroepen
om blijvende gelukzaligheid voor het hiernamaals te verwerven door een leven op aarde
volgens Mijn onderricht dat aan hen gegeven is; maar er zijn maar een paar uitverkorenen die
een palm van overwinning bereiken door werkelijk het doel te bereiken waarvoor ze bestemd
waren.
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Want zoals Ik heb laten zien door Mijn voorbeeld, moeten Mijn volgelingen armoede,
minachting, vervolging en zelfs mishandeling niet uit de weg gaan, net zoals Ikzelf arm
geboren ben, vervolgd, gelasterd en uiteindelijk terechtgesteld op de brandstapel. Maar net
zoals Tk de wereld, de dood en de hel heb overwonnen door Mijn opstanding en terugkeer
naar Mijn koninkrijk, zullen ook zij die Mijn leer hebben gevolgd en in Mijn voetsporen zijn
getreden op een dag triomferen; zij zullen op een dag beloond worden met de wetenschap dat
zij hebben geleden en gestreden voor liefde, gerechtigheid en waarheid, maar ook
overwinnaars zijn geweest.

De tijd komt dat de tarwe zal worden verzameld in de schuren, maar het onkruid zal worden
verbrand om een ander entproces te ondergaan, zij het een langer proces, en de maaiers zullen
de tarwe van het onkruid onderscheiden door de vrucht.

Deze waarneming begint al overal. Zelfs als duizenden zaden worden verpletterd, opgegeten,
verdord of verstikt, zijn deze die op goede grond vielen, d.w.z. in gelovige harten, genoeg om
een nieuw zaad te zaaien, d.w.z. En dus wat Ik als Schepper heb geschapen en wat Ik als Jezus
heb bezegeld met de kruisdood, namelijk Mijn Woord, dat goddelijk zaad is en inderdaad
voor eeuwig, zal en kan niet vernietigd worden; één zaadje is genoeg om een overvloed aan
goeds voort te brengen en over de wereld te verspreiden.

Zelfs als de oogst klein is, wat doet hij dan? Het bewijs ligt juist in het kleine, in het zaad, dat
het grote nooit verdort en vergaat, zodra het zich in het kleinste hult en in staat is de grootste
effecten teweeg te brengen. Laat daarom jullie harten niet versteend raken of overwoekerd
door doornen, maar houd ze altijd klaar voor de ontvangst en de daadwerkelijke groei van
Mijn Woord in jullie, zodat Ik, als een zaaier, overvloedige vruchten onder jullie mag vinden
en jullie mag verzamelen in Mijn boezem. Daarom, wie oren heeft, laat hem horen nu het nog
kan. Amen.

12.
Op de zesde zondag na het feest van de verschijningen

Jezus geneest een blinde man
Lucas 18

Op 21 januari 1872

Hier heb je een voorbeeld waar het vaste geloof van een blinde in Mijn almacht hem het licht
van zijn ogen heeft teruggegeven. Hoeveel blinde mensen zijn er nu op aarde, die allemaal
grote behoefte aan licht hebben en toch zijn er maar weinigen onder hen, die de drang hebben
om hun gezichtsvermogen terug te krijgen. De meesten van hen zijn tevreden met hun
geestelijke blindheid en zijn eraan gewend geraakt alsof ze blind geboren zijn, met hun fijn
ontwikkelde tastzin in plaats van hun gezichtsvermogen. Ze zijn tevreden met hun situatie
juist omdat ze niet beter weten; ze betreuren het gemis van hun gezichtsvermogen niet omdat
ze geen concept hebben van wat licht en zijn effecten eigenlijk zijn; door opvoeding en
omstandigheden hebben ze nooit iets geleerd van een spiritueel licht, van een hoger concept
van het materi€le; ze geloven dat alles materie is en dat de materiéle of fysieke wereld de
werkelijke wereld is; alles wordt geboren uit materie en alles keert terug naar materie.

Ten koste van het mentale gezichtszintuig, dat ze missen, hebben de andere zintuigen, vooral
de tastzin, zich bij hen sterker ontwikkeld, zoals ook het geval is bij lichamelijk blinden.
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en dus geloven ze meestal alleen wat ze kunnen aanraken en onderzoeken met hun fysieke
zintuigen.

Tot deze blinden behoren ook de geleerden en natuurwetenschappers die zichzelf van het
laatste sprankje geestelijk licht hebben beroofd door de verkeerde richting van hun studie.
Sommigen van hen wilden blind zijn omdat hun manier van denken en handelen de
verlichting door het licht van de waarheid moest ontlopen.

Naast degenen die tevreden zijn met hun blindheid, zijn er ook blinden die graag ziende
willen worden, d.w.z. degenen die als blinde bedelaars langs de weg van het leven zitten en
voorbijgangers, als ze hen door het lawaai opmerken, om geestelijke voeding vragen zodat
hun blindheid verdragen of zelfs genezen kan worden.

Zulke blinde mensen zijn mensen die in hun leven veel dingen zijn tegengekomen die hen aan
het denken hebben gezet, die er graag meer over zouden willen weten of licht zouden willen
hebben, maar die zichzelf niet uit deze duisternis kunnen bevrijden. Zij zijn degenen die nog
steeds eer bewijzen aan de ceremoniéle cultus, die er meer waarde aan hechten dan het heeft,
maar in sommige gevallen het gevoel hebben dat er iets hogers moet zijn, meer spiritueel, dat
hen echte troost zou kunnen geven in gevallen waarin menselijke wijsheid hen in de steek
laat.

Het zijn deze mensen die door hun blindheid blijven zitten op het levenspad waarop alles
geacht wordt vooruit te gaan, en die degenen die hen in spirituele vlucht voorbijsnellen om
spirituele aalmoezen vragen zodat ook zij van deze aardse kluit kunnen opstaan. Er zijn er die
op deze grote weg van spirituele vooruitgang lopen, maar niet iedereen is in staat of bereid om
zo'n bedelaar een aalmoes te geven; slechts enkelen hebben het concept van naastenliefde al
begrepen en uitgediept.

Deze bedelaars kunnen dus alleen maar een miserabel bestaan leiden omdat niemand hen echt
kan geven wat ze eigenlijk nodig hebben, namelijk hun geestelijk gezichtsvermogen.

Maar opdat juist deze mensen, die verlangen naar het licht van de waarheid, eindelijk hun
verzoek vervuld zouden zien, ben lkzelf op weg gegaan om hen van hun blindheid te
bevrijden, die lange tijd met onwankelbaar vertrouwen op Mij hebben gewacht, totdat Ikzelf,
de grote lichtbrenger en oogarts, hen ten volle zou geven wat anderen hun slechts onvolmaakt
konden bieden.

Zoals de bedelaar in Jericho van verre tot Mij smeekte: Jezus, Zoon van David, ontferm U
over Mij, zo roepen ook nu, in hun zielennood, sommigen Mij aan in het volle vertrouwen dat
Ik hun smeekbede zal verhoren; en aan hen kan Ik dan ook al Mijn licht van genade geven,
want hun geloof heeft hen geholpen.

Zij die er vast van overtuigd zijn dat Ik Degene ben die hen spiritueel licht kan geven en hen
kan leiden langs het ware pad naar het bereiken van gelukzaligheid, zal Ik ook doen inzien en
de woorden in hun hart plaatsen: "Zie, je geloof heeft je geholpen.

Jullie waren allemaal zulke blinde kinderen van Mij, die Ik uit velen heb uitgekozen, omdat
jullie Mij allang hebben gezocht en de drang en de behoefte aan Mij in jullie hebben gewekt
en hebben ingezien dat het geloof van de christelijke godsdienst die jullie is geleerd, niet
voldoende is om de juiste troost te bieden voor alle gevallen van menselijk leven.

Ik liet jullie door vele bittere ervaringen gaan, om jullie des te eerder af te brengen van de
verkeerde opvattingen, die de wereld in jullie had gelegd. Door omstandigheden van
verschillende aard heb Ik jullie opgeleid tot de voorvechters van Mijn leer, zoals die nu
spoedig op de gehele aarde als de enig juiste wordt erkend, die niet alleen door woorden, maar
ook door daden moeten kunnen onderrichten.

Aan sommigen van jullie heb Ik het vermogen gegeven om Mijn stem direct in jezelf te horen,
zodat jullie kunnen leren om de zuivere leer, zoals Ik die ooit aan Mijn apostelen gaf, te
onderscheiden van de valse tussenspraken.

Ooit moest Ik Mijn Woord in gelijkenissen en mysterieuze duistere spreuken hullen omdat Ik
wist wat de volgende generatie met Mijn Woord zou doen. De
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De kern van Mijn leer bleef zo onaangeroerd, terwijl onwetendheid en eigenbelang het
probeerden te vernietigen, ze knaagden alleen maar aan de buitenkant.

Maar nu de mensheid in het algemeen volwassen is geworden en in staat is om een hoger licht
te ontvangen, nu het religieuze bouwwerk onder de loep wordt genomen en in plaats van
individuele valse, verrotte en nutteloze dingen te elimineren, liever het hele bouwwerk en zijn
bewoners omver zou willen werpen, nu is de tijd gekomen dat degenen die tot dan toe blind
waren, aan het zien kunnen worden gebracht en in staat zijn om het licht te ontvangen en te
erkennen dat het al lang in overvloed op hen is neergestroomd.

De geestelijke wijn van de waarheid, die in de vroegere tijden van de mensheid nog schade
had kunnen aanrichten door verkeerd gebruik, zal haar nu versterken en nieuw leven inblazen
in haar oude dag.

Nu is de tijd gekomen dat Jericho, d.w.z. de grote vesting van de priesterlijke heerschappij
samen met de kunstmatig opgeworpen wallen, zal worden vernietigd door de bazuinstoten van
Mijn goddelijke leer, zodat degenen die achter deze muren zijn ingesloten ook een vrij
uitzicht zullen krijgen over het dal van de Jordaan, in wiens golven Ik Mij eens liet dopen en
waar de stem uit de hemel weerklonk: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie 1k een welbehagen
heb.

Laat je nu ook dopen door Mijn Woord en Mijn Licht in de rivier van Mijn onuitputtelijke
genade, zodat Ik ook over jullie kan uitroepen: 'Jullie zijn Mijn geliefde kinderen in wie Ik
een welbehagen heb: Jullie zijn Mijn geliefde kinderen in wie Ik een welbehagen heb, want
jullie zijn degenen die, gedoopt met de Heilige Geest, de ogen moeten openen van de blinden
die jullie naderen op de weg van het leven in Mijn plaats.

Bereid jullie voor om waardige kinderen van jullie God en Vader te zijn, en waardige
discipelen en volgelingen van jullie Leraar en Verzoener aan het kruis, Die Zijn twee geboden
van liefde in de hele schepping heeft gemarkeerd met grote, helder schijnende letters ver
voorbij alle ruimten.

Bereid je voor om licht te verspreiden waar de blinden je erom smeken, zodat ook zij spoedig
de genade zullen ontvangen om te erkennen dat Ik de Schepper, Heer en Vader ben van al wat
bestaat, Die nooit iets weigert aan hen die erom vragen als het voor hun geestelijk welzijn is
waar ze om vragen; Die graag de ogen van de blinden opent zodat ze hun Vader kunnen
herkennen en waarderen in de eenvoudige gedaante van de timmerman Jezus en in de glorie
van de Schepper. Amen.

13.
Op de eerste zondag van de vastentijd

Jezus wordt verzocht door de duivel
Matteiis 4, 1-11

Op 21 januari 1872

Dit hoofdstuk gaat over de verzoeking van Mijn persoon in de woestijn door Satan. Maar deze
handeling of dit voorval zoals beschreven door Mijn evangelisten moet niet letterlijk worden
genomen, want als Ik Satan had herkend in de persoon van de verleider, wat zeker het geval
zou zijn geweest, dan zou het helemaal geen verzoeking voor Mij zijn geweest, want Ik, als de
Heer Zelf, zou niet hebben toegestaan dat Satan Mij zou verleiden tot een daad waardoor
Satan over Mij zou kunnen zegevieren.
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De betekenis van dit Evangelie ligt daarom dieper en ergens anders. Zie je, voordat Ik Mijn
leraarsambt begon, moest Ik Mijn menselijke volledig ondergeschikt maken aan het
Goddelijke in Mij; Ik moest alle invloeden van menselijke hartstochten in Mijn ziel
overwinnen, waardoor Ik volledig menselijk was en het Goddelijke zich in Mijn binnenste
terugtrok; Ik moest Mijn geestenwereld een voorbeeld geven van hoe weerstand te bieden aan
alle verleidingen in het vlees die de vooruitgang van het geestelijke willen tegenhouden, en
hoe de lagere instincten in de ziel te overwinnen en deze ook moeten overwinnen als men
Mijn kind wil worden.

Om Mijn ziel als mens gemakkelijker aan het goddelijke te onderwerpen, ontnam Ik haar alles
behalve een beetje van de materie, de lichamelijke voeding, en toen Ik enige tijd gevast had,
deed de menselijke natuur haar rechten gelden, d.w.z. Ik had honger.

Maar de materiéle natuur, de neiging naar het aardse, is Satan, die probeert de ziel weg te
trekken van haar streven naar het hogere, het goddelijke, en haar weer te binden aan het
materié€le, aan fysieke verlangens.

Ik moest dit materi€le instinct overwinnen en de noodzaak van het streven naar hogere dingen
kenbaar maken door het feit dat, hoewel Ik de macht had om Mijzelf op de gemakkelijkst
mogelijke manier te bevredigen door brood te maken uit stenen, ja zelfs uit niets, Ik dat niet
deed, maar de geestelijke natuur liet heersen over de aardse; wat lk deed door de woorden
waarmee Ik Satan op zijn plaats zette: De mens leeft niet bij brood alleen, maar bij elk woord
dat voortkomt uit de mond van God, waarmee ik bedoelde te zeggen: Als de ziel van de mens
wordt aangevallen door lichamelijke verlangens, moet hij er rekening mee houden dat het
geestelijke innerlijk van de mens hoger is dan het materi€le, en dat vooral het eerste moet
worden beschermd en zelfs gevoed en opgevoed ten koste van het laatste. De instructie voor
jullie om Satan in jullie af te wijzen is: Onthoud altijd dat jullie niet geschapen zijn voor de
zorg van je lichaam, maar voor de volmaaktheid van je ziel, en voor dit doel zijn jullie als
mensen op deze aarde geplaatst.

Ook al werd Mijn aardse natuur daardoor in haar verlangen verworpen en moest lijden, toch
schonk deze triomf van de ziel over het materiéle haar een overmaat aan gelukzaligheid en zo
zal het ook met jullie in zulke gevallen zijn.

De tweede figuurlijke verzoeking van Mij als Jezus was het verleiden van de goddelijke
kracht die in Mij woonde, met andere woorden, het opscheppen over Mijn goddelijke
eigenschappen. De mens in Mij, figuurlijk voorgesteld als Satan, wilde Mijn ziel aan hem
dienstbaar maken door te proberen er ijdelheid in aan te wakkeren.

Deze verleiding is vergelijkbaar met die van iemand die, begenadigd met grotere vermogens,
kennis en zelfs goddelijke macht, dingen kan doen die andere mensen ontzegd worden en
daarom voor hen wonderbaarlijk moet lijken, en hij misbruikt zulke kwaliteiten om op te
scheppen in plaats van ze te gebruiken om God te verheerlijken en voor het welzijn van zijn
medemensen.

Deze menselijke zwakheid, ijdelheid, verdient het antwoord: Gij zult uw God en Heer niet
verleiden, d.w.z. de Heer die u de macht heeft gegeven, Hij kan deze ook te allen tijde weer
van u afnemen zodra u deze niet voor Zijn maar voor uw eigen doeleinden gebruikt, want
dergelijk gedrag is misbruik van een goddelijke gave die niet voortkomt uit nederigheid maar
uit hoogmoed.

De derde verleiding van Satan was om in Mijn ziel de zucht naar macht op te wekken, naar
lichamelijk welzijn, dan het verlangen om meer te zijn dan anderen en een prominente,
schitterende positie in te nemen in het sociale leven, waarin de middelen liggen voor de
bevrediging van welzijn, en tenslotte, in plaats van te kunnen gehoorzamen, te heersen, in
plaats van de laatste te zijn om de eerste te zijn, anderen wetten op te leggen en te geloven dat
men zichzelf boven de wet kan verheffen, dit zijn de drie krachtigste hartstochten in het
menselijk hart, die de basis vormen van alle andere.

Mijn ziel overwon deze derde verzoeking van Satan in Mijn menselijkheid door
plichtsgetrouw op te zien naar de Vader en beéindigde vastberaden de strijd,
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roepen naar de neigingen van het vlees: Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: Gij zult
God, uw Heer, aanbidden en Hem alleen dienen, dat wil zeggen: Weg met die smerige passie
van machtswellust, die hoogmoed, haat, wraakzucht, woede en dergelijke in haar kielzog
heeft. Het geestelijke dat God in je borst heeft gelegd, vereist nederigheid, broederliefde,
vergeving; je moet jezelf niet verheffen boven anderen, maar een dienaar van allen worden als
de minste, leren gehoorzamen om op een dag te kunnen bevelen, maar niet met woorden van
oordeel, maar met liefde en geduld, waarbij degene die gehoorzaamt leert inzien dat zijn
gehoorzaamheid alleen voor zijn eigen bestwil is.

Op deze manier dient de mens zijn God en Heer door Mijn voorbeeld te volgen en het hoogste
te bereiken in het kleinste en laagste.

Zoals Ikzelf ooit door alle menselijke hartstochten heen moest vechten, die Ik als Schepper
doelbewust in de menselijke natuur geplaatst heb, zo moeten jullie dat ook doen als jullie Mij
willen volgen. Jullie moeten vechten tegen de sterke drang van lichamelijk genot, jullie
moeten al deze genoegens ondergeschikt maken aan een hoger doel, jullie moeten je bevrijden
van de ketenen die de vibraties van je ziel remmen. Jullie moeten ijdelheid als leugenaar uit
jullie bannen, omdat het je eigen beeld mooier maakt dan het is, een sluier over je fouten
werpt met apenliefde en de instincten van de ergste soort verontschuldigt met slimme
wijsheid, waardoor je dan vaak gelooft dat je meer en beter bent dan je werkelijk bent, wat
natuurlijk je vooruitgang belemmert.

Vertrouw jezelf geen krachten toe die je niet bezit, denk dat je zwak en onvolwassen bent om
sterker te worden in geloof en vertrouwen in Mij, dan zal de derde slechte eigenschap, het
verlangen om te domineren, je niet overmeesteren, je niet tot een slaaf van jezelf maken, want
er is niets ergers in de wereld dan altijd de eigenwaan te koesteren iets beter te zijn dan
anderen.

Wees gehoorzaam aan je meerderen en streef niet naar heerschappij over anderen; bij
heerschappij komen heel andere kwaliteiten kijken dan bij hen die op aarde hun medemensen
willen overheersen.

Neem Mij als voorbeeld: Hoe heers ik? Met geweld, bijvoorbeeld? Heers Ik door
onmiddellijke bestraffing van de dwalenden, of door meedogenloos oordeel over de
gevallenen en de verlorenen? Heers Ik door woede, wraak en straf? Zeker niet! Als jullie Mij
kennen, zien jullie dat Ik alleen regeer door en met Mijn allesomvattende liefde, dat vergeving
Mijn eerste principe is en dat Ik degenen die, misschien buiten hun schuld, tekortschieten niet
vervolg, maar eerst toegeeflijk alle middelen in hun weg leg zodat ze zich kunnen bekeren.
Alles wat slecht lijkt in de wereld is niet door Mij geschapen, maar is een product van
menselijk misbruik; als vrije wezens kunnen ze doen wat ze willen, maar ze moeten ook zelf
de gevolgen aanvaarden. Er is maar één waarheid en wie daartegen zondigt, moet de gevolgen
van de leugen voelen.

Dit Evangelie is een voorbeeld voor jullie van hoe ik, als mens, de hartstochten die ik in de
menselijke natuur heb geplaatst op de sterkst mogelijke manier bestreed om jullie en alle
geesten te laten zien dat het kwaad dat ik in de wereld heb toegelaten alleen het beste dient, de
geestelijke vooruitgang van mensen, in die zin dat ze geestelijk groeien door ertegen te
vechten. Je moet God alleen dienen, maar je zult Hem alleen dienen als je Zijn wetten van
liefde gehoorzaamt, wat je zou moeten motiveren om je vleselijke verlangens en slechte
geestelijke eigenschappen zoals ijdelheid en imperialiteit te bestrijden.

Alleen door deze sterke instincten van je menselijke natuur te ontkennen en te bestrijden, kun
je je doel bereiken en op een dag zul je in Mijn koninkrijk beseffen wat het betekent om daar
boven alles geplaatst te worden of het gezegde: Wie zich vernedert, zal verhoogd worden.
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Want ook daar zul je dezelfde eigenschappen weer tegenkomen, hoewel niet de eerste, de
zucht naar genot in stoffelijke vorm, maar in geestelijke vorm, namelijk alles willen weten,
alles willen begrijpen, terwijl de andere twee eigenschappen, namelijk ijdelheid en
machtswellust, krachtiger dan hier in je naar boven komen, want daar is het besef van een
macht nog groter dan hier. Dat zie je bij Lucifer en zijn scharen, die ook hun evenwicht in het
bewustzijn van hun macht verloren, van nederigheid in arrogantie veranderden en toen zelfs
over Mij wilden heersen.

Dus om daar de juiste maat te vinden en te weten hoe en wanneer je je kracht kunt gebruiken,
en om te begrijpen hoeveel kennis nodig is voor deze of gene taak, en om te weten dat je het
laagste wezen in de schepping kunt en moet dienen, zelfs als je boven grote dingen aan gene
zijde geplaatst bent, moeten deze passies hier in dit leven van beproeving al bestreden en
overwonnen worden, zodat je nog steeds hun meester kunt zijn, zelfs in die omstandigheden
waarin je met grotere kracht uitgerust bent.

Neem daarom Mijn woorden ter harte. Jullie kennen de helft van jullie missie niet, jullie
kennen het derde deel van jullie eigen natuur niet en jullie weten helemaal niet waarom het zo
geschapen is en niet anders.

Jullie zijn allemaal nog aanmerkelijk blind, het licht van Mijn wijsheid kan nog niet tot in je
binnenste doordringen, hooguit dat een vonk van Mijn liefde je hart soms beroert en je laat
voelen dat er nog iets hogers en groters is, maar zodra deze lichtstraal de binnenste kamer van
je hart verlicht, zijn het juist die drie hartstochten van egoisme, ijdelheid en machtswellust die
het weer verduisteren en bijvoorbeeld duizend excuses in je oor fluisteren: Ja, zo kun je niet
leven, ja, de wereld is ooit zo gemaakt, enz. - Allemaal smoesjes van luiheid, omdat jullie
allemaal graag horen naar Mijn woorden, maar geen doeners willen worden.

Op dit moment, nu Mijn Evangelie iedere zondag aan jullie wordt uitgelegd op een manier
zoals jullie het nog nooit gehoord hebben, wil Ik jullie dwingen om na te denken over Mijn
Wederkomst, zodat jullie de grootsheid en het belang beseffen van wat dit betekent: Een God,
Schepper van alle oneindigheid, daalde af naar jullie aarde, namelijk in de laagste
omstandigheden, liet Zich daar door jullie verloren en blinde schepselen vervolgen en zelfs
lichamelijk kruisigen, onderging alle veranderingen van jullie leven, bestreed de menselijke
hartstochten, zoals het hoort, om voor jullie en alle geesten als een edel voorbeeld voor alle
tijden te schijnen, dat als men geestelijk als Mij wil zijn, men ook het geestelijke als het
hoogste moet respecteren en al het andere daaraan ondergeschikt moet maken, en zo, vechtend
tegen de sterkste hartstochten, op een dag waardig te worden om andere geesten te dienen als
gidsen en leraren en inderdaad te bewijzen dat de mens niet alleen leeft van materi€le maar
zijn betere deel voornamelijk van geestelijke voeding, en dat men God niet moet verleiden in
Zijn genade en Hem alleen moet dienen door Zijn twee geboden van liefde te gechoorzamen en
zichzelf en anderen te leiden naar waar Hij, de Vader van allen, jullie al lang heeft willen
hebben, namelijk als Zijn waardige kinderen in Zijn koninkrijk. Amen.
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14.
Op de tweede zondag van de vastentijd

De gedaanteverandering van Jezus
Matteiis 17, 1-13

Op 25 januari 1872

Ook hier hebben jullie een eenvoudige handeling uit Mijn aardse levenswijze, die diepe en
hemelse dingen bevat, die een gebeurtenis van betekenis is voor jullie en voor de hele
mensheid, zoals het was voor Mijn discipelen die Mij toen vergezelden en die ook van grote
betekenis zal zijn in zijn geestelijke equivalent voor de toekomst, die jullie nu naderen.

Laten we nu eerst deze handeling in zijn grote eenvoud beschouwen en verduidelijken wat het
betekende in die tijd in het algemeen en wat het betekende voor Mijn discipelen in het
bijzonder, en dan pas overgaan naar het grote geestelijke equivalent ervan en belichten hoe,
wanneer en waar het herhaald zal worden in de huidige tijd en dan, als een schakel in de keten
naar het hele werk van herstel, hetzelfde effect zal hebben op Mijn drie discipelen die Mij
vergezellen en op hun verre manier van leven en hun handelingen.

Het Evangelie zegt: Ik nam Mijn discipelen Petrus, Jacobus en Johannes mee de berg op en
daar zagen ze Mij getransfigureerd, d.w.z. met hun geestelijke ogen als Degene Die werkelijk
is, was en zal zijn.

Z1j zagen Mij als een hoge geest in een wit gewaad dat overeenkomt met de waarheid, Mijn
gelaat stralend als de zon, d.w.z. stralend van liefde, voor zich. Zij zagen ook twee machtige
pilaren van Mijn leergebouw, die Mijn voorlopers en pioniers waren en het meest hadden
bijgedragen om Mijn werk mogelijk te maken, namelijk Mozes en Elia, met wie Ik sprak en
hoorden een stem uit een wolk dezelfde woorden spreken die eerder bij Mijn doop in de
Jordaan hadden geklonken: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb, Hem
zult gij horen!

Dit gezicht dat de drie discipelen hadden, was om hen hun eigen bestemming te laten zien;
want Petrus, die Ik een rots noemde waarop Ik Mijn Kerk wilde bouwen, had een soortgelijke
taak als Mozes, die het Joodse volk voorbereidde op Mijn komst door hen wetten en
gedragsregels te geven die het Joodse volk gemakkelijker kon accepteren dan enig ander volk,
juist als het uitverkoren volk in wiens midden Ik Mijn nederdaling op aarde had besloten.

En Johannes, Mijn lieveling, was voorbestemd om na Mijn lichamelijke dood van Mij te
getuigen door zijn speciale werk tijdens zijn lange leven en door zijn Evangelie, net zoals Elia
deed nadat hij weer in menselijke gedaante was gekleed als Johannes de Doper of voorloper
van Mij.

Mijn lievelingsdiscipel Johannes was ook geroepen om de wereld haar geestelijke loop tot aan
haar zuivering te tonen door de openbaring die hij tegen het einde van zijn leven ontving; ook
dat de morele en fysiecke wetten (de wetten volgens welke alles wat geestelijk en fysiek is,
zich ontwikkelt en vervolmaakt) die Ik in Mijn schepping heb gelegd, goed in acht genomen
moeten worden en niet vertrapt mogen worden.

Mozes en Elia in hun geestelijke staat en Mijn drie discipelen in hun fysieke staat kregen de
genade om Mjj in al Mijn glorie te aanschouwen en Mij te herkennen als Degene voor Wiens
grote geestelijke koninkrijk de eersten de pioniers waren en de laatsten de volgelingen.
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Zij zagen Mjj in die heerlijkheid die een menselijk hart in een aards omhulsel slechts enkele
ogenblikken kan verdragen; en het was deze ongekende gelukzaligheid en verrukking die
Petrus deed uitroepen: Heer, het is goed om hier te zijn, als U wilt, laat ons hier drie
tabernakels maken!

Zulke heldere momenten van enthousiasme in het menselijk leven zijn alleen bedoeld als
wekker, stimulans en oppepper wanneer er gevaar dreigt of wispelturigheid in het hart sluipt
en zijn meestal van korte duur, en zo was het hier ook.

Maar opdat dit gezicht een blijvend effect zou hebben in hun herinnering, weerklonk er een
stem uit een heldere wolk als een geestelijke emanatie van Mijn persoon, die getuigde van
Mijn goddelijkheid en hen aanraadde om bijzondere aandacht te schenken aan Mijn woord en
het in hun hart op te nemen, zodat er op een dag een levensboom uit hen zou groeien, die de
hele mensheid zou verzamelen onder zijn verfrissende, schaduwgevende kroon, waar ze
bescherming zouden zoeken en vinden tegen al het lijden en alle tegenslagen van het leven.
De reden waarom Ik de discipelen opdroeg te zwijgen over deze gebeurtenis totdat Ik Mijn
onderwijs had bekroond met Mijn opstanding, was omdat de andere discipelen aan dit visioen
zouden hebben getwijfeld of het niet zouden hebben begrepen, omdat niet al Mijn discipelen
dezelfde gave van begrip hadden.

Dit was dus het feitelijke verloop van die plechtige handeling in die tijd, die nu in onze tijd
wordt herhaald.

Wat Mozes was in die tijd, die het Joodse volk voorbereidde op Mijn leer, was Petrus later als
de stichter van de Christelijke Kerk, en voor de tegenwoordige tijd of Mijn tweede, geestelijke
komst zullen er weer andere mannen zijn; en wat Elia eens was in de persoon van Johannes de
Doper, was Johannes de Apostel van de Liefde later, en was en is in deze tijd het gezelschap
van mannen die de door Petrus gestichte Kerk reinigen en zuiveren, zodat zij haar eigenlijke
geestelijke waarde niet geheel verliest.

Net zoals het Joodse volk in Mijn tijd misleid werd door hun Farizeeén en schriftgeleerden, zo
gebeurt het vandaag dat de mensen door de priesters naar een lege ceremoniéle dienst geleid
worden in plaats van naar Mijn zuivere leer.

De geest van Mijn eenvoudige Evangelie wordt niet begrepen en als het goed gaat, probeert
men hoogstens de letter ervan te vervullen.

Daarom moeten er weer mensen verschijnen die kritisch kijken naar wat de Kerk vandaag de
dag onderwijst en die de leer van de Kerk terugvoeren naar haar eerste basis, naar Mijn eigen
woorden.

Zelfs als deze mannen die voor dit doel geroepen zijn niet meteen overwinnaars zullen zijn en
de hele mensheid zullen overtuigen, wat Mijn discipelen niet gelukt is, zijn ze toch
voorbestemd om het zaad te zaaien. Of het nu overal op goede grond valt of op paden, rotsen
of tussen het kreupelhout is irrelevant; het zaad dat ontspruit uit de goede grond zal zeker
vervangen wat verloren is gegaan.

Zoals Ik de discipelen met Mij meenam naar de top van een berg en hun een voorproefje gaf
van wat hen te wachten stond als ze trouw volhielden met Mij, zo gebeurt het ook vandaag
nog; ook vandaag nog leid Ik menige toegewijde ver boven de aardse wereld uit als hij zich
aan Mij wijdt in een eenzame kamer of in de stilte van de nacht en toon hem, als een groot ver
visioen, de glorieuze toekomst die hem wacht als hij Mij en Mijn leer trouw blijft; Ja, Ik laat
sommigen dan zelfs de hele gelukzaligheid voelen van Mijn machtige invloed op zijn hart en
toon hem de hoogste waarheid glinsterend in het roze licht van de liefde en maak zo Mijn
eigen Zelf aan hem bekend in een wonderbaarlijke transfiguratie, uitgedrukt door een
gelukzaligheid die hier in het lichaam niet kan worden verdragen maar alleen in de hogere
sferen in de geestelijke staat.

Mozes bouwde, in de wetten die door Mijn invloed aan het Joodse volk werden gegeven, de
eeuwig nooit meer omver te werpen principes van de Joodse religie op het idee dat er maar
Eén God is, en het was precies dit principe dat het Joodse volk geschikt maakte voor Mijn
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Ik was niet alleen de eerste die mens werd en onder hen verscheen, want aangezien er in die
tijd overal polytheisme heerste, zou het onmogelijk zijn geweest om alle goden in één keer te
verwijderen en er één voor in de plaats te stellen als ik onder een ander volk was verschenen.
Dit was niet langer een probleem voor de Joden omdat zij al het idee van één God hadden.

Zo was Mozes een voorman in Mijn wijngaard, die daarin de aarde omgroef en de
wijnstokken plantte, na hem kwamen andere arbeiders, de profeten, en onder hen vooral Elia
in zijn tijd en later weer als Johannes de Doper, die probeerden de zieke en schadelijke
uitwassen van de wijnstok, namelijk de Joodse religie, te snoeien en ervan te reinigen, totdat
Ikzelf kwam en een handje toestak om aan te vullen wat nog ontbrak en de vrucht tot volle
wasdom te brengen.

Ik was eerst de zon, die door haar warmte en licht de rottende aarde tot een vergeestelijkt
leven probeerde op te wekken en de wijnstok verlevendigde en tot hogere activiteit dreef,
waardoor het materiaal dat van de aarde werd genomen van grove materie tot hogere
geestelijke vruchten, tot druiven, werd getransformeerd en rijpte.

Zoals Mozes in zijn tijd de Joodse religie stichtte, zo was Petrus later voorbestemd om de
Christelijke Kerk te stichten op de rots van Mijn twee geboden van liefde, die door alle
omwentelingen en stormen niet vernietigd kon worden, ook al werd deze door het egoisme en
de machtswellust van individuele invloedrijke mensen vervormd. Maar zoals 1k Mijzelf eens
getransfigureerd toonde aan Mijn apostelen door Mijn geestelijk-divine gedaante te laten
schijnen door Mijn aards-fysieke gedaante heen, zo gebeurt het ook nu met Mijn door Petrus
gestichte Kerk, waar het geestelijke begint te schijnen door haar aards-ceremoniéle pracht en
haar valse leringen heen en de verheldering van transfiguratie begint, als de nacht overgaat in
de dageraad en dit in de dag.

Het licht van de waarheid dat zo lang is tegengehouden, breekt geleidelijk door; alle geesten
voelen iets hogers en beters dan wat ze tot nu toe aangeboden hebben gekregen, allen voelen
de geestelijke wind die door het wereldse heen stroomt en degenen die in slaap zijn gevallen,
wakker maakt; en net zoals wanneer een lichtstraal door een vensterluik op een slapend
persoon valt en hij, gewekt door zijn levenskracht, begint te woelen en te draaien in bed
zonder te weten wat er met hem gebeurt, zo is deze gedaanteverandering aan het aanbreken,
zoals ze al begint te aanbreken in vele geesten. Mozes bereidde eens het Joodse volk voor,
zodat Ik Mijn incarnatie in hun midden kon voltrekken; Petrus deed hetzelfde door middel van
de kerk die hij stichtte om de mensen voor te bereiden op Mijn tweede geestelijke komst; en
de leraren die nu enthousiast zijn over Mijn leer en degenen die nog moeten komen, moeten
Mijn favorieten worden, zoals Mijn discipel Johannes eens was, en getuigen zijn van Mijn
liefde en genade, door wie altijd hetzelfde geestelijke zuiveringsproces plaatsvindt, in die zin
dat de grove materie steeds meer verfijnd wordt en uiteindelijk vergeestelijkt wordt.

Zoals destijds de spot werd gedreven met Mijn leer en Ik en Mijn discipelen werden beledigd,
vervolgd en gedood, zo zal het ook nu weer zijn, maar in plaats van Mijn persoon zullen
mensen Mijn leer op de brandstapel van schande hangen en ermee spotten, en ook Mijn
strijders voor Mijn koninkrijk zullen moeten strijden tegen allerlei tegenslagen; maar zij
zullen als overwinnaars tevoorschijn komen en Mij dan getransfigureerd zien bij Mijn
wederkomst, waar de innerlijke stem hen dan zal toeroepen: Zegen jullie omdat jullie Hem
trouw zijn gebleven, Zijn woorden hebben gehoord, ze in praktijk hebben gebracht en ze ook
aan anderen hebben overgebracht op de manier waarop Hij wil dat de mensen ze begrijpen.
Maar aan deze transfiguratie zal niet snel weer een einde komen zoals ooit met Mijn
discipelen, maar Mijn pioniers zullen Mij voor altijd van aangezicht tot aangezicht zien en
zich kunnen verheugen in Mijn en hun overwinning samen met allen die al eerder zijn
overgegaan.

Dit is de overeenkomstige geestelijke zin van gedaanteverandering; tracht ook dat je er vaak
deel aan hebt en gerekend wordt tot hen die alle wereldse dingen hebben.
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Mij en Mijn leer tot het hoofddoel van hun leven en streven hebben gemaakt. Dan, in
momenten van opperste gelukzaligheid, wanneer je spirituele visie geopend is, zul je in staat
zijn om Hem persoonlijk getransfigureerd te zien, Die jullie al lang overladen heeft met Zijn
woorden van genade en jullie tot Zijn kinderen wil maken. Amen.

15.
Op de derde zondag van de vastentijd

Jezus drijft een duivel uit
Lucas 11

%Op 27 juni (jan.?) 1872

Om deze daad te kunnen begrijpen en waarderen, moet je eerst weten wat een duivel eigenlijk
is en hoe hij bij iemand binnen kan komen.

Om je dit uit te leggen, moet ik verder gaan en je mee terugnemen naar vroegere tijden toen er
nog geen materiéle wereld was en alleen het geestenrijk bestond.

Gedurende deze tijd misbruikte Lucifer, Mijn eerste engel, de lichtdrager, zijn macht in de
verste ruimten van de geestenhemel, werd vol arrogantie en opstandigheid en kwam samen
met zijn volgelingen tegen Mij in opstand; en omdat hij en zijn volgelingen niets wilden
weten van een persoonlijke terugkeer tot Mij, werden ze door Mijn vaste wil gevangen
genomen uit barmhartige liefde, of wat hetzelfde is, ze werden verbannen naar de materie of
het fysieke, of de materie werd geschapen als een kerker voor het gevallen geestelijke, opdat
dit laatste niet nog dieper zou zinken en een terugkeer tot Mij mogelijk zou worden, al was het
maar op de weg van een langdurige geleidelijke zuivering.

Dit zuiveringsproces gaat tot op de dag van vandaag door en zal doorgaan, totdat alle
gevallenen weer zijn, wat ze eens waren, namelijk geesten, die Mijn macht en Liefde
erkennen en Mijn grote scheppingsplan actief willen bevorderen. Daartoe heeft iedere geest
de onaantastbare individuele of persoonlijke vrijheid om uit de verkeerde richting, die hij is
ingeslagen, terug te keren of niet terug te keren.

De geesten waren en zijn niet allemaal gelijk in inzicht, realisatie en goedheid, er waren en
zijn geen twee wezens die geestelijk volledig gelijk zijn; en dus was en is de manier waarop
die wezens dachten en handelden zeer verschillend, de een was tevreden met zijn geestelijk
niveau, de ander niet, de een streefde naar beter, de ander viel weg van Mijn orde van liefde in
slechter, de een weerstond de verleidingen naar het slechte, terwijl de ander de invloed van
het betere weerstond. Zoveel geestelijk denkende wezens als er waren en zijn, zoveel
verschillende meningen over Mij, Mijn wereld, over de noodzaak of niet-noodzaak van
vooruitgang bestonden en bestaan er onder hen.

Deze grote verscheidenheid bestond en bestaat zowel bij de goede als bij de boze geesten; en
zoals zij die het goede of Mijn orde nastreven Mij als hun hoogste Heer erkennen, zo
beschouwen zij die het slechte of Mijn wanorde nastreven Satan als de hoogste.

¢ Dit moet de maand januari zijn geweest, want de preken werden doorlopend gedicteerd en eindigden
met de epiloog op 7 mei 1872. Gottfried Mayerhofer ontving de preken voor de respectievelijke
zondagen ook altijd van tevoren; in 1872 werd zondag Okuli gevierd met dit Lucasevangelie op 3
maart.
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Deze verscheidenheid bepaalt het grote geestelijke leven en de grote geestelijke activiteit, die
noodzakelijk zijn voor het bestaan van het Rijk der geesten, want hoewel de grote massa van
de afvallige geesten samen met hun leider of verleider een andere weg insloeg dan die voor
allen bestemd was, moeten hun daden, die in strijd zijn met Mij en Mijn wet van liefde, toch
alleen maar bijdragen aan Mijn doelen, zodat zij Mijn almacht erkennen in juist deze
eindresultaten, die niet overeenkomen met hun wensen, waaraan zij niet kunnen ontkomen -
zij mogen doen wat zij willen.

Hetzelfde is het geval met de zielen van mensen die op alle werelden leven zodra ze hun
lichaam verlaten en weer tot het geestenrijk gaan behoren; ook zij hebben wilsvrijheid,
kunnen vooruit en achteruit bewegen, kunnen doen wat ze willen, kunnen blijven wat ze in
het leven waren, of kunnen beter of slechter worden door contact met andere betere of ook
slechtere zielen; hun werkterrein wordt door niets anders beperkt dan door de
bestaansmiddelen die elk spiritueel niveau met zich meebrengt.

Deze primitieve geesten, evenals zielen die al in een menselijk lichaam geleefd hebben maar
geen drang hebben om vooruit te komen, proberen zich bezig te houden met het aantrekken
van andere geesten, of als hun invloed op hen die in belichaamde toestand leven mogelijk is,
hen in hun domein te trekken en hen hun opvattingen en neigingen te leren, waardoor het
komt dat hoe meer de mens zijn eigen boze en boosaardige hartstochten voedt, hoe
gemakkelijker hij aan deze invloed bezwijkt en uiteindelijk ten prooi valt aan deze boze, door
verveling geteisterde geesten.

Net zoals geesten nu een effect kunnen hebben op individuele geschikte mensen overal door
middel van tikken, schrijven, spreken en andere middelen en op zijn minst indirect bijdragen
aan het tonen van het bestaan van een andere wereld aan diegenen die niet geloven in het
voortbestaan van de ziel, hebben boze geesten van overledenen ook een effect op de geest en
het lichaam van mensen, waarbij geestelijke of lichamelijke ziekten de zichtbare gevolgen
zijn.

Als jullie met geestelijke ogen zouden kunnen zien, dan zouden jullie een andere wereld in en
om jullie heen zien, die net als deze voor jullie zichtbare materi€le wereld tracht jullie gang
naar Mjj te bemoeilijken en daarom heb Ik eens in de hof van Getsemane tot Mijn leerlingen
geroepen: "Waak en bid, dat jullie niet in verzoeking komen!

Deze spirituele invloeden zijn bijna zo onmerkbaar en zacht, vooral in het begin, en verbergen
hun verderfelijke gif onder eufemistische redenen van eigenliefde, dat een scherp verstand en
voortdurende waakzaamheid vereist zijn om niet de wil van anderen te doen in plaats van die
van jezelf.

Maar als iemand zich standvastig probeert te verzetten en de boze of slechte geest ziet dat er
niet naar zijn invloeden wordt geluisterd, zal hij deze persoon verlaten en iemand anders
zoeken voor zijn ideeén of zijn tijdverdrijf, omdat hij zijn tijd ook niet tevergeefs wil
verspillen.

Als je een geestelijk gezichtsvermogen had, zou het gebeuren in de geestenwereld zich voor je
ogen ontvouwen zoals op aarde, maar in sterkere mate, omdat daar een geest zich toont zoals
hij is en niet kan veinzen, simuleren of verbergen wat hij zou willen verbergen; want daar is
de mens als geest slechts de afdruk van zijn geestelijk ego, zijn gedachten en niet zijn daden,
die op aarde niet altijd met zijn gedachten samenvielen. Terwijl in het aardse leven duizenden
van je gedachten niet door anderen opgemerkt en beoordeeld kunnen worden en alleen de
daad zulke anderen verraadt, blijven deze gedachten, die vluchtig door je hoofd en je hart
gaan, toch blijvend in je innerlijke geestmens gegrift en deze zal op een dag als het ware de
uiterlijke, geestelijke mantel van je zielenmens vormen en deze zal dus zijn, zoals de
werkelijke innerlijke mens was en is samengesteld.

In het geestenrijk kan men al van tevoren herkennen welk idee de een of de ander beweegt om
dit of dat te doen, omdat daar de gedachten al gewogen zijn, terwijl in het aardse rijk alleen de
daad het idee van de ander verraadt, en zelfs daar handelt men vaak anders dan men denkt.
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Als mensen wisten welke geestelijke kwelling ze de overledenen aandoen als ze hen
bijvoorbeeld vervloeken en welke wraakgevoelens ze daardoor in hen opwekken, dan zouden
ze huiveren bij zulke gedachten en evenzo als er twee in wrok van elkaar scheiden op deze
aarde. De geesten van overledenen die daar aankomen, worden door andere geesten ofwel met
liefde ofwel met haat ontvangen; je zou versteld staan van de morele strijd die een ziel daar
moet leveren voordat ze haar eigen weg kan gaan.

Wees daarom moreel! Let goed op je gedachten, want vaak roep je met één gedachte een leger
van gelijkgestemde boze geesten in je omgeving op en terwijl je denkt dat je die gedachten
alleen maar volgt, zijn het zulke geesten die jou in hun web willen verstrikken, die ernaar
streven je goede eigenschappen te vernietigen en dan in jou het besluit tot rijping willen
brengen om een boze daad te begaan, die weer voor jou en duizenden andere mensen en
geesten onberekenbare gevolgen kan hebben.

Ik heb eens gezegd: Wanneer een onreine boze geest uit iemand wegtrekt, dwaalt hij door
dorre plaatsen, zoekt rust en vindt die niet. Dan keert hij terug met zeven ergere geesten, en
deze wonen bij de man, en zijn laatste toestand zal erger zijn dan de eerste.

Zie, dit is het beeld van iemand die gelooft dat hij een hartstocht heeft overwonnen, een
duivel uit zichzelf heeft verwijderd, maar zich dan weer achteloos overgeeft aan zijn vroegere
lievelingsgedachten; hij voedt daarmee een vlammetje dat door de in de duisternis tastende
geesten wordt opgemerkt en hen, als muggen, dient als een punt van aantrekking; daar trekken
ze dan binnen, beginnen hun duivelse spel met toegenomen en verenigde kracht, totdat de
getroffen persoon in hun net valt en dan vaak voor lange tijd voor Mijn koninkrijk verloren is.
De spirituele wereld die voor jullie onzichtbaar is, is niet zo rooskleurig als jullie priesters het
zich voorstellen, maar het is ook niet zo hels als de fantasie van bepaalde religieuze fanatici
het voor jullie zou willen afschilderen. De waarheid ligt hierin: Zoals de mens geestelijk
gevormd is, zo ziet hij ook de geestelijke wereld, maar zo is het ook in de stoffelijke wereld,
die jullie nu bewonen, een verfijnd mens met een zuivere, aan Mij toegewijde houding zal ook
daar als geest in deze houding blijven, hij zal daar net als in zijn aardse leven proberen om
gevallen verloren geesten te helpen en op het rechte pad te brengen. De ziel die innerlijke
vrede brengt, zal ook alleen daar vrede voelen; maar als ze haat en trots met zich meebrengt,
zal ze ook daar hetzelfde willen beoefenen.

In Mijn schepping geldt de wet van zwaartekracht en aantrekkingskracht; hoe zwaarder een
lichaam is en hoe steviger de kleinste deeltjes zijn samengevoegd, hoe groter de kracht die de
oerelementen bijeenhoudt en hoe minder toegankelijk het is voor het licht en de warmte van
de zon; en omgekeerd: Hoe lichter een lichaam of substantie is, hoe lager de samenbindende
of aantrekkende kracht, hoe gemakkelijker het te verheffen is en hoe meer het licht en de
warmte van de zon erop kunnen inwerken en het kunnen doordringen.

Het is hetzelfde in het geestenrijk: hoe meer een ziel nog in zich heeft van de grove, onzuivere
materie vanwege haar neiging tot het kwade, hoe meer zij zich aangetrokken voelt tot de
materie of het aardse, en hoe donkerder zij is en omgekeerd. Hoe zuiverder een ziel in haar
dispositie is, hoe gemakkelijker zij afstand kan nemen van de materie en hoe meer zij ernaar
streeft te stijgen naar de hoogten van het licht en hoe lichter zij zelf is.

Het zijn de duistere geesten die zich willen verkwikken en verwarmen door het licht van
anderen om aan de duisternis te ontsnappen, of ze proberen anderen in hun duisternis te
trekken.

In het geestenrijk is er een eeuwige strijd naast rust; vervolging en afstoting naast eenwording
en liefdevol gezelschap, en dus moeten de geesten door hun zuiveringsproces gaan; tijd is niet
van belang, want de eeuwigheid is lang. Niemand wordt gedwongen te zijn wat hij wil zijn.
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Doe er daarom alles aan om hier al zoveel kracht op te doen dat je de verleidingen daar kunt
weerstaan en meteen met betere geesten kunt samenkomen, waar dan natuurlijk geen sprake
meer is van ruzie of verleiding.

Vlucht en vervloek niemand, want jullie zullen zeker wraak nemen, hier of hierna.

Er zijn maar twee wegen die iemand kan gaan: Of naar Mij toe 6f van Mij af; want wie niet
met Mjj is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenkomt, verstrooit.

Daarom, gezegend zijn zij onder jullie die Mijn woorden horen en ze ook gehoorzamen, want
zij zullen in het hiernamaals een deel van de anders onvermijdelijke slechte gevolgen van hun
aardse verkeerde daden ontlopen.

Tk zou jullie nu nog veel meer over die wereld kunnen vertellen, maar Ik zie ervan af, omdat
Ik jullie daarvan in de geestelijke zon een nauwkeuriger beschrijving heb gegeven; het is ook
slechts een silhouet van de grote waarheid, maar weloverwogen volstaat het als
waarschuwingsoproep en jullie kunnen Mij er niet van beschuldigen, dat Ik jullie geen blik
gun in die wereld, die eens jullie verblijfplaats zal zijn en verreweg de langste. Wat betreft de
zeldzame individuele gevallen waarin een of meer boze geesten bezit van een persoon hebben
genomen en die over het algemeen als lichamelijke ziekten worden beschouwd, deze worden
vaak om goede redenen opgenomen. Zulke bezeten of zieke mensen kunnen alleen genezen
worden door wilskrachtige religieuze mensen die Mij en Mijn kracht al lang kennen en ook
vertrouwen in Mij hebben dat Ik hen zal helpen als ze daarom vragen door zulke zieke mensen
de handen op te leggen zoals Ikzelf tijdens Mijn aardse leven deed en voor hen te bidden.
Genezing kan echter alleen plaatsvinden als het Mijn allerheiligste wil is, waarmee rekening
gehouden moet worden.

Hier heb je een klein beeld van het grote geestelijke leven dat ik je wilde laten zien ter
gelegenheid van dit Evangelie.

Het is niet voldoende om alleen te herkennen wat je ziet, je moet ook leren begrijpen wat er
buiten de zichtbare wereld nog meer bestaat en verreweg het grootste en belangrijkste deel
van Mijn schepping uitmaakt en waarvan ook de zichtbare wereld gedeeltelijk is
gekarakteriseerd.

Ik ben geest, jullie zijn geest en de materie zelf moet geest worden. Deze grote kringloop met
al zijn stadia en transformaties te herkennen en je eigen plaats daarin te veroveren, dat is de
opgave, die jullie gegeven is en die Ik jullie steeds weer probeer te vergemakkelijken door
jullie wegen en middelen te tonen, hoe je de meeste dingen hier al kunt en moet beheersen om
het aan gene zijde gemakkelijker te hebben. Amen.

16.
Op de vierde zondag van de vastentijd

Het wonderbaarlijke voeden van vijfduizend mensen
Johannes 6
Op Triést, 16 februari 1872

Hier heb je een van die daden voor je die de grootste sensatie veroorzaakte onder de Joden,
zozeer zelfs dat de ooggetuigen ervan Mij wilden uitroepen tot Koning en

7 Jakob Lorber: De geestelijke zon (2 delen)
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dwong me om me aan hun bedoelingen te onttrekken en me terug te trekken in eenzaamheid
op de berg.

Welnu, deze daad was op zichzelf voor Mij als Heer en Schepper niet zo groot en belangrijk,
als Tk toestond, dat de vijf gerstebroden en de twee vissen voortdurend werden aangevuld uit
de stoffen van de lucht en wel zo, dat ze niet alleen voldoende waren om de vijfduizend te
verzadigen, maar dat er twaalf manden vol kruimels van de broden overbleven; maar voor de
mensen, die Mij omringden, was het zeker een wonder en een treffend bewijs van Mijn
goddelijke oorsprong en Mijn macht. De Joden begrepen dit echter niet geestelijk, maar
volgens hun materi€le belangen, namelijk zo, dat zij Mij na deze daad tot hun Koning wilden
uitroepen, waardoor Ik Mij van hen terugtrok, want ten eerste was dit niet het doel van Mijn
aardse leven, ten tweede was de tijd van Mijn verhoging nog niet aangebroken, welk woord,
hoe vaak Ik het ook uitsprak, ook door niemand werd begrepen, totdat de kruisiging het
verklaarde en de geestelijke verhoging ook door de hemelvaart werd vervuld.

Ik zal jullie nu het geestelijke equivalent van deze handeling uitleggen. Al eerder heb Ik jullie
gezegd, dat Mijn hele aardse levenswijze, maar vooral Mijn jaren van onderricht en Mijn
woorden, die Ik gesproken en daden, die Ik in die jaren verricht heb, bij Mijn toekomstige
terugkeer niet materieel, maar geestelijk herhaald zullen worden.

Zo is deze handeling ook een van die welke nu plaatsvindt in haar equivalent, want wat eens
voor de vijfduizend gold, geldt nu voor de mensheid in het algemeen. In die tijd was Mijn
werkterrein het Joodse volk en hun land, want in die tijd was dat het deel van de mensheid dat
voorbereid en ontvankelijk was voor Mijn onderricht en daarom koos Ik het uit voor Mijn
daden.

Nu Mijn leer over de hele aarde is verspreid en, hoewel slechts door weinigen gevolgd en toch
door velen gekend, elke daad uit die tijd in uitgebreide en geestelijke zin moet worden
herhaald.

Zie je, zoals Ik destijds de mensen een berg op leidde, zo leid Ik ook vandaag degenen die Mij
zoeken en Mij willen volgen de spirituele berg van kennis op, waarvan zij een groter inzicht
kunnen en moeten krijgen in Mijn en hun eigen wezen en in Mijn schepping.

Net zoals toen, staat het Pesachfeest vandaag de dag dicht bij de uittocht uit Egypte, en in de
huidige tijd bij de uittocht uit de slavernij van de zonde naar een beter beloofd land, dat
overeenkomt met de goddelijke orde van liefde, of zoals Pasen wordt verondersteld te wijzen
op de opstanding uit de geestelijke dood naar nieuw geestelijk leven.

Ik zie in velen de honger naar waarheid en liefde en wil hen voeden met het brood des levens,
maar Ik wil, zoals Mijn apostelen toen, Mijn ware kinderen laten deelnemen aan de zorg voor
het geestelijk brood, dat Tk via hen aan de hongerigen wil geven om hen de gelegenheid te
geven steeds sterker te worden in de naastenliefde.

Zoals Ik toen gebruik maakte van een jongen die onder Mijn invloed vijf gerstebroden en
twee vissen tot zich nam, zo kies Ik ook vandaag als dragers van Mijn geestelijk voedsel zulke
mensen die in de ogen van de wereld als minderjarig, niet-geleerd of niet-gezaghebbend
worden beschouwd, door Mijn Geest in hen te laten stromen.

Het brood en de vis waarmee Ik hen die Mij volgen wil voeden, bestaat uit de leer van de
liefde tot God en tot de naaste, die Mijn kinderen geven aan de geestelijk hongerigen en die Ik
onder de mensen wil verspreiden; en Ik zegen dit voedsel opdat niet alleen zij die Mij zoeken
erdoor bevredigd worden, maar ook opdat de liefde tot de naaste in hen zodanig toeneemt dat
er nog meer uit hen voor anderen groeit dan zij zelf hebben ontvangen.

Zoals het materiaal van de gerstkorrel uit de donkere aarde opstijgt naar het licht van de zon,
die de vrucht tot rijpheid brengt, zo trekt ook de liefde van God de materieel ingestelde mens
naar het licht van de zon.
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uit de duisternis van zijn hartstochten naar een hoger, zuiverder licht door de liefde voor zijn
naaste, die, in plaats van bezorgdheid om zichzelf, plaats maakt voor mooiere, spirituele
gevoelens en hogere stemmingen.

Alleen door zijn naaste lief te hebben kan iemand laten zien hoe hij God liefheeft door alle
secundaire gedachten van egoisme of eigenliefde op te geven, zich met alle ijver alleen te
wijden aan het welzijn van zijn naaste en in zijn handelen altijd te denken: Voor jou en niet
voor mij.

Zo wordt jullie met Mijn twee liefdesgeboden de weg gewezen, die jullie moeten gaan; en
deze geboden zullen steeds meer aandacht vragen en zo zal uiteindelijk de tijd komen, dat de
gehele mensheid Mij tot hun Koning zal uitroepen; maar wanneer Ik Mij dan niet zal
verbergen, zoals Ik vroeger deed en Mij aan de wensen van Mijn kinderen zal onttrekken,
maar in alle macht en glorie zal komen tot hen, die Mij hebben gezocht, voor Mij hebben
gevochten en Mij hebben gevonden.

Ze zullen zelfs meer vinden dan een koning, ze zullen een goede herder vinden, Die dan Zijn
schapen zal leiden naar de rijken van licht, waar elke beproeving die verbonden is met
onvolmaaktheid en lichamelijk leven zal ophouden, en in eeuwige progressie zal de
toenemende liefde voor God en de naaste gelukzaligheid op gelukzaligheid zijn,
gelukzaligheid op gelukzaligheid; En zo, zoals de vijf broden en twee vissen eens lichamelijke
verzadiging brachten aan Mijn toehoorders en volgelingen, zal het geestelijke voedsel dat
vervat is in de twee geboden van liefde, dat in jullie wordt opgenomen door ze te volgen, de
geestelijke verzadiging van Mijn vergeestelijkte kinderen teweegbrengen. Amen.

Bijlage
over preek nr. 16 over het voeden van de vijfduizend mensen

Nu rijst de vraag, aangezien alles in de handelingen van een god een diepere betekenis heeft
en niets toevallig is zoals het is, wat betekenen de gerstebroden en de vissen en waarom waren
er vijf gerstebroden en twee vissen?

Om jullie de spirituele betekenis van gerstebrood uit te leggen, moet ik erop wijzen dat het
graan waarvan het gemaakt wordt, opstijgt van de duisternis van de aarde (materie) naar het
licht van de zon (het spiritueel vitaliserende principe), en dat wat van de aarde wordt
opgenomen dus rijpt tot vrucht door de werking van vocht, licht en warmte, en de vrucht, die
spirituele elementen bevat, wordt dan geschikt gemaakt door het maken van brood om deze
verfijnde aardse substanties om te zetten in spiritueel hogere, in die van het menselijk
lichaam. In brood is er daarom een vereniging van het materi€le van de aarde met het
spirituele van de zon.

De vissen zijn producten van de vitale substantie in het water, geboren tot levende wezens. De
vluchtige vissen in het water komen ook overeen met de licht drijvende vogels in de lucht.
Zoals de gerstekorrel geschikt is als brood om het menselijk lichaam te voorzien van stoffen
die afkomstig zijn van de aarde, zo biedt de vis dezelfde materi€le stoffen die afkomstig zijn
van het water als voedsel, alleen moet deze laatste eerst in de zon gedroogd of door vuur
gezuiverd worden om als menselijk voedsel te kunnen dienen. Zowel door het bakken van
brood als door het koken, roosteren of drogen van de vis worden de overbodige waterige
bestanddelen verwijderd voordat ze gezond en bruikbaar kunnen zijn als voedsel voor de mens.
Laten we nu eens kijken waarom er vijf broden en twee vissen waren.

Als je deze twee getallen bij elkaar optelt, krijg je het getal zeven, een betekenisvol getal dat
samen met het getal drie een belangrijke factor is in de schepping en het behoud van het
geschapene. Het getal zeven is, net als het getal drie, ook
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Basisgetallen van Mijn goddelijk Wezen. Je kunt je het getal zeven ook zo voorstellen, dat het
getal vier het centrum vormt en aan weerszijden drie getallen zijn gegroepeerd, dat wil zeggen
het getal van de goddelijke Drie-eenheid. Drie zit twee keer in het goddelijke gehele getal
zeven. Daarom noemen jullie het getal zeven, dat Mijn geestelijke Zelf in zijn volle essentie
uitdrukt, ook het heilige getal.

In ieder geschapen wezen behalve Lucifer is alleen het getal drie, dat tweemaal in Mijn
Godheid is vervat, en ook een onbereikbaar middengetal vier, dat alleen in Mij en in Mijn
tegenpool is.

In hun hoogste perfectie kunnen geschapen wezens inderdaad het getal drie volledig
vertegenwoordigen, zoals de engelachtige geesten, maar ze kunnen nooit de Godheid
bereiken, zoals blijkt uit deze beschouwing van getallen.

Je vindt dit getal zeven echter zowel in de kleuren van de regenboog als in de zeven
grondtonen van de muziek, en ik zal je de reden hiervoor geven. De zeven kleuren van de
regenboog vertegenwoordigen de zeven goddelijke eigenschappen van de Schepper en de
zeven grondtonen vertegenwoordigen de zeven harmonieuze basiswetten van het spirituele
leven. Meer hoef je niet te weten.

Als je nu het getal zeven van de broden en vissen in woorden wilt lezen, dan betekenen deze
woorden: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

De eerste vijf woorden "heb God meer lief dan alle dingen" duiden op de gerstebroden die de
mens geestelijk moeten voeden en hem voorbereiden op een hoger geestelijk bestaan,
waarvan de drie "meer dan alle dingen" de mate van liefde voor God aanduiden en de laatste
drie "als uzelf" de mate van liefde voor uw naaste. De woorden "meer dan alles" en het
verbindingswoord "en" duiden echter het centrum van de liefde aan, d.w.z. meer dan alles
moet liefde voor God zijn, die alleen kan worden uitgeoefend door de verbinding met de
volgende twee woorden "naaste". Je kunt Mij niet liethebben als God zonder de liefde voor je
naaste te beoefenen, je kunt Mij niet liethebben als God zonder de liefde voor je naaste te
beoefenen.

liefde "meer dan alles" als je je naaste niet liefhebt "als jezelf".

Mogen de eerste drie woorden "Heb God meer lief" net zo goed bereikt worden als de laatste
drie

"als uzelf", maar de drie middelste woorden "dan alle en" duiden op onbereikbaarheid, want,
hoewel eeuwige vooruitgang mogelijk is, is de vraag naar wat is

"alles" en waar eindigt naastenliefde, het einddoel in de onbereikbare verte, omdat het in het
centrum van de Godheid ligt.

Ik alleen vertegenwoordig deze liefde, Ik alleen ben de belichaming van "alles". In al haar
volheid en onbereikbaarheid zie je de liefde tot het goddelijke los van Mijn persoon, evenals
de liefde tot je naaste als broeder- en vaderliefde verenigd in Mij alleen.
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17.
Op de vijfde zondag van de vastentijd

"En zij raapten stenen op om naar Hem te gooien,
maar Jezus verborg Zich en ging naar buiten, naar de
tempel."

Johannes 8, 59

Op 17 februari 1872

Hier heb je opnieuw het bewijs hoe weinig de meerderheid van het Joodse volk Mij, Mijn
oorsprong, Mijn missie en Mijn leer begreep.

Als je het hele hoofdstuk van het begin tot het einde leest, moet je bekennen dat Ik stromen
van licht heb uitgestort over Mijn toehoorders in de tempel, maar tevergeefs.

De meesten namen Mijn woorden letterlijk, de Farizeeén en Schriftgeleerden, getroffen door
Mijn veelzeggende woorden over de overspelige vrouw, glipten weg en de anderen waren te
beperkt in hun inzicht om Mij te begrijpen.

In die tijd werd Ik weinig begrepen, omdat de meeste mensen Mijn leer en de Heilige Schrift
met hun verstand, dat wil zeggen letterlijk, beoordeelden; maar vandaag de dag is het nog
erger, want nu proberen jullie geleerden en naturalisten uit de zichtbare natuur te bewijzen dat
er noch een God noch een Schepper is, en daarom is noch wat de profeten noch wat Christus
onderwees van goddelijke oorsprong.

De Joden van die tijd hielden zich strikt aan de inzettingen die hun volgens de letterlijke
betekenis waren voorgeschreven, maar maakten het onderwijs van Mozes zo comfortabel
mogelijk, net zoals de meeste christenen dat vandaag de dag doen; het was daarom niet
verwonderlijk dat ze niet van Mijn onderwijs hielden, omdat het de geest van de dode letter
scheidde, en eiste dat ze hun hartstochten temden en hun vleselijke instincten in bedwang
hielden; ze waren net als vele duizenden zuivere tempellopers en ceremoniéle dienaren
vandaag de dag. Ze waren opgevoed door hun priesters zodat ze niet uit hun handen konden
glippen en naar believen uitgebuit konden worden. De jonge mannen die zich aan het
priesterschap wilden wijden, werden volgens plan opgeleid op zo'n manier dat het gunstig
leek voor het doel van het hele priesterschap; en er werd voor gezorgd dat ze niets anders
leerden of begrepen dan wat bij hun beroep hoorde en voor het doel om het volk dommer te
maken.

Neem de geschiedenis ter hand en lees die aandachtig en je zult zien dat al snel nadat
professionele priesters in Mijn Kerk verschenen, Mijn leer meer en meer werd uitgebuit met
het doel om macht en prestige te verwerven voor het priesterschap, wat ook het belangrijkste
aandachtspunt was van de Tempeliers in Jeruzalem.

Toen ontstonden er verdeeldheden en religieuze sekten, die elkaar vervolgden en oorlog
voerden, en toch stonden ze op hetzelfde fundament van Mijn leer, alleen de interpretatie
ervan was verschillend; sommigen eisten echter zuivering van de ceremoniéle gebruiken die
de zuivere leer bijna verduisterden, terwijl anderen zich eraan vastklampten uit onwetendheid
of eigenbelang.

Zelfs nu dit zuiveringsproces opnieuw begonnen is, vinden dezelfde gevechten opnieuw
plaats, zij het op een meer bloedeloze manier. De cultus moet teruggebracht worden naar de
eenvoud die bestond aan het begin van het christendom, waar het een spirituele basis had die
begrepen kon en moest worden door elke niet-priester of leek. Er is nog steeds een gebrek aan
de juiste mannen door wie dit zuiveringsproces zou kunnen worden uitgevoerd; want degenen
die het tot nu toe hebben geprobeerd lijden nog te veel onder de indrukken van een verkeerde
opvoeding in deze dingen en begrijpen daarom nog niet
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volledig wat het betekent dat Mijn Woord alleen geest en waarheid is, en wie Mij wil
aanbidden moet Mij aanbidden in geest en in waarheid.

Over het algemeen wordt er meer belang gehecht aan de ceremonie dan ze werkelijk bezit,
waardoor de essentie, de geest ervan verkeerd begrepen en gedood wordt en zo heeft de
ceremonie als geheel de neiging om van Mij weg te leiden in plaats van naar Mij toe. Dit is de
reden waarom verscheidene van Mijn apostelen de gevormde kerken al hebben afgeraden om
ceremoniéle praktijken toe te passen.

Een verlangen naar een religieuze cultus die meer in overeenstemming is met de tijdgeest en
het opleidingsniveau van de mensheid die nu leeft, is nu voelbaar in vele geesten; maar dit is
slechts een overgang naar de uiteindelijke, spirituele en hoogste cultus, die zal worden
geinitieerd door Mijn eigen directe boodschappen die Ik jullie nu al vele jaren stuur.
Toegegeven, er zijn nog steeds velen voor wie Mijn leer niet past bij hun wereldse
opvattingen en die haar zouden willen doden, net zoals de Joden Mij eens wilden stenigen;
maar zelfs nu baant Mijn leer zich een weg door deze hindernissen heen en zal door mensen
worden gezocht wanneer de juiste tijd is aangebroken door harde lotgevallen, lijden en
beproevingen van allerlei aard; Want wanneer alle hoop om te vertrouwen op aardse macht en
grootheid bedrieglijke will-o'-the-wispen in hun naaktheid zullen blijken te
zijn, die de mensen die hen volgen in moeras en slijk leiden in plaats van onder een
beschermende schuilplaats. Alleen dan zal de waarde van Mijn Woord zich doen gelden en
zelfs hen tot geloof dwingen die voorheen, vertrouwend op hun intellectuele kennis,
geloofden dat er geen God was, maar dat de God, tenminste voor deze aarde, zichzelf was met
hun denkbeeldige fantasieén.

Mijn onderricht zal hen allen beschamen en zij zullen gedwongen en beschaamd zijn om te
beseffen dat wat zij anderen wilden laten geloven, namelijk dat er geen God is, een verkeerde
conclusie was van hun eigen onvolmaaktheid.

Zoals de Joden Mij toen wilden stenigen, zo zullen zij nu proberen Mijn geestelijke 1k, Mijn
leer te stenigen en te doden door middel van spottende, spottende en ontkennende woorden,
die de zachte leer van liefde willen verpletteren onder het gewicht van deze woorden; maar
vrees niet dat zij zullen winnen; de tijd zal bewijzen dat wat Ik wil zal gebeuren en niet wat zij
zouden willen hebben in hun beperkte begrip. Maar zoals Ik nog zwaardere beproevingen
moest doorstaan tot aan Mijn transfiguratie, zo zal het ook nu met Mijn onderricht gaan; het
zal worden veroordeeld, bespot, gekruisigd en dan schijnbaar in het graf worden gelegd,
waaruit het echter, net als Ik, zegevierend en glorieus zal opstaan.

Hoe meer je probeert om Mijn leer te verspreiden, hoe meer obstakels je in de weg worden
gelegd, omdat het velen aanvalt in hun materiéle welzijn en in hun vertrouwde comfortabele
manier van leven en denken.

In de tijd van Mijn leven op aarde vond het zaad van Mijn leer nog weinig vruchtbare grond,
maar het zaad bloeide toch, al was het maar op afzonderlijke plaatsen, en zo zal ook nu Mijn
Woord, ook al valt het nog vaak op steenachtige grond of tussen doornen of op het pad waar
het moeilijk of onmogelijk is om vooruit te komen, toch ook vruchtbare grond vinden, waarop
het zal groeien, bloeien en bloeien tot de hemelse bloem van liefde, verenigd met wijsheid,
vergelijkbaar met een roos waarvan de schoonheid van liefde en de geur van wijsheid de mens
verfrist en verrukt, maar die gemakkelijk de hand verwondt van de achteloze die haar met haar
doornen wil plukken.

De roos is voorzien van doornen waardoor ze de elektriciteit aanzuigt die nodig is om te
gedijen; en zo zijn het lijden en de ongemakken van dit aardse leven ook bedoeld om de liefde
en wijsheid in jou te ontwikkelen.

Cultiveer dus de geest van Mijn woorden, lees ze niet alleen om de tijd te doden maar om je
ziel te veredelen; doe wat je hebt herkend als waar en goed, zodat je niet in de val loopt van




Ik wil dat jullie dorstig en hongerig blijven naar de levensbron van eeuwige liefde, maar dat
jullie gelukzaligheid en geluk drinken in het bewustzijn van mooie daden en dat jullie Mij als
jullie Vader, Mijn goddelijke Liefde en Mijn Woord niet vergeten, zelfs niet onder
beproevingen, maar dat jullie de banier van geloof en vertrouwen hoog houden en Mij niet,
zoals misschien velen zullen doen, stenen van ongenoegen aanbieden, maar dank en zegen
wanneer [k zal komen om de palm van overwinning te overhandigen aan hen die volharden.
Amen.

18.
Op Palmzondag

De intocht van Jezus in Jeruzalem
Matteiis 21

Op 18 februari 1872

Dit hoofdstuk begint met Mijn intocht in Jeruzalem, waar Ik, als de nederigste man op een
ezel, het beeld van nederigheid, de hulde ontving van vele van Mijn volgelingen en
vervolgens naar de meest arrogante van die tijd ging, naar de hogepriesters en Farizeeén in de
tempel. In die tijd zuiverde Ik het uiterlijk van dit gebedshuis van de materi€le mest door de
vee- en duivenhandelaren en de geldwisselaars te verdrijven; maar de innerlijke zuivering van
de geestelijke vuiligheid in de geest van de heersers binnen die muren moest Ik overlaten aan
de tijd en hun vrije wil, die op een dag gezuiverd door hen Mijn koninkrijk zouden
binnengaan.

Alles wat daar gebeurde tijdens Mijn leven op aarde heeft zijn spirituele betekenis, ook in
relatie tot het hele rijk van geesten en zielen.

Ik, als Mensenzoon op jullie aarde, presenteerde de essentie van Mijn liefdesleer, zoals die
door alle veranderingen van het leven moest gaan om niet alleen als voorbeeld maar ook als
bereikbaar doel voor alle geschapen wezens te dienen en gaf hen door dit voorbeeld van Mijj
een wegwijzer op de lange weg van geestelijke volmaaktheid, waarop ze veilig kunnen
terugkeren naar het Vaderhuis om hen te beschermen tegen dwalen en hen aan te moedigen
Mijj te volgen.

Mijn intocht in Jeruzalem, de reiniging van de tempel en Mijn gelijkenisgesprek met de
Farizeeén en Schriftgeleerden wordt nog steeds geestelijk herhaald in ieders hart, zodra hij
ook maar de geringste ontvankelijkheid toont voor Mijn onderricht; want ook daar kom Ik dan
binnen onder het beeld van nederigheid en zachtmoedigheid en de jubelende ziel, geinspireerd
door de geest die in haar rust, gaat uit om Mij te ontmoeten met vreugde en lofliederen. Ook
daar begin Ik dan de wereldse hartstochten te verdrijven, in het bijzonder het egoisme,
waarvan de handel zo'm duidelijk beeld is, en geestelike voeding te geven in
overeenstemming met het bevattingsvermogen van de ziel in leringen die, ook al worden ze
geestelijk niet direct zo weinig begrepen als Mijn gelijkenissen aan de schriftgeleerden en
Farizeeén in die tijd, toch het gevoel van waarheid in het hart achterlaten en zo verder
nadenken stimuleren.

Maar wat doen helaas veel mensen, bij wie Ik aanvankelijk met triomf binnenkwam, als het
dan serieus aankomt op zelfverloochening en zelfopoffering? Ze doen zoals de Farizeeén en
Schriftgeleerden; ze verwerpen Mijn onderricht en keren Mij de rug toe en vernietigen
liever Mijn geestelijke indrukken, Mijn geestelijk Zelf in hen zoals de Farizeeén Mijn lichaam
vernietigden dan hun streven naar geluk en tijdelijk welzijn ondergeschikt te maken aan een
geestelijk en hoger doel.
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Mijn intocht in Jeruzalem en de reiniging van de tempel daar zelf staat ook voor die periode
van de bekering van de mens en de mensheid als geheel, waarin het voorbereidende werk voor
de geestelijke wedergeboorte wordt ingezet door uiterlijke gebeurtenissen en omstandigheden,
die vervolgens steeds meer effect moeten hebben op de eigenlijke kern van het leven, op het
hart of de liefde, om vervolgens de hele strijd tegen alle verleidingen en tegenslagen te
voltooien met de overwinning op het belangrijkste bolwerk, het hart, door middel van een
laatste hoofdaanval.

In de beginperiode vermeed Ik Mijn grootste vijanden en tegenstanders en verbleef Ik meestal
in de dorpen en kleinere steden van Palestina, waar Ik volgelingen voor Mijzelf won onder de
meer onbedorven mensen en de heidenen; en pas aan het einde van Mijn aardse loopbaan
begaf 1k Mij vrijwillig onder Mijn vijanden, zodat zij hun wraakplannen op Mij konden
uitvoeren en Ik Mijn leer bestendigheid en duur voor de eeuwigheid kon geven door Mijn
dood en opstanding.

Zo werd het zaad dat Ik in Palestina en andere plaatsen had gezaaid eerst in staat gesteld om
zich te ontwikkelen, te groeien en te rijpen, net zoals Mijn hele werk werd bekroond door
Mijn opstanding, en elke daaropvolgende vervolging die Mijn gelovigen overkwam, elke
beproeving en elk lijden dat hen overkwam, hen versterkte en hun aantal vermeerderde. Elke
gebeurtenis van deze aard werd een steen voor de bouw van het grote geestelijke gebouw dat,
als het geestelijke Jeruzalem, eens het centrum zal zijn van al het geestelijke hemelse leven.
Wat Jeruzalem was voor de Joden, is de aarde voor Mijn geesten in Mijn schepping, en wat de
tempel in Jeruzalem was, zal ieder mens worden, namelijk een woonplaats van Mijn geest in
het Heilige der Heiligen van zijn hart.

Zoals het toen met Mij gebeurde, zo zal het ook gebeuren met ieder mens die Mij wil volgen.
Hoe meer hij zijn innerlijke wezen op Mij richt, hoe meer spirituele of belichaamde vijanden
hem zullen bestrijden en proberen zijn vooruitgang te verhinderen; hij zal altijd meer
moeilijkheden tegenkomen bij het voortgaan op zijn spirituele pad; de wereld zal altijd
vreemder voor hem worden en wraak nemen voor deze veronachtzaming; Hindernissen in de
sociale wereld en bezwaren in de geestelijke wereld zullen zich opstapelen, wat het voor de
bange ziel moeilijk zal maken om op Mijn paden te gaan, en de mens zal moeten lijden en
strijden zoals Ik, totdat hij het grote keerpunt heeft bereikt waar hij het wereldse volledig heeft
verlaten en het geestelijke koninkrijk met al zijn kracht heeft gegrepen om de banier van
geestelijke triomf te planten, of zich volledig over te geven aan wereldse genoegens, of met
andere woorden totdat de mens tot Mij is gekomen of zich van Mij heeft afgekeerd.

Als iemand Mijn voorbeeld volgt, zal hem in zijn geestelijke wedergeboorte opstanding
worden geschonken; als hij de wereld volgt, zal zijn lot dat van Jeruzalem zijn, dat verwoest
werd en waarvan de inwoners verstrooid en tot slaaf gemaakt werden onder alle volkeren van
de aarde, sommigen tot op de dag van vandaag.

De intocht in Jeruzalem heeft een veel groter geestelijk belang voor alle mensen dan zij zich
realiseren; het betekent Mijn toenadering tot hen, terwijl Ik zacht en nederig vraag om in hun
harten ontvangen te worden. Ik wil van hun hart Mijn woonplaats maken en Ik wil daar
bemind en geéerd worden doordat zij Mijn liefdesleer volgen.

Zoals de tempel in Jeruzalem werd gebouwd met alle pracht en praal van die tijd als een huis
van God voor Mijn glorie, zo moet de ziel in haar hart worden uitgerust met alle geestelijke
deugden die de mens eerst stempelen als mens en als Mijn geestelijk beeld, waartoe Ik hem
ooit geschapen en bestemd heb.

De tempel in Jeruzalem was een huis van wereldse pracht, maar bestemd om een woonplaats
van geestelijke heerlijkheid te worden, en zo moet ook de mens een wezen worden dat,
staande op de grens van twee werelden, zijn voet op materiéle dingen laat rusten, maar zijn
blik en hart richt op geestelijke dingen, en zo via de eerste de tweede bereikt. Deze zuivering
van de




Het materialiseren en aantrekken van het spirituele is de taak van het leven op deze aarde; het
was Mijn missie hier, het is de missie van de geesten en ook de jouwe.

Overal waait nu de geestelijke wind om de harten van de mensen te reinigen van de
schadelijke dampen van de wereld; de Heer en Vader is al dichtbij en wacht alleen nog op de
ezel, namelijk de nederigheid die jullie Hem moeten tonen om triomfantelijk jullie harten
binnen te kunnen gaan, zodat ook jullie een hosanna voor Hem kunnen zingen.

De grote tijd van geestelijke wedergeboorte nadert en de Vader staat aan de deur van die
kamers die alleen voor de Heer van al het bestaande sinds het begin van de schepping
geschapen en ingericht zijn en eist de ingang. Open de poorten wijd zodat de wind van liefde
jullie harten kan reinigen van de zelfzuchtige wereldse activiteiten van de vee- en
duivenhandelaren en de geldwisselaars, want jullie hart is bestemd om Mijn woonplaats te
zijn.

De tijd dringt en de Heer zal spoedig komen om rekenschap te vragen van de geestelijke
gaven die jullie zijn toevertrouwd; Begraaf ze niet, maar gebruik ze, opdat jullie in het grote
geestelijke koninkrijk het geestelijke Jeruzalem en zijn tempel als de woonplaats van jullie
Vader mogen binnengaan en jullie niet, zoals de verharde Joden, als slaven van jullie eigen
hartstochten, ronddwalend in alle grote ruimten van Mijn schepping, alles terugvinden wat
jullie eens amuseerde en vreugde gaf, maar met al deze vluchtige genoegens, het grootste en
verreweg belangrijkste genot, dat van Mijn liefde en genade en dat Ik in jullie woon en jullie
in Mij, want weet dat als je hart niet Mijn woonplaats is en je Mij niet altijd in je hart draagt,
waar je je ook wendt of keert, dan ben Ik nergens voor jullie te vinden, zelfs niet in het grote
geestelijke Jeruzalem, dat niets anders voorstelt dan het geestelijke principe van liefde en
fundamenteel wezen dat alles geschapen heeft, alles in stand houdt en jullie stap voor stap
naar hogere geestelijke genoegens leidt.

Als jullie met spirituele ogen naar jullie tijd kijken, naar de gebeurtenissen en aspiraties,
zullen jullie beseffen dat de tijd van Mijn intrede in de zielen van de mensen nabij is;
gezegend is hij die voorbereid is en die niet verrast wordt door Mijn komst, voor hem zal deze
intrede een feest van vreugde zijn zoals het was voor Mijn volgelingen bijna tweeduizend jaar
geleden. Bereid je daarom voor om Mijn onderricht en dat van Mijzelf te ontvangen en sluit je
aan bij een vreugdevol hosanna. Amen.

19.
Op paaszondag

De wederopstanding
Markus 16

Op 19 februari 1872

Het eerdere Evangelie behandelde Mijn intocht in Jeruzalem en in de tempel daar zelf, dit
hoofdstuk beschrijft Mijn begrafenis en opstanding en Mijn zichtbare verschijning aan de
discipelen en Magdalena.

Tussen de intocht in Jeruzalem en Mijn begrafenis ligt de daad van Mijn gerechtelijke
veroordeling, ligt Mijn grootste pijn die Ik als God en mens heb doorstaan, Mijn grootste
vernedering als Heer en Schepper van de wereld en het bewijs van Mijn grootste liefde, een
liefde waar alleen Ik toe in staat kan zijn, in die zin dat Ik, ongeschapen eeuwige God en
Heer, Mijzelf aan dit alles onderwierp om als voorbeeld te schijnen voor Mijn geschapen
geesten en mensen, zodat zij allen zouden zien wat er nodig is om een kind te worden en te
zijn van Hem die alle geestelijke en materiéle dingen in de wereld bracht.




Hij schiep de wereld en zou haar ook weer kunnen vernietigen als Zijn machtige wil niet
geinspireerd zou zijn door alomvattende liefde om wat geschapen is te behouden in plaats van
te vernietigen.

De laatste dagen van het lijden van Mijn aardse leven moeten alle geesten laten zien dat
iedereen die een vonk van God in zich draagt, in staat moet zijn tot grote zelfverloochening
en zelfopoffering, niet alleen voor zijn eigen verlossing maar ook voor die van anderen.

In niets is het tweede Gebod van de Liefde zo uitgesproken, zo volledig vervuld als in Mijn
laatste dagen van lijden in Mijzelf, want enerzijds heb 1k Mijzelf vernederd om alle lijden te
verdragen dat de mens het grootste lijkt, zoals publieke oneer, kwelling en dood, en anderzijds
heb Ik Mijzelf overwonnen, om dit alles geduldig te dragen als een mens voor alle andere
mensen, hen beschouwend als Mijn broeders die, hoewel vijandig en Mijn grote weldaden
belonend met ondankbaarheid en wraak, Mij toch zagen sterven aan het kruis tot Mijn laatste
adem, biddend en smekend om vergeving voor hen.

Wat kan naastenliefde nog meer doen dan wat ik toen deed? En omdat Ik dit Zelf deed,
verhief Ik dit gebod van naastenliefde tot een goddelijk gebod, onlosmakelijk verbonden met
dat van God liefthebben boven alles.

Het gebod om de naaste lief te hebben moet de basis worden voor het sociaal samenleven van
mensen, indachtig Mijn woorden: Doe anderen niet aan wat je niet wilt dat ze jou aandoen, of:
Doe anderen aan wat je wilt dat ze jou aandoen.

Dit afscheid van deze kleine aarde, die Ik uit vele miljoenen wereldlichamen had uitgekozen
als het toneel van Mijn daden, bezegelde met de laatste adem de goddelijkheid van de beide
door Mij ingestelde liefdesgeboden, want Ik als mens beoefende beide in hun grootst
mogelijke omvang, en liet zo de mensheid een ideaal of model na van de aardse mens, zoals
hij zou moeten zijn, en toonde als geest Mijn hogere geesten en engelen, wat zij zouden
moeten kunnen bereiken en waarnaar zij zouden moeten streven, wanneer ook voor hen de
tijd van beproeving nadert.

De opstanding uit de dood was voor de mensen het bewijs van Mijn Goddelijkheid, want
zonder deze zouden Mijn leer, Mijn daden en Mijn hele leven op aarde in het algemeen snel
vergeten zijn; Mijn leerlingen zouden zich verstrooid hebben, hoewel ze Mij in hun hart
inderdaad toegewijd waren en hun leer en hun levenswijze zouden dan niet meer vruchtbaar
zijn geweest voor hun medemensen.

Mijn leerlingen geloofden zeker in Mij en in Mijn Goddelijkheid, maar ze deden dat onder
invloed van Mijn aanwezigheid, Mijn persoonlijke verschijning, Mijn woorden en daden;
deze waren te belangrijk om geen invloed te hebben gehad op Mijn omgeving; maar eenmaal
bevrijd van deze morele druk van Mijn persoon, zou de wereld misschien geleidelijk aan weer
haar rechten hebben doen gelden en de indruk die van Mij atkomstig was, zou steeds zwakker
zijn geworden en uiteindelijk helemaal vervaagd. Omdat daarom van Mijn levenswijze alleen
de herinnering aan het verleden, hoe wonderlijk en onbegrijpelijk ook, zou zijn overgebleven
en Mijn werk tevergeefs zou zijn geweest, als Ik Mijn goddelijkheid niet had bewezen door
Mijn opstanding en daardoor het geloof van Mijn leerlingen en volgelingen had versterkt,
moest deze daad ook dienen om hen klaar te maken voor hun verdere zending. Zo was Mijn
opstanding de hoeksteen van dit nooit te verwoesten bouwwerk van geloof en religie, dat tot
nu toe alle vijandige aanvallen heeft doorstaan en spoedig in al zijn zuiverheid en pracht op
aarde zal schitteren en zo de middelaar zal zijn tussen twee belangrijke factoren van de
schepping, namelijk tussen materie en geest, of tussen het koninkrijk van de materie en het
koninkrijk van de geesten.

Ja, het moet daarheen geleid worden en zo moet het gebeuren dat overal op aarde erkend
wordt dat materie of het wereldse alleen geschapen is omwille van het spirituele.




Alle materie moet vergeestelijkt worden! De mensen moeten dichter bij Mijn geesten komen
en ook de andere schepselen op aarde moeten, strevend naar de volmaaktheid van de mensen,
steeds hoger stijgen, totdat de aardbol zelf haar dichtheid heeft verloren en geen gewelddadige
stap meer nodig heeft voor haar volledige ontbinding, maar zich in een zachte overgang
volledig zal vergeestelijken.

Om je een idee te geven van dit proces van vergeestelijking en het te begrijpen, bedenk dan
hoe al Mijn vroegere daden en woorden, ja zelfs de wereldgebeurtenissen tijdens Mijn leven
op aarde, zich geleidelijk aan herhalen in geestelijke correspondenties tot aan Mijn
toekomstige en inderdaad naderende wederkomst; en dit zal ook de betekenis van Mijn
levensverhaal in de laatste dagen van Mijn aardse leven tot aan Mijn dood, evenals die van
Mijn opstanding, voor jullie duidelijk maken.

Wat Ik toen als Mensenzoon moest doorstaan, dat moest daarna gebeuren en zal nu gebeuren
met Mijn leer, die Mij nu geestelijk op jullie aarde vertegenwoordigt; zij werd en wordt
gehaat, veracht, bespot, vervolgd, verontreinigd en er wordt schandelijk onheil mee
aangericht, tenslotte werd zij in jullie kerken als in grote grafkelders ten grave gedragen en er
werd een zware steen, die van de ijdele ceremoniéle cultus, op gerold. Daar zou het dan voor
altijd moeten rusten en alleen ten goede komen aan hen die er werelds maar geen geestelijk
voordeel aan willen ontlenen.

Zie je, de loop van de wereldgeschiedenis was en is de exacte weerspiegeling van Mijn leven
op aarde. Zoals er in het leven van de mensheid en ook in jullie leven een zuigelingentijd is
(die overeenkomt met blind geloof), een jeugd (die overeenkomt met het onderzoek van de
gelovige) en een mannentijd (die overeenkomt met de scheiding van de schijn en het
werkelijke wezen), zo volgde ook Mijn leer al deze ontwikkelingsfasen vanaf Mijn tijd op
aarde tot aan de huidige tijd.

In het begin dwong Ik ook de Mij omringende wereld gedeeltelijk te geloven door Mijn
wonderen en voedde hen op als kinderen en toen zij, volwassen geworden, Mij begrepen,
vonden zij de echte waarheid van wat zij vroeger alleen maar hadden geloofd tijdens hun
onderzoek en oordeel en kwamen zij onmiddellijk in de leeftijd van de jeugd, en toen hun
geloof en kennis op deze manier geconsolideerd waren, werden ze volledig volwassen en
kwamen met alle overtuiging op voor Mijn leer en voor Mij, bevestigden met woord en daad
wat hun het hoogste en heiligste leek, maar scheidden tegelijkertijd ook het valse van het
ware.

Toen Ikzelf onderwees, was er geen reden om terug te trekken en te protesteren, maar omdat
mensen, geleid door menselijke hartstochten, wereldse opvattingen en belangen, Mij wilden
imiteren, veranderden ze het goddelijke in het wereldse, gaven ze de mens de korst in plaats
van de kern van het spirituele leven, met als resultaat dat, nadat het menselijk ras volwassen
was geworden om voor zichzelf te kunnen oordelen, de meesten van hen, zoals je zegt, het
kind met het badwater weggooiden.

Zo kwamen de tegenpolen van al-gelovigen en ongelovigen aan het licht. Nu deze regen
sterker wordt, nu het lijk in het graf, bedekt met steen en verzegeld, zich voorbereidt op de
wederopstanding, willen ze beginnen, zoals Magdalena ooit deed, het te beschermen tegen
bederf met aardse kruiden en geuren.

Maar zoals Magdalena bedrogen werd omdat zij het graf leeg aantrof, zo zullen de bewakers
van de geestelijke begraafplaats van Mijn leer nu ook teleurgesteld worden; ook zij zullen het
graf leeg aantreffen en alleen de linnen doeken waarin zij dit geestelijke lijk hadden
gewikkeld, maar Hij, van wie zij geloofden dat Hij daar achter slot en grendel bewaard werd,
zal zijn opgestaan, zal Zelf Zijn volgelingen en discipelen opzoeken en hen door Zijn
aanwezigheid weer nieuwe moed en ijver inboezemen.

Zoals ooit ongelovige Romeinse soldaten Mijn graf bewaakten, zo zouden nu de rechters over
Mij en de verachters van Mijn liefdesleer een gewapende macht willen oproepen om hun
plannen uit te voeren; maar het is allemaal tevergeefs, de eerste zonnestraal breekt al door en
schijnt op de grafsteen, en zoals elke steen schijnt op de eerste




Als de steen begint te beven bij de eerste stralen van de ochtendzon en dit doorgaat totdat de
steen volledig is opgewarmd en deze warmte vervolgens doorgeeft aan zijn basis, dan zal dit
grafdeksel ook beven, en dit beven en bewegen zal toenemen naarmate de vijanden hem tot
eeuwige rust willen veroordelen.

De straal van de spirituele zon van liefde zal de steen wegrollen, de spiritueel sluimerende
krachten verjagen en alleen de linnen doeken aan hen en hun helpers overlaten, het lijk nieuw
leven inblazen en het naar verdere perfectie leiden op het pad van licht.

Duisternis heerst in het graf, maar de lichtgod van de eeuwige waarheid wil licht! - Maar licht
verspreidt warmte en warmte wekt leven.

Zo zal ook het lijk van Mijn leer opstaan uit het graf waar wereldse zelfzucht en
machtswellust het hebben neergelegd, en licht, warmte en leven voortbrengen en verspreiden
waar dat volledig ontbrak.

Dit is het geestelijke beeld van de opstanding van Mijn liefdesleer, die spoedig op de hele
aarde zal plaatsvinden.

Ja, Ik zal op deze manier herrijzen in de harten van Mijn gelovigen wanneer zij al het
wereldse en ceremoniéle in de godsdienstoefening wegdoen, alleen het geestelijke van Mijn
leer geloven en wat zij geloven ook werkelijk in praktijk brengen; deze herrijzenis zal de
laatste stap zijn naar de breuk met de wereld en de eerste stap naar het begin van een
geestelijk leven, naar een geestelijke wedergeboorte, waar niets zinnelijks de mens nog zal
kunnen verleiden, noch hem zal kunnen tegenhouden op zijn weg naar vergeestelijking. Dan
zullen Mijn discipelen en volgelingen zich verheugen en deze opstanding zal niet alleen door
ieder individu in zijn hart gevierd worden, maar door de hele mensheid.

Daarom, ontwaak Mijn kinderen! Open jullie geestelijke ogen, oren en harten, de Jezus, Die
aan het kruis niet alleen Zijn naaste liethad, maar Zelf voor Zijn vijanden bad, deze Jezus zal
in jullie opstaan in de vorm van liefde en verdraagzaamheid en zoals de aarde Zijn kerk zal
worden, Zijn gebedshuis, waar vrede, rust en gelukzaligheid wonen, zo zal jullie hart het
paradijs op deze aarde zijn, waar de bloem van de liefde voor God en de naaste zal bloeien.
Bereid jezelf voor op dit feest van verrijzenis in je hart, het is het feest van vergeestelijking en
transfiguratie van je eigen zelf.

Zoals Ik eens getransfigureerd met een vergeestelijkt lichaam wuit het donkere graf
tevoorschijn kwam, zo zullen ook jullie getransfigureerd, vergeestelijkt, verbeterd en veredeld
en Mij waardig uit jullie graf van wereldse hartstochten en verlangens tevoorschijn komen.
Ook al hebben de wereld, de opvoeding en de sociale omstandigheden je tot nu toe in
lijkwaden gewikkeld, je met specerijen en geuren omgeven om je aardse mens tegen verval te
beschermen, werp al deze nutteloze hulpmiddelen weg, want het zijn slechts middelen van de
materie en niet van de geest.

Vergeet niet dat je niet van deze wereld bent, dat je ooit geest was en weer geest zult worden,
daar is je thuis, daar wenkt Hij naar je, die ooit de lichamelijke dood voor je stierf, maar weer
opstond, zodat ook jij Hem kunt volgen en zuiver kunt wandelen zoals Hij, en uiteindelijk het
wereldse triomfantelijk van je af kunt werpen en geestelijk kunt opstaan, en Hem zo in het
klein kunt terugbetalen voor wat Hij in het groot voor je heeft gedaan, door Zijn kinderen te
worden door de geestelijke wedergeboorte.

Bedenk wat het betekent om een kind van de Schepper en de Heer van de hele wereld
genoemd te worden, en om een broeder te worden van die geesten die deze school al
doorlopen hebben en er zegevierend doorheen gekomen zijn, en die nu in eeuwige
gelukzaligheid met vreugde deze eeuwige opstanding en de wedergeboorte van hun broeders
aanschouwen en er met broederliefde in delen.

Dit is hoe de opstanding geestelijk wordt begrepen, en net zoals Ik het menselijke van Mijzelf
heb ontdaan nadat Ik de menselijke natuur had overwonnen en de goddelijke weer had
aangetrokken, zo doet ook de opstanding dat.




De dag van je spirituele opstanding of wedergeboorte zal de belangrijkste zijn op je aardse
levenspad, de hoeksteen van je aardse missie en de eerste steen van je spirituele missie.
Amen.

20.
Op de eerste zondag na Pasen

"En Jezus ging binnen met de deuren op slot."
Johannes 20, 19 e.v.

Op 5 maart 1872

Dit hoofdstuk bevestigt Mijn opstanding en toont jullie het belang en de noodzaak ervan, wil
het grote werk van Mijn leven op aarde niet zonder resultaat blijven, want jullie zien nu Mijn
discipelen zoals zij zich angstig, zonder moed en geloof, terugtrokken en zich opsloten en
dringend versterking nodig hadden.

Wat Ik jullie in de vorige preek heb verteld, wordt hier des te meer bevestigd, omdat een van
Mijn discipelen, die niet aanwezig was bij Mijn eerste verschijning, zelfs het bericht van de
andere discipelen en Magdalena die Mij hadden gezien dat Ik was opgestaan, niet geloofde,
maar pas wilde geloven toen hij de stigmata op Mijn lichaam had gezien, ze had onderzocht
en constateerde dat ze er werkelijk waren.

Dit alles wat toen gebeurde, samen met de andere tekenen die Ik toen voor Mijn discipelen
werkte, tekenen die jullie later ook zullen ervaren, dit alles zal ook geleidelijk weer
plaatsvinden, geestelijk, voor de ogen van levende mensen bij Mijn volgende Wederkomst.
Hoe meer de gelovigen in Mijn zuivere leer, zoals Ik die nu aan jullie geef, zullen toenemen,
des te meer zullen zij ook door alle stadia van enthousiasme, twijfel, ongeloof en alle
omwentelingen van het geestelijk leven moeten gaan, want de omstandigheden zullen vaak
tegen Mij getuigen.

Mensen die hun wereldse razernij niet willen loslaten, zullen proberen Mijn volgelingen te
misleiden en af te schudden in hun geloof; ze zullen hen haten en vervolgen en ook wraak op
hen nemen waar dat maar mogelijk is.

Er zullen in die tijd ook harde gelovigen zijn zoals Thomas, die, ontmoedigd en misleid door
de beproevingen die hen zullen overkomen, alle vroegere geloof en gemoedsrust overboord
zullen gooien en alleen door Mijn persoonlijke verschijning weer genezen kunnen worden. En
zoals de discipelen zich sloten, zo zullen in de toekomst de harten van velen zich sluiten voor
zowel het wereldse als het geestelijke uit angst voor misleiding van de ene of de andere kant;
maar Ik zal de zachte roep in hun harten laten weerklinken: Vrees niet en vrede zij met u,
want zulken staan op het punt alles te verliezen en te vergaan in eeuwige twijfel zonder
houvast en steun. Er zullen dan veel ongelovigen zijn zoals Thomas, die zelfs Mijn leer en
Mijn woorden niet meer vertrouwen en alleen door concrete bewijzen op hun oude weg
teruggebracht kunnen worden.

Zo zullen Mijn volgelingen en toekomstige kinderen de laatste vuurproef van het ware
vertrouwen moeten doorstaan, want als zij uitgezonden willen worden, zoals Mijn discipelen
eens waren, om anderen geloof en vertrouwen in Mij in te boezemen, moeten zij beide eerst
zelf in de hoogste graad bezitten.

Zoals jullie Mij moeten herkennen aan Mijn woorden en daden, zo moeten ook Mijn kinderen
en toekomstige leerlingen herkend w o r d e n  aan hun woorden en daden, en door dezelfde




Geef anderen het werkelijke bewijs dat vertrouwen en vast geloof de eerste vereisten zijn om
Mij waardig te worden.

In die tijd zei Ik ook tegen Thomas, nadat hij zich overtuigd had van Mijn opstanding: "Nu
geloven jullie, maar Ik zeg jullie: Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven!

Ook jullie, Mijn kinderen, zijn geen haar beter dan Mijn discipelen waren, ook jullie zijn
moedeloos, hebben een zwak hart en beginnen te twijfelen aan Mijn woorden en sommigen
keren zich terug naar de wereld met haar verleidelijke charmes wanneer niet alles gaat zoals
jullie willen; ook jullie willen je vaak afsluiten van de innerlijke en uiterlijke wereld wanneer
tegenstrijdigheden verschijnen en jullie bepaalde gebeurtenissen niet kunnen verzoenen met
Mijn allesomvattende Liefde, dan moet Ik ook jullie roepen, zoals Ik eens deed tot Magdalena
bij het graf: Waarom ween je! Bewaar jullie tranen, want Degene, waarvan jullie denken, dat
Hij van jullie gescheiden en ver weg is, is dicht bij jullie, alleen is Hij niet zoals vroeger
lichamelijk, maar geestelijk zichtbaar.

Toen Ik met de kruisdood Mijn zending had beéindigd, hield het menselijke in Mij, namelijk
het stoffelijke lichaam als zodanig, op; het was al vergeestelijkt om al na enkele dagen terug
te vallen in de bron van zijn goddelijke natuur; en pas toen Ik met gesloten deuren bij Mijn
leerlingen kwam, stond Ik hen toe Mij lichamelijk te voelen.

Ik heb bij deze gelegenheid ook andere tekenen bewerkt, namelijk Ik opende hun geestelijke
ogen en oren zodat ze nog meer overtuigd zouden raken van Mijn Goddelijkheid en daardoor
de moed zouden krijgen om alle toekomstige gevaren te trotseren die de omstandigheden en
hun beroep als leraar met zich meebrachten.

Zolang Tk onder hen wandelde volgens het lichaam, ontbrak bij hen nog de vaste overtuiging
van de goddelijkheid van Mijn Wezen of alsof Mijn eigenschappen en krachten niet ook eigen
waren aan gewone mensen; zij zagen zeker de wonderen en geloofden erin juist onder de
drukkende invloed daarvan; maar niet eerder was Ik van hen weggegaan, niet eerder was de
directe invloed van Mijn persoonlijkheid afgenomen, dan was het vaste geloof, vertrouwen en
geloof al weggevaagd; En als Ik niet was opgestaan, als Ik niet al Mijn vroegere beloften had
vervuld, dan zou er geen maand voorbij zijn gegaan en dan zouden Mijn leerlingen,
teruggekeerd tot hun oude bezigheden, wat ze met Mij hadden beleefd als het ware als een
droom hebben beschouwd, waarvan alleen een herinnering zou zijn overgebleven, maar
waarvan niemand hen had kunnen overtuigen.

En zoals Ik ooit Mijn werk daar bevestigde met Mijn opstanding en Mijn veertigdaagse
wandeling onder Mijn discipelen en het bezegelde met Mijn hemelvaart, zo moet Ik ook nu
jullie, Mijn kinderen, leiden, jullie sterken en versterken in geloof en vertrouwen.

Toen Ik destijds de Heilige Geest aan Mijn discipelen schonk door hen in te ademen en hun
de macht te geven om zonden te vergeven of niet te vergeven, kon dit alleen gebeuren omdat
zij tot de vaste overtuiging waren gekomen dat er maar Eén God is, Die een Geest is en alleen
als zodanig kan worden begrepen, en dat juist deze God, Jezus, hun leider was. Zo kon Ik
Mijn kracht aan hen overdragen en laten werken in en door Mijn discipelen, waar zij het
gebruikten voor hoge geestelijke doeleinden, met alleen het geestelijke doel voor ogen,
namelijk mensen leiden naar Mijn kindschap. Zoals Mijn discipelen daar in staat waren om
zieken te genezen en andere wonderen te verrichten alleen door de kracht van het Woord, zo
zullen ook jij en al Mijn toekomstige volgelingen gesterkt worden om in vast vertrouwen op
Mijn kracht en medewerking daden te verrichten, die voor de gewone mens vreemd, ja
onmogelijk zijn, maar voor de geestelijk wedergeborene gemakkelijk zullen zijn. De tijden en
omstandigheden zullen jullie leren dit te doen.

Ik heb velen hiertoe geroepen, maar om hiervoor uitverkoren te worden is jouw wil nodig,
want uitverkoren zijn is alleen aan jou. Sluit je hart niet voor Mijn Vaderlijke stem en
wanhoop niet, want Ik ben en blijf altijd bij hen die koste wat kost bij Mij willen blijven.
Wacht niet zoals Thomas op Mijn persoonlijke




Verschijn om te geloven, maar geloof en vertrouw vast op Mij, ook al hebben jullie Mij nog
niet gezien, zodat Mijn verschijning slechts een bevestiging en bevestiging zal zijn van wat
jullie al eerder hebben geloofd en gehoopt en jullie dan in staat zullen zijn om Mij, jullie zelf
en jullie naaste op dezelfde manier ten goede te komen als Tkzelf Mijn discipelen ten goede
kwam tijdens Mijn omwandeling onder hen.

Laat je hart niet overvallen worden door twijfels en verzwak je vertrouwen niet door piekeren;
Mijn kinderen moeten altijd boven alle wereldse dingen staan, naar boven kijken en altijd
Mijn Liefde, Mijn Vaderlijke zorg voor hen en voor alle schepselen en Mijn offer voor ogen
houden, opdat hun hart een voortdurende tempel van Mijn Liefde en van onwankelbaar geloof
en vertrouwen in Mij wordt en een werkelijke steun voor hen in alle tegenslagen van het leven
en een stevig bolwerk tegen alle verleidingen van twijfel en ongeloof; dan zullen jullie altijd
de roep in jezelf horen: Vrede zij met jullie, want waar vrede al in je hart troont met het oog
op Mij en Mijn Liefde, hoef Ik haar niet eerst te brengen, maar alleen te bevestigen.

Vrede zij met jullie en verlaat nooit je hart, roep Ik nu tot jullie, opdat Ik daar altijd toegang
mag vinden, en wel vrije toegang, en niet door de macht van Mijn wil aan gesloten deuren
hoef binnen te komen maar ongehinderd kan binnenkomen, en jullie geest zich bereid mag
vinden om Mjj te erkennen als Degene Die ook toen niets anders was dan hun Leidsman, Gids
en Vader voor Zijn discipelen! Amen.

21.
Op de tweede zondag na Pasen

Van de goede herder
Johannes 10, 1-16

Op 9 maart 1872

Dit hoofdstuk gaat over de ware gids van de mensheid naar licht en waarheid en over de valse
gidsen die zich gedragen alsof alleen zij de weg naar het licht kennen, terwijl ze zelf in de
grootste duisternis verkeren.

In spirituele termen duiden "dieven" en "moordenaars" op het streven om het spirituele in
iemands ziel te stelen of volledig te vernietigen.

De 'deur' alleen ben 1k, d.w.z. de enige ware legitieme weg naar ware kennis; en alleen die
mensen die de onbewuste drang naar het spirituele niet verloren hebben door de wereld en
haar doen en laten, of die zich er niet van hebben laten beroven, of die het weer gevonden
hebben toen het voor hen verloren was gegaan, alleen die mensen weten Mijn stem en Mijn
leer te onderscheiden van de stem en leer van de valse profeten, en alleen die mensen zullen
Mijn roep volgen juist omdat ze Mijn stem herkennen en in staat zijn deze te onderscheiden
van de andere verleidingen.

Op dit moment bevinden jullie je in deze geestelijke beweging waar, figuurlijk gesproken,
dieven en moordenaars Mijn huis binnendringen door alle ramen en andere openingen om de
schat te grijpen die erin verborgen ligt. Op dit moment zien jullie de religieuze beweging in de
geagiteerde geesten, terwijl het de harten grijpt, wakker schudt, heen en weer trekt en door
alle lofprijzingen van alle kanten, is het moeilijk te herkennen waar de ware deur van de
schaapskooi is en waar de ware herder is, want hoe meer het instinct de gelovige harten naar
Mijj toe leidt, hoe meer de anderen, die alleen hun eigen voordeel voor ogen hebben, zich
verzetten, zodat niet Ik, maar zij de overwinning willen behalen.




Hoe meer mijn invloed zal groeien, hoe meer de weerstand zal toenemen en mijn kinderen op
de zwaarste beproevingen zullen worden gesteld, waarbij hun geloof, hun vertrouwen en hun
standvastigheid zich zullen moeten tonen en versterken.

Mijn leer is slechts één en dat is die van liefde, terwijl de leringen van anderen veelzijdig zijn
en haat prediken in plaats van liefde, arrogantie in plaats van nederigheid, intolerantie in
plaats van tolerantie, en deze leiders zullen hun leringen ook in praktijk brengen door hun
daden.

Zoals de Joden Mij eens vervolgden, wilden doden en stenigen, zo zal het nu gebeuren; ook
nu zullen stenen naar Mij en Mijn leer worden geslingerd, de valse uitleggers van Mijn leer
zullen het aan Satan toeschrijven en het verkondigen als rechtstreeks atkomstig uit de hemel.
De geesten zullen verhitten in plaats van opwarmen, ideeén zullen uit hoofden in vuisten
worden gedreven, en waar liefde en vrede zouden moeten worden gepredikt, zal de blinde
waan met zijn bloedige fakkel zwaaien en offer na offer eisen voor zijn leer; en zo zal ook
Mijn woord in vervulling gaan waar Ik eens zei: Ik breng geen vrede in de wereld, maar het
zwaard.

Zoals licht en warmte in de hele schepping ontstaan door wrijving en het hele universum
bestaat en in stand wordt gehouden door deze twee natuurkrachten, zo moet geestelijke
wrijving het zuiveringsproces uitvoeren, zodat de warmte van de liefde en het licht van de
waarheid zich kunnen ontwikkelen. Het is precies dit streven van de valse leraren en profeten
dat het doel van Mijn onderricht zal versnellen, want juist door hun hartstochtelijke
verschijning stimuleren zij de geesten om na te denken, om te vergelijken, en hoewel in het
begin velen hun oproep zullen volgen, zullen zij, wanneer hun aandacht is gevestigd op Mijn
godslasterlijke onderricht, er meer aandacht aan besteden en het eindresultaat zal zijn dat
velen van hen dan de juiste gids en de juiste deur zullen vinden, eenvoudigweg omdat hun
leiders en gidsen hen wilden weerhouden van zoeken.

Zo zullen juist de pogingen van Mijn tegenstanders het beste in Mijn hand werken en
uiteindelijk bereiken wat zij wilden verhinderen, namelijk de vereniging van Mijn kinderen
met Mij en Mijn schapen met hun enige Herder.

Deze valse leraren zullen zich terugtrekken als huurlingen in de uren van gevaar, terwijl 1k
Mijn ware kinderen zal voorzien van alle bescherming, waardoor Mijn volgelingen ook de
echte Heer, de ware Herder, zullen herkennen als de machtige beschermer van de Zijnen.

Zo zal het komen en wees daarom niet ongerust en wanhopig als juist daar, waar jullie denken
dat jullie aantal zal toenemen, waar jullie veronderstellen heel dicht bij Mij te zijn gekomen in
geloof en vertrouwen, jullie dan de grootste tegenstanders tegenkomen en de sterkste en
machtigste hindernissen zich voor jullie opstapelen.

Maar wees niet gretig om gelijkgestemden te zoeken of om anderen te willen bekeren; het is
niet zo gemakkelijk als je vaak denkt om anderen op het pad van de zuivere leer van de liefde
te leiden, want Mijn leer vereist juist een afstand doen van datgene wat de mens in de wereld
het aangenaamst lijkt, en Mijn leer is niet van deze wereld en behandelt en houdt daarom geen
rekening met je vooruitgang in deze aardse of materi€le wereld, maar met je vooruitgang in de
geestelijke wereld.

Om op te geven wat comfortabel is, waar je al heel lang aan gewend bent en in gelooft, en om
het steeds groter wordende conflict met jezelf en de wereld aan te gaan en door te vechten, om
alles wat je naar beneden trekt of probeert te binden aan de wereld overboord te gooien, en om
alleen datgene te volgen wat omhoog leidt naar het spirituele, dit vereist grote kennis en liefde
voor God en een groot vermogen om offers te brengen.

Ik heb jullie reeds voorbeelden getoond in Mijn tijd van onderricht, waar, zodra Ik iemand die
Mjj wilde volgen aanraadde om alles op te offeren wat hem dierbaar en van waarde was, dat
hij bezat, hij treurig wegging, en zo zal het jullie nog vaak overkomen, zodra jullie de
vermeende volgeling van Mijn onderricht tot actie willen aansporen, hij in plaats van jullie
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zich van je atkeren en misschien zelfs je grootste vijand worden in plaats van je vriend.

Zie je, dit zijn de gevolgen wanneer mensen nog onvolwassen zijn om Mijn leer te begrijpen
en je hen daartoe zou willen overhalen. Wacht daarom tot de hongerigen zelf naar jullie
toekomen, geef ze dan brood, maar dan nog alleen volgens hun spijsverteringsvermogen, hun
begrip, want anders zou het alleen maar kwaad doen in plaats van goed, zoals zwaar of
onverteerbaar stoffelijk voedsel. Het is ook niet zo gemakkelijk om anderen te leren hoe ze
Mijn stem moeten horen en Mijn leer moeten volgen; zelfs jullie, die zo lang door Mij geleid
en gevoed zijn, hoe zwak en kortzichtig gedragen jullie je soms, hoe vaak willen jullie in je
dwaze waan het wereldse met het geestelijke combineren, omdat het volgen van het laatste
alleen jullie te veel inspanning kost of te veel verzaking van jullie vraagt. Als je nog steeds op
deze manier te werk gaat, wat verwacht je dan van anderen die nauwelijks de deur hebben
bereikt en nog niet de moed hebben om over de drempel te stappen en alles achter te laten
waaraan hun hart ooit vasthield, wees dus voorzichtig in je keuze van vrienden.

Hoe meer de tijd vordert en Mijn schapen zich overal zullen vermenigvuldigen, des te minder
kan deze Mijn leer onbekend blijven, maar des te groter zal de weerstand tegen haar en haar
volgelingen van de tegengestelde, wereldse kant worden. Maak je geen zorgen over de
tegenstanders! De strijd moet uitdoven! Alleen de volhardenden zullen overwinnen en Mijn
kinderen zullen, door niet alleen Mijn stem en Mijn leer te geloven, maar deze ook te volgen
omdat ze inzien dat alleen dit naar het doel leidt en dat Ik alleen de deur en de enige weg ben
om het oneindige Rijk van de geest binnen te gaan, ook daar rijkelijk beloond worden met
gelukzaligheid voor de strijd die ze hebben doorstaan.

Zo ontwikkelt zich het levensproces, dat het geestelijke van de materie bevrijdt en de ziel van
de mens scheidt van het wereldse, wat de eigenlijke geestelijke bestemming van de mens is,
zoals het ook het doel was van Mijn vroegere leven op aarde, en daarin vindt de mens de
afsluiting van zijn lijden en strijd voor Mij en Mijn leer en zijn vergelding.

Materie is te dicht, het laat geen licht door; alleen het geestelijke is in staat om Mijn licht van
liefde uit de hemelen te ontvangen en alleen dit licht ontwikkelt warmte van leven, ontwaakt
en ontwikkelt de goddelijke vonk, de geest, die in de menselijke ziel is geplaatst en dit leidt
de ziel terug naar haar oorspronkelijke bron, naar Mij, en Mijn onderricht, Mijn vroegere
terugkeer in het vlees en Mijn terugkeer in de nabije toekomst zullen dit doel dienen.

Hoe dichter Mijn wederkomst nadert, hoe groter de tegenstellingen zullen worden en hoe
meer licht en duisternis elkaar zullen bestrijden. Maar zoals de opkomende zon elke morgen
de donkere nacht verslaat, zo zal Mijn opkomend licht van liefde ook de dieven en
moordenaars afschrikken die graag de nacht kiezen voor hun handel; zij zullen moeten wijken
en zich bekeren of terugkeren naar de eeuwige duisternis totdat de schemering geleidelijk
door hun eigen wil in hun denkgeest aanbreekt.

De wereld zal Mijn plannen en bedoelingen willen tegenwerken zoals ze in het verleden heeft
gedaan, maar haar weerstand zal alleen maar Mijn uiteindelijke doel helpen bespoedigen en
uiteindelijk zullen alleen Ik en Mijn kinderen het veld opeisen.

Volharding leidt naar het doel! De naam om Mijn kind genoemd te worden moet gewonnen
worden met verzaking en opoffering, de prijs is de strijd meer dan waard!

Verlaat daarom de wereld en de mensen, houd je niet bezig met wereldgebeurtenissen en
politiecke verwikkelingen, maar houd je alleen bezig om Mij niet te verliezen. Er zijn
miljoenen mensen die naar de juiste deur van het Licht geleid moeten worden en er moeten
even zovele verschillende gebeurtenissen en omstandigheden tussenbeide komen om deze
mensen, die op verschillende graden van intelligentie staan, naar een gemeenschappelijk doel
te leiden, een werk waarvan jullie geen voorstelling kunnen hebben en dat alleen door één
God volbracht kan worden.
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die, zoals overal elders, in staat is om met de kleinste dingen de grootste resultaten te
bereiken.

Tot zover een beter begrip van dit Evangelie van Johannes zoals het zich nu ontwikkelt en
zoals het nu begrepen zou moeten worden, zodat jullie in deze tijd Mijn vroegere tijd van
onderricht des te meer leren begrijpen en daaruit herkennen hoe de hele latere
ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid al bijna tweeduizend jaar geleden in de
gebeurtenissen tijdens Mijn leven en omwandeling op deze duistere aarde voorbestemd en
bepaald was.

Dit is precies de reden waarom de Bijbel bewaard is gebleven, zodat het je het grootste en
sterkste bewijs kan geven van hoe alles wat zich in latere perioden geleidelijk aan zal
ontwikkelen daar allang is vastgelegd, maar alleen helder schijnt als een spiegel van de
toekomst voor hen die wedergeboren zijn, voor hen die zien met geestelijke ogen.

Mogen jullie dus vol vertrouwen je ogen op Mij richten en aan Mijn woorden denken: Wie
Mjj niet verlaat, zal Ik niet verlaten.

Blijf bij Mij, en je zult de stem van de herder steeds beter horen en begrijpen, en daardoor zul
je steeds meer kunnen bijdragen door woord en voorbeeld om andere blinde mensen deze
enige weg van verlossing te laten zien, zodat er uiteindelijk één herder en één kudde zal zijn.
Amen.

22,
Op de derde zondag na Pasen

"En jullie zullen Mij niet zien boven een kleintje."
Johannes 16

Op 10 maart 1872

Zowel in dit hoofdstuk als in het vorige gaf Ik Mijn discipelen een voorproefje van wat er met
hen zal gebeuren wanneer Ik hen verlaat in het lichaam en zij niet langer onder Mijn zichtbare
invloed en Mijn persoonlijke leiding zullen zijn.

In het 13e hoofdstuk van Johannes vergeleek 1k Mijzelf met de wijnstok en Mijn discipelen
met de takken, die alleen vrucht kunnen dragen zolang ze zich aan de wijnstok vastklampen,
en in dit voorbeeld toonde Ik hen het lot van allen die van Mij zullen afvallen.

Ik heb hun toen ook gezegd dat alleen zij die weten wat zij moeten doen en geloven en er toch
tegen handelen zondig zijn en verantwoordelijk voor hun daden, terwijl de onwetenden niet
gestraft worden. Ik stelde hun in gelijkenissen voor dat wie in Mij gelooft geen dienaar van
Mijn wet is, maar een vrijwillig beoefenaar ervan en dus niet willoos aan Mij onderworpen is,
maar Mij moet volgen zoals een vriend de raad van een vriend opvolgt. Ik heb hen ook verteld
dat zij door Mijn leer in conflict zullen komen met de wereld en dat terwijl Ik hen lieftheb, de
wereld hen zal haten en vervolgen.

Maar Ik gaf hen ook de verzekering dat, wanneer Mijn Geest hen overschaduwt, zij een
voldoende vervanging zullen ontvangen door geestelijke genoegens voor de wereldse
genoegens die hen geleidelijk aan in hun greep krijgen.

Ik moest dit alles aan Mijn discipelen voorspellen, want zij hadden nog steeds geen idee wat
en hoe hun zending eigenlijk was; zij leefden nog te veel onder de onmiddellijke invloed van
Mijn persoonlijkheid en hoewel zij te allen tijde beleden: wij weten dat Gij door God
gezonden zijt, hadden zij geen enkel werkelijk idee van Mijn zending, noch van het belang
van Mijn komst, noch van de aard en de betekenis van Mijn heengaan, want zij waren mensen
en dachten

62




menselijk. Daarom sprak Ik vaak tot hen over Mijn vertrek om hen daarop voor te bereiden en
ook dit hoofdstuk in het Johannes-evangelie spreekt over zom voorbereiding van Mijn
discipelen op de gebeurtenissen die over niet al te lange tijd zouden plaatsvinden. Ik sprak tot
hen over Mijn komst en Mijn vertrek en legde hun de noodzaak ervan uit; toch waren Mijn
woorden nog een mysterie voor hen en zij interpreteerden ze verkeerd: Ik heb jullie nog veel
te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen of begrijpen en daarom konden zij niet
bevatten wat Ik met deze woorden wilde zeggen: Over een kleine zullen jullie Mij niet zien,
maar over een kleine zullen jullie Mij zien, want Ik ga naar de Vader.

Mijn discipelen konden niet geloven dat Ik als boodschapper van God gevangen genomen en
gedood kon worden, omdat ze Mij zo vaak gevaren van allerlei aard hadden zien ontwijken en
pogingen op Mijn leven hadden zien verijdelen.

Alles wat Ik tot hen sprak over Mijn verhoging, Mijn komst en Mijn terugkeer was voor hen
onbegrijpelijk totdat de harde werkelijkheid hen overtuigde van de waarheid van Mijn
woorden; en pas na deze gebeurtenissen begrepen ze wie Ik was, wat de wereld was en wat
hun missie was.

Wat Ik toen Mijn discipelen leerde over het Koninkrijk van God, over het belang van Mijn
leer en de naleving ervan, en aan de hand van voorbeelden uitlegde hoe het hen vergaat die
van Mij en Mijn leer afwijken, dit alles heb Ik eeuwenlang verkondigd en ook nu weer door
duizend verschillende gebeurtenissen en talen van de wereld, tot allen roep Ik: Verlaat Mij
niet, zonder Mijj is er geen troost en geen heil in de wereld, want weg van Mij is duisternis!
Gezegend zijn zij die, na een korte pauze van omzwervingen, Mij weer in het vizier krijgen en
Mij aangrijpen, maar wee hen die Mij helemaal kwijtraken; zij bewandelen het pad van de
duisternis, het pad van de grove materie, waar lange zuiveringsprocessen aan te pas komen
om terug te winnen wat ooit verloren ging en om dat wat ooit vertrapt werd weer op te pakken
en verder te vervolmaken.

In die tijd zei Ik tegen Mijn discipelen dat Ik hen zou verlaten, eerst maar voor een korte tijd,
zodat ze er later aan zouden wennen om langere tijd zonder Mijn persoon te zijn, maar Ik
beloofde en gaf hen de Geest van God als Trooster als vervanging voor het bittere verlies van
Mijn persoonlijkheid. En zo is het ook vandaag weer, wanneer de tijden tot jullie komen, Mijn
kinderen, wanneer de wereld en de gebeurtenissen jullie overvallen en jullie Mijn hand niet
voelen, Mijn stem niet horen en de wereld jullie veracht, haat en vervolgt om jullie
onderwerping, denk dan aan Mijn woorden: Door een kleintje zullen jullie Mij weer zien, Mij
weer voelen, Mij weer horen door de zachte stem in je borst die je innerlijke vrede brengt, Mij
weer herkennen in de verschillende gebeurtenissen in de wereld en Mij weer voelen in de
gebeurtenissen in de natuur.

Zoals het eens gebeurde met Mijn discipelen en Ik hun voorspelde dat ze door bittere uren van
pijn zouden moeten gaan, zo is het met iedere gelovige die meer gehecht is aan Mij dan aan
de wereld.

Jullie zullen Mijn terugkeer naar jullie zwaar beproefde harten voelen in de vaste overtuiging,
verkregen na lange strijd, dat zelfs als wolken de zon verduisteren, deze uiteindelijk toch zal
zegevieren en weer glorieus tevoorschijn zal komen, overal goede daden verspreidend. Dit
besef zal de bitterheid van het leven verzoeten en jullie geloof en vertrouwen in Mij steeds
meer versterken.

De missie van Mijn leerlingen na Mijn vertrek was te ernstig om hen niet vooraf te trainen in
het doorstaan van de herfst; ze moesten vooral wennen aan Mijn afwezigheid om zelfstandig
te kunnen handelen. ledereen die in de voetsporen van Mij en Mijn discipelen wil treden,
moet ook deze weg gaan.

Ik heb eens tegen Mijn leerlingen gezegd: "De wereld zal jullie haten en vervolgen omdat
jullie niet van de wereld zijn.
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Hoe meer ze Mij liethebben, hoe meer ze Mij volgen, hoe meer ze in conflict komen met de
wereld, met de manier van denken van de meerderheid van de mensen, totdat Ik ook hen
ontvankelijk zal maken voor iets beters door middel van verschillende gebeurtenissen.

De haat van de wereld groeit met je liefde voor Mij, dus wanhoop niet als je Mij niet ziet door
een klein ding, want je zult Mij weer zien door een klein ding. Het is niet zo gemakkelijk om
een kind te worden van de Schepper van de hele zichtbare en onzichtbare schepping, want als
je spiritueel vooruit wilt komen, moet je steeds meer in conflict komen met de wereld en de
gewone dagelijkse mensen.

Soms moet Ik jullie als het ware verlaten, zodat jullie je eigen kracht kunnen testen, of jullie
ook in staat zijn om openlijk en zonder schroom te belijden wat jullie soms zo opwindt als je
Mijn woorden leest of hoort; de vraag moet tot jullie komen in hoeverre jullie Mij liethebben
en in hoeverre jullie nog bang zijn voor de wereld. Geloof niet dat jullie zo heldhaftig zijn als
jullie vaak schijnen te zijn.

Kijk naar Mijn apostel Petrus, in de tuin van Getsemane verdedigde hij Mij met het zwaard en
korte tijd later verloochende hij Mij. Als een Petrus zo gebrekkig kon zijn, dan kun je je
voorstellen hoe jouw moed zal zijn in momenten van beslissing. Daarom moeten zulke
omstandigheden vaker komen om jullie te sterken en te versterken in jullie geloof in Mij; als
degene die Mij persoonlijk kende Mij verloochende, wat kan er dan verwacht worden van
jullie die Mij nooit gezien hebben maar Mij alleen kennen van de zachte stem van jullie hart.
Daarom moet ik je nog vaker alleen en met de omstandigheden van de wereld laten worstelen,
zodat je kunt beoordelen wat je al hebt verworven en wat je nog mist.

Denk altijd aan de woorden: De wil is sterk, maar het vlees is zwak; dit zijn zware woorden
die de menselijke aard volledig beschrijven. Op momenten van enthousiasme denk je dat je
een olifant op je schouder kunt zetten, maar hoe zit het als je het echt doet?

Daarom moeten ook jullie ijverig jullie harten onderzoeken om te ontdekken hoeveel liefde,
hoeveel vertrouwen jullie in Mij hebben en dit in jezelf consolideren, zodat, als jullie soms
Mijn afwezigheid schijnen te voelen, jullie niet meteen wanhopen, maar vol vertrouwen
uitzien naar de terugkeer van jullie Vader en Leidsman.

Wanneer jullie je eigen zwakheden herkend hebben, wanneer jullie weten hoeveel liefde er
voor nodig is om datgene, wat in je gevoelsleven zo gemakkelijk en aangenaam lijkt om te
doen, praktisch in daden om te zetten, pas dan kennen jullie de weg, die volledig naar Mij toe
leidt; pas dan leren jullie begrijpen, hoe Mijn leerlingen ooit door Mijn afwezigheid getraind
moesten worden en hoeveel er voor nodig is om als mens en in de meest strikte zin van het
woord als Mijn kind de zending te vervullen.

Ik zeg dit tot jullie allen als een troost en als een waarschuwing, opdat jullie jezelf niet in
dromerige vermetelheid in staat achten lasten te dragen die jullie niet aankunnen, en opdat
jullie je in moeilijke omstandigheden en condities, in de ogenschijnlijke afwezigheid van
jullie geestelijke hemelse Vader, herinneren wat Hij eens tegen Zijn discipelen zei: Over een
weinig zullen jullie Mij niet zien, maar over een weinig zullen jullie Mij weer zien. Amen.
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23.
Op de vierde zondag na Pasen

"Maar nu ga Ik naar Hem toe die Mij gezonden heeft,
en niemand onder jullie vraagt Mij: '"Waar ga je heen?
Johannes 16, 5

Op 18 maart 1872

Kijk, dit is de tekst voor deze zondag, en hoewel hij gemakkelijk te begrijpen lijkt, zit er veel
meer diepgang in dan je je misschien realiseert. Ik zei dit tegen Mijn discipelen en sprak altijd
over Vader en Zoon, omdat Ik hen Mijn relatie met hun Jehovah niet anders kon laten
begrijpen dan door het beeld van Vader en Zoon, een beeld dat dichter bij hun wereldse
begrip stond en ook in geestelijke correspondentie de relatie van Liefde tot Wijsheid uitdrukt,
zoals Ik, Wijsheid, mens werd en als Liefde de eeuwige Onderhouder en Schepper van de hele
schepping bleef.

Ik zei: 1k ga naar Degene die Mij gezonden heeft, en niemand vraagt Mij: Waar ga je heen?
Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, is uw hart vol droetheid geworden.

Deze onverwachte voorspelling dat er een scheiding zou plaatsvinden tussen Mij en hen, deze
gedachte die niet paste bij hun ideeén over Mijn goddelijkheid en Mijn missie, stortte hen in
verdriet en ze wisten niet hoe ze Mij op deze opening moesten antwoorden noch hoe ze Mij
de vraag moesten stellen: Waar gaat U heen? - Mijn leerlingen wisten natuurlijk niet wat Ik
daarmee bedoelde en waar Ik heen wilde, want ook al hadden ze de overtuiging van Mijn
goddelijke oorsprong door de invloed van Mijn woorden en wonderen, toch vermengden ze
veel geestelijke begrippen met wereldse ideeén, wat natuurlijk tot verkeerde conclusies leidde.
En zo gebeurde het vaak als ze Mijn woorden en beelden niet begrepen, dat ze Mij ervan
beschuldigden hard en onbegrijpelijk te spreken.

Ik zei tot Mijn leerlingen: Ik ga naar Degene Die Mij gezonden heeft, en daarmee bedoelde Tk
de Vader, de Liefde, naar Wie ook alle mensen moeten gaan; want zoals Ik Mijn missie had,
zo hebben alle wezens die uit Mij geschapen zijn; ja, zelfs de meest ruwe, vaste materie, als
de zichtbare uitdrukking van het gebonden, gestolde geestelijke, heeft haar missie en haar
doel.

De denkende mens ziet zichzelf geplaatst tussen een zichtbare en een onzichtbare wereld, de
vergankelijkheid van alle geschapen dingen kan hem geen troost en geen vrede brengen, en
hij stelt onwillekeurig de vraag aan dat wat geschapen is: Waar komen jullie schepselen vol
mysteries en wonderen vandaan, en aan dat wat vergaat: Waar ga je ook alweer heen?

En zo stelt hij zichzelf onvermijdelijk dezelfde vragen, omdat hij voor zichzelf een nog groter
mysterie is dan alle andere dingen die voor hem zichtbaar zijn.

De vragen: Waarom ben ik eigenlijk hier? Wat ben ik? Wat is mijn doel? Waar kom ik op een
dag? Dit zijn vragen die steeds weer opkomen en die mensen proberen te beantwoorden, maar
helaas met weinig succes, want er ontstaat altijd een leger van twijfels, die nooit tevreden zijn
met wat ze gevonden hebben, die meer zekerheid willen, meer duidelijkheid.

Zie, de geestelijke wind die voorafgaat aan Mijn geestelijke komst zet alles in beweging zoals
de lentewinden in de natuur de lucht zuiveren van slechte dampen.

Deze spirituele wind, die de menselijke natuur voortdurend wakker schudt zo vaak als ze wil
wegzakken in een comfortabele slaap van wereldse genoegens, is en is altijd het begin
geweest van wereldse en spirituele omwentelingen.

Er zijn twee dingen die deze geestelijke wind nu weer aanwakkeren, ten eerste Mijn
naderende komst om Mijn missie op aarde te voltooien en te bekronen, en ten tweede de
algemene materialistische neiging van de hele mensheid in alle klassen van de samenleving,
de
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om het spirituele te ontkennen en zich alleen maar over te geven aan zinnelijke, wereldse
genoegens. Bij de meeste mensen rijst dan de vraag: Waarom zijn we hier en waar gaan we
naartoe? Maar de huidige spirituele richting kan alleen maar een zeer onbevredigend
antwoord geven op deze vragen, en het daaruit voortvloeiende zoeken en verlangen naar iets
nieuws, maar niet bedrieglijk maar waar, veroorzaakt de omverwerping van alles wat bestaat.
Mensen voelen dat het spirituele niet ontkend kan worden, hoezeer sommige geleerden ook
proberen te bewijzen dat er niets spiritueels bestaat los van materie; mensen voelen een leegte
in hun hart, die, hoeveel grof materiaal er ook in gegooid wordt door het intellect, nooit
gevuld wordt als een bodemloze put; de oude vragen duiken steeds weer op.

Op deze manier wordt de mensheid aangespoord om zichzelf te bevrijden van de ketenen die
haar zijn opgelegd door individuen die haar willen leiden in hun eigen voordeel.

Deze strijd moet voorafgaan aan Mijn komst, zodat Ik aan het eind ervan alleen te maken heb
met hen die het spirituele verkiezen boven het materiéle en weten waar ze vandaan komen,
waarom ze daar zijn en waar ze op een dag naar toe zullen gaan.

Zij zullen degenen zijn die alle stormen hebben overleefd en zuiver zijn gebleven te midden
van de vuiligheid van zelfzucht en wereldse frivoliteit; want alleen voor hen zal Ik de herder
zijn en zij zullen Mijn schapen zijn.

Ook jullie, Mijn kinderen, die Ik uit zovelen heb uitgekozen opdat jullie, geleid door Mijn
direct woord, een voorbeeld zouden zijn voor anderen, staan nu voor de zware taak.

Denk aan de verantwoordelijkheid die je op je hebt genomen tegelijk met de genade om de
woorden van je Vader rechtstreeks te kunnen horen; want met deze genade heb je ook de
verplichting op je genomen om ernaar te leven, want zonder in praktijk te brengen wat je hebt
gehoord, heeft het horen geen zin.

Jullie dus, die Mijn woord horen en weten hoe het te vervullen, zijn dubbel gestraft als jullie
dat niet doen.

Het hart van Mijn discipelen werd vol droefheid toen Ik zei dat Ik hen zou verlaten; welk
gevoel zou er over jullie komen als jullie Mij voor lange tijd zouden verliezen door jullie
eigen schuld? Gebruik daarom het jullie toevertrouwde kapitaal goed, zodat jullie het met
rente aan Mij kunnen teruggeven en begraaf het niet zoals die luie dienaar in het Evangelie
deed, anders zullen jullie onvolwassen aankomen in een wereld waarin het een last voor jezelf
zou zijn om te moeten leven als onvolwassen mensen tussen volwassen mensen, als
ongelukkige mensen tussen gelukkige mensen.

Streef ernaar het hiernamaals binnen te gaan met het besef alles gedaan te hebben wat van
jullie verwacht werd volgens alle woorden die tot jullie gesproken zijn; streef ernaar Mijn
Woord voor jezelf en anderen zo te gebruiken dat jullie je alleen bewust worden van vele
goede daden en weinig fouten.

Als een medebroeder je vraagt: "Waar ga je heen?", wijs dan naar de morgen van het eeuwige
licht van liefde door te zeggen: "lk ga daarheen vanwaar ik kwam en waar eeuwige,
geestelijke vooruitgang en voortdurende toenadering tot Mijn Schepper en Vader mogelijk is.
Ik zei: Ik ga naar Mijn Vader, Die Mij gezonden heeft, met het volle vertrouwen dat Ik zal
doordringen tot de volledige overwinning, ook al moest Ik de herfst als mens nog overleven;
dus ook jij moet je ogen stevig op je doel gericht houden met het volle vertrouwen in de
uiteindelijke overwinning en krachtig werken om alle verzoekingen die je tegenwerken te
verslaan om op een dag je hand te mogen uitsteken voor de palm van de overwinning.

Hij die slechts duistere begrippen heeft van Mijn leer of helemaal niets weet is niet zo
verantwoordelijk voor zijn daden als hij die Mijn leer kent en begrijpt maar er toch tegen
zondigt; zo iemand zal niet door Mij gestraft worden maar zijn eigen geweten zal hem
beschuldigen van zwakheid en gebrek aan serieuze inspanning.
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omdat hij, terwijl hij geestelijke hulp van boven kreeg, zich zo door de wereld liet verstrikken
dat hij zijn geestelijke waardigheid verloor.

Onthoud deze woorden van Mij: Niet het enthousiasme van het luisteren naar Mijn woorden,
maar alleen het in acht nemen van Mijn beide liefdesgeboden, maar ook alleen het in acht
nemen in de meest strikte zin, kan jullie tot Mijn kinderen stempelen en daarmee tot kinderen
van de Schepper van alle oneindigheid. Jullie kennen nog niet de volle omvang van de
prijs, die jullie wordt aangeboden, omdat jullie Mijn geestelijk Rijk nog niet kennen, maar als
jullie zouden zien, hoe ook grote geesten en engelen ernaar verlangen, deze prijs te bereiken,
dan zouden jullie ijveriger werken om je doel te bereiken, om als kinderen tot Hem terug te
kunnen keren, Die de Liefde Zelf is, maar een Liefde, die een mensenhart niet kan bevatten.
Deze hoogste Liefde wil jullie tot haar kinderen maken en heeft Zichzelf als Mensenzoon op
jullie aarde belichaamd en jullie door Zijn leven in de laagste toestand de weg getoond, die
ook jullie moeten gaan en het doel, dat ook jullie kunnen en moeten bereiken.

Zo ging Ik eens naar Mijn Vader die Mij gezonden heeft; ook jullie trachten Hem te bereiken
die Liefde is om uit Zijn handen de kroon van overwinning te ontvangen voor jullie strijd
en lijden, zoals Ik eens deed als de God-Mens Jezus, bijna tweeduizend jaar geleden. Amen.

24,
Op de vijfde zondag na Pasen

""Wat je de Vader ook vraagt in Mijn naam, Hij zal het
je geven!"
Johannes 16, 23

Op 19 maart 1872

Deze tekst vertelt jullie hoe Ik Mijn leerlingen de troost en de geruststellende hoop gaf als
vervanging voor het verlies van Mijn persoonlijkheid, dat zij alles zouden ontvangen wat zij
nodig zouden hebben van de Vader in de hemel als zij Hem daarom zouden vragen. Ik hield
hun dit blijde vooruitzicht voor, omdat zij daaruit konden opmaken, dat zij nog steeds in
geestelijke gemeenschap met Mij zouden blijven en het besef zouden hebben, dat Ik, hoewel
niet meer zichtbaar voor hen, toch altijd geestelijk hun verzoeken zou horen en ook zou
helpen vervullen.

De bovenstaande zin, zoals die in de Bijbel staat, is niet moeilijk te begrijpen, en toch zit er
iets veel diepers in, als je er maar serieus over nadenkt.

Om het spirituele equivalent aan jou te kunnen uitleggen, moeten we eerst de vraag stellen:
Wat is een verzoek?

Zie, zoals Ik al zo vaak heb gezegd, veel woorden worden door jullie uitgesproken, zonder dat
jullie er ook maar een flauw idee van hebben, wat ze eigenlijk betekenen, een teken hoe
weinig jullie de diepte, de kracht en de macht van het woord als uitdrukking van een gedachte
kennen; Daarom ben lk vaak genoodzaakt, jullie op de betekenis van de afzonderlijke
woorden, waaruit een zin uit de Bijbel is opgebouwd, te wijzen, om jullie langzamerhand het
begrip ervan bij te brengen, want zolang jullie Mijn woord niet voor jezelf kunnen afbreken
en de afzonderlijke begrippen dienovereenkomstig kunnen interpreteren, is er geen sprake van
een werkelijk begrip van bijbelse passages, ook niet van de eenvoudigste. De Bijbel is anders
met alle wijsheid, die erin staat, voor jullie nog steeds onleesbaar en onbegrijpelijk en als
jullie hem alleen met de oppervlakkige zin van de letter begrijpen, zullen jullie hem
niet kunnen begrijpen.
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wordt begrepen, hooguit wat troost en vrede in moeilijke momenten van het aardse leven.

Dus om terug te komen op onze zin in het Evangelie, laten we eerst de vraag beantwoorden
wat een smeekbede is, en dan overgaan naar de spirituele betekenis van een smeekbede zoals
die moet worden beschouwd als het gericht is aan Mij als alwetende God, Heer en Schepper.
Nu zie je, een petitie is een smeekbede om hulp van iemand die krachtiger of sterker is
wanneer iemands eigen kracht onvoldoende is, het is een verzoek om actieve hulp, hetzij voor
zichzelf of voor een ander wezen dat steun en hulp nodig heeft.

Waar getuigt dit pleidooi dan van? - Het getuigt van de eigen machteloosheid waarom men
vraagt, omdat men zelf niets kan doen.

Het gebeurt vaak in het aardse leven dat een indiener verwijst naar andere personen die hem
welgezind zijn en die vrienden zijn van de persoon aan wie het verzoekschrift is gericht, om
een gunstigere indruk te maken op de andere, meer invloedrijke persoon, door zijn naam te
noemen als zijn pleitbezorger; door een naam aan te roepen die ook de andere persoon
dierbaar is, probeert de indiener hem over te halen om zijn verzoek in te willigen.

Als je over deze eenvoudige opmerking nadenkt, zul je gemakkelijk begrijpen waarom Ik, als
Jezus, Mijn leerlingen aanraadde om in Mijn naam te vragen aan de Vader in de hemel en
waarom Ik hen van tevoren beloofde dat geen van hun verzoeken onvervuld zou blijven. 1k
wilde hen altijd herinneren aan hun eigen machteloosheid en wilde ook de herinnering levend
houden aan Mijn leven en Mijn werk onder hen als hun Voorspreekster, zodat ze zich meer en
meer zouden richten op het nastreven van het geestelijke en zich zouden afkeren van het
wereldse.

Deze manier van vragen was ook bedoeld om een voortdurende groei van vertrouwen in Mij
teweeg te brengen als hun Voorspreekster, Die, hoewel niet langer zichtbaar, toch altijd
geestelijk om hen heen was; het was ook bedoeld om hun geloof in Mijn nederdaling van
boven te versterken, zodat zij ook anderen een onwankelbaar geloof in de leiding van een
Opperwezen als Schepper, Onderhouder en Vader konden bijbrengen.

Het spreekt voor zich dat ik, als God, hun verzoeken niet nodig had en al van tevoren wist wat
ze nodig hadden en wat in hun belang was.

Het enige doel van het vragen is in de mensen het vertrouwen te wekken in Mij als het
hoogste Wezen en in hen het idee te versterken dat Ik geen God ben voor Wiens grootheid de
kleine mens zou moeten beven, maar dat Ik inderdaad een God ben en het hoogste Wezen,
maar als een liethebbende Vader die toegankelijk is voor Mijn kinderen en geschapen wezens
door nederige toenadering, door vurige smeekbeden of gebeden, die alleen kunnen worden
beantwoord door een liefhebbende Vader en niet door een God die oordeelt volgens strikte
rechtvaardigheid. Dat Ik Mijzelf als Jezus aanbood voor voorspraak door te zeggen: Wat jullie
vragen in Mijn Naam, zal de Vader in de hemel jullie geven, gebeurde omdat Mijn leerlingen,
terwijl Ik onder hen wandelde, Mijn liefde en geduld met de fouten van anderen en Mijn
geduld zagen en begrepen, en zo een flauw idee k o n d e n  vormen van de Vader, Die Zijn
liefde bewees aan zo'n Zoon als Ik was als Jezus bij alle gelegenheden. Alleen zo werd de
ontoegankelijke Jehovah voor hen toegankelijk, alleen zo vatten zij de moed op om hun harten
tot Mij op te heffen en alleen zo vertrouwden zij erop dat als zij in Mijn Naam baden en
smeekbeden dat hun smeekbeden zouden worden verhoord, zij ook bij Mij een welwillend oor
zouden vinden.

Op deze manier werd de geestelijke verbinding, die Mij eerder als Jezus met hen enerzijds en
met Mijn Liefde of de Vader anderzijds had verbonden, nooit verstoord; alleen op deze
manier gingen Mijn leerlingen vol vertrouwen de wereld in, onderwezen en predikten Mijn
Evangelie, verrichtten wonderen en offerden zelfs hun eigen leven op, omdat hun verbinding
met Mij nooit werd verbroken en Ik hen altijd wegtrok van de materi€le wereld naar de
geestelijke.
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Zo gaven zij een subliem, onuitwisbaar voorbeeld van de kracht van het geloof en het gebed
wanneer het voortkomt uit een zuiver hart, maar ook alleen vraagt om geestelijke dingen en
Mij zo bij voorbaat dankt voor weldaden die Ik Mijn kinderen niet zou hebben ontnomen, ook
al hadden zij er niet om gevraagd.

Dus Mijn kinderen, zie wat er achter het woord verzoeking schuilgaat, hoe groot de betekenis
ervan is en het plezier dat het verzoekende hart wordt toegestaan. - En zoals in het materiéle
leven van de wereld een smekeling zich vaak bij voorbaat overgeeft aan het zoete genoegen
dat hem zal worden geschonken wat hij heeft gevraagd, en hij daardoor al deelt in de vreugde
die zijn vertrouwen in de smekeling vergroot en zijn liefde voor hem doet toenemen, op
dezelfde manier is in het geestelijke rijk het benaderen van Mij als de Vader van de hele
schepping door gebed de enige troost en geruststelling in moeilijke tijden, want de persoon
die bidt is ervan overtuigd dat Ik, als een rechtvaardige God die alles met liefde omvat, alleen
wil wat juist en goed is, en als een verzoek rechtvaardig is, zal Ik het zeker vervullen.

Zo 1s de band tussen Schepper en schepsel altijd aanwezig; deze is niet gebaseerd op angst,
niet op slaafs kruipen voor de troon van een almachtige, toornige en streng oordelende God,
maar op vertrouwen en liefde, die een onvolwassen kind koestert jegens zijn vader en
machtige beschermer.

Het is de liefde en niet de angst die het hart in de hoogste staat van opwinding houdt en het
met vreugdevolle slagen naar de eecuwige Vader van alle schepselen wendt, die altijd dezelfde
blijft. Het is de mooiste band die de natuur kan vertonen, namelijk de band van kinderlijke en
vaderlijke liefde, waardoor de hele schepping is geschapen, bewaard en vervolmaakt, en
welke band de enige kan zijn die overeenkomt met een geest zoals ik en die de verloren
spirituele adel van een mens of geschapen wezen herstelt.

Daarom, Mijn kinderen, begrijp wat het betekent om te vragen, wat het betekent om te bidden,
wat het betekent om je tot Mij te wenden in de naam van Jezus, want de naam van Jezus
omvat Mijn grootste daad van vernedering, Mijn grootste daad, Mijn grootste offer, die Ik
volbracht heb omwille van jullie en omwille van alle geesten.

Ter nagedachtenis aan Mijn verdraagzaamheid mogen jullie niet trots zijn, ter nagedachtenis
aan Mijn liefde mogen jullie niet haten en ter nagedachtenis aan Mijn offer mogen jullie niet
gierig zijn, maar bij het aanroepen van Mijn aardse naam moeten jullie streven naar alle
deugden die Ik ooit persoonlijk heb beoefend tijdens Mijn aardse leven.

Het verzoek aan Mij moet je verheffen boven alle wereldse dingen, moet je leiden naar Mijn
spirituele koninkrijk, waar Ik degene die vraagt wat het beste is voor hem en zijn naaste in
spirituele termen, graag zal geven.

Als je nu weet wat het betekent om te vragen en aan wie en in wiens naam je je verzoeken
moet richten, is er nog één punt om over na te denken, namelijk wat je moet en kunt vragen
als je verzoek wordt ingewilligd.

Dit is het punt waarop velen het meest tekortschieten. Velen vragen alleen als de noodzaak
hen daartoe dwingt, en anderen weer als het gaat om wereldse voordelen of andere ijdele
dingen. Uit het voorgaande kun je zien wat een verzoek eigenlijk is, namelijk een verzoek aan
Mijzelf; je kunt je herinneren dat Ik vaak heb gezegd: Mijn Koninkrijk is niet van deze
wereld, en: Wie tot Mij wil bidden, moet bidden in geest en in waarheid.

Zie, deze uitspraken bewijzen jullie precies dat het niet om wereldse dingen gaat en dat het
van jullie kant van weinig respect en liefde voor Mij getuigt als jullie Mij voor een gewone
rechter of vorst houden aan wie jullie alleen maar verzoekschriften hoeven voor te leggen en
dan denken dat jullie je doel gemakkelijker kunnen bereiken door bepaalde voorspraak.

Kijk naar de wereld, hoeveel dwaze dingen er van Mij worden verlangd, hoeveel
denkbeeldige bemiddelaars er worden opgeroepen om met Mij samen te werken ten gunste
van hen die erom vragen. Als mensen maar een beetje zouden nadenken over hun gedrag, dan
zouden ze
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zich schamen voor hun eigen kortzichtigheid en blozen over hoe zij een God, de Schepper en
Heer van de oneindigheid, willen meeslepen in het kleinzielige leven van de wereld om hun
verkeerde daden te steunen en te bevestigen, omdat zij er niet bij stilstaan dat het meeste
kwaad en ongeluk niet van Mij komt, maar van hun eigen gedrag.

Als ik mensen laat doen wat ze willen en ze vervolgens ziektes en tegenslagen oplopen,
waarvan ik de gevolgen toch voor hun geestelijk welzijn weet te gebruiken, waarom zou ik
dan verbeteren wat het beste met mensen en hun geestelijk welzijn voorheeft? Ik kan immers
alleen de geestelijke vooruitgang, maar niet het wereldse welzijn van ieder individu voor ogen
hebben als hoofddoel van zijn aardse leven. Hoe zou Ik Mijn kinderen datgene kunnen geven
wat schadelijk voor hen zou zijn?

Kortzichtige, goedgelovige mensen! Jullie lijken me vaak kinderen die hun handen in het vuur
willen steken omdat ze nog niet ervaren hebben dat het vuur niet alleen gloeit, maar ook
brandt.

Wat wordt er allemaal gevraagd! - De een wil geld, de ander gezondheid, de derde het succes
van zijn inspanningen, de vierde klaagt omdat de dood gaten heeft geslagen in zijn familie, de
vijfde wil zijn kinderen in welzijn en luxe zien terwijl zij naar de hel snellen, enzovoort, maar
niemand bedenkt dat het inwilligen van hun verzoeken een negatief effect zou hebben op het
geestelijk welzijn en het ongeluk van de betrokkenen.

Ze zien over het hoofd dat lijden en ongeluk juist de stenen zijn waar degenen die eer
bewijzen aan de dwaasheid van de wereld tegenaan lopen als ze zo graag spirituele
vooruitgang aan de kant schuiven.

Vaders en moeders van gezinnen, jullie willen alleen maar voor jullie kinderen zorgen, jullie
willen alles wat goed voor ze is: Gezondheid, rijkdom, lang leven en een gerespecteerde
positie in de maatschappij. Welnu, wat jullie als kleine schepselen in Mijn schepping willen,
zal waarschijnlijk ook Mij gegund zijn, namelijk: Mijn kinderen zo op te voeden, dat ze met
volle teugen genieten van al het goede en mooie, dat Ik in Mijn schepping heb opgestapeld, en
alleen voor hen, zodat ze geestelijk gezond worden, rijk aan liefde en zo veel mogelijk op Mjj
lijken, om boven de grote dingen geplaatst te kunnen worden.

Kijk, Ik wil niets anders dan wat jullie zelf willen, en het enige verschil is dat jullie, om Mijn
kinderen te worden, andere scholen moeten doorlopen dan jullie willen dat jullie kinderen
bezoeken en verlaten; dus hier verschillen onze opvattingen.

Jullie geven ook alleen maar om een korte tijd, wanneer jullie kinderen het volgens jullie
ideeén goed zouden moeten hebben, terwijl het Mij erom gaat dat Mijn leerlingen in de
toekomst een eeuwig en oneindig leven vol gelukzaligheid en onvoorstelbare genoegens
wordt gegund. Daarom moet Ik vaak meedogenloos zijn en jullie onredelijke, dwaze
verzoeken in het zand schrijven, zodat de volgende bries ze weer wegblaast, terwijl Mijn
verordeningen als wetten in een nooit eindigend schrift in de steen van de eeuwigheid staan
gegrift.

Denk daarom na over jullie verzoekschriften en vraag Mij nooit om het kwaad en het verderf
van Mijn kinderen; Ik heb hen geschapen voor het eeuwige, geestelijke leven, voor het
engelenleven en niet voor het goede leven te midden van wereldse vuiligheid om Mij op een
dag een ziel vol vlekken te brengen.

Wanneer jullie dus Mijn hulp vragen en inroepen, bedenk dan, dat Ik jullie verzoek van te
voren al ken en dat jullie Mij dus niets nieuws kunnen vertellen; bedenk altijd, dat als het niet
Mijn wil was geweest om mensen door hun eigen fouten te vermanen, zij niet in zulke bittere
omstandigheden terecht konden komen en dat jullie vertrouwen in Mij en jullie overgave aan
Mijn wil jullie enige troost moeten zijn, dan kan Ik jullie verloren kinderen weer tot Mij
leiden en in Mijn goddelijke orde.




In de Hof van Getsemane, in de drang van Mijn grootste lijden, dat Ik daar als mens moest
voelen, was dit ook Mijn grootste troost. Ik vroeg inderdaad: Vader, als het mogelijk is, neem
deze bittere beker van Mij! Maar Ik voegde eraan toe: Niet Mijn wil, maar de Uwe, o Vader,
geschiede! En Ik leegde de lijdensbeker tot de laatste druppel met overgave aan de wil van de
Vader, de eeuwige Liefde in Mjj.

Wat ik ooit deed, deed ik als voorbeeld voor jou; mijn voorbeeld moet een troost en leidraad
voor je zijn op je aardse reis door het leven.

Ja, vraag! Vraag in Mijn naam! Bid vurig tot Mij! Smeken geeft je troost, geeft je vrede en je
hebt je kinderlijke plicht tegenover Mij gedaan; maar laat de vervulling en niet-vervulling van
je verzoek aan Mjj over, Ik zie beter en verder en kan jullie niet alles geven wat jullie blinde
en onvolwassen kinderen willen. Jullie geven je kinderen ook niet alles wat ze willen, en
waarom? - Omdat jullie als volwassenen helderder zien en meer begrip hebben. Kijk, wat een
kleine kinderen zijn in vergelijking met jullie, jullie zijn veel minder in verhouding tot Mij.
Vertrouw daarom op Mij - Ik weet hoe Ik moet geven en nemen wanneer het tijd is; Mijn
wegen zijn vaak nog duister en ondoorgrondelijk voor jou en vaak juist waar tranen van pijn
in overvloed voor jou vloeien, vieren Mijn engelen een feest van vreugde.

Ik heb Mijn leerlingen eens aangeraden om te vertrouwen op Mijn liefdevolle bedoelingen, 1k
wil datzeltde vertrouwen ook bij jullie opwekken, want zonder vertrouwen kun je geen stap
vooruit zetten, zonder vertrouwen zou je moeten wanhopen aan je bestemming en zou je een
ontkenner van God kunnen worden. Vertrouwen is de draad die je veilig uit het doolhof van
het leven leidt in de handen van een liefdevolle Vader, Die vaak het dichtst bij je was juist
waar Hij het verste weg leek.

Vraag en bid, maar vraag niet om iets onmogelijks, niets werelds. Jij bent geest en ik ben
geest! Ik oordeel als een geestelijk wezen en ook jij zou eraan moeten wennen om tijdens je
leven het geestelijke boven het materiéle te verkiezen. Dan geldt ook voor jullie wat Ik eens
tegen Mijn leerlingen zei: Wat je de Vader ook vraagt in Mijn Naam, het zal je gegeven
worden. Daarvan mogen jullie verzekerd zijn, want Ik beloof het jullie nu zelf door het hier te
herhalen. Amen.

25.
De zondag voor Pinksteren

Wanneer de Trooster zal komen
Johannes 15,26 en 16, 7

Op 20 maart 1872

Dit vers staat in deze twee hoofdstukken van het Evangelie, namelijk in het eerste als een
belofte dat Ik Mijn verlaten leerlingen de Trooster, de Geest van Waarheid, zal zenden, die
hen als zodanig zal laten zien dat alles wat Ik hun geleerd heb waar en juist is; en in het
tweede dat Mijn heengaan noodzakelijk was opdat de bijstand van de Heilige Geest hen zou
kunnen bereiken, want Ik zei daar tot hen: Als Ik niet heenga, zal de Trooster niet tot u komen
en bewees hun daarmee dat Mijn heengaan naar de Vader, zoals Ik Mij daar uitdrukte, juist
het einde van Mijn zending was en ook het begin van hun zending in Mijn plannen die Ik had
voor de redding van de verlorenen, en absoluut noodzakelijk was.




Als een meester zijn leerlingen verlaat voordat ze volledig volgroeid zijn, en ze nu zonder
hem de opleiding moeten voortzetten, benoemt hij gewoonlijk een plaatsvervanger om ze
verder af te maken, en dat deed ik ook.

Mijn missie op aarde en Mijn persoonlijk contact met de leerlingen was voor hen alleen van
nut zolang het nodig was voor hun inwijding in Mijn leer; maar toen moest Ik Mijn aardse
bestaan afsluiten met de grootste daad van vernedering en liefde om door deze daad te laten
zien dat Ik handelde zoals Ik onderwees.

Dit was nodig om bekend te maken wat Mijn ware discipelen ook zouden moeten kunnen
verdragen, d.w.z. als het nodig was, zelfs hun fysieke leven op te geven voor hun geloof, aan
welk lot velen van hen zich later onderwierpen. Ik moest hen ook bewijzen door Mijn
opstanding hoe weinig macht de dood over Mij had, zodat de dood van het lichaam ook voor
hen zijn angel zou verliezen.

Het was Mijn heilige plicht als hun Meester en Leraar om hen een plaatsvervanger aan te
bieden voor Mijn verlies en hen het vooruitzicht te bieden; dus beloofde Ik hun de Trooster,
de Heilige Geest, aan wie zij in die tijd meer dachten als een persoonlijkheid dan als een
kracht.

Toen Ik deze woorden en vele andere dingen tot hen zei, waren zij nog te werelds en begrepen
de geestelijke betekenis van Mijn spreken, ja van Mijn laatste, grootste en diepste
afscheidswoorden niet, daarom zei Ik ook tot hen: Ik heb jullie nog vele dingen te zeggen,
maar wat Ik in andere woorden wil zeggen, kunnen jullie nog niet verdragen: Jullie zijn
weliswaar gelovige, maar nog onrijpe kinderen en eerst moet de definitieve inwijding over
jullie komen, die jullie van kinderen tot mensen doet rijpen en jullie geschikt maakt om dat,
wat jullie van Mij gehoord hebben, door daden te gebruiken en het dan ook aan anderen te
kunnen geven, zoals jullie het van Mij ontvangen hebben. Deze overschaduwing door Mijn
Geest maakte hen wedergeboren, want daardoor vond in hen de scheiding plaats tussen het
geestelijke en het wereldse; het verstandelijke leven hield op en het geestelijke of hartelijke
leven begon; zij werden toegerust met geestelijke wilskracht om te spreken en te werken,
zoals Mijn leer verlangde en om het verlossingswerk voort te zetten, dat door Mij was
begonnen.

Wat er in die tijd met Mijn discipelen gebeurde, is in elke eeuw vernieuwd door individuele
mannen die Ik voor dit doel had uitgekozen; er was nooit een gebrek aan mensen die Mij
volledig toegewijd waren en zelfs hun leven gaven voor hun overtuiging; er waren altijd zulke
vermaners en opfrissers van Mijn leer, die zo duur gekocht was voor de mensheid. Zij waren
voorbestemd om het ware niet in vergetelheid te laten raken en altijd de leer van het ware en
oprechte geloof hoog te houden temidden van het grove misbruik dat van de godsdienst werd
gemaakt.

Zelfs in jullie eeuw is er geen gebrek aan zulke enthousiastelingen, en nu, juist nu de
mensheid nog meer wil wegzinken in het wereldse, juist nu het einde van deze
beproevingsperiode voor de mensheid nadert, vermenigvuldigen zich de volgelingen van Mijn
ware leer, die bouwstenen moeten leveren voor het fundament van Mijn geestelijk koninkrijk,
zodat Ik bij Mijn wederkomst al gelovige harten zal vinden, voor de tweede keer zal Ik niet
aan dovemansoren prediken, maar de dageraad moet er al zijn en de geestelijke ogen van Mijn
bewonderaars moeten al open zijn en bereid om al het licht van Mijn verschijning en Mijn
liefde ongeschonden te dragen.

Zoals Tk eens de Trooster beloofde en zond naar Mijn discipelen, zo laat Ik nu de ware troost
stromen in ieder vroom hart dat Mij is toegewijd, die alleen Mijn leer, alleen ware religie en
waar geloof kan geven.

Nu is de ware Trooster in de mens zelf geplaatst en die groeit alleen uit het juist naleven van
Mijn twee geboden van liefde, als ze geestelijk juist begrepen worden en ook in deze zin
gepraktiseerd worden.

Om Mijn werk te bespoedigen vind Ik het nu al vele jaren, net als vroeger, nodig om door
middel van rechtstreeks van Mij uitgaande proclamaties




en boodschappen om alles duidelijk uit te leggen, wat voor de mensen van die tijd en ook
voor Mijn leerlingen vaak te hard en onbegrijpelijk leek. Nu Mijn Boodschappen zo
overvloedig stromen, ben Ik eigenlijk al geestelijk naar de aarde afgedaald en onderricht en
leid Ik Mijn kinderen werkelijk zoals Tk dat eens deed; het enige wat nog ontbreekt is Mijn
zichtbare verschijning, die echter nog niet kan plaatsvinden om de vrijheid van de mensen niet
aan te tasten en degenen die twijfelen niet tot geloof te dwingen.

Nu kies Ik weer discipelen uit die het gouden zaad van Mijn liefdesleer moeten zaaien; maar
Ik hoef hen niet meer te leiden zoals Ik destijds deed, want toen moest Ik Zelf komen om hen
het werkelijke bestaan van een God te bewijzen door Mijn woorden en daden; en als Ik dat
eenmaal gedaan heb, is er geen behoefte meer aan deze geweldsmiddelen, vooral niet nadat de
wetenschap met haar ontdekkingen op het gebied van Mijn schepping genoeg wegen heeft
geopend voor mensen die met geest en hart zoeken om Mij overal te vinden en Mijn bestaan
werkelijk te erkennen.

Tegenwoordig hoef je niet blindelings te geloven, je kunt jezelf overtuigen, en alleen iemand
die bewust blind wil zijn kan het bestaan van God ontkennen.

Ondanks alle bewijzen van het tegendeel spreekt alles in de oneindige schepping en in ons
eigen hart voor het echte bestaan van een God, een wetgever en, zoals de Bijbel leert, een
liefhebbende Vader die, ondanks alle dwalingen en veronachtzaming van de kant van mensen,
altijd vergeving wil in plaats van vergelding, geduld in plaats van een hard oordeel, altijd
geestelijk leven in plaats van de dood van de zondaar.

Mijn kinderen, de Trooster is al in jullie harten gelegd; jullie zijn meester over jullie eigen
vrede en rust; Ik hoef jullie niet meer te geven dan wat jullie al hebben ontvangen; het is aan
jullie om wat jullie hebben ontvangen goed in praktijk te brengen in woord en daad, want
alleen zo zullen jullie in de huidige tijd laten zien dat jullie Mijn kinderen en leerlingen zijn.
Maak je geen zorgen over de excessen op religieus gebied die zich nu overal voordoen, het
zijn zeker alarmklokken, maar hun volgelingen zullen vroeg of laat de belangrijkste factor
missen, namelijk de Trooster, die Ik alleen beloofd heb aan hen die, zoals Mijn discipelen,
Mjj in alles zullen volgen.

Hoeveel religieuze doctrines ze ook mogen voorleggen, wie niet terugkeert naar Mijn
eenvoudige huis, waar alleen de door wijsheid geleide liefde woont, die zal spoedig een
trooster missen in moeilijke ogenblikken, want daar ontbreekt naast het ware geloof ook de
ware overtuiging, daar ontbreekt de geest van de waarheid, die Ik eens beloofd heb en ook
gezonden heb aan Mijn leerlingen en die ook gegeven zal worden aan ieder die Mij in geest
en in waarheid begrijpt en Mijn leer in geest en in waarheid door daden in praktijk brengt.

Er is maar één waarheid, wie daar geen eer aan bewijst, bouwt op zand, en wanneer de grote
wereldse en geestelijke stormen komen, die op deze aarde zullen en moeten plaatsvinden voor
de zuivering van het geest-ziel wezen, zal zo'n huis, dat gebouwd was op vluchtig wijsheid of
begripszand, samen met zijn losse fundering spoorloos verdwijnen alsof het er nooit geweest
is. Alleen dat gebouw zal stevig staan en alle stormen trotseren, dat gebouwd is op Mijn
Woord, op het Woord van een God en Schepper van het hele universum, welk Woord de
enige waarheid zal blijken te zijn, het enige stevige fundament, want wat een God sprak en
met daden bewees met zulke offers als Ik deed op jullie aarde, kan niet misleiden, kan niet
misleiden, maar zij misleiden zichzelf die hun oren sluiten voor alle vermaningen en oproepen
uit de hele zichtbare en onzichtbare natuur en de Trooster zoeken in hun intellectuele leven,
terwijl Hij alleen in het hart te vinden is.

Lees en overweeg deze woorden heel vaak, die Mijn Johannes in zijn Evangelie heeft
opgenomen in de hoofdstukken 15, 16 en 17, want daarin worden, afgezien van Mijn
Bergrede (zie Matthelis hoofdstukken 5, 6 en 7), de belangrijkste, gewichtigste en
diepzinnigste lessen gegeven. Vergeet niet dat dit de afscheidswoorden waren van hun leraar
en Vader, die de sluitsteen in hen plaatste.




Zijn spirituele bouwwerk, waarvan de betekenis veel verder reikt dan die tijd en ook veel
verder dan het heden.

De Trooster, die Ik Mijn leerlingen beloofde, was eigenlijk toen al in Mijn woorden, maar
Mijn leerlingen begrepen er nog weinig van; maar jullie, die nu al behoorlijk geschoold en
voorbereid zijn om Mijn leer te begrijpen en te vatten, zoals Ik graag zou zien dat die
begrepen en ook in praktijk gebracht wordt, jullie kunnen de Trooster al beter vinden in deze
nagelaten woorden, die jullie kunnen verlichten, verheffen en sterk maken tegen alles wat
komen gaat, zoals Mijn Geest eens de leerlingen sterkte om hun toekomstige lotgevallen, die
deel uitmaakten van hun zending, met de juiste zielenkracht te doorstaan. Jullie zullen niet
zulke bittere momenten hoeven door te maken, zoals Mijn leerlingen eens in hun leerambt,
maar jullie zullen des te meer moeten worstelen met de wereld en haar comfort, met jullie
medemensen, van wie de meerderheid de tegenovergestelde weg gaat dan die jullie gekozen
hebben.

Ook voor jullie zal het zo zijn als Ik aan Mijn leerlingen voorspelde toen Ik zei: De wereld zal
jullie haten omdat jullie niet van haar zijn, omdat jullie andere principes volgen dan de
meerderheid van de mensen, maar juist hier is de Trooster jullie het meest nabij, die jullie een
langer, groter, ja eeuwig genot belooft voor dit korte leven van beproeving als beloning voor
jullie volharding. Laat het daarom de beste troost, de beste beloning en de beste geruststelling
voor jullie zijn, dat jullie Mijn leer, Mijn woorden hebben gevolgd, die aan het einde van alle
wereldpraal en alle wereldmacht als laatste steunpilaren en voor de strijders als heilszuilen in
het wereldgebeuren zullen blijven staan.

Laat daarom de Trooster in je hart niet in de steek en Hij die deze Trooster in je hart heeft
gelegd, zal je niet in de steek laten; dat verzekert Hij je die al zoveel hemels brood, zoveel
geestelijke zegen en zoveel ware troost over jullie hoofden heeft uitgestort. Amen.

26.
Op Pinksterzondag

"Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren, en Mijn Vader zal
hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en Ons huis bij hem
maken." Johannes 14, 23

Op 24 maart 1872

Een paar woorden volstaan om dit vers uit te leggen, want het is bijna vanzelfsprekend dat als
iemand genegenheid heeft voor een ander en de laatste is ook hoger gerangschikt en verder
gevorderd, de eerste zijn liefde, genegenheid en respect voor de laatste zal tonen door
daadwerkelijk de leringen en het advies van de hoger gerangschikte vriend of leraar te volgen,
waardoor hij dan zeker de liefde van zijn hoger gerangschikte vriend of leraar zal verdienen.
Op deze manier zal de genegenheid van de een beantwoord worden door de liefde van de
ander en zal er een spirituele verstandhouding ontstaan, zoals bij harmonisch verenigde
familieleden die onder hetzelfde dak wonen.

Dat is ongeveer de betekenis van deze woorden die Ik eens tot Mijn leerlingen sprak en die
een aanmoediging waren om ook na Mijn heengaan, waar geen zichtbare invloed door Mijn
woorden en daden meer was toegestaan, toch te volharden op deze eenmaal ingeslagen weg
en uit liefde tot Mij Mijn woord te bewaren en ernaar te leven. Ik heb dit zeker van tevoren
aan Mijn leerlingen verteld, omdat Ik wist welke




verleidingen en invloeden van de wereld waarmee zij te maken kregen bij het uitvoeren van
hun zending. Daarom vestigde Ik ook hun aandacht op een punt dat zij nog niet helemaal
begrepen hadden, namelijk dat Ik en de Vader één waren en dat wie Mij gezien had, ook de
Vader gezien had; want zoals ik in een eerdere uitleg van de tekst al zei, dachten zij nog te
menselijk en konden zij zich een geestelijke wereld, een geestelijke invloed en een hoger,
geestelijk wezen onder een fysiek omhulsel nog niet helemaal voorstellen.

Soms geloofden ze dat ze dit begrip nu helemaal juist begrepen hadden; toch bleef dit beeld
niet bij hen en als ze het helemaal kwijt wilden raken, moest Ik het weer opfrissen en in hun
harten doen herleven, vooral op dat moment dat de laatste ogenblikken naderden, die voor Mij
het bitterst waren en hen ook de hardste slagen toebrachten, omdat ze nu veel dingen die ze
niet voor mogelijk hielden voor hun ogen moesten zien ontrafelen. Daarom beloofde Ik hun
een Trooster en probeerde Ik de gedachte aan Mijn zichtbare verlies voor hen zo gemakkelijk
mogelijk te maken. Wat Ik daar tegen Mijn leerlingen zei, geldt ook voor allen die ook de weg
van liefde en geloof zijn gegaan, want zulke mensen tonen hun liefde voor Mij alleen in
waarheid als ze Mijn Woord bewaren en gehoorzamen.

Het gehoorzamen van Mijn woorden en ook de daad daarna is slechts de toetssteen of iemand
serieus is om Mij te volgen op de weg van vernedering en zelfverloochening, die Ikzelf als
voorbeeld voor jullie heb gesteld, door afstand te doen van de gemakken van het aardse leven
en alleen te streven naar het eecuwige, geestelijke koninkrijk.

Er zijn velen in de wereld die niet begrijpen wat het betekent om Mij lief te hebben of die Mij
alleen willen liethebben als het hun goed uitkomt. Ik ben niet met zulke mensen en kan geen
intrek nemen in hun harten, noch als Vader noch als Zoon, omdat er in hen alleen plaats is
voor wereldse zorgen maar niet voor Mij, en ze denken alleen aan Mij of aan Mijn leer
wanneer een kerkelijke feestdag of bittere ervaringen en tegenslagen hen eraan herinneren dat
er naast de materiéle wereld ook een geestelijke wereld is en een Heer, Heerser en
Onderhouder van beide.

Ondanks hun verwaarlozing zouden zulke mensen Mij graag als Vader willen vinden, en
inderdaad als een liethebbende Vader, als ze Mij nodig hebben; maar Ik kan de belofte om in
hun hart te wonen zeker niet waarmaken aan hen die Mij uit noodzaak alleen maar laten
meelopen met de zaken van de wereld, want zij hebben Mij niet lief op de manier zoals liefde
voor Mij zou moeten zijn; ze zijn alleen maar blij met Mijn leer en Mijn persoon omdat Ik
hun alleen maar goede dingen adviseer en geestelijk het beste met hen voor heb, maar toch
twijfelen ze weer aan Mijn persoonlijk bestaan en kunnen ze niet besluiten om alles aan Mijj
en Mijn leiding op te offeren; ze willen hun liefde niet zover uitbreiden dat ze afstand doen
van wereldse genoegens en genietingen en ze verontschuldigen zich door te zeggen dat ze in
de wereld zijn en ermee moeten leven. Deze mensen, en dat zijn er miljoenen, hebben nog een
lange weg te gaan vol bittere ervaringen voordat ze beseffen dat hun, zou je kunnen zeggen,
geflirt met Mij van geen waarde of nut is, maar dat ze zich volledig aan Mij moeten
overgeven als ze niet in de armen van de wereld willen vallen.

Ze zullen overal vrede en rust zoeken voor niets en dan alles beschuldigen, Mij, de natuur, het
lot en de omstandigheden, maar ze zullen zichzelf niet willen erkennen als de oorzaak van
hun eigen ongeluk. Dat zal hun lot zijn: geen trooster, geen vredebrenger zal tot hen kunnen
komen, want vrede met de wereld kan niet van buitenaf tot stand komen, maar moet van
binnenuit komen.

En als je nu ziet dat mensen steeds bozer worden, steeds erger, steeds ontevredener,
ontevredener, wreder en egoistischer, dan ligt de oorzaak in het feit dat ze de weg naar vrede,
naar tevredenheid en naar volledige overgave aan Mijn leiding niet meer kennen.




Hoe meer mensen streven naar vluchtige wereldse goederen en prestigieuze status, hoe meer
ze zich verwijderen van de eigenlijke bron van alle ware deugden, en het woord liefde kennen
ze alleen voor zover het verwijst naar aardse genoegens, die ze met alle ijver nastreven en die
ze koste wat het kost willen bereiken.

Hier zie je de grote bron van zelfmoorden als gevolg van vermoeidheid, omdat ze het
gewenste niet kunnen bereiken op het pad dat ze bewandeld hebben; en tegelijkertijd is het
een bewijs van hoe weinig zulke mensen religie bezitten, of enig idee hebben van een eeuwig,
geestelijk leven, waar vergelding voor goed en kwaad de overledene wacht, door in zulke
situaties geplaatst te worden waarin hij, alleen op zichzelf aangewezen, al het verkeerde en
kwade uit zijn hart moet uitroeien voordat hij een betere positie in het geestenrijk kan
bereiken.

Voor hen die werkelijk Mijn leven leven, die Mij volgen en hun liefde voor Mij willen
bewijzen door daden, is de vooruitgang onder zulke mensen zeker aanzienlijk moeilijker,
omdat ze moeten strijden tegen de mening van de meerderheid en, zoals Mijn discipelen eens
deden, alleen maar spot en haat oogsten; Maar juist deze strijd tegen de sterke stroming van
de materiéle wereld, die ook het lot van Mijn leerlingen was, is noodzakelijk om Mijn
kindschap te bereiken, want als er geen God, een Opperwezen was, Die jullie wil opvoeden
tot Zijn kinderen, dan zou het volgens menselijke begrippen en eisen al genoeg zijn als jullie
leefden zoals de overgrote meerderheid van de mensen, d.w.z. als jullie Mij alleen maar
eerden.D.w.z. als jullie Mij alleen de eer zouden bewijzen dat Ik jullie de beste leringen heb
gegeven, maar dan zou het ook aan jullie moeten worden overgelaten hoe en wanneer jullie
deze comfortabel willen verenigen met jullie wereldse behoeften.

Maar dit is niet wat Ik bedoelde toen Ik tegen Mijn discipelen zei: 'Wie Mij lietheeft, zal Mijn
woord bewaren, want liefde voor Mij moet bewezen worden door daden.

Mijn discipelen in die tijd hadden ofwel heidenen voor zich of fanatieke Joden aan wie zij
Mijn Evangelie verkondigden; en nu hebben jullie ook ongelovigen voor je of trouwe
letterkundigen en beperkte ceremoniéle gelovigen, van wie de eersten niets geloven omdat het
hen beter uitkomt, en de anderen, door de religieuze gebruiken te houden, denken dat ze alles
gedaan hebben wat ze Mij verschuldigd zijn.

Zoals Ik eens beloofde om Mijn discipelen de Trooster te sturen die hen zou leiden en leiden
door de hindernissen en moeilijkheden die ze tegenkwamen, zo zal Ik nu wonen bij hen die
Mij liethebben en Mijn woord bewaren; Ik zal hun raadgever en gids zijn. Ik zal die
volwassen zielen op hun pad brengen die door harde slagen van het lot zijn afgemat en de
vergankelijkheid van de wereld hebben geproefd, en die na vele bittere ervaringen, zij het
noodgedwongen, verlangen naar iets beters en daardoor het meest toegankelijk zijn.

Ik zal Mijn huidige leerlingen steeds meer sterken in geloof en vast vertrouwen in Mijn
leiding, en door Mijn inwoning in hun harten zal Ik hen compensatie geven voor alles wat ze
vanwege Mij en Mijn leer moeten doorstaan, zodat ze temidden van de duistere wirwar van
alle menselijke hartstochten het heldere zicht, het doel van hun taak, niet uit het oog verliezen.
Weten jullie waarom Ikzelf nu Mijn wil aan jullie bekend maak via Mijn dienaren,
schriftgeleerden en woordvoerders? Jullie denken het te weten, maar toch weten jullie het niet
helemaal.

Zie, de reden waarom sinds vele jaren Mijn directe mededelingen overvloediger stromen dan
in vroegere tijden, ja, omdat het nog nooit gebeurd is sinds Mijn aardse leven dat Ik zoveel
hemels brood heb gegeven als zojuist, de reden is dat juist nu de tijd nadert waarin de wereld
haar hoogste piek zal bereiken in de afwijkingen en in de afwijking van Mijn oorspronkelijke
scheppingsdoelen.

Maar opdat niet alle mensen verloren gaan, heb Ik bepaald dat nu, als eens Mijn discipelen,
Mijn Woord en Mijn onderricht onvervalst tot individuen moeten komen, niet




versluierd als in de profeten, maar zo duidelijk en begrijpelijk als Mijn discipelen eens de
volkeren onderwezen.

Toen was het moeilijker om Mijn leer te verspreiden; nu, dankzij de boekdrukkunst, is het
veel gemakkelijker om het te verspreiden en kan het licht van Mijn eeuwige liefde en genade
overal beter doordringen, vooral daar waar de duisternis van de wereldse macht zich wil laten
gelden. Ik wil nu de ogen van de ongelovigen openen en de ware betekenis van Mijn Bijbel
uitleggen aan de letterkundigen, zodat niemand zich kan verontschuldigen alsof hij er niet van
gehoord heeft; alle schuld zal dan op hen vallen en niet op Mij.

Wees sterk, jullie weinigen die, verstrooid in verschillende streken, nog steeds Mijn parel in
jullie hart bewaren! Vertrouw op Mij, want Ik woon bij en in jullie; Ik zal jullie leiden en niet
in de steek laten zolang jullie Mjj liefhebben en Mijn woord bewaren. Ik heb jullie alles
duidelijklaten z1ie n, Mijzelf, Mijn schepping en de verhouding van mensen tot beiden
door vele woorden; er is geen excuus voor jullie als zouden jullie het niet geweten hebben;
alleen één ding is bij sommigen van jullie nog het geval, dat Mijn Woord nog niet in de
grootste geestelijke diepte begrepen is; Maar daarvoor zend Ik jullie nu al Mijn Trooster en
Heilige Geest in de vorm van bittere ervaringen en twijfels, om deze laatste schaduwen uit de
harten van Mijn toegewijden weg te nemen; want wie geroepen is, ooit ook op anderen in te
werken, moet vast in zichzelf staan en precies weten, wat hij moet doen en laten.

Mijn woorden zijn eenvoudig en duidelijk, maar eigenliefde mag niet de uitlegger en valse
uitlegger zijn, want anders zullen jullie in jezelf veel dingen goedpraten die bij Mij geen
excuus vinden.

Onderzoek jezelf daarom goed en bedenk dat Ik geen grapjes met jullie maak en dat Ik jullie
niet slechts af en toe met Mij laat onderhandelen als het jullie uitkomt. Het leven is ernstig en
Mijn zaak is heilig! Achter dit vluchtige illusoire leven gaat een waar eeuwig leven schuil; het
is het koninkrijk van de ware God, Die alleen liefde en waarheid is.

Als jullie Mjj liethebben en Mijn woord bewaren, bewijzen jullie jezelf de grootste dienst,
want door liefde en goede daden zullen jullie gemakkelijker vooruitgang boeken en een betere
positie aan gene zijde verkrijgen.

Ik ben, zoals ik jullie vaak heb gezegd, geen harde rechter, geen boze God, maar een
liefhebbende Vader en een goede Herder die Zijn schapen naar goede weiden wil leiden en
ver weg van die gebieden waar afgronden en obstakels van allerlei aard gevaar voor hun
geestelijk leven kunnen opleveren.

Ik wil alleen goedheid, omdat Ik de Goedheid Zelf Ben; Ik wil alleen liefde, omdat Ik de
Liefde Zelf Ben; Ik wil jullie tot geestelijk superieure wezens maken, omdat Ik, als het
hoogste geestelijke Wezen, alleen zulke kinderen om Mij heen wil hebben, die Mij en Mijn
Koninkrijk erkennen en die hun vrede en vreugde alleen in Mij zoeken. Toon het dat jullie
Mij liefhebben door Mijn Woord te onderhouden, waarmee jullie ook jezelf Mijn Liefde
waardig maken, zodat het Woord in het Evangelie in jullie kan worden vervuld, dat belooft
dat de Vader dan ook van jullie zal houden en Wij bij jullie zullen komen wonen. Amen.




27.
Op Drievuldigheidszondag

""Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde."
Mattetis 28:18

Op 25 maart 1872

Deze woorden sprak Ik tot Mijn discipelen toen Ik na Mijn opstanding aan hen verscheen op
een berg in Galilea. Deze woorden werden niet meer gesproken door Jezus, de
timmermanszoon van Nazareth, tot Zijn discipelen, maar door God, de Heer van heel de
schepping, tot Zijn kinderen, aanbidders en gelovigen in Zijn leer, want met de kruisdood was
Mijn aardse leven op aarde ten einde gekomen en met Mijn opstanding had Mijn
goddelijkheid haar bevestiging gevonden.

Reeds bij een andere gelegenheid heb Ik tot Mijn leerlingen gezegd: 1k, als Zoon, en de Vader
in de hemel zijn één en wie Mij ziet, ziet ook de Vader; maar deze woorden waren niet
helemaal begrijpelijk voor Mijn leerlingen, want zij beschouwden Mij gewoonlijk als een
mens met meer wilskracht dan anderen en toch hadden zij in hun hart heimelijk een heel ander
beeld van hun God.

Na Mijn opstanding, die naar menselijke maatstaven een buitengewone daad was, steeg hun
idee van Mijn goddelijkheid al hoger, maar pas op Hemelvaartsdag bereikten ze het
hoogtepunt van zekerheid waar ze Mij voor het eerst erkenden als de echte God.

Ik moet deze paar woorden van de tekst met zulke opmerkingen vooraf laten gaan, zodat jullie
Mijn discipelen van toen beter begrijpen en de toepassing van deze teksten op jullie en op de
huidige en toekomstige tijden gemakkelijker begrijpen en herkennen.

Zoals Mijn discipelen verlaten en verlaten ronddwaalden na Mijn begrafenis en rouwden om
het verlies van hun leider, ja zelfs begonnen te twijfelen aan alles wat ze gehoord en gezien
hadden, ja zelfs aan Mijn goddelijke zending, zo verkeert ook de huidige gelovige of
ongelovige mensheid als geheel in zo'n besluiteloosheid, ze weten niet of ze iets moeten
geloven en wat ze moeten geloven, of dat alles verworpen moet worden?

Mijn discipelen hadden Mij ook niet allemaal even goed begrepen, omdat hun
bevattingsvermogen verschillend was; ze waren ook niet bezield door dezelfde ijver voor
Mijn leer en waren ook niet allemaal overtuigd van Mijn goddelijkheid, dus zelfs na Mijn
opstanding moest Ik soms iets buitengewoons doen om zelfs de zwakken er volledig van te
overtuigen dat Ik Degene was voor Wie Ik beweerde te staan en dat Mijn woorden en Mijn
leer niet alleen voor hen bedoeld waren, maar voor de hele wereld, voor het geestelijk
koninkrijk en dus voor de eeuwigheid.

Evenzo moet ik nu, door verschillende gebeurtenissen op deze aarde, degenen die in slaap zijn
gevallen wakker maken, de halfwakkeren versterken en de volledig ontwaakten beschermen,
zodat twijfels en piekeren het zaad dat gezaaid is niet verstikken.

Als 1k vandaag weer zichtbaar op jullie aarde verschijn, denk je dan dat ik zonder enig bewijs
zal worden aangenomen voor wat ik ben? - Absoluut niet! Er zullen genoeg twijfelaars,
ontkenners, vervolgers en haters zijn. En net zoals destijds de hogepriesters de Romeinse
soldaten betaalden om te getuigen alsof Mijn lijk gestolen was, zo zullen ook bij Mijn
wederkomst de geleerden, redenaars en priesters hun uiterste best doen om de mensheid te
overtuigen van het tegendeel van wat Ik hen zal vertellen. Geloof niet dat de mensenmassa's
die nu voor de altaren en kerken liggen die voor Mij gebouwd zijn, zich zo snel vertrouwd
zullen maken met het idee dat Ik teruggekeerd ben, vooral als ze horen waar Mijn eerste
verschijning zal zijn en hoe Mijn woorden tot hen gericht zullen zijn.




Net zoals in die tijd de Joden door elementaire gebeurtenissen en andere wonderen werd
getoond dat Hij die zij hadden gekruisigd iets anders was dan een gewoon mens, zullen
soortgelijke gebeurtenissen bij Mijn wederkomst ook getuigen van Mijn goddelijkheid. Maar
net zoals Ik Mijzelf na Mijn opstanding niet aan het hele Joodse volk liet zien, maar alleen aan
Mijn discipelen en een paar anderen die werkelijk in Mij geloofden, en hun het feitelijke
bewijs gaf dat Mijn vaak duidelijk gesproken woorden, vaak omkleed met beelden, over de
nederlaag van de dood en Mijn opstanding waar waren en werkelijk werden vervuld, zo zal 1k
Mij bij Mijn wederkomst in het begin ook slechts aan een kleine kring van Mijn echte
discipelen tonen als de terugkerende Jezus, maar ook als God, Heer en Schepper van de
oneindigheid, en Ik zal hen toeroepen zoals Ik dat eens deed aan Mijn discipelen op de berg in
Galilea: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde! Ga heen, onderwijs de volkeren
en doop hen, d.w.z. inwijd hen in deze leer in de naam van de goddelijke Drie-eenheid, in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar leer hen ook om te houden, d.w.z. in
daden te praktiseren, wat jullie zelf als waar hebben erkend en praktiseren, en wees ervan
verzekerd dat Ik dan met jullie zal zijn vanaf het begin tot in alle eecuwigheid, amen.

Zo zal de oproep uitgaan naar de kleine kudde die Ik heb uitgekozen om Mijn goddelijk
Woord te verspreiden, waarvan Ik eens als mens de waarheid heb bezegeld met Mijn bloed;
en zo zullen ook deze nieuw uitverkorenen opnieuw geboren worden, zoals Mijn discipelen
eens waren, en met alle kracht worden toegerust om hun woord te bevestigen door daden en
de weg voor Mij te banen, zodat Ik op een dag alleen nog maar harten zal ontmoeten die
naar Mij gekeerd zijn.

Mijn terugkeer is nu al geestelijk in gang gezet door het vormen van een aantal discipelen
door Mijn directe bijeenkomsten; tot hen, zoals tot allen die Mij herkennen in Mijn woorden,
roep Ik: Twijfel niet aan Mijn leer, Mijn liefde en Mijn belofte, want Mij is alle gezag
gegeven in hemel en op aarde, Ik ben, was en zal altijd de Heer zijn die Zijn kinderen zal
leiden en beschermen en hen rijkelijk zal belonen voor hun volharding.

Verspreid Mijn zaad in de harten die goede grond voor zulke vruchten tonen, vermenigvuldig
Mijn volgelingen, leid hen in in het ware begrip van Mijn twee geboden van liefde, zodat ze
de ware van de valse kunnen onderscheiden en de valse leringen kunnen weerstaan.

Doop je medebroeders en -zusters in de geest van verdraagzaamheid, opoffering en
vergeving; leer hen verdraagzaamheid zoals Ik die sinds mensenheugenis voor jou en voor
alle mensen heb gehad; leer hen wereldse genoegens ondergeschikt te maken aan geestelijke
genoegens; leer hen de gelukzalige vreugden van de eeuwigheid niet te verkwanselen door het
aardse, ijdele, ijdele najagen van wereldse goederen.

Zo moeten jullie Mijn leer als geestelijk zaad verspreiden, zodat jullie ook deel kunnen
hebben aan het vernieuwingswerk van Mijn geestelijk koninkrijk, dat na Mijn komst op aarde
zal heersen.

Zoals Ik eens aan Mijn leerlingen beloofde, dat zij allen op een dag bij Mij zouden wonen, zo
verkrijgen ook jullie dit recht om in Mijn nabijheid al de gelukzaligheid van Mijn Liefde te
mogen voelen, die is voorbehouden aan hen, die Mijn Leer door daden zo eigen hebben
gemaakt, dat zij helemaal van henzelf is geworden.

Maar mochten jullie geen getuige zijn van Mijn persoonlijke wederverschijning op aarde, dan
zullen jullie Mij daarvandaan vergezellen, vanwaar lk zal komen, en met vreugde en
tevredenheid genieten van Mijn Vaderlijke vreugden, waaraan jullie, zoals jullie bewustzijn
jullie zal zeggen, ook je mijter hebben bijgedragen. Dan zullen jullie Mij en Mijn leiding
loven en Mjj in al Mijn glorie zien, als Ik weer zichtbare kleding kies om de enige echte
Herder te worden voor Mijn schapen, die al zo lang naar Mij verlangd hebben. Dan zal de
aarde weer een paradijs worden wanneer vrede van geest in alle harten zal wonen.




Het heeft geen zin om dit gelukzalige genot verder te beschrijven, want jullie zouden het niet
begrijpen en niet verdragen, maar dat het voor jullie bereid is, dat verzeker Ik jullie en Mijn
woord is niet bedrieglijk.

Deze transformatie wordt al geestelijk voorbereid op aarde; een diep verlangen naar de
geestelijke bron verheft de onderdrukte harten, het roert zich overal; velen weten niet wat er
met hen gebeurt, sommigen handelen met, anderen zonder een bewust doel, allen worden
gedreven tot geestelijke rijpheid, zelfs de grofste materialisten, de meest koppige ongelovigen
en de anders onverschilligen worden niet met rust gelaten. Net zoals een zonnestraal die door
een kleine opening in een gesloten luik op een slapend persoon valt hem verstoort, zo
beinvloedt deze straal van liefde die aan Mijn terugkeer voorafgaat ook de geestelijke slapers.
Sommigen willen zich door intellectuele overpeinzingen aan de werking ervan onttrekken en
zich schijnbaar een poosje rust inpraten; maar op den duur heeft het geen zin, er ontstaan
nieuwe twijfels, nieuwe waaroms, ze worden steeds weer opgewekt en bewogen door de
heersende geest, die de hele wereld al in zijn sfeer (werkterrein) heeft gehuld. Deze
geestelijke dwang is niet van zich af te schudden; omstandigheden en gebeurtenissen geven de
mensen altijd het gevoel dat alles wat zij als het einddoel, als het doel van het leven
beschouwen, niet het einde is, niet het uiteindelijke doel; het duwt hen onverbiddelijk vooruit.
De tijd nadert snel wanneer Mijn wederkomst hen zal bewijzen dat niet wereldse maar
geestelijke dingen moeten worden nagestreefd, dat niet een kort aards leven maar een lange
eeuwigheid het leven is van Mijn geestelijk geschapen wezens.

Alles dringt zich onverbiddelijk op naar die tijd waarin Ik tot Mijn uitverkorenen zal zeggen:
Van Mjj is alle macht in de hemel en op aarde!

Kinderen, bereid jullie voor, waar jullie ook mogen zijn, hier of daar, om dit opstandingsfeest
van geestelijke menselijke waardigheid met Mij te vieren, want het is niet alleen het grootste
feest voor jullie mensen, maar ook het belangrijkste voor Mijn hele, grote geestenrijk; het zal
de afsluiting zijn van Mijn missie op aarde en het bewijs dat Ik het grootst ben in het
allerkleinste. Daarom heb Ik deze hele kleine aarde uitgekozen voor Mijn incarnatie en jullie
kleine schepsels op een zandkorrel die in een baan om de oneindigheid draait, om Mijn
kinderen te worden.

Als mij niet alle macht gegeven was, zou ik dit niet kunnen doen, maar er zou ook geen God
zijn, Die juist door deze macht ver verheven is boven al het geschapene en Hem buiten het
bereik plaatst van iedereen, zelfs van de grootste engelengeest.

Aanvaard deze woorden, jullie kleine kinderen van een grote God, als een teken van Zijn
liefde en denk aan Zijn woorden, die Hij eens als Jezus zei: "Wie over kleine dingen belast is,
die plichtsgetrouw beheert, zal op een dag grote dingen toevertrouwd krijgen.

Zoals Tk eens met jullie kleine wormen in Mijn grote schepping de grootste liefdesdaad
verrichtte, zo moeten ook jullie je inspannen om Mijn Liefdesgebod ook in de kleinste dingen
te gehoorzamen en in de meest onopvallende gebeurtenissen nauwgezet na te leven, opdat ook
jullie in de kleinste dingen de grootste zielenkracht verwerven, tonen en bewijzen; dan zijn
jullie, Mijn waardige kinderen, het waard om op een dag boven de grote dingen geplaatst te
worden, waar jullie dan vrede en gelukzaligheid in het grote kunnen verspreiden, zoals jullie
het op jullie aarde in het kleine geleerd en geoefend hebben.

Daarom roep Ik jullie nogmaals toe: Wijd ook anderen toe aan Mijn liefdesleer, aan Mijn
Evangelie zoals Ik jullie heb onderwezen, opdat ook jullie, zoals Mijn vroegere leerlingen,
eens in staat zullen zijn om de hele gelukzaligheid te genieten van de kracht van de liefde in
Mijn tegenwoordigheid, waartoe alleen een goddelijk Vaderhart in staat is. Amen.
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28.
Op de tweede zondag na Pinksteren

Van het grote avondmaal
Lucas 14, 16

Op 27 maart 1872

Deze gelijkenis toont jullie Mijn streven om de mensheid voor Mij en Mijn leer te winnen. De
vorige gelijkenis in dit hoofdstuk, de genezing van de waterverslaatde op sabbat, was bedoeld
om de Joden te laten zien dat de sabbat niet geheiligd moest worden door de gebruikelijke
gebruiken, maar door goed te doen aan de naaste. Ik heb hen ook in een gelijkenis laten zien
hoe iemand die tot Mij en Mijn tafel wil naderen, moet zijn, namelijk dat nederigheid en
bescheidenheid de eerste eigenschappen moeten zijn van iemand die Mij wil volgen.

Wat volgt in dit hoofdstuk laat opnieuw zien hoe het hart van degene die Mij wil volgen zich
moet afkeren van alles wat hem anders dierbaar was in de wereld en er alleen naar moet
streven om helemaal bij Mjj te horen.

Daarom zou iedereen, voordat hij besluit Mij te volgen, serieus moeten onderzoeken of hij
ook de moed, de kracht en het doorzettingsvermogen heeft om onder alle omstandigheden en
condities trouw te blijven aan de banier van Mijn Liefde en Mijn Leer en deze te verdedigen,
want het aanvaarden van Mijn Woord en Mij in de daad volgen is een ernstige zaak en mag
niet lichtvaardig worden opgevat. In de meest strikte zin is alleen hij die het gehoord en
begrepen heeft, maar het niet volgt, een zondaar tegen Mijn wil en Mijn wet en daarom
vatbaar voor straf. Daarom: Wie oren heeft om te horen, die hore, d.w.z: Laat Mijn woorden
niet het ene oor in en het andere oor uit gaan, maar neem wat je gehoord hebt in je hart op,
overweeg het en handel er dan naar!

Om nu terug te komen op de gelijkenis van het grote avondmaal, moeten we opnicuw
beginnen met de uitleg van de woorden als je de diepere betekenis van Mijn toespraak wilt
herkennen.

Ik zei: Iemand gaf de communie. Wat wordt er nu bedoeld met avondmaal? Het woord is
samengesteld uit avond en avondmaal, dus het is onze plicht om eerst de twee woorden
afzonderlijk uit te leggen, en dan verder te gaan naar de betekenis van het samengestelde
woord, en tenslotte naar de toepassing die ik ervan maakte in deze gelijkenis.

De avond duidt het laatste deel van de dag aan, wanneer het werk is opgehouden en de
persoon rust en kracht zoekt voor het werk van de komende dag in de daaropvolgende nacht
tot de ochtend; de avond is daarom het einde van alle werk en de bezigheden van de dag, en
wat men 's ochtends heeft ondernomen moet gedurende de dag plichtsgetrouw worden
uitgevoerd, wil de avond rust en voldoening brengen. Iemand die de hele dag gewerkt en
geploeterd heeft, verlangt 's avonds naar rust om zijn verbruikte kracht terug te krijgen, maar
tegelijkertijd eet hij voedsel zodat zowel het lichaam als indirect de ziel in staat zijn te
vervangen wat overdag is verbruikt.

Zo leidt de lichamelijke en geestelijke behoefte de mensen naar een maaltijd die, als hij 's
avonds gegeten wordt, de avondmaaltijd genoemd wordt, in tegenstelling tot de
middagmaaltijd, die midden op de dag gegeten wordt, maar die, in tegenstelling tot de
avondmaaltijd, niet leidt tot rusten aan tafel en het herwinnen van kracht door rust 's nachts,
maar gevolgd wordt door actieve arbeid en inspanning na een korte pauze. De middagmaaltijd
is daarom slechts een korte onderbreking van het werk van de dag, terwijl de avondmaaltijd
aan het einde van de dag niet alleen dient om uit te rusten, maar ook om het werk van de dag
door te nemen.
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Dit geeft op zijn beurt alleen maar vrede en voldoening aan diegenen die aan tafel kunnen
gaan zitten in de wetenschap dat ze alles naar beste vermogen hebben gedaan wat plicht en
geweten hen gedurende de dag hebben opgedragen.

We hebben nu de diepere betekenis van het Avondmaal geleerd en zullen nu onderzoeken
waarom gasten worden uitgenodigd voor een maaltijd. Ook hier is de spirituele betekenis het
belangrijkste punt van deze handeling, die Tk wilde benadrukken voor Mijn discipelen en
anderen die in deze gelijkenis aanwezig waren.

Anderen uitnodigen om een maaltijd met hen te delen is gebaseerd op het feit dat de mens niet
alleen uit fysieke maar ook uit spirituele dingen bestaat, en hoewel hij vaak alleen fysieke
dingen doet, mogen zijn geest en ziel daarbij niet verwaarloosd worden. Dit is het bewijs van
de duale natuur van de mens los van Mijn goddelijke vonk, die Ik in jullie heb geplaatst; want
zelfs de dieren voelen de behoefte om samen te leven en zijn alleen gelukkig en tevreden door
zich met elkaar te verbinden.

Sommige van jullie geleerden en wereldwijze mannen geloven dat de hele wereld slechts
bestaat uit energie, beweging en kracht en materie, twee dingen die ze zelf niet kunnen
ontcijferen. Ze zouden alleen maar een eenvoudige maaltijd moeten horen, waar ze
gemakkelijk zouden leren dat de mens bestaat uit het materi€le en het spirituele, waarbij het
ene alleen gedijt en gezond wordt wanneer het andere in compassie wordt getrokken. Ze
zouden zelf zien dat materieel voedsel alleen gedijt als het vermengd is met geestelijk
voedsel, met liefde, en zo overeenkomt met de twee hoofdelementen van de mens, materie en
geest.

Deze onbewuste drang om zowel spiritueel als materieel voedsel te eten is de reden waarom
de meeste mensen liever in gezelschap eten dan alleen, wat vervolgens leidt tot het verlangen
om ofwel anderen uit te nodigen voor een maaltijd of, wanneer het gezinsleven gezelschap
heeft verschaft, een maaltijd met hen te delen.

Dat dit verlangen naar gezelligheid ook kan ontaarden, waarbij de mens zijn geestelijke zelf
vaak helemaal vergeet of zelfs door dronkenschap verliest, valt buiten het bestek van Mijn
uitleg en Ik spreek hier alleen over mensen bij wie het geestelijke het lichamelijke overheerst
en ga voorbij aan zulke helaas vaak voorkomende gevallen, waarbij de geestelijk geschapen
mens ondanks zijn geestelijke bestemming vrijwillig onder het dierlijke zinkt.

Nu we dit allemaal besproken hebben, kunnen we overgaan tot de verdere uitleg van de
gelijkenis zoals Ik die destijds aan Mijn discipelen en de Farizeeén gaf.

Van tevoren gaf ik de trotse, eerzuchtige farizeeérs een hint dat alleen bescheidenheid de
versiering van de mens is en dat het beter is om als genodigde bij een maaltijd de laatste plaats
in te nemen in plaats van een van de eerste, zodat men niet beschaamd naar beneden hoeft te
gaan als hoger geplaatsten later komen, maar dat de gastheer hem dwingt naar boven te gaan.
Ik zei tegen hen: Wie zichzelf vernedert, zal verheven worden, maar wie zichzelf verheft, zal
vernederd worden, wat met andere woorden betekent: Geef geen gehoor aan je eigen
eigenliefde om erachter te komen welke morele en geestelijke waarde je hebt, maar verwacht
dit oordeel van anderen, wijzere en hogere mensen, zodat je aan elke berisping ontkomt, want
wie zichzelf zo beoordeelt, is al beoordeeld.

Toen ik hen bovendien vertelde dat als iemand iemand uitnodigt, hij deze uitnodiging
misschien ook moet combineren met een daad van broederliefde, deed ik dat om hen te laten
zien dat de mens zich zelfs in de kleinste handeling bewust moet zijn van zijn hoge spirituele
waarde en, indien mogelijk, elke dergelijke handeling moet combineren met een daad van
naastenliefde, zodat er een waardevol bewustzijn uit kan groeien.

Daarom zei Ik tot hen: Verplicht anderen niet tot wederdienst voor een liefdesarbeid, want als
je terugbetaald bent, houdt het effect van een goede daad op.
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Je doet niet alleen een gunst aan hen die hetzelfde voor jou kunnen doen, maar ook aan hen
van wie je bij voorbaat weet dat ze je niet zullen kunnen terugbetalen, of zelfs dat ze je met
ondankbaarheid zullen belonen. Zo'n daad laat zien dat je niet alleen wereldse voordelen voor
ogen hebt, maar ook hogere, nobelere principes.

De gevolgen van deze uitnodiging, zoals 1k vermeldde in deze gelijkenis, waar iedere
uitgenodigde gast zich verontschuldigde door middel van excuses, moeten Mijn toehoorders
laten zien hoe weinig dank en erkenning men krijgt als men gunsten en voordelen uitdeelt aan
hen die niet geloven dat ze deze nodig hebben.

Om de maaltijd niet tevergeefs te hebben bereid, was de gastheer gedwongen zijn dienaren de
straten in te sturen, dichtbij en ver weg, om de armen, de zwakken, de lammen en de blinden
te roepen om hem te helpen de maaltijd te nuttigen, zodat deze niet zou bederven.

In dit geval beging de gastheer waarschijnlijk geen daad van naastenliefde, want het was
oorspronkelijk niet zijn bedoeling om zulke gasten aan zijn tafel te hebben, maar de
opvattingen van de wereld en zijn benarde situatie dwongen hem om zo'n stap te zetten; maar
het diende hem vervolgens als regel om de waarde of waardeloosheid van zijn buren niet
langer af te wegen aan de hand van wereldse goederen, maar om rekening te houden met de
geestelijke omstandigheden van mensen.

Er zou nog veel meer uit deze gelijkenis kunnen worden uitgelegd, aangezien elk woord uit
Mijn mond oneindig veel dingen bevat; maar laten we hier stoppen en ons wenden tot de
uitleg van hoe deze gelijkenis van toepassing is op de mensheid in het algemeen, maar in het
bijzonder op de huidige tijd, zodat je er een blijvend geestelijk voordeel uit kunt halen.

Zie, Ikzelf ben Degene Die een groot avondmaal wil geven in de nabije toekomst voor Mijn
wederkomst. Ik nodig al heel lang uit en nodig nog steeds de hele mensheid uit, waarschijnlijk
eerst diegenen die genoeg intellect en talent hebben om Mijn Woord te begrijpen en te
aanvaarden en ernaar te leven; maar zoals het was met de gastheer in de gelijkenis, zo is het
met Mij: De meesten verwerpen en schuwen Mijn tafel waar Mijn geestelijk hemels brood
van liefde, nederigheid, zachtmoedigheid en onvoorwaardelijk vertrouwen voor hen wordt
geserveerd en ze laten zich verontschuldigen omdat ze geen tijd voor Mij kunnen vinden
vanwege alle wereldse zaken en door hun hele manier van leven manifesteren ze precies de
tegenovergestelde neigingen.

Nadat degenen voor wie de maaltijd oorspronkelijk was bereid niet wilden komen, heb Ik nu
de hele rest van de mensheid uitgenodigd, ook al zijn ze nog arm, lam, blind en kreupel van
geest en kunnen ze Mijn woorden nog niet echt begrijpen, ze zijn niettemin hongerig en
dorstig naar het geestelijk voedsel dat Ik Mijn dienaren hen laat opdienen; Zij zullen geholpen
worden omdat zij het ware geestelijke voedsel aannemen, maar zij die in hun arrogantie en
eigenwaan zichzelf verlicht genoeg achten en Mijn Woord afwijzen, zullen nog lang
verstoken blijven van het voor hen bestemde geestelijke voedsel.

Allen die samenkomen voor Mijn grote Avondmaal v66r Mijn wederkomst, zullen
verzadiging vinden na de arbeid van het aardse leven en rust en vrede en zullen Mij bereiken
langs de gemakkelijkste, kortste weg, terwijl degenen die Mijn Woord hebben afgewezen, aan
zichzelf en hun wijsheid overgelaten, nog een lange en moeizame weg zullen moeten afleggen
voordat zij opnieuw op het punt zullen aankomen om uitgenodigd te worden voor Mijn
Avondmaal en gevoed te worden aan Mijn tafel.

Het Avondmaal dat Ik met Mijn discipelen hield voor Mijn vertrek had ook hetzelfde doel en
dezelfde betekenis. Tijdens Mijn aardse omwandeling nodigde Ik het hele Joodse volk als
uitverkorenen uit om deel te nemen aan de geestelijke maaltijd; degenen die Mij het beste
hadden moeten begrijpen, kwamen echter niet naar Mijn tafel en slechts een kleine groep van
voornamelijk aardse armen bleef bij Mij, die Ik tevreden stelde met Mijn maaltijd en
gebruikte als Mijn discipelen.

&3




Zo is het ook nu weer, zelden volgt iemand in een hoge positie, gezegend met aards geluk,
Mijn uitnodiging voor het geestelijk banket van de liefde; Ze keren zich meestal van Mij af
naar aardse dingen; alleen de zwaar beproefden, de halfverlatenen van de wereld luisteren
naar Mijn woorden en uit hen kies Ik Mijn dienaren die de behoeftigen en geestelijk kreupelen
zoals zij of nog meer overal op de landwegen en achter de heggen en hekken moeten
opzoeken en naar Mijn Avondmaal leiden. Zulke mensen zijn het gemakkelijkst te leiden tot
een kinderlijke geest en tot vertrouwen in Mij, omdat geduld en zachtmoedigheid in hen zijn
geoefend door hun depressieve situatie in het leven, terwijl arrogantie en trots niet zijn gewekt
en gevoed, zoals meestal het geval is bij hen die wereldse goederen en een positie in de
samenleving de hunne noemen, waar ze geloven dat ze ofwel het geestelijke kunnen
ontkennen of er helemaal zonder kunnen.

Neem daarom het volgende als richtlijn uit het bovenstaande: probeer het geestelijke in elk
van je handelingen te integreren; om liefde en vertrouwen opnieuw op te wekken door liefde,
zachtmoedigheid en geduld; handel verder elke dag alsof je 's avonds van deze aarde moet
vertrekken. Raadpleeg elke avond je geweten en vraag jezelf af of je, als de Heer God je
vandaag wil roepen, in staat zou zijn om zonder angst en vrees rekenschap af te leggen van je
levenswerk.

Als je op deze manier te werk gaat, kun je je ziel elke dag een beetje vervolmaken en
langzaam maar zeker het zielenhuis voor de goddelijke vonk in jou, de geest, bouwen volgens
het innerlijke en het uiterlijke, zodat je op een dag met recht kunt claimen Mijn kind genoemd
te worden, een kind van de Heer van de hele schepping.

Zie hoe Ik jullie help om je innerlijk te vergeestelijken en te veredelen door iedere tekst, door
ieder vers, zodat jullie eerst zelf bekwaam worden en Mij dan met succes kunnen dienen als
instrumenten voor het hoge doel dat Ik voor jullie in gedachten had toen Ik jullie de genade
liet genieten om door Mij onderwezen te worden door directe communicatie, begunstigd door
zovelen.

Houd vol! Het einde zal je leren dat Mijn woorden geen woorden van vergankelijkheid zijn,
maar woorden van eeuwigheid, zoals Ikzelf eeuwig ben, was en zal zijn. Amen.

29.
Op de derde zondag na Pinksteren

Over het verloren schaap
Lucas 15

Op 30 maart 1872

Dit hoofdstuk van de evangelist Lucas gaat over de vreugde die je voelt als je iets terugvindt
waarvan je dacht dat je het kwijt was.

Ik legde de aanwezige Farizeeén en Schriftgeleerden in drie gelijkenissen uit waarom ik
gekomen was, namelijk niet om de gezonden of de goeden en rechtvaardigen te bezoeken,
maar de zieken en zondaars.

Opdat jullie nu in staat zijn deze gelijkenissen in de ware zin te begrijpen, moet Ik jullie hier
ook de betekenis van de belangrijkste woorden nader verklaren, want hoewel jullie een taal
hebben en de woorden ervan gebruiken om jullie gedachten uit te drukken, moet Ik jullie toch
openlijk zeggen dat jullie de diepere betekenis van geen van de woorden die jullie gebruiken,
begrijpen; en daarom moet Ik verschijnen en met jullie werken als leraar en uitlegger van
Mijn Evangelie en ook als taalleraar.
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Hier in deze drie gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren
zoon moeten we het uitleggen: Ten eerste, wat betekent verloren? Ten tweede, waarom
verlangen we er zo naar om terug te vinden wat we verloren hebben? En ten derde, waarom
hebben we zo'n buitengewone vreugde over wat we hebben teruggevonden, een vreugde die
vaak veel groter is dan die over de veel waardevollere en belangrijkere dingen die we nog
bezitten? Zie je, deze drie vragen moeten eerst besproken worden voordat we kunnen
overgaan tot de spirituele uitleg en spirituele toepassing ervan op jou, op de hele mensheid, ja
op de hele zichtbare schepping, want als je iets vraagt, moet je eerst duidelijk en precies weten
wat de betekenis van de vraag is en wat de waarde ervan is, want het antwoord is al half
gegeven.

Laten we daarom de eerste vraag beantwoorden: Wat betekent het woord verloren?

Dit woord drukt het gevoel uit van iemand die ziet dat iets dat van waarde is of erbij hoort, of
het nu een persoon of een ding is, uit zijn invloedssfeer verdwijnt en er geen gebruik meer van
kan maken of ervan kan genieten.

Verloren is elk ding dat een andere bestemming heeft gevolgd, een andere richting dan die het
voorgeschreven heeft gekregen. Als deze betekenis zo diep kan doordringen in het leven van
de menselijke ziel, dan rijst de tweede vraag: Waarom verlangt de mens zo naar dat wat
verloren is?

Mensen verlangen zo erg naar wat ze verloren hebben, omdat hun gemoedsrust door het
verlies verstoord is en er een behoefte is om hun morele evenwicht te hervinden. Voor
degenen die iets verloren hebben, heeft het vaak alleen een denkbeeldige, grotere, spirituele
waarde die veel groter is dan de werkelijke materi€le waarde. De mens verlangt er daarom
naar om wat hij verloren heeft weer terug te brengen in zijn sfeer, in zijn werkgebied, zodat
wat ontbreekt weer op zijn oude plaats terechtkomt en weer het doel dient dat er het beste
voor werd geacht.

Uit dit verlangen ontstaat de gretigheid om te zoeken, d.w.z. het gebruik van alle mogelijke
middelen om weer in het bezit te komen van wat verloren is gegaan, een activiteit die vaak
wordt geassocieerd met inspanning en inspanning, en hieruit vloeit bijna de derde vraag voort,
waarom men zich meer verheugt in wat is gevonden dan in wat al in het bezit is.

Het kost moeite om het weer te vinden, en dit wordt beloond door het te vinden; vandaar de
vreugde. Maar omdat vreugde pas echte vreugde wordt als je het met anderen kunt delen,
wordt dit plezier van de ziel in de gelijkenissen niet vergeten, maar juist meegenomen. Net
zoals ik deze drie parabels heb gekozen vanuit verschillende omstandigheden, komt ook de
pijn van iets dat verloren is in elk beeld tot uitdrukking.

Eerst gaf ik de Farizeeén en Schriftgeleerden, die aanstoot namen aan het feit dat ik met
zondaars omging en hen opzocht, de gelijkenis van de herder die een verloren schaap zoekt.
Wat is een herder? - Een herder is iemand die door zijn meester een aantal dieren wordt
toevertrouwd, die hij naar de juiste weiden moet leiden en in noodgevallen tegen gevaar moet
beschermen. In dit opzicht is hij er tegenover zijn meester verantwoordelijk voor dat geen van
de aan hem toevertrouwde dieren schade lijdt en dat ze altijd voldoende voedsel hebben,
waarvoor de herder de geschikte plaatsen moet uitkiezen.

Toen Ik dus zondaars opzocht en met hen at, bewees Ik juist daardoor dat de geneesheer in
contact moet treden met de zieken, want de gezonden hebben hem niet nodig; en de gelijkenis
van het verloren schaap moest het nog duidelijker maken aan Mijn discipelen en de andere
aanwezigen; want op wie lijkt een geestelijk ziek en afgedwaald mens meer dan op een
verloren, afgedwaald schaap? Net zoals zo'n schaap blootgesteld is aan de gevaren om
aangevallen te worden door roofdieren of in afgronden te vallen, welke gevaren het niet kan
inschatten, zo is een verloren, geestelijk ziek persoon die, afgescheiden van de wereld
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Als een ziel misleid wordt en haar geestelijke bestemming niet herkent, loopt ze ook het
gevaar haar geestelijk leven te verliezen en haar eigenlijke bestemming als medebewoner van
een toekomstig eeuwig koninkrijk volledig te missen. Door zo'n dwaling kan een ziel alleen
na lange perioden van groot lijden en veel bittere ervaringen via de kortste weg bereiken waar
ze via Mij zou kunnen komen.

Ik zei al eerder dat een herder verplicht is zijn schapen naar goede weiden te leiden, en dat
was ook Mijn plicht toen Ik het op me nam om mensen van de verkeerde paden waarop ze
achteloos dwaalden terug te leiden naar het ware levenspad en naar hun werkelijke geestelijke
bestemming.

Het voorbeeld van de herder was gemakkelijk te begrijpen voor de mensen van die tijd en
toonde duidelijk Mijn missie als Mensenzoon, in die zin dat Ik - de wijsheid die naar de aarde
afdaalde - de verloren kinderen voor Mijn Vader - de goddelijke Liefde in Mij - opzocht en
ernaar streefde om ze naar Hem terug te brengen. Zoals de vreugde van een herder groot is
wanneer hij, na lang zoeken en zwerven, zijn verloren schaap terugvindt, een bezit dat hem
was toevertrouwd, zo is Mijn vreugde groot wanneer een ziel wordt teruggevonden.

Maar om nog duidelijker de vreugde te laten zien van iets teruggevonden te hebben, koos ik
de tweede gelijkenis van een vrouw die een stuiver verloor en alles doorzocht om het terug te
vinden. Ik wist welke waarde de Farizeeén en Schriftgeleerden aan geld hechtten, en daarom
konden ze de ijverige zoektocht van de vrouw, haar zorg om het geld en haar blijdschap over
het terugvinden ervan gemakkelijk begrijpen.

Ik volgde waarschijnlijk andere redenen waarom ik hen eerst de gelijkenis van het verloren
schaap als een geestelijk wezen voorlegde, dan het verlies van materiéle goederen van
denkbeeldige waarde, en tenslotte het verlies van een geestelijk goed als verloren zoon als
laatste. Ik wilde hen vertellen dat geestelijke verliezen gemakkelijker zijn, materi€le verliezen
moeilijker en geestelijke verliezen het moeilijkst goed te maken zijn. Want in het eerste geval
kan de dwalende persoon door verschillende omstandigheden en condities van zijn dwalingen
worden afgehouden en op het betere pad worden gebracht. Materiéle verliezen oefenen echter
meestal zo'n sterke druk uit op de ziel dat ze wankelt in haar vertrouwen in Mij of volledig
wanhoopt en er alles aan doet om de vertrouwde wereldse genoegens terug te krijgen waar ze
het zonder moet doen door het verlies van materiéle bezittingen. De vrouw waar ik het over
had, had gerustgesteld kunnen zijn over die ene verloren cent en tevreden kunnen zijn met de
overige negen centen; maar nee, de verloren cent was haar zo dierbaar en ze wilde hem zo
graag kwijt dat ze veel moeite deed om hem terug te vinden om hem weer te kunnen bezitten.
Het spreekt vanzelf dat ik altijd alleen de geestelijke zin in gedachten had bij het vertellen van
zulke materiéle gebeurtenissen; daarom zei ik ook, toen ik deze gelijkenis afsloot met de
opmerking dat de vrouw al haar buren en vrienden vertelde over de ontdekking van de
verloren cent, dat er in de hemel evenveel vreugde zal zijn over een zondaar die zich bekeert,
d.w.z. over een ziel die gered is van de ondergang.

Wat betreft de derde gelijkenis van de verloren zoon, had Tk Mijn toehoorders al zover in het
rijk van geestelijk begrip gebracht dat Ik hen een voorbeeld kon geven van het verlies van
geestelijke waardigheid van een persoon die, zijn geestelijke adel vergetend, zich alleen
overgeeft aan de geneugten van de wereld en de banden verscheurt die hem verbinden met
zijn ouders, familie en huis om toe te geven aan zijn hartstochten totdat hij uiteindelijk,
uitgeput en geestelijk vernietigd, de diepte van de afgrond erkent waarin hij zich vrijwillig
heeft gestort.

In de eerste gelijkenis was het een herder die een schaap van de ondergang redde door het op
zijn schouders naar huis te dragen en terug te brengen naar het zijne. In het tweede geval was
het een vrouw die weer gelukkig wordt door de ontdekking van materi€le goederen. Deze
twee gelijkenissen verwijzen alleen naar wereldse dingen.

De derde gelijkenis heeft echter een grotere spirituele waarde, want het verwijst naar Mij als
de Vader van alle schepselen; het toont het verlies van een zoon als lid van de familie, dan de
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Het berouw van een verloren ziel en de nooit aflatende liefde en barmhartigheid van een
liethebbende vader met alle gevolgen van dien.

Dit laatste voorbeeld was het belangrijkste, omdat Ik Mijn toehoorders daarin ook liet zien
hoe een vader zou moeten zijn, maar helaas zijn slechts weinigen dat. Maar Ik wilde hen ook
de vreugde laten zien die de Schepper en Vader van alle schepselen heeft wanneer een zoon
die Hem vrijwillig verlaten heeft, vrijwillig naar Hem terugkeert. Het feestmaal dat de Vader
organiseerde om de terugkeer van zijn verloren zoon te vieren, laat je de vreugde zien d i e
over de terugkeer in de geestenwereld zal heersen.

Deze gelijkenissen waren drie beelden uit het menselijk leven die voortdurend herhaald
worden en overal te vinden zijn.

Om de verloren schapen en zonen te redden, om de eersten naar huis te leiden en om de
laatsten over te halen vrijwillig terug te keren, spaar lk geen moeite; allerlei kwellingen,
ziekten, sterfgevallen en andere herinneringen moeten hen er voortdurend van bewust houden
dat er een ander leven is dan dat in deze zichtbare wereld.

8In de Twaalf Uren heb Ik jullie laten zien, hoe de gehele zichtbare schepping de verloren
zoon voorstelt en op welke wijze hij geleidelijk aan tot Mij, zijn Schepper en Vader, moet
terugkeren. Dit proces is al lange tijd aan de gang, onvoorstelbaar lang, op alle materiéle
wereldlichamen; op deze aarde echter zal het spoedig zijn voltooiing naderen, waarbij het dan
zo compleet zal zijn dat het gebonden geestelijke zich gemakkelijker en sneller kan
ontwikkelen om uiteindelijk te bereiken wat lk deze aardbol en haar bewoners heb
voorbestemd te zijn. Alles in het hele universum moet vergeestelijken en opstijgen, maar
jullie mensen, voor wie lkzelf naar de aarde kwam, jullie hebben een grotere taak dan
miljoenen andere geesten op andere werelden, want het was niet zonder reden en doel, dat Ik
jullie aarde koos als voorbeeld voor Mijn hele geestelijke koninkrijk voor Mijn eigen
vernedering.

Daarom zijn jullie allemaal op deze aarde ook meer omringd door verleidingen, omdat de
prijs van jullie toekomstige bestaan groter is dan die van vele wezens op andere werelden, die
hun zuiverings- of transformatieproces slechts langzaam voltooien, terwijl jullie, uitgerust met
het grote licht van Mijn Woord en Mijn voorbeeld, met een sterke wil in korte tijd kunnen
bereiken, wat andere wezens pas na ondenkbare tijd bereiken.

Hier op aarde moet het vergeestelijkingsproces sneller gaan omdat alle middelen beschikbaar
zijn en alle regelingen zijn getroffen zodat, terwijl de mensen zelf hun ziel en daardoor hun
lichaam vergeestelijken, zij ook met terugwerkende kracht de geesten die nog in donkere
materie zijn gebonden sneller vooruit stuwen, want voor grof gebouwde zielen is grove, starre
materie voldoende, maar voor fijnere, meer spiritueel ontwikkelde wezens is ook een lichtere
basis nodig; En naarmate de mensheid zichzelf vergeestelijkt, volgt ook haar wereld, die als
haar woonplaats dient, stap voor stap.

Daarom moeten ook jullie je uiterste best doen om bij te dragen aan dit proces van
vergeestelijking; begin bij jezelf, want hoe meer je het wereldse kunt missen, hoe meer je
innerlijke zelf vergeestelijkt; dit schijnt uiteindelijk door de uiterlijke vorm heen en deze
wordt dan een weerspiegeling van het spirituele innerlijke zelf.

Door deze activiteit, hoe meer deze zich eerst in enkelingen en later in velen manifesteert, zal
de grote oplossing van Mijn geestelijke vraag tot stand worden gebracht, waarbij jullie als
schapen op de rijke weiden van het hemelse Licht van jullie herder alles geestelijks
ontvangen, wat een liefdevolle Vader sinds ondenkbare tijden voor jullie heeft voorzien.

Zorg er daarom voor dat je dit doel zo goed mogelijk vervult, denk aan de vreugde van de
geesten en wezens die in jouw lot delen; en hoewel lijden en strijd van allerlei aard deze
vooruitgang moeten vergezellen, is het uiteindelijke doel van dit alles

8 Jakob Lorber: De twaalf uur
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De liefde van Mijn Vader zal je ervoor belonen, je geestelijke broeders en zusters zullen zich
met je verblijden en jij zult je verblijden in wat je hebt overwonnen en zo in eeuwige toename
van gelukzaligheid tot gelukzaligheid, van genot tot genot, het lichte ongemak van een kort
beproevingsleven vergeten.

Volg daarom de Herder en dwaal niet weer af op andere paden, nadat Hij zoveel moeite heeft
gedaan om je de juiste weg te wijzen naar het eeuwige leven en Zijn aanneming. Amen.

30.
Op de vierde zondag na Pinksteren

Van Petri's visexpeditie
Lucas 5

Op I april 1872

Dit hoofdstuk van Mijn evangelist Lucas gaat niet over gelijkenissen en beelden om het
geestelijke in te zoeken, maar over het winnen van enkele van Mijn ijverigste discipelen,
Petrus, vroeger Simon genoemd, en zijn medewerkers Jakobus en Johannes, zonen van
Zebedelis.

Het Evangelie vertelt hoe Ik deze vissers overwon door hen te laten zien dat wie een rotsvast
vertrouwen in Mij heeft, nooit bedrogen zal worden in zijn hoop, mits zijn wensen ook in
Mijn ogen als eerlijk en rechtvaardig worden beschouwd en alleen geestelijke vooruitgang
willen bereiken.

Het uitwerpen van het net door Simon in geloof en vertrouwen in Mij en de daarop volgende
rijke visvangst bewees aan de vissers dat Mijn macht groter was dan de anders heersende
omstandigheden en toonde hen ook dat hun vertrouwen in Mij niet onbeloond was gebleven;
zij herkenden het verschil tussen Mij en henzelf en Simon riep smekend uit: Heer, ga weg van
Mij, want ik ben een zondig mens, waarop Ik, zijn toekomstig beroep aanduidend,
antwoordde: Vrees niet, van nu af aan zul je mensen vangen.

De reden waarom Ik bijna al Mijn discipelen koos uit het vissersberoep was dat deze mensen
meer geloofden in een God en in een goddelijke voorzienigheid vanwege de gevaren waaraan
ze bijna altijd blootstonden op zee; ze waren daarom religieuzer en vromer en ook
vredelievender dan andere vleesetende mensen vanwege hun hoofdvoedsel, dat meestal uit vis
bestond.

Meestal ketende Ik de omstandigheden op zo'n manier dat ze, zonder Mijn bedoeling te
beseffen en Mijn invloed te voelen, zelf naar Mij toe kwamen en Mij volgden. Dat was ook
hier het geval; Ik wilde hun harten winnen door een wonder en hen bewegen om de
geestelijke stap te zetten om alles achter te laten en Mij alleen te volgen, wat niet zo
gemakkelijk was als je zou denken. Maar Ik moest deze voorwaarde als hoofdzaak stellen,
omdat in die tijd en volgens het toekomstige beroep van Mijn discipelen, het volgen van Mjj
en tegelijkertijd behoren tot de wereld of iemands familie een onmogelijkheid was.
Tegenwoordig hoef Ik zulke harde voorwaarden niet meer op te leggen aan Mijn volgelingen
omdat de omstandigheden veranderd zijn; maar als Ik het zou eisen, zouden Mijn volgelingen
waarschijnlijk in aantal afnemen; want omdat ze zo gewend zijn aan comfortabele gezins- en
huiselijke levensomstandigheden vanaf hun jeugd, zou het voor de meesten van hen die zich
nu vol ijver tonen voor Mijn leer bijna onmogelijk zijn om alles achter te laten en Mij te
volgen zoals Mijn vroegere discipelen.
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Zelfs onder jullie, die zichzelf zo enthousiast vinden over Mij en Mijn leer, zouden weinigen
de karaktersterkte hebben om deze stap te zetten omwille van Mij, als jullie Mij ook zichtbaar
zouden zien leven en werken in jullie midden zoals Mijn apostelen eens deden. Goed voor
jullie alleen! Ik heb zulke middelen niet meer nodig en Ik weet hoe Ik Mijn doel op andere
manieren kan bereiken, net zoals Ik ooit deed onder die voorwaarden waarvan de stipte
vervulling eerst Mijn volgelingen tot Mijn discipelen stempelde.

Nu eis Ik van jou en van allen die Mij willen volgen de kwaliteiten van Petrus, namelijk zijn
onbegrensde vertrouwen in Mij en het duidelijke besef van je eigen onwaardigheid.

Het was juist zijn overtuiging dat hij het niet waard was om in Mijn nabijheid te leven, deze
vrijwillige vernedering voor Mijn aangezicht, die de visser Simon tot een rots maakte, tot
Petrus, op wie Ik, zoals Ik zei, Mijn Kerk wil bouwen, die alle machten van de hel niet zullen
kunnen vernietigen. Het vertrouwen in Mij, dat hij al bij de eerste ontmoeting had getoond,
werd verder versterkt en werd een rots zoals zijn geloof.

Bij het bespreken van deze tekst breng ik vooral Petrus onder jullie aandacht, en dat doe ik
zodat ik jullie een man kan laten zien die jullie in geloof en vertrouwen moeten volgen.
Johannes, als verpersoonlijkte liefde, zou ook voor jullie een leidende ster van de eerste
magnitude aan de geestelijke hemel moeten zijn; maar om zoals hij te worden en zijn bijnaam
'Mijn favoriet' te verdienen, moeten jullie eerst door de school van Petrus gaan, en dat is voor
jullie de wereld met haar verleidingen.

Tussen de klippen van de wereld, te midden van allerlei verzoekingen, waar alleen het mooie,
dat van buitenaf straalt en het aangename, dat geen blijvendheid herbergt maar verrotting en
verval, belangrijk wordt geacht, moeten allerlei omstandigheden en gebeurtenissen ertoe
bijdragen jullie geloof en vertrouwen in Mij te versterken en juist daar zullen jullie zien op
welke zwakke voeten jullie eigen morele kracht staat. Te midden van de drukte van de wereld
moeten jullie altijd Mijn almacht en jullie machteloosheid voor ogen houden, anders is het
onmogelijk om de vrede van Johannes te bereiken, die alleen maar kinderlijke en innige liefde
en aanbidding voor Mij voelde.

Deze tedere impulsen, deze volledige overgave in Mijn handen, dit leven alleen voor het
geestelijke, is voor de mensen en ook voor Mijn volgelingen in de huidige
wereldomstandigheden niet zo gemakkelijk mogelijk, maar moeilijk te realiseren, omdat het
verval van de wereld en haar eeuwige binnendringen in het geestelijke leven van de mensen te
machtig is om zich er iiberhaupt van te kunnen bevrijden.

Jouw taak, de taak van Mijn huidige en toekomstige volgelingen en opvolgers is daarom,
voorlopig, om je innerlijke, spirituele zelf te baseren op een vast geloof en vertrouwen in Mij,
vast vertrouwend op het feit dat Ik je niet in de steek zal laten, zelfs als omstandigheden je
schijnbaar op andere wegen zouden duwen dan die naar Mij toe leiden.

Wat Ik geestelijk ben als Zoon en Vader of Wijsheid en Liefde in de schepping werd
gepresenteerd door Petrus en Johannes als Mijn discipelen. Petrus was de voorzichtigheid die
in acht genomen moet worden ten opzichte van de wereld en Johannes was de goedheid van
hart die nooit verslapt ondanks alles wat verkeerd is in de wereld, kwaliteiten waarbij de
eerste overeenkomt met Mijn wijsheid, de laatste met Mijn liefde.

Ook jullie nemen de woorden die Ik eens tot Mijn discipelen sprak, namelijk: Wees geestelijk
sluw als slangen en zonder bedrog als duiven, want de sluwheid van de slang betekent
wereldse wijsheid in geestelijke overeenstemming, en de eenvoud van de duiven betekent
vreedzame deugd, niets kwaads of slechts denkend of beoefenend.

Je ziet nu weer hoe in de woorden, werken en wonderen van Mijn jaren van onderricht alles
van geestelijke oorsprong is en alles een geestelijke betekenis heeft, en het is voldoende dat
men de innerlijke betekenis van deze gebeurtenissen met de ogen van de geest beschouwt,
waar dan geleidelijk de dichte sluier van onbegrijpelijkheid wordt opgelicht en zuivere, lichte
waarheid verschijnt waar men voorheen alleen raadselachtige, onsamenhangende woorden
had gelezen.
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Zoals de natuur een levend boek wordt voor de geestelijk gevorderde, de wedergeborene,
waaruit hij niet, zoals velen, alleen maar voordelen vindt voor het wereldse leven, maar
vermaningen en geestelijke wenken voor de verlangende ziel, zo is Mijn Bijbel een eeuwige
schatkamer waarin de wonderlijkste waarheden verborgen liggen, die Ik gereserveerd heb
voor hen die de school van Petrus doorlopen hebben en tot de liefde van Johannes gekomen
zijn.

0ok jij, hoewel je tussen doornen moet lopen, tracht ongedeerd je doel te bereiken, dat aan het
einde van alle verzoekingen en strijd de onbegrensde liefde van je Vader zal zijn, die het
vertrouwen en geloof dat je tijdens je leven op aarde hebt getoond rijkelijk zal belonen.

Maar geef niet toe aan de waan dat jullie al de uitverkorenen zijn, de onfeilbaren, maar denk
aan Mijn vermaning aan Petrus heel vaak voor Mijn gevangenschap, toen Ik deze zeer sterke
gelovige door Mijn voorspelling eraan herinnerde: Voordat de haan kraait, zul je Mij drie keer
verloochend hebben, hem herinnerde aan zijn zwakke menselijke natuur, die hij eens
herkende tijdens het vissen toen hij tot Mij zei: 'Ga weg van Mij, Heer, want ik ben een
zondig mens; want ook hij toonde zich sterk op de Olijfberg, sloeg met het zwaard en was vol
geloof en vertrouwen, maar kort daarna verloochende hij Mij uit angst voor een dienstmaagd.
Verlaat Mijn sterke arm niet, vertrouw op Mij en niet op jullie eigen kracht, want een kleine
vlaag van geestelijke wind is vaak genoeg om het hele trotse bouwwerk van geestelijk
zelfvertrouwen en morele kracht omver te werpen als een kaartenhuis dat door kinderen is
gebouwd en dan zullen jullie zelf hebben ervaren wat Petrus eens heeft ervaren, namelijk dat
jullie zonder Mij niets kunnen, maar met Mij alles kunnen.

Ook jullie zijn voorbestemd, zoals Simon eens was, om mensen in Mijn web van geloof te
trekken, maar jullie moeten eerst bij jezelf beginnen en niet vergeten dat het niet woorden
zijn, maar daden in de edelste zin van het woord, die jullie broeders en zusters in Mijn handen
zullen leiden.

Maar voordat dit mogelijk is, moeten jullie zelf al de wijsheid van Petrus en de liefde van
Johannes in je hart hebben en altijd denken aan je zwakheid en aan Mijn kracht. Zo zullen
jullie Mijn Wil vervullen ten opzichte van jezelf en ten opzichte van anderen, waarvoor het
jullie nooit aan Mijn zegen zal ontbreken. Amen.

31.
Op de vijfde zondag na Pinksteren

"Als je niet eerlijker bent..."
Mattetis 5

Op 2 april 1872

Hier in dit hoofdstuk heb je een deel van de Bergrede voor je, die de krachtigste preek is die
Ik heb gehouden en die de belangrijkste leringen bevat die Ik tijdens Mijn aardse wandel aan
mensen heb gegeven. Het bevat voor het grootste deel alles wat nodig is voor de geestelijke
volmaaktheid van de mens en als richtlijn voor zijn handelen. In de Bergrede toonde Ik de
mensen de geestelijke waarde van hun lijden, hun opoffering en hun strijd en liet Ik zien hoe
het geweten altijd de leidraad moet zijn voor alle gedachten, woorden en daden. Ik hield Mijn
leerlingen en toehoorders het vreugdevolle vooruitzicht voor van de gelukzaligheid die hen te
wachten staat als ze Mijn geboden van liefde onderhouden en zelfs tegenspoed en lijden
omwille van hen verdragen.
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De Bergrede omvat alles wat Mij motiveerde om naar jullie toe te komen en de grootste
vernedering te ondergaan om jullie een levend voorbeeld te geven van hoe jullie moeten
handelen, zodat ook jullie de naam van een kind van Mij verdienen.

Ik leerde Mijn discipelen dat wie Mijn leer hoort, deze ook moet verspreiden en in praktijk
brengen door middel van hun daden, en Ik stelde hun zending voor in figuurlijke
bewoordingen en vergeleek hen met het zout der aarde, een stad gelegen op een berg, en een
ontstoken licht dat niet wordt aangestoken om het onder een korenmaat te stoppen maar om
het te laten schijnen.

Ik vergeleek het met het zout van de aarde, dat overeenkomt met het stimulerende deel van de
ziel-geestelijke wereld, omdat zout nodig is voor de materi€le stofwisseling, voor het
voorkomen van bederf, voor het elimineren van het kwaad, voor gezonde lichamelijke
activiteit in het algemeen. Op dezelfde manier is spiritueel zout, het spiritueel stimulerende,
ook nodig om spirituele activiteit te stimuleren.

Waar geen stimulans of zout is, is geen leven, zonder leven is er geen beweging, zonder
beweging is er geen warmte en geen licht. Waar het zout dom wordt, d.w.z. bedorven is, kan
het niet langer zijn doel vervullen en is het nergens anders meer nuttig voor dan om
uitgegoten en vertrapt te worden zodat het andere doelen kan dienen. Hetzelfde geldt voor
iemand die geroepen is om zijn buren te onderwijzen, terwijl hij daar niet langer geschikt voor
is, maar nutteloos is geworden. Maar zelfs zijn slechte daden, zoals het vertrapte zout, moeten
toch dienen om het algemeen welzijn te dienen.

Ik vertelde hen ook dat Mijn onderricht niet nieuw was, maar dat het alleen de aanwijzingen
van Mozes en de profeten in het ware licht presenteerde, de betekenis van de woorden nader
uitlegde en zo de hele mensheid liet zien hoe al deze goddelijke voorspellingen en
verordeningen van de door Mij gezonden mensen altijd hetzelfde doel hadden, namelijk de
mensen te leren hun geestelijke waarde te herkennen en de kortste weg naar Mijn grote
geestelijke koninkrijk, zodat zij konden handelen zoals het wezens betaamt die een goddelijke
vonk van Mjj in hun hart dragen.

Ik verzekerde hen dat Mijn woorden eeuwige duur zouden hebben, omdat ze gegeven waren
door een eeuwig, oppermachtig Wezen en alleen Zijn stempel konden dragen, en vertelde hen
dat elke kleinering van Mijn wetten gestraft zou worden, omdat Ik wist dat in latere tijden
mensen Mijn wetten van liefde zouden gebruiken als dekmantel voor hun eigen belangen en
er haat, wraak en andere hartstochten onder zouden uitoefenen. In Mijn tijd speelden de
Farizeeén en Schriftgeleerden al hetzelfde spel met de leer van Mozes, daarom zei Ik tegen
Mijn discipelen en het verzamelde volk: "Tenzij jullie gerechtigheid beter is dan die van de
Schriftgeleerden en Farizeeén, zullen jullie het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan.
Hoewel het thema voor deze zondag alleen in deze zin wordt gegeven, moest het
voorafgaande eerst worden aangestipt en uitgelegd, zodat we daarna logisch tot het 20e (vers)
kunnen komen en van daaruit verder kunnen gaan naar de volgende verzen.

De Farizeeén en Schriftgeleerden van die tijd, die het recht en de macht hadden om het volk
godsdienst, gewoonten en geloofsbelijdenissen te leren en de betekenis ervan uit te leggen,
maakten het zichzelf zo gemakkelijk mogelijk bij het uitleggen en naleven van de Mozaische
wetten en probeerden deze op zo'n manier aan het volk voor te stellen, dat zij onder hun
mom een ruime speelruimte hadden voor hun meest gruwelijke daden zonder de schijn te
wekken dezeteo vertre de n ;hetleek zelfs alsof zij in de meest strikte zin volgens de
wet leefden. Ik kende de valse en huichelachtige rechtschapenheid van die mensenkaste en
wist hoe zij deze wetten uitlegden en in acht namen, niet in Mijn zin, maar volgens hun doelen
en plannen, en daarom werd Ik gedwongen om de wetten beter uit te leggen aan Mijn
discipelen en de mensen en om hun geweten een beetje gevoeliger te maken dan het was
geweest met de zelfzuchtige valse uitleg van hun priesters.
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Ik legde toen aan Mijn discipelen en aan het volk de ware wet van de liefde uit, die lijnrecht
tegenover de wetten van de priesters stond, want vergelding, wraak, haat en vervolging
werden toen toegestaan door de valse interpretaties van de Mozaische wetten; en omdat het
veel gemakkelijker is om iemands haat en verlangen naar wraak te bevredigen dan de vijand
te vergeven of goed te doen aan iemand die alleen maar kwaad in zijn schild heeft, vond deze
valse interpretatie gemakkelijk aanhangers.

Dit is precies waarom Mijn Bergrede, zoals Mijn evangelist Matteiis die beschrijft in hoofdstuk
5 van de

Het is van groot belang dat Ik in vers 20 heb opgetekend, omdat naastenliefde en vergeving
daar door Mjj zijn ingesteld als de enige leidende beginselen voor het leven. Alleen met deze
allesomvattende liefde, waarmee Ik als God en Vader alle wezens omhels, kunnen jullie
mensen burgers van Mijn hemelrijk worden.

In het volgende somde ik verschillende levensomstandigheden op waarin de mens deze
broeder- en naastenliefde kan en moet beoefenen en liet ik zien hoe ver deze liefde moet gaan,
willen haar daden enige geestelijke waarde voor Mij hebben. Ik legde de hoeksteen van
zelfverloochening en zelfopoffering, die helaas velen vanaf die tijd tot op de dag van vandaag
heeft beledigd.

Ik zei tegen Mijn toehoorders dat zij, verheven boven alle menselijke hartstochten, altijd het
voorbeeld van God voor ogen moeten hebben, die ook Zijn zon laat opgaan op de goeden en
op de kwaden en het laat regenen op de akkers van de vromen en de slechten, dat zij ook
iedereen met gelijke liefde moeten helpen waar het nodig is, ongeacht of ze er al dan niet voor
bedankt worden.

In deze preek presenteerde ik het beeld van een spiritueel verheven persoon zoals hij zou
moeten zijn en liet ik door mijn manier van leven zien dat jij ook zo kunt leven als je dat wilt.
Alles wat Ik toen onderwees over naastenliefde en over toekomstige gelukzaligheid voor hen
die Mij volgen, zij die met Mij volharden, zij die lijden en strijden omwille van Mij, is
vandaag nog even geldig als het ooit was en zal nooit zijn geldigheid verliezen zolang Ik,
Mijn geestelijke en Mijn materi€le wereld bestaan, want alleen door deze wetten en hun
naleving worden de zintuiglijk levende wezens veredeld en getuigen zij van hun goddelijke
oorsprong, terwijl zij die de tegenovergestelde weg nemen, in plaats van op te stijgen naar de
geestelijke hoogte, afdalen naar de diepten van de materie.

In het 6e hoofdstuk van Matteiis, als voortzetting van Mijn Bergrede, wordt deze leer nog
verder uitgewerkt, zodat niemand meer kan twijfelen of zich kan verontschuldigen alsof hij
niet zou weten wat liefde tot God en liefde tot de naaste is. Daar vinden jullie ook het enige
gebed dat Tk Mijn Eigenen leerde en dat jullie ook vandaag nog als de belichaming van alle
gebeden kunnen beschouwen, maar jullie moeten ook proberen de diepe geestelijke betekenis
van ieder woord dat erin staat te begrijpen, want jullie weten dat het iets anders is als je met je
eigen woorden bidt en weer iets anders als je je iedere dag of in tijden van nood tot Mij wendt
met woorden die Ik jullie Zelf in de mond leg, opdat Ik jullie in de verwarring en gevaren van
iedere nieuwe dag Mijn helpende hand reik, opdat jullie niet vallen.

De vermaning die Ik ooit in de Bergrede tot Mijn toehoorders riep, geldt ook voor jullie, Mijn
kinderen: Tenzij jullie rechtvaardiger worden zoals de Farizeeén en Schriftgeleerden, kunnen
jullie het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Als jullie de begrippen liefde, nederigheid,
rechtvaardigheid en vergeving niet strenger opvatten dan jullie door veel van jullie priesters
wordt geleerd, kunnen jullie Mijn koninkrijk niet binnengaan en kunnen jullie Mijn kinderen
niet worden, want alleen zij kunnen als zodanig worden gerekend die, Mijn voorbeeld
volgend, gewillig hun kruis dragen, alle wereldse genoegens ver achter de geestelijke
genoegens stellen, zichzelf verloochenen en altijd onthouden dat Mijn koninkrijk niet van
deze wereld is. Mijn kinderen mogen geen kinderen van de wereld zijn en moeten ernaar
streven de grootst mogelijke morele hoogte te bereiken die de mens kan bereiken; ze moeten,
net als Ik, meester worden over hun hartstochten en vol vertrouwen aanvaarden wat Ik voor
hun bestwil zend; ze moeten niet de
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Ze moeten de genoegens en verleidingen van de wereld te midden van haar eigenaardigheden
weerstaan, de werkelijke waarde van zulk illusoir geluk juist inschatten en zich zo steeds
vaster trachten te vestigen in wat waar en goed is; ze moeten in gedachte, woord en daad staan
als een lamp van het zuivere geweten, die haar kalme licht van liefde, vertrouwen en
vergeving uitstraalt tot ver voorbij alle wisselvalligheden van het menselijk leven, zodat
anderen niet alleen hun woorden geloven, maar in hun daden het werkelijke bewijs zien van
wat ze hebben gezegd.

Alleen op deze manier, als zij zelf rechtvaardiger, liefdevoller en vertrouwensvoller zijn dan
vele andere verloren kinderen, kunnen zij als wegwijzers voor hen dienen en, na het voltooien
van hun tijd van leven en beproevingen, aanspraak maken om door Mij aangenomen te
worden in de plaats van een kind en Mijn eeuwige, grote, geestelijke koninkrijk binnen te
gaan, Mijn hemelen, waar zij dan die gelukzalige ervaringen zullen krijgen voor alles wat zij
hebben doorstaan, waarover Ik sprak aan het begin van Mijn Bergrede.

Houd daarom altijd Mijn Bergrede voor je ogen, overpeins hem in je hart en beschouw hem
als de enige leidraad op de beproevingsweg van dit aardse leven; lees hem vaak, want hij
bevat grote eisen aan jou en Mijn hele geestenwereld, maar ook een heel koninkrijk vol
beloften.

Iedereen die niet aan deze voorwaarden wil voldoen, wat helaas bij de meeste mensen het
geval is, is als een boek dat vaak prachtig gebonden is, maar alleen lege witte bladzijden
bevat.

Probeer je levensboek vol goede gedachten, woorden en daden met je mee te nemen naar het
andere leven, want Ik heb je laten zien hoe je alleen door gedachten tegen Mijn wet van liefde
kunt zondigen, want vaak ontbreekt alleen de mogelijkheid om ze in daden om te zetten.

Pas daarom op voor zondige gedachten, ze tasten je innerlijke ziel aan en ontvluchten de
gelegenheid om zulke gedachten in praktijk te brengen. Als je slechte gedachten bestrijdt, zul
je er niet naar handelen; maar als je ruimte geeft aan zulke gedachten, ben je al verstrikt in het
rijk van de zonde, een gunstige gelegenheid, en wordt je ziel beroofd van haar juweel van
zuiverheid, en dus van gemoedsrust, tevredenheid en goede bedoelingen door een
ondoordachte daad.

Lees Mijn Bergrede dikwijls, daarin wordt jullie zoveel getoond, waarin jullie nog zwak zijn,
waarin jullie nog zo dikwijls zondigen tegen Mij, tegen je naaste en tegen jezelf en waarin
jullie nog van Mijn hemelrijk worden weggehouden.

Mopper niet als Ik je de gelegenheid geef om te oefenen wat je nog ontbreekt door
verschillende lotgevallen en omstandigheden; vertrouw vast op Mij en waak altijd over de
roerselen van je hart, zodat je in staat bent om alle kwaad in de kiem te smoren. Op deze
manier, altijd oefenend, zal je kracht toenemen en zul je meer en meer in staat zijn om alle
verzoekingen op het juiste moment te beheersen.

Blijf Mijn Bergrede voor ogen houden om op een dag ook het loon van Mijn discipelen te
ontvangen wanneer jullie missie hier op aarde is volbracht en de overwinning is behaald, om
dan met toegenomen kracht grotere eisen te kunnen vervullen, want wie hier trouw een paar
dingen beheert, zal door Mij over vele dingen daar geplaatst worden. Denk aan jullie Vader,
die jullie al deze woorden niet tevergeefs zendt, maar jullie daardoor wil maken tot dat,
waarvoor Hij jullie geschapen heeft, namelijk tot Zijn kinderen en zo tot wezens, die in Zijn
Rijk het licht van de liefde en de genade van hun eeuwig liethebbende Vader over grote
werelden en miljoenen wezens daarin moeten uitstorten.

Zulke missies vereisen echter wezens die in alle omstandigheden op de proef zijn gesteld en
gestaald zijn door lijden en slagen van het lot, die zichzelf hebben bewezen in zuiverheid van
denken en doen en in staat zijn anderen omhoog te trekken door de sublimiteit van hun geest.
Daarom geef Ik jullie deze uitvoerige uiteenzetting over Mijn liefdesgeboden, opdat jullie
geen ruimte geven aan de invloeden van jullie eigenliefde om precies dat te verontschuldigen,
wat jullie in het leven van de mensen hebben geleerd.
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misschien is bij mij een grote zonde, namelijk zondigen door middel van denkspelletjes, die
het zaad zijn van alle onvolwassen en slechte daden. Amen.

32.
Op de zesde zondag na Pinksteren

Jezus voedt vierduizend mensen
Markus 8

in april 1872

Dit Evangelie gaat opnieuw over het voeden van de mensen die om Mij heen verzameld
waren, vierduizend in getal, waar, nadat ze verzadigd waren met zeven broden en een aantal
vissen, zeven manden vol brokstukken overbleven. Laten we eerst eens kijken naar het
spirituele equivalent van het getal zeven.

Het getal zeven is min of meer aanwezig in alle dingen; het is een van Mijn basisgetallen
zoals één en drie - Een persoonlijke God, in Drie-eenheid essenti€le representatie, waaruit de
zeven geesten of attributen van God voortkomen.

=xAls je het getal zeven visualiseert door middel van vele stippen, * * 4 een grote stip in het
midden en drie kleintjes aan weerszijden daarvan, waarvan de middelste iets vergroot is, dan
kun je Mijn Goddelijkheid beter zien. Ervan uitgaande dat de stip in het midden Mijn
goddelijk centrum betekent, het getal drie aan weerszijden de volmaaktheid die een geschapen
wezen alleen ooit kan bereiken en het aldus gerangschikte getal zeven de uitdrukking van
Mijn geestelijk Ik, kun je je voorstellen dat een geschapen wezen nooit de Godheid kan
bereiken, maar wel de hoogste volmaaktheid kan verwerven door Mijn leer te volgen in zijn
passende vermogen tot volmaaktheid, die wordt uitgedrukt door het getal drie.

Het getal zeven wordt in veel geschapen dingen uitgedrukt, bijvoorbeeld in de zeven tonen, in
de zeven kleuren waarin een lichtstraal kan worden verdeeld. Zulke verschijningen zijn het
bewijs dat deze objecten heel dicht bij de Schepper staan, ja zelfs dat ze pure emanaties van
Hemzelf zijn. De zeven tonen omvatten daarom ook de zeven grote harmonische wetten van
het spirituele leven, en de zeven kleuren van de lichtstraal de zeven hoofdkenmerken van God
in spirituele correspondentie.

Zo0 moeten ook de zeven manden vol brood, die van de zeven broden overbleven nadat de
vierduizend verzadigd waren, voor jullie een aanwijzing zijn dat, nadat jullie van Mijn Brood
des Hemels gegeten hebben en verzadigd zijn, er zeven hoofdkwaliteiten in jullie moeten
overblijven na de verzadiging, namelijk: 1. Liefde, 2. Geduld, 3. Nederigheid, 4.
Vergevingsgezindheid, 5. Volharding en uithoudingsvermogen in het goede doen en het kruis
dragen, 6. Zelfopoffering en zelfverloochening in de naastenliefde en ook in het kruis dragen,
7. Liefde, 2. geduld, 3. nederigheid, 4. vergevingsgezindheid, 5. volharding en
uithoudingsvermogen in het goede en in het dragen van het kruis, 6. zelfopoffering en
zelfverloochening in de naastenliefde zowel als in de zinnelijke wereldse begeerten en 7.
barmhartigheid.

Reeds ten tijde van Mijn aardse omwandeling probeerde Ik Mijn toehoorders deze zeven
eigenschappen, die ieder volmaakt mens zou moeten bezitten, in gelijkenissen en daden te
tonen, maar velen begrepen het niet zoals Ik het bedoelde en bovendien trachtten de
schriftgeleerden en Farizeeén steeds de indruk, die Mijn woorden en daden op het volk
hadden gemaakt, af te zwakken of zelfs te vernietigen. Zo probeerden zij Mij onder het volk
verdacht te maken, omdat Ik en Mijn discipelen opzettelijk de ceremoniéle, kerkelijke
gebruiken en de voorgeschreven wassingen niet in acht namen, omdat zij het beschouwden als
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een ontheiliging van de sabbat.
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als Ik, weer met opzet, iemand op zo'n dag een gunst deed, zieken genas en dergelijke; ze
waren boos dat Ik niet de voorgeschreven vasten hield of omging met mensen die in hun ogen
grove zondaars en oneerlijke mensen waren; kortom, ze probeerden alles wat door Mij gezegd
en gedaan werd te verdenken.

Daarom, omdat bij Mij alleen geestelijke en niet materiéle dingen tellen, vermaande Ik Mijn
discipelen en toehoorders om op te passen voor het zuurdesem van de Farizee€n en Herodes
en verklaarde Ik wat Ik als Jehovah door een profeet over hen had geprofeteerd: "Dit volk eert
Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Daarom legde Ik hun uit dat wat in een mens
gaat hem niet verontreinigt, maar alleen wat uit hem komt, zijn woorden, zijn daden, want het
zijn deze die een mens geestelijk kunnen vernederen.

Ik gaf Mijn toehoorders toen het ware brood uit de hemel zoals Ik het jullie nu geef, maar er
waren er maar enkelen die dachten zoals de heidense vrouw die op Mijn toespraak reageerde:
Mijn brood mag niet voor de honden gegooid worden, maar antwoordde zelfverzekerd dat de
hondjes zich toch mogen voeden met de kruimels die de kinderen onder de tafel laten vallen,
wat met andere woorden betekent: Zelfs als de zwakken en onvolwassenen nog niet waardig
of in staat zijn om zich te voeden met voedsel dat rechtstreeks uit de hemel komt, mogen ze
zich voeden met de rommel die de kinderen van God achterlaten nadat ze voldaan zijn en
daaruit putten wat gunstig is voor hun huidige geestelijke toestand.

Zulke vrome zielen, die in die tijd nog in geisoleerde gevallen te vinden waren, zijn nu een
zeldzaamheid geworden.

Zoals Ik daar moest strijden tegen alle heersende opvattingen, zij het werelds of kerkelijk, en
ook, zoals Ik soms zelf zei, minder hoopte van de Joden dan van de heidenen, zo is het ook
nu, waar weinig te verwachten valt van hen die zich katholiek noemen en denken dat ze dat
werkelijk zijn als ze zich maar aan de voorgeschreven gebruiken houden; Zij zouden
inderdaad het beste en vruchtbaarste veld moeten zijn voor Mijn onderricht, maar zij zijn de
ergste tegenstanders van alles wat hen wakker schudt uit hun zo comfortabel gevestigde
religieuze leer en offers of verzaking eist van een geestelijke aard waartoe zij niet in staat zijn
omdat zij de morele of geestelijke kracht missen om gewoontes en ideeén te overwinnen.

Zij zijn als de meeste toechoorders van die tijd; zij zoeken Mij overal, weliswaar alleen in de
kerken, maar in het gewone leven, waar zij door daden naar Mijn Liefde zouden moeten
handelen, negeren zij die meestal; zij hebben honger maar eten alleen de schil van de vrucht
die hun wordt aangeboden zonder aandacht te schenken aan het voedzame vlees ervan, d.w.z.
zij houden zich aan de ceremonién die hun worden voorgeschreven zonder te vragen naar de
kern van Mijn leer om hun leven daarnaar te kunnen inrichten.

Daarom vermaan Ik jullie, je niet tevreden te stellen met de oppervlakkige indruk van Mijn
woorden, maar op zoek te gaan naar de geestelijke voeding, die erin verborgen ligt, zodat
jullie je ermee tevreden kunnen stellen en de zeven goddelijke kwaliteiten in jullie kunnen
blijven, zodat jullie dan je handelingen in het gewone leven dienovereenkomstig kunnen
inrichten en ook anderen kunnen aanmoedigen hetzelfde te doen.

Ik wist dat Mijn toehoorders op dat moment niet erg vruchtbaar waren voor Mijn onderricht,
maar Ik wist ook dat Ik niet voor hen sprak en handelde, maar voor de hele mensheid; Ik
bouwde niet alleen voor die tijd of voor het heden, maar Mijn plannen reiken verder; als de
plannen van een goddelijk oneindig wezen zijn ze ook van eeuwige duur en uitwerking.

Aan de Farizeeén en Schriftgeleerden van Mijn tijd antwoordde Ik op hun vraag naar een
wonderbaar teken dat er geen teken van Mij aan deze generatie zou worden gegeven, wat
betekent dat daar, waar Mijn zichtbare verschijning het grootste teken is, geen teken van Mij
zou worden gegeven.
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andere, nog meer bewijskrachtige dingen zijn nodig noch zouden gegeven kunnen worden om
Mijn goddelijkheid en de waarheid van Mijn leer en haar eeuwige duur te bewijzen.

Wat ik daar tegen de Farizeeén en Schriftgeleerden zei, geldt vandaag de dag ook voor alle
letterlijk denkende kerkelijken en materieel georiénteerde wereldse geleerden van jullie tijd;
ook zij zullen geen tekenen zien, juist omdat ze het grootste teken, de stem van een God en
Vader in hun eigen hart niet willen erkennen; ook geloven veel van jullie geleerden niet in een
Wetgever, ondanks de voortdurende vondst van wetten in de natuur; ze beargumenteren liever
hun eigen ego als geestelijk wezen voor zichzelf en anderen dan dat ze buigen voor feitelijk
bewijs van het bestaan van een God.

In deze tijd zijn alle geesten in beroering; er breekt een strijd uit tussen waarheid en bedrog,
tussen geest en ceremonie; de gelovigen van alle sekten proberen het nieuwe te combineren en
te vermengen met het oude, het vertrouwde, maar het is tevergeefs; men kan geen twee
vijandige meesters dienen! Hier moet je beslissen voor ofwel materie ofwel geest. Zij die niet
de juiste beslissing kunnen of willen nemen om volgens Mijn leer te handelen, zullen nooit
het echte, wezenlijke, ware geestelijke daarin proeven, maar altijd genoegen moeten nemen
met het uiterlijke, meer harde, meer of minder verontreinigde.

Maak goed gebruik van het geestelijk brood uit de hemel dat Ik je zo gul geef, lees en luister
er niet alleen naar, maar probeer het door daden te verteren, zodat je ziel steeds meer gesterkt
wordt in wat waar en goed is; geef niet toe aan de waan dat je alles al gedaan hebt, terwijl je
misschien nog maar nauwelijks de eerste stap van geestelijke realisatie hebt beklommen.
Word verspreiders van Mijn Woord en strooi het zaad dat Ik jullie zo overvloedig geef in
harten die er ontvankelijk voor zijn, want het is niet alleen voor jullie maar door jullie ook
voor anderen. Verteer het brood dat Ik jullie geef goed; maak het jezelf eigen zodat de zeven
goddelijke kwaliteiten in jullie naar boven komen, Ik zal jullie in omstandigheden laten
komen waarin je in praktijk kunt brengen wat je gelezen of gehoord hebt; zorg er daarom voor
dat ze niet ongebruikt aan jullie voorbijgaan. Niet door woorden alleen, maar door daden,
door levend voorbeeld, moet je bewijzen dat liefde, geduld, nederigheid, vergeving,
volharding, zelfverloochening en barmhartigheid de basis van je wezen zijn geworden, te
vergelijken met zeven manden waarin je je goede daden verzamelt als eens je enige bezit, om
ze vervolgens in je eigen levensmand te verenigen met Hem die je overladen heeft met zoveel
gunsten en zoveel licht uit Zijn hemel, je hemelse Vader. Amen.

33.
Op de zevende zondag na Pinksteren

Van de valse profeten
Mattetis 7

in april 1872

Dit hele hoofdstuk gaat over leefregels die, omdat ze gebaseerd zijn op Mijn onderricht, in
acht genomen moeten worden zodat mensen, en in het bijzonder in die tijd Mijn discipelen en
toehoorders, hun religieuze wetten in Mijn zin in het praktische leven in praktijk konden
brengen, omdat de interpretatie van de Mozaische wetten in die tijd meestal niet volgens Mijn
zin was; en daarom kwam Ik Zelf om de geestelijke levensboom van de Joodse religie uit de
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om het te redden van corruptie, zodat het weer vruchten kan dragen die niet overeen moeten
komen met wereldse opvattingen, maar met de wetten van Mijn geestelijke wereld.

Ik leerde hen verdraagzaamheid met de fouten van anderen en voorzichtigheid bij het
verspreiden van Mijn leer; ook de liefde en naastenliefde die, naar Mijn voorbeeld, mensen
tegenover elkaar zouden moeten uitoefenen.

Zo leerde Ik hen de wet van naastenliefde in de breedste zin van het woord te herkennen, maar
Ik vestigde ook hun aandacht op het feit dat het naleven van deze eisen van Mij niet zo
gemakkelijk was, omdat Mijn wetten van liefde worden tegengewerkt door de verleidingen
van de wereld en de gemakkelijk heersende eigenliefde.

In principe leerde ik hen niets nieuws, maar legde hen alleen de ware betekenis uit van wat ze
wisten, zodat ook zij vervolgens hun medemensen konden helpen om de geboden echt te
begrijpen.

Ik gaf de leraren en de toehoorders bepaalde kenmerken waardoor de eersten konden leren
hun ware gelovigen te onderscheiden van de juiste leergierigen en de laatsten hun leraren,
namelijk de ware van de valse. Ik vertelde hen dat de daden van een ware leraar of profeet
moeten bevestigen dat hij zelf overtuigd is van de waarheid van Mijn liefdesleer door te
handelen in overeenstemming met Mijn woord.

Dit teken van herkenning moet dienen als leidraad voor het oordeel van de toehoorders bij alle
gelegenheden, omdat ze anders gemakkelijk, verleid door valse leraren, op heel andere paden
terecht zouden kunnen komen dan die ik jullie heb laten zien.

Ik wist van tevoren dat na Mijn heengaan anderen naast Mijn discipelen zouden verschijnen
die, onder het mom van Mijn liefdesleer, alleen hun eigen voordeel zouden zoeken en Ik heb
hen ook verteld wat het lot zal zijn van zulke valse leraren en van hen die hun geestelijk
welzijn op hun leer bouwen, waarbij de eersten zullen worden ontworteld en verbrand als een
boom die geen goede vruchten draagt, maar de laatsten zullen hun levenshuis bouwen op
zandgrond die, net als het huis, zal worden weggevaagd zodra geestelijk en lichamelijk lijden
de mens overkomt.

Wat Ik Mijn discipelen en volgelingen toen gaf als leefregels op hun doornige pad, geldt ook
vandaag en voor de hele toekomst, want Mijn woorden zijn woorden voor de eeuwigheid en
behouden altijd hun waarde omdat ze gebouwd zijn op de rots van goddelijke waarheid.

Net zoals daar wordt ook vandaag Mijn vermaning uitgezonden, zowel naar de leiders als naar
degenen die geleid worden, er is al veel misbruik gemaakt van Mijn liefdesleer en velen zijn
het slachtoffer geworden van de valse leer; maar nu is de bijl gelegd aan de wortel van de
boom die zo lang degenen die afgedwaald zijn in de schaduw heeft gesteld en verhinderd
heeft dat het ware goddelijke licht hen bereikt.

Voordat Ik terugkeer, moet alles wat schaduwen schept, vernietigd worden, want Ik ben het
geestelijke licht dat geen schaduwen duldt; Mijn leer moet alle hoeken van de materi€le en
geestelijke schepping verlichten. Jullie illusoire leven heeft zeker licht en schaduw nodig,
zoals de aarde dag en nacht nodig heeft, omdat jullie, zoals alle aardse schepselen, naast de
activiteit voor het stoffelijke lichaam ook een rust moeten hebben, waarin wat is uitgegeven
weer wordt vervangen en het lichaam wordt versterkt voor verdere activiteit; maar in de
geestelijke wereld is er geen nacht, behalve die, die de geesten voor zichzelf bereiden; daar is
eeuwig licht, eeuwige warmte, eeuwige liefde, eeuwige activiteit. Zelfs jullie ziel, die uit de
geestelijke wereld komt, hoewel gebonden aan een aards lichaam, slaapt niet, maar werkt dag
en nacht aan haar geestelijk lichaam om het zo volledig mogelijk in het grote hiernamaals te
brengen.

Hetzeltde streven bezielt de hele geestelijke schepping, en wat zich ertegen wil verzetten moet
in zijn huidige vorm ten onder gaan om onder andere vormen verder te leven; zoals de huidige
tijd je duidelijk zal laten zien, dat instellingen, hoe slim en goed berekend ze ook eeuwenlang
zijn opgericht en in stand gehouden, en hoeveel goeds ze ook lijken te hebben gedaan,
vernietigd moeten worden.
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maar zullen, net als huizen die op zand gebouwd zijn, moeten wijken voor de stortbuien en de
stormen van Mijn goddelijke licht van waarheid.

Zoals de vaste kalksteen eerst zacht wordt door het contact met de zure of vitale substantie en
de vochtigheid van jullie atmosferische lucht en dan uiteenvalt in stof, dat, blootgesteld aan de
winden, in alle streken verloren zou gaan zonder een spoor van zijn vroegere vaste bestaan
achter te laten, zo zal het ook zijn met het schijnbaar vaste bestaan van de huidige aardse
instellingen. Ze zullen smelten voor Mijn genade-instellingen, de geestelijke zuurstof en
bevruchtende dauw uit de hemelen, en vervolgens als stof worden weggeblazen, als ze zich
niet met het eveneens nutteloze losse zand tot vaste mortel verbinden, die dan geschikt is om
de bouwstenen van een nieuw gebouw stevig samen te binden, welke mortel dan in deze vorm
de kalk en het zand een blijvende waarde voor Mijn goddelijke doeleinden verzekert.

Pas daarom op voor de valse profeten, die in schaapskleren tot jullie komen, maar innerlijk
vraatzuchtige wolven zijn, want velen, die er niet in slagen hun doeleinden te bevorderen door
verdenking van deze Woorden van Mij, die jullie rechtstreeks gegeven zijn, zullen dan
besluiten deze leer van Mij als dekmantel te gebruiken om te overleven, maar aan hun
vruchten, hun daden zullen jullie herkennen of ze werkelijk gretige overbrengers van Mijn
leer van liefde zijn of slechts verkondigers van hetzelfde.

Nergens zijn jullie meer op je hoede voor de wolven in schaapskleren dan wanneer de vorige
valse uitleggers van Mijn Woord zich bekeren om hun aardse positie te redden; want deze, als
pretendenten van bekering, zullen alle middelen gebruiken om hun vroegere macht en pracht
terug te krijgen onder het mom van de leer van de liefde. Maar alleen als zij zich met het zand
verbinden, kunnen zij gebruikt worden als mortel en niet als bouwstenen in Mijn geestelijke
gebouw.

Wees daarom zo sluw als slangen en zo eenvoudig als duiven, zodat je de sluwheid van je
grootste tegenstanders al snel van verre kunt aanvoelen en door de eenvoud van je hart alle
gevaar van jou en je ware volgelingen kunt afwenden, en als hun sluwheid je inderdaad kan
verwonden, moet het je toch helpen om te leven in plaats van te vergaan. Maak je volgelingen
bewust van de gevaren die hen bedreigen in de wereld, waar de fles zich verspreidt naast het
ware, waar schijn zich verspreidt naast echt bestaan, zodat ze niet misleid worden door valse
leraren en profeten in plaats van door hen beschuldigd te worden van bedrog.

Wees voorzichtig en geloof niet blindelings al diegenen die je benaderen met de vraag om
hemels brood, maar die vaak heel andere bedoelingen hebben dan jou te volgen; die je eerder
willen onderzoeken en dan wat ze gehoord hebben voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Lees Mijn Evangelién vaak en versterk jullie liefde en vertrouwen in Mij door de diepe,
geestelijke waarheden die erin staan en leef ernaar, zodat jullie je huis op rotsen bouwen en
niet wankelen en je evenwicht verliezen in verzoekingen en beproevingen. Daarin geef 1k
jullie veel geestelijke dingen in duizend verschillende vormen en hier in deze preken als het
ware de sleutel tot Mijn woorden die Ik ooit aan Mijn discipelen en eerste volgelingen gaf.

En weet je waarom dit gebeurt? Omdat Ik maar al te goed weet hoe de omstandigheden van
deze tijd zich in de toekomst zullen ontwikkelen en helderheid, zekerheid en vastberadenheid
van geest steeds noodzakelijker zullen worden. Sommige mensen zullen beproefd worden om
te zien of hun spirituele huis gebouwd is op een rotsachtige fundering door daden in
overeenstemming met Mijn onderricht van geloof en liefde, of dat het gebouwd is op zand
alleen maar door het luisteren naar en het lezen van Mijn woorden, die de tijd uit hun
geheugen blaast en wegspoelt zoals de wind en de regen het zand wegspoelen.

De solide bouwstenen voor mijn en jouw geestelijk huis zijn daden; daden uitgevoerd op
basis van liefde voor God en de naaste; alleen deze zijn blijvend, geven je vrede en rust en
schitteren als prachtige voorbeelden voor anderen, die je dan aan je goede werken zullen
herkennen als ware en niet als valse profeten en leraren die niet haten,
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Woede, afgunst, jaloezie of wraak, maar alleen liefde willen ademen, liefde willen
verspreiden en liefde willen oogsten.

Jullie, Mijn uitverkorenen, moeten Mijn Woord verspreiden, het licht van de geestelijke
wereld, zodat er bij Mijn wederkomst één herder en één kudde zullen zijn en de aarde zal
worden herschapen in het paradijs dat ooit verloren was gegaan door de mensen zelf die uit
liefde zijn geschapen.

Onthoud dit en volg het zo veel en zo vaak mogelijk op, zodat vrede en rust voor jou mogen
opbloeien en je troost kunt geven aan anderen. Amen.

34.
Op de achtste zondag na Pinksteren

Van de onrechtvaardige rentmeester
Lucas 16

Op 11 april 1872

Dit hoofdstuk gaat over een onrechtvaardige rentmeester of beheerder die, nadat zijn meester
over zijn ontrouw hoorde en hem ter verantwoording riep, zijn toekomst veilig wilde stellen
door de schuldenaren van zijn meester op te roepen en hun schulden in de akten van schuld te
laten opschrijven, zodat hij niet aan ontberingen zou worden blootgesteld en in gebrek zou
leven of zijn dagelijks brood zou verdienen door ongebruikelijke handenarbeid.

Ik presenteerde deze gelijkenis aan de Farizeeén en Schriftgeleerden omdat zij het meest
toegewijd waren aan geld of mammon, en om er een overvloed aan te verwerven spaarden ze
geen middelen om hun doel te bereiken.

Wat de onrechtvaardige rentmeester deed, deden de Farizeeén ook in hun religieuze wetten
door het voor de rijkeren gemakkelijker te maken om ze te volgen en hun verplichtingen aan
Mij te verminderen als ze er goed voor betaalden. Ze waren streng voor de armen en
toegeeflijk voor de rijken, net zoals jullie priesterschap dat vandaag de dag nog steeds
grotendeels is.

Toch zei Ik tegen Mijn discipelen en toehoorders: Maak vrienden met de onrechtvaardige
mammon, zodat wanneer jullie berooid zijn, zij jullie ontvangen in de eeuwige tabernakels.
Bovendien, wie trouw is in het minste, is ook trouw in het vele; en wie onrechtvaardig is in
het minste, is ook onrechtvaardig in het vele. Bovendien, als je niet trouw bent in wat
onrechtvaardig is, wie zal je dan vertrouwen met wat waar is? En als jullie niet trouw zijn in
het vreemde, wie zal jullie dan geven wat van jullie is? En: Geen huisknecht kan twee
meesters dienen; of hij zal de ene haten en de andere liethebben of omgekeerd, wat ook
geestelijk betekent: Je kunt niet God dienen en mammon.

Al deze verzen bevatten hetzelfde met weinig verschil, alleen het negende vers is in schijnbare
tegenspraak met de anderen, want daar wordt als het ware geadviseerd dat je vrienden moet
worden met mammon, zodat in geval van nood de hand van een vriend je kan steunen; Terwijl
er in de andere verzen meer op wordt gewezen dat men geen twee meesters kan dienen; want
God en mammon (dat betekent de materi€le wereld, haar schatten en haar genoegens) staan
zeker lijnrecht tegenover elkaar; en het is heel natuurlijk dat wie de mammon of de wereld eer
bewijst, niet ook God kan liethebben en Zijn leefregels kan volgen.

Laten we, om deze tegenstrijdigheden op te lossen, deze verzen nader bekijken en proberen
een gemeenschappelijke richting naar een gemeenschappelijk doel aan te tonen.
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Zie, wat Ik in deze gelijkenis zei, dat de slechte rentmeester de banden van zijn meester
aanzienlijk had verminderd, betekent geestelijk dat in de mens zijn natuur en de
omstandigheden waarin hij moet leven zijn fouten tegen Mij aanzienlijk verzachten; want als
Ik jullie zou willen oordelen of zelfs straffen zonder deze overweging, zou dat waarschijnlijk
heel slecht zijn voor de hele mensheid; Want dan zou Ik het hele menselijke ras opnieuw
moeten vernietigen door een zondvloed en nieuwe mensen moeten scheppen, en als Ik wilde
dat ze niet in de voetsporen van hun voorgangers zouden treden, zou Ik ze ook in machines
moeten veranderen, maar niet in vrije mensen.

Vrienden worden met de onrechtvaardige Mammon betekent zoveel als de nood van de
behoeftigen lenigen met je overvloed aan aardse goederen en de onwetenden graag helpen
met je geestelijke schatten; daarmee maak je hen tot je vrienden, die je in het hiernamaals
zullen terugbetalen voor wat je uit ware naastenliefde voor hen hebt gedaan.

Want je moet niet over je aardse en geestelijke schatten beschikken alsof het je rechtvaardige
eigendom is, maar zoals de rentmeester in de gelijkenis over de goederen van zijn meester als
onrechtvaardige mammon voor hem, die ik als eigenaar aan jou heb overgedragen om te
beheren. Er zijn ook andere manieren waarop je vrienden kunt maken die op een dag nuttig
voor je kunnen zijn. Verlicht de last van degene die gebukt gaat onder zonden en wroeging;
zeg hem dat zijn schuld aan Mij weliswaar groot is, maar niet door hem kan worden
kwijtgescholden.

Leer hem Mij niet te beschouwen als een zeer strenge rechter, maar als een liefhebbende
Vader, Die bij het toerekenen van schuld rekening houdt met de invloed van de wereld; want
de mens moet met zijn medemensen in de wereld leven, maar hij moet trachten het goede te
doen, zelfs als hij daartoe wordt verhinderd door slechte wereldse invloeden. Op deze manier
zul je de last van de verontrusten, die zich bewust zijn van hun schuld, verlichten en hun
harten winnen; zo maak je vrienden met de onrechtvaardige mammon.

Het volgende vers zegt dat wie trouw is in het minste, ook trouw zal zijn in het grootste: Dat
als iemand eenmaal begrepen heeft dat hij met zijn zwakke krachten de wereld kan weerstaan
door zich er niet door te laten misleiden, maar alleen de waarde te erkennen die het eigenlijk
heeft, zo iemand, mochten omstandigheden hier of in het hiernamaals hem ooit hoger
plaatsen, zich daar niet door zal laten verblinden, maar ook daar trouw zal blijven aan die
principes die hij met weinig kracht en in een beperkt werkgebied heeft verworven.

Als je niet trouw bent in het vreemde, wie zal je dan geven wat van jou is, zegt bijna
hetzelfde, want het vreemde betekent de materi€le taak van het leven, en je eigen je spirituele
bestemming. Als je je aardse taak niet realiseert, hoe kun je dan je geestelijke taak realiseren?
Men kan geen twee meesters dienen; men kan niet de wereld dienen en God, maar men zou de
wereld moeten gebruiken om Mij te dienen, want alleen op deze manier is het mogelijk voor
mensen om Mij te benaderen en te streven naar hun spirituele perfectie als zij, levend in de
wereld, gebruik makend van haar en al haar goederen, niettemin geen ander doel voor ogen
hebben dan hun liefde te bewijzen aan hun naaste en daarmee aan Mijzelf door het wijze
gebruik van wat hun is toevertrouwd.

De volgende gelijkenis in dit hoofdstuk van Lucas van de rijke man en de arme Lazarus was
bedoeld om Mijn leerlingen nog meer te laten zien wat de gevolgen zijn als men, in plaats van
de mammon voor geestelijke doeleinden te gebruiken, deze zelf als doel of als middel tot een
goed leven gebruikt. Het moet hen laten zien dat op deze manier de een zijn beloning al in dit
korte aardse leven ontvangt, terwijl de ander de vergelding van zijn daden in een lang eeuwig
leven moet verwachten, waarheen de wereldse mens net zo min de weg zal vinden behalve
vanuit zichzelf als het voor de al goede mogelijk is om terug te vallen op het wereldse.
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Dat de rijke man in zijn doodsstrijd Abraham vroeg om op zijn minst zijn broers te redden, en
hij antwoordde hem: Als zij niet geloven in wat Mozes en de profeten hebben geleerd, zullen
ze niet overtuigd worden, zelfs niet als iemand uit de dood opstaat. Dit betekent dat hij die
zich volledig aan de wereld en aan de mammon heeft overgegeven, zich niet zou bekeren,
zelfs niet als bovennatuurlijke invloeden zich in hem zouden doen gelden, omdat hij zelf te
laag van geest is, niet meer in het bovennatuurlijke gelooft en het allang door zijn woorden en
daden heeft verloochend.

Uit de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester volgt ook, dat jullie mensen en vooral
jullie, die Ik meer dan anderen in Mijn leer en in de geheimen van Mijn geestelijk rijk inleid,
de lat voor jezelf en anderen niet te hoog moeten leggen. Jullie moeten geen geesten willen
zijn, terwijl jullie nog zwakke mensen z1jn, jullie menselijke natuur kan dit streven niet
verdragen. Jullie moeten vrienden en kinderen voor Mij verwerven, maar dit is alleen mogelijk
als jullie de aardse wereld gebruiken en de weg naar Mij voor anderen niet bemoeilijken of
onmogelijk maken door buitensporige eisen en, als jullie tekortschieten, het aan Mijn genade
overlaten in hoeverre Ik jullie fouten op Mij neem of niet.

Teveel is in geen enkel opzicht heilzaam, maar overal alleen maar schadelijk. Te midden van
wereldse activiteit kun je één en al liefde voor Mjj zijn, één en al liefde voor je naaste en je
morele zuiverheid bewaren; je kunt en moet Mij volledig dienen en alleen te midden van
de wereld.

Immers, Ikzelf kan niet verachten, kan niet haten wat Ik geschapen heb en lkzelf gebruik
wereldse gebeurtenissen om de mensheid geestelijk op te voeden en alle gedrag van mensen,
hoe slecht ook van de ene of de andere kant, moet Mij dienen voor de geestelijke
vervolmaking van Mijn kinderen en van de mensheid als geheel.

En zoals Ik te werk ga, moeten jullie dat ook doen, moeten jullie ook alle omstandigheden en
voorwaarden die je op je levenspad tegenkomt, zo gebruiken dat je Mijn doel helpt
bevorderen; en dan is het niet nodig om de overledenen op te roepen als jullie, de levenden, de
best zichtbare getuigen zijn door jullie gedrag.

Zo kunnen jullie aan de hand van een gelijkenis waarin onrechtvaardigheid als voorbeeld
dient, zien hoezeer zelfs omstandigheden die ogenschijnlijk slecht zijn, maar waarvan het
eindresultaat het meest glorieuze is dat Ik als God, als Jezus, heb nagestreefd en dat jullie als
Mijn kinderen moeten helpen vervullen door het zichtbare bewijs te leveren door middel van
jullie levens, dat temidden van de onrust van de wereld de menselijke ziel, indachtig haar
hoge taak, heel goed slechts één Heer kan dienen, namelijk Mij, en dat zonder de wereldse
omstandigheden ongebruikt te laten, die wijselijk zo geordend zijn en er alleen maar zijn om
de grote taak van de mensenkinderen te bespoedigen en hen te helpen deze glorieus tot een
einde te brengen. Amen.
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35.
Op de negende zondag na Pinksteren

Jezus weent over Jeruzalem
Lucas 19, 41

Op 12 april 1872

919A1 in de centrale zonnen , die je naar aanleiding van de boodschappen over de geestelijke
zon hebt gekregen, vind je een uitleg van wat het betekent: En Jezus weende. - Deze woorden
drukken in geestelijke termen de diepste pijn uit van een God, Die Zijn hele hemelrijk naar
Zijn kinderen op deze aarde bracht, hen hun Heer en Schepper van alle werelden en wezens
toonde, Hem, de uitdrukking van opperste liefde, nederigheid en genade, in zichtbare vorm,
en de verblinden herkenden Hem ondanks dit alles niet, begingen zelfs tegen Hem wat voor
een mens alleen maar verachtelijk en pijnlijk kan zijn en vertrapten ook Zijn leer van liefde en
verzoening. En het was juist deze grote verblinding van Mijn tijdgenoten, op een enkeling na,
die Mij tranen van verdriet deed plengen, want een dergelijke verblinding van Mijn
uitverkoren volk moest leiden tot hun volledige ondergang, het volk moest zijn
onafthankelijkheid verliezen en hun koninkrijk en zijn hoofdstad moesten worden vernietigd.
Mijn discipelen en volgelingen, die meenden in Mijn intocht in Jeruzalem het hoogtepunt van
Mijn missie te herkennen zoals zij dachten dat die was, verheugden zich, maar de Farizeeén
en schriftgeleerden vonden dat niet leuk en eisten dat Ik hen berispte omdat ze zwegen,
waarop lk antwoordde: "Laat ze zich verheugen, want als deze zwijgen, zullen de stenen
spreken.

Ik wilde deze verliefde mensen vertellen dat wanneer de vreugde van Mijn discipelen zal
veranderen in rouw, korte tijd later de stenen van de verwoeste muren van de stad en de
tempel luid genoeg tegen hen zullen spreken dat zij niet hebben herkend Wie hun muren is
binnengegaan onder de palmen van de vrede; dat zij, die alleen verlangden naar wereldse
pracht en praal en naar een wereldse Messias, die hen mogelijk nog meer zou sterken en
versterken in hun goede leven, helaas de ware Messias, de goddelijke Leraar en Zijn hemelse
leer niet hadden herkend.

Zevenendertig jaar na Mijn vertrek kwam Mijn voorspelling werkelijk uit.!" Dit door Mij
uitverkoren volk had opgehouden als zelfstandig volk te bestaan, want zij hadden het
geestelijke, hogere leven van de mens geheel vergeten en zochten slechts de genoegens van de
wereld, macht en rijkdom; en zo waren zij er zelf de oorzaak van dat Mijn profetie in hen
vervuld moest worden.

Zoals Ik destijds weeklaagde over de verloren inwoners van Jeruzalem omdat ze Mij, Die
gekomen was om hen te redden, niet erkenden en zelfs probeerden te doden, zo zou Ik
vandaag opnieuw willen weeklagen over zoveel zielen die Ik als God niet kan redden als ze
Mijn roep niet vrijwillig volgen, omdat Ik hun vrijheid van handelen niet mag ontnemen.

Ik zie hoe het levensschip van de mensheid met volle zeilen tegen rotsen en klippen op stuurt,
en zie hoe al zijn hoop en gedroomde gelukzaligheid in duigen zal vallen, en zie hoe vele
duizenden en duizenden te laat zullen beseffen wat zij

9 Jakob Lorber: Basisuitleg bijbelteksten in Nacherinnerungen zur geistigen Sonne, tegenwoordig alleen
nog bijbeltekstuitleg genoemd.

10 Jakob Lorber: De geestelijke zon (2 delen)

! Jeruzalem werd verwoest door Titus in het jaar 70 na Christus.
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had moeten doen. Ik zou ook tegen hen willen zeggen zoals Ik eens tegen de inwoners van
Jeruzalem heb gezegd: Mogen jullie in deze tijd erkennen wat jullie vrede dient, want er komt
een tijd dat jullie bitter zullen voelen dat jullie de tijd van jullie bezoeking niet hebben erkend
door Mijn genade en Mijn zegen.

Ook nu zou Ik willen wenen en weeklagen over de dwaze mensheid, die, zoals toen, haar taak
in het leven, het doel van haar bestaan en van het toekomstige leven niet erkent, en daarom
moeten de gevolgen zich voltrekken op een volkomen natuurlijke geestelijke wijze, die, in
overeenstemming met Mijn goddelijke wetten, de geesten, zielen en wezens weer terugvoert
naar die grenzen, waarin alleen zij de graad van volmaaktheid kunnen bereiken, die Ik voor
hen als hoogste doel heb gesteld.

Het is vaak droevig voor aardse ouders als ze zien hoe hun kind, ondanks alle liefde, zorg en
opoffering die ze hebben besteed aan zijn geestelijke en morele opvoeding, faalt en afdwaalt,
en in plaats van de troost en vreugde van hun oude dagen te worden, wordt hun liefde
terugbetaald met verdriet, rouw en schaamte. Maar wat blijft er over voor de teleurgestelden?
Ze kunnen de eigenaardigheden van het kind niet controleren; het is geestelijk vrij en kan
denken en doen wat het wil. Dus een stel ouders ziet vaak al hun hoop de een na de ander
verdwijnen als luchtkastelen zonder dat ze ook maar iets kunnen doen.

Zie, wat met de aardse ouders gebeurt, gebeurt in hogere mate met Mijzelf. 1k, de Schepper
van het hele universum, moet toezien hoe Mijn schepselen, die door Mij geschapen zijn tot de
hoogste geestelijke waardigheid, in plaats van bedacht te zijn op hun hoge afkomst en het
geestelijke te zoeken, de verkeerde weg inslaan, het geestelijke vertrappen, het bespotten en
belachelijk maken, verklaren dat het een verzinsel is van overdreven godsdienstfanatici en
vrome mensen, en het grove zinnelijke genot van het wereldse leven voorstellen als het
hoogste en meest begeerlijke; Ik moet zien hoe het uiterlijke kleed als het belangrijkste wordt
beschouwd, maar de diepe geestelijke inhoud die onder dit kleed ligt als niets.

Wat Ik eens tegen de Farizeeén zei, geldt ook hier: "Zelfs als Mijn discipelen en volgelingen
zouden zwijgen, zouden de stenen spreken en jullie toeroepen: Wordt wakker, mens, uit je
wereldse verbijstering; je zoekt tevergeefs je Schepper, je geest en zijn doel te verloochenen,
zelfs als je de woorden van de Vader niet gelooft, die Hij je als Jezus heeft nagelaten ten tijde
van Zijn zichtbare omwandeling op aarde, zelfs als je de stem in je eigen hart, die je steeds
weer als iets zeker roept en je vermaant, wilt overstemmen, als je dit alles wilt verloochenen,
kijk dan naar de natuur. De meest vurige denkers, natuuronderzoekers en onderzoekers van de
materie zullen en moeten, ondanks hun tegenzin, tot de erkenning komen dat er een grote
geest boven alle materie leeft, die zowel de kleinste deeltjes als alle werelden tot één geheel
verenigt, en die, zoals uit alle werken blijkt, alleen maar een God van liefde, geduld en genade
kan zijn, die, zoals gezegd werd in het voorbeeld van de verloren zoon, meer vreugde heeft
over één berouwvolle zondaar dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen berouw en
troost nodig hebben.

Er is een God die alles leidt en bestuurt! Deze oproep weerklinkt uit alles, zelfs de
aaneenschakeling van politiecke en sociale omstandigheden laat de oplettende waarnemer
duidelijk genoeg zien dat wat de mens wil bereiken niet altijd gebeurt, maar dat het
eindresultaat van wat wordt nagestreefd vaak heel anders is dan waarop wordt gehoopt, zowel
voor individuen als voor hele naties.

Overal toont deze kracht van de Godheid zich, liethebbend de liethebbende, boos de boze en
verzoenend de verzoenende, en zoals 1k eens tranen van opperste smart vergoot over de
blindheid van de inwoners van Jeruzalem omdat Ik voorzag hoe deze verloren kinderen Mij
zouden doden, eerstlichamelijk, dan geestelijk Mijn onderricht, dan als
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Natie maar ook zijzelf zouden ophouden te leven omdat ze niet anders wilden, net zoals nu
Mijn hart zich vult met verdriet vanwege de blindheid van de mensen.

Overal laat Ik lichtvonken van Mijn hemels Licht schijnen en overal roept de stem van de
Vader jullie toe: Keer terug, misleiden! Hoor Mijn roep, hoor de stem van jullie hemelse
Vader, voordat de grote ommekeer plaatsvindt; hoor de stem, die jullie de ogen wil openen en
jullie wil laten zien, hoe roekeloos jullie als dronkaards door de afgrond van de eeuwigheid
waggelen en elk moment het gevaar lopen, er voor een zeer lange tijd door verzwolgen te
worden, onrijp, ontijdig, waar jullie dan alleen met veel ongemak en grote inspanning kunnen
bereiken, wat hier in dit aardse proefleven zo gemakkelijk te bereiken zou zijn geweest.

Net zoals er slechts een korte tijd was tussen Mijn vertrek en de verwoesting van Jeruzalem en
de verspreiding van de Joden over de hele wereld, zal het niet lang duren voordat jullie
huidige sociale omstandigheden instorten.

Wat toen gold voor een volk dat Mij verworpen had, geldt nu voor alle volkeren die Mjj
verworpen hebben en een staatsreligie hebben ingevoerd in plaats van Mijn onvervalste
liefdesleer.

Na de verwoesting van Jeruzalem hield de Joodse cultus op de openbare cultus van een groot
volk te zijn en begon Mijn leer overvloediger vrucht te dragen, maar meer onder de heidenen
dan onder de Joden. Juist nu zullen de vertegenwoordigers van Mijn leer ophouden hun
zondige spel te spelen met Mijn woorden en Mijn leer. Daar vielen de materi€le muren van de
tempel, nu vallen de geestelijke barriéres die het christendom als muren omgeven, want wat
tot nu toe vooral het eigendom was van één kaste (de priesters) wordt nu het
gemeenschappelijk eigendom van allen. Geen steen is daar op de andere blijven liggen,
verwoesting en gruwel duiden nu alleen nog maar de plaats aan waar de grote God werd
aanbeden, maar vals en verkeerd begrepen, en de verwoeste ringmuren duiden nu alleen nog
maar de plaats aan waar eens de prachtige hoofdstad stond van een groot en uitverkoren volk,
waarvan God zich had afgekeerd omdat zij zich van Hem hadden afgekeerd.

Het zal nu hetzelfde zijn in het geestelijke, men zal slechts met moeite kunnen herkennen
waar de zuivere waarheid ooit verborgen en begraven lag onder leugens en bedrog; de
duisternis zal verdwijnen en geen schemerig lamplicht van een tempelgewelf, maar de
almachtige zon van geestelijk licht zal alles verlichten en verwarmen, en op de ruines van
waan en bedrog zal de boom van eeuwig groen wordende waarheid worden geplant, die altijd
omhoog zal wijzen, naar het nooit verdwijnende koninkrijk van de hemel, en zal dienen als
wegwijzer voor de overblijvende mensen.

Daarom, Mijn kinderen, die Ik uitgekozen heb om de eerste bruikbare, stevige bouwstenen te
zijn van een nieuwe tempel, een nieuw Jeruzalem, op een dag na de vernietiging van het
gebouw van misleiding, ontvangen jullie tenminste het licht van genade, dat Ik laat schijnen
op de grote massa van de verlorenen met droevige ogen en bedroefde harten, in jullie harten
met een vreugdevolle, dankbare blik omhoog naar Mij.

Eens wandelde Ik zichtbaar onder Mijn kinderen en slechts enkelen herkenden Mij; nu doet
zich opnieuw de gelegenheid voor jullie voor om Mij als Liefdevolle Vader te herkennen en te
begrijpen door Mijn woorden en werken; probeer tenminste jezelf te redden van het algemene
verval, zodat, wanneer de muren van het oude, vertrouwde zullen instorten, jullie overeind
zullen blijven; Bewijs door jullie volharding, jullie vertrouwen dat, ook al moet Ik nu tranen
van pijn vergieten over vele verlorenen, er nog steeds enkelingen zijn die de liefdevolle blik
van de Vader weten te begrijpen en te vatten en die, ondanks de vele droevige dingen die hen
omringen, een referentiepunt zullen worden voor toekomstige, nooit eindigende vreugde.

Als anderen tranen van medelijden verdienen, streef er dan naar dat er alleen tranen van
vreugde en verrukking over jou worden vergoten, over je gedrag en je volharding in Mijn
geestelijk koninkrijk, dat het grootste bewijs van je overwinning zal zijn. Amen.
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36.
Op de tiende zondag na Pinksteren

Van de farizeeér en de tollenaar
Lucas 18

in april 1872

In verschillende Evangelién die Ik jullie tot nu toe heb uitgelegd, waren er gelijkenissen
waarin Mijn leer, of eigenlijk Mijn geboden van liefde, werden uitgelegd en geillustreerd door
voorvallen uit het gewone leven.

Het doel van deze uitleg is om andere interpretaties te voorkomen, net zoals Mozes mijn twee
geboden van liefde in tien speciale geboden beschreef, omdat veel mensen geloven dat ze zich
alleen maar aan de letter houden, wat niet specifiek in de wetten genoemd wordt en ook niet
verboden is.

Omdat Ik Mij terdege bewust was van het beperkte begripsvermogen van Mijn discipelen en
andere toehoorders, koos Ik als leraar tijdens Mijn aardse omwandeling vaak voorbeelden,
gelijkenissen of vergelijkingen van materi€le dingen met geestelijke onzichtbare dingen om
niemand in twijfel te laten over hoe hij Mijn onderricht moest begrijpen en hoe hij de geboden
die eerder aan Hem gegeven waren, moest begrijpen.

Hier in dit Evangelie zie je opnieuw hoe Ik een gelijkenis gaf aan de Farizeeén in het
bijzonder, die altijd in eigenwaan leefden alsof ze beter waren dan de andere mensen, en deze
dwaling berispte, want ze geloofden dat als ze alleen maar de religieuze gewoonten hielden,
God daar tevreden mee zou en kon zijn, en dat ze alles gedaan zouden hebben wat God van
hen vroeg.

Ik vertelde hen over twee mensen, van wie de een zich qua uiterlijk hield aan de voorschriften
van de godsdienst en met hoogmoed en minachting neerkeek op de ander, van wie hij vond
dat hij ver onder hem stond omdat zijn beroep, dat van een tollenaar, in die tijd niet de beste
reputatie voor eerlijkheid had.

Welnu, deze vergelijking van overmoedige trots, die culmineert in het besef nooit of slechts
een beetje gezondigd te hebben tegenover de ander, die zich in de grootste nederigheid
volledig bewust is van zijn zonden, die de menselijke natuur vaak maar al te gemakkelijk in
de hand werkt, deze vergelijking was juist geschikt, om de ongebreidelde trots van de
wetsgetrouwen te vernederen en ook om Mijn discipelen en toehoorders te verlichten over
sommige van Mijn daden die tegen de gebruikelijke gewoonten van de Joden ingingen, zodat
ze zouden gaan beseffen wat een verschil het is om een wet te houden naar het woord of de
letter of om deze te begrijpen en in praktijk te brengen in geestelijke zin.

Ik zei ook bij deze gelegenheid en als uitleg van dit voorbeeld: Wie zichzelf verheft zal
vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verheven worden, dus laat niemand
zichzelf beter achten dan een ander.

Zelfs in de latere verzen van dit hoofdstuk wordt gezegd dat niemand goed genoemd kan
worden behalve God zelf, waarbij Ik Mijzelf als Mensenzoon niet heb uitgesloten; Ik heb dit
opzettelijjk gedaan opdat zij allen zouden horen en begrijpen dat het woord goed als
aanduiding van iemands wezen niet zo gemakkelijk te verwerven en te verdienen is, en dat er
veel, ja heel veel voor nodig is als men ook maar enigszins aanspraak wil maken op zo'n
aanduiding, want het woord goed duidt hier ook op het begrip zondeloos zijn.

Verder zei Ik bij de gelegenheid toen de kleine kinderen bij Mij werden gebracht, dat als
mensen aanspraak willen maken op Mijn koninkrijk, ze moeten
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Hetzelfde moet gelden voor haar onschuld, de eenvoud van haar hart en haar
onvoorwaardelijke vertrouwen in haar ouders.

Alleen toegerust met deze kinderlijke eigenschappen zal de mens door smeekbeden en gebed
de toegang tot Mijn Rijk kunnen afdwingen; en daarom heb Ik ook in de eerste verzen van dit
hoofdstuk gezegd, dat men altijd moet bidden en niet mag nalaten dat te doen, d.w.z. dat men
alles moet doen met het oog op Mij en Mijn twee geboden van liefde. Maar om dit te kunnen
doen, moet men bereid zijn om ook datgene op te offeren, waar men moeilijk zonder kan en
desnoods zijn lievelingsgewoonten, wat Ik nog eens probeerde aan te tonen door het voorval
met de kolonel, want Ik eiste van hem, dat hij juist datgene opofferde, wat hem het na aan het
hart lag, namelijk zijn rijkdom.

Met de gelijkenis dat het gemakkelijker is voor een kameel of een scheepsvoorraad om door
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van de hemel binnen te
gaan, wilde ik zeggen dat het onmogelijke nog gemakkelijker te bereiken zou zijn dan voor
een man die nog steeds gehecht is aan wereldse dingen om Mijn koninkrijk van de geest
binnen te gaan; want alleen wanneer al het wereldse naar zijn ware waarde wordt beschouwd
en ondergeschikt wordt gemaakt aan spirituele doeleinden omdat het alleen de realisatie van
de hogere spirituele taak dient, alleen dan kan een opstijging van het niveau van het wereldse
naar het spirituele plaatsvinden.

Wat Petrus uit dit voorval met de heerser concludeerde, omdat zij (de discipelen) alles hadden
achtergelaten zoals Ik van de heerser had ge€ist en Mij waren gevolgd, laat je nog eens
duidelijk zien hoe gemakkelijk mensen de offers die ze hebben gebracht overschatten en de
beloning ervoor al op deze aarde verwachten, terwijl dit hen misschien pas in het hiernamaals
zal worden gegund, in het besef van vervulde plicht.

Maar Mijn discipelen hadden daar een heel andere kijk op en begrepen Mij niet en evenmin
begrepen zij het verhaal van Mijn lijden dat Ik hun voorspelde, want zij geloofden dat als hun
al het eeuwige leven was beloofd vanwege hun offer van aardse dingen, des te meer Ik
beschermd moest worden tegen mishandeling en een gewelddadige dood, Ik, Die rein van
zonde voor hun ogen wandelde.

Mijn persoonlijke zichtbare aanwezigheid onder hen verhinderde nog steeds hun volledige
rijpheid, ze waren nog steeds blind zoals de blinde man op de weg naar Jericho, ze hoorden
Mij goed maar begrepen de betekenis van Mijn woorden niet; en zoals Ik deze blinde man liet
zien omdat hij vast geloofde in de mogelijkheid van genezing door Mij, zo werden ook hun
geestelijke ogen geopend door het zenden van Mijn Geest op hen en pas toen begrepen en
zagen ze in het helderste licht wat Ik hen in vele gelijkenissen en beelden had verteld
gedurende Mijn driejarige onderwijsperiode. Pas toen beseften ze Wie 1k was, wat Mijn leer
betekende en wat hun eigen zending was.

Zie je, deze verschillende voorbeelden in dit hoofdstuk vertellen je steeds hetzelfde in slechts
een paar woorden, namelijk dat goed en zonder zonde zijn zo moeilijk is in het praktische
leven, en dat het vermogen om offers te brengen vele duizenden verschillende variaties kent,
waarbij het niet altijd gaat om het afstand doen van materi€le goederen zoals in het evangelie,
maar om het afstand doen van de verwaandheid om als het ware beter of rijker te willen zijn
dan anderen; en zo werd in het beeld van de tollenaar verwezen naar de nederigheid die
gevraagd wordt van de meerdere, die zich op gelijke voet moet stellen met degene die niets
bezit, en die onbewust sluimert in het kleine kind, waar verder Mijn leerlingen de toekomstige
beloning voor hetzelfde wordt voorgesteld, en in Mijn laatste lijden als aardse mens, het
hoogste voorbeeld in hetzelfde.

Neem de woorden van dit Evangelie ter harte, waar de diepste leringen in woorden en door
Mijn eigen voorbeeld aan jullie worden gepresenteerd, door nederigheid te beoefenen, d.w.z.
door je eigen arrogante menselijke natuur te buigen voor het spirituele hoogste doel.

Denk niet dat jullie al iets beters zijn, want Mijn Woord is jullie gegeven voor vele anderen en
jullie leren als het ware uit Mijn eigen mond hoe je het moet begrijpen en in praktijk brengen
in het leven.
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Ook onder jullie zijn er nog velen als de oversten, want wanneer voor jullie het uur nadert,
waarin jullie afstand moeten doen van het kostbaarste, dat jullie op aarde hebben en dat jullie
tot nu toe met zoveel angst bewaard hebben, dan zullen velen van jullie bedroefd worden en
wegkruipen als de oversten, want dan zal de toetssteen op jullie menselijke natuur gelegd
worden, hoeveel van het geestelijke jullie van Mijn brood uit de hemel, dat jullie zo vaak
gegeven is, opgenomen en in jullie eigen ego opgenomen hebben.

Daarom roep Ik tot jullie zoals in het eerste vers van het Evangelie: Bid en laat het niet los,
zodat jullie altijd genoeg kracht hebben om in alle omstandigheden en condities met Mij
standvastig te zijn en niet te wankelen, want alleen de volhardenden zullen in het hiernamaals
geestelijke schatten ontvangen voor hun wereldse offers, maar niet de weifelaars en
twijfelaars.

Bid zonder ophouden dat hoogmoed en trots jullie in alle opzichten mogen verlaten en trek
het kleed van nederigheid aan, word als kleine kinderen! Geloof vol vertrouwen in Mijn
beloften, want wat Ik jullie nu vertel is niets nieuws, maar werd al bijna tweeduizend jaar
geleden door Mij aan Mijn leerlingen en trouwe toehoorders gegeven en zoals jullie zeggen,
het staat al lang zwart op wit voor jullie ogen, maar blind als de bedelaar van Jericho zien
jullie het licht niet, dat uit deze woorden straalt.

In je hartenwens roep je vaak tot Mij: O Heer, maak mij ziende, en zoals in het Evangelie
staat: Wie vraagt en bidt zonder ophouden, hem zal Ik verhoren. Zij die zich vol vertrouwen
aan Mij toevertrouwen, zoals de blinde man van Jericho, zullen ook geholpen worden door
hun geloof, zoals de blinde man door het zijne.

Jullie ontvangen nu zoveel licht uit Mijn hemel in deze zondagspreken, dat het bijna
onmogelijk lijkt, dat jullie nog twijfels kunnen hebben over de eigenlijke betekenis van Mijn
woord, zoals het ooit gesproken is, zoals het nu in vervulling gaat en werkelijkheid wordt in
de sociaal-politieke ontwikkeling van jullie hele werelddeel als het eindresultaat van de
vergeestelijking van de menselijke ziel.

Daar voorspelde Ik Mijn lijden en Mijn dood aan Mijn leerlingen, maar Ik vertelde hun niet
dat juist dit lijden en deze dood de grootste triomf waren en zouden blijven, de grootste
overwinning van het geestelijke op de menselijke natuur; Ik heb het verzwegen omdat ze Mij
niet begrepen zouden hebben, maar nu zeg Ik het openlijk dat nu alles dringt om tot rijpheid te
brengen wat Ik als zaad heb gezaaid in de drie jaren van onderricht, en dat ondanks alle
afschuwelijke, bloedige gebeurtenissen waartegen Mijn onderricht vele eeuwen lang als
dekmantel heeft moeten dienen, het uiteindelijk toch als overwinnaar tevoorschijn zal komen
wanneer de mensheid, gedwongen door lijden en beproeving, zich zal hebben ontdaan van
alle vuiligheid die haar nog aankleeft.

Wat in die tijd gebeurde, zal nu weer gebeuren; wat Ik toen als mens leed, zal de mensheid nu
moeten lijden; het wereldse moet worden veracht, bespot en gekruisigd zoals Mijn Jezus-
lichaam; het geestelijke in de mens zal opstaan zoals de opstanding volgde op Mijn
lichamelijke dood en een nadering tot Mijn geestelijk koninkrijk en een vereniging ermee
zoals aangegeven door Mijn hemelvaart zal mogelijk zijn als een prijs van overwinning.

Ik geef het levende voorbeeld in die tijd en de mensen moeten volgen; goed gedaan aan hem
die eerder de handen op elkaar legt en afwerpt wat zijn opstijging naar hogere geestelijke
niveaus als wereldse ballast belemmert; hij zal bij voorbaat veel winnen, maar de herfst zal
worden gegund aan hen die te diep in de materie vastzitten en Mijn oproep om te ontwaken
niet willen horen. Zij zullen hetzelfde lot ondergaan als de muren van Jericho, die instortten
toen de bazuinen klonken, en zo zullen ook zij niet aan de ondergang ontkomen, d.w.z. de
splitsing van hun zielespecifiekheden en hun inkapseling in starre materie, omdat ze, omdat ze
volledig materie geworden zijn, niet in het geestelijke koninkrijk kunnen worden opgenomen.

Niet voor niets zijn de drieénvijftig preken in dit boek door Mij gegeven voor de mensheid,
voor jou en voor allen die dorsten naar het water des levens, nu en later.
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Het is gegeven voor deze geestelijk dorstigen, zodat zij kunnen zien welke overvloed van
liefde, waarheid en warmte van leven verborgen ligt in de Evangelién die door Mijn
discipelen zijn opgetekend, maar waarvoor het geestelijk begrip tot nu toe bij de meerderheid
ontbrak.

Om dit boek (de Evangelién) met meer dan zeven zegels voor jullie te openen en daardoor de
weg naar Mij en Mijn hemel voor te bereiden, geef Ik jullie deze uiteenzettingen (de preken),
die echter, willen ze van nut zijn, niet alleen gelezen moeten worden, maar daadwerkelijk in
praktijk gebracht moeten worden in het leven, zodat rust, vrede en troost in volle omvang
mogen komen voor allen die zich als levensdoel hebben gesteld om Mijn kinderen te worden.
Amen.

37.
Op de elfde zondag na Pinksteren

Jezus geneest een doofstomme
Marcus 7, 32

Op 17 april 1872

De snelle genezing van een doofstomme, waarover wordt verteld in dit hoofdstuk van de
evangelist Marcus, was een van die daden waarmee Ik van tijd tot tijd Mijn leer moest
bevestigen, opdat Mijn leerlingen en de mensen die Mij volgden er ook door daden van
overtuigd zouden zijn dat Mijn woorden van goddelijke oorsprong waren en dat Mijn bestaan
op aarde een hogere missie had dan die van een profeet of ziener. Maar het volk was gewend
aan het buitengewone door tovenaars en door de valse wonderen van de Essaeérs, die
niettemin door het niet-oordelende volk als echt werden beschouwd, en zij beschouwden al te
gemakkelijk iemand als een buitengewoon, door God begunstigd persoon die deze
onderscheiding niet verdiende.

Daarom verrichtte ik vooral genezingen van zieken en wonderen die jongleurs of tovenaars
niet konden verrichten.

Wat de handeling van de genezing zelf betreft, zoals Ik die verrichtte, die heeft een diepere
geestelijke betekenis dan alleen maar dat Ik zulke zieken genas om mensen over Mij en Mijn
wonderbaarlijke kracht te laten praten; Ik had dat niet hoeven doen, ja Ik verbood vaak de
genezenen en de getuigen, zoals Ik hier deed, om verder te praten over wat er gebeurd was,
maar dit werd zelden gehoorzaamd, zoals met alles wat Ik verbied, de drang om ertegen te
zondigen wordt alleen maar sterker gewekt door het verbod.

Paulus voelde dit ook toen hij met een zucht uitriep: Als de wet er niet was, zou er geen
verlangen zijn om ertegen te zondigen, en belijdt in deze woorden de zwakheid van de
menselijke natuur; tegelijkertijd is er echter een waarschuwing tegen te veel zekerheid in het
besef een bepaalde kracht te hebben bereikt, opdat er niet onverwacht een nog diepere val
volgt.

Wat betreft de doofstomme zelf en zijn spirituele betekenis voor jullie allemaal, moet je eerst
nadenken over het woord doofstom en dan de spirituele conclusies trekken uit de uitleg die
gegeven wordt over waarom deze specifieke actie gekozen werd als onderwerp voor een
zondagspreek.

Jullie moeten weten dat in elk woord dat Ik sprak, en nog meer in elke handeling die 1k
verrichtte tijdens Mijn aardse wandel, er veel meer van het geestelijke is dan alleen de
handeling van de daad en het was niet de gelegenheid of de omstandigheden die het
veroorzaakten die Mij ertoe brachten om Mijn lering bekend te maken aan de mensen die Mij
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volgden; het was veeleer de handeling van de daad die Mij ertoe bracht om Mijn lering
bekend te maken aan de mensen die Mij volgden.
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Elk van Mijn woorden heeft een meer verstrekkende betekenis dan de luisteraars vermoedden,
en zelfs vandaag de dag hebben de meeste Bijbeluitleggers en Bijbelgeleerden dit ontdekt en
erin verwerkt.

Daarom moet Ik jullie deze twee woorden doofstom en doofstom hier nog een keer in iets
meer detail uitleggen, zodat we dan door geestelijke correspondentie gemakkelijker te weten
kunnen komen, wat Mijn doel is en welke geestelijke betekenis in het woord Hefatha ligt,
zowel in de handeling als in de persoon, Want ook dit was geen toeval, waarom een
doofstomme op deze bijzondere wijze door Mij werd genezen, terwijl Ik bij andere
gelegenheden blinden, lammen, melaatsen en anderen alleen door Mijn woord of
handoplegging gezond maakte.

Doof zijn is een toestand waarin de innerlijke geestelijke mens, beroofd van een zintuig, het
moet doen zonder veel van de gemakken en geestelijke invloeden van de buitenwereld die van
alle kanten naar een horende mens stromen om hem te laten zien dat er iets nog groters en
spirituelers in de materie is dan hij geloofde, want de indrukken van geluid, van het zachtste
geluid tot de hoogste harmonie in de muziek of tot de nog hogere uitdrukking van alle
geestelijke begrippen in het Woord, is een trapsgewijze reeks van genoegens, verklaringen en
manifestaties van Mijn eeuwige oneindige Goddelijkheid in de materiéle schepping, die,
zoveel gehoorinstrumenten als er in de schepping zijn, die evenveel verschillende indrukken
maken, allemaal vreemd en onverklaarbaar zijn voor doven, net zoals kleuren dat zijn voor
blinden, vooral als deze gebreken al vanaf de geboorte bestaan.

Stom is het tegenovergestelde van doof. Als bij een doof persoon de innerlijke mens of ziel
verstoken is van duizenden invloeden van buitenaf door niet te horen, dan kan omgekeerd de
doofstomme persoon de invloeden die hij van buitenaf via zijn zintuigen heeft ontvangen en
in zichzelf heeft verwerkt, en die vervolgens de uitstromingen van zijn innerlijke wezen
vormen, niet via spraak aan anderen uitdrukken, maar hooguit op een onvolmaakte manier via
het geschreven woord, via tekens, gebaren en door middel van ongearticuleerde woorden.
Wederzijdse communicatie is echter een belangrijke vereiste voor de spirituele ontwikkeling
van de ziel en daarom is het begrijpelijk dat degene die stom is het niet alleen moet stellen
zonder het meeste plezier dat de weerspiegeling van wat hij van buitenaf ontvangt biedt, maar
dat hij ook belemmerd wordt in de ontwikkeling van zijn ziel.

Nu ik de betekenis van deze twee woorden en het verlies van de ene of de andere kwaliteit in
meer detail heb uitgelegd, kun je je een idee vormen van de mentale toestand van zulke
mensen die het gehoor en de spraak missen of het gevoel of de waarneming van harmonieén
van buitenaf, en de reproductie van de indrukken die van buitenaf op de innerlijke mens
worden geproduceerd.

In deze tweevoudige tekortkoming ligt een enorm struikelblok voor vooruitgang in spirituele
ontwikkeling; want hij die alleen kan ontvangen wat buiten hem ligt door andere middelen
dan horen, en die alleen kan communiceren wat hij heeft ontvangen als een kwestie van
noodzaak zonder taal, mist een groot deel in Mijn grote schepping die onbewust en
overvloedig in de schoot van anderen valt.

Het was niet zonder een diepere reden dat de mensen in die tijd Mij vroegen om deze
doofstomme te genezen, want zij werden geleid door de gedachte dat ook hij Mijn woord zou
kunnen horen en zo zijn innerlijke wezen zou kunnen voeden met een grote rijkdom aan
onvermoede geestelijke volheid, zodat hij zijn en ook Mijn missie op aarde zou kunnen
begrijpen.

Hoeveel mensen hebben nu nog hun geestelijk oor gesloten voor Mijn leringen en de taal van
Mijn schepping en voor hoevelen is Mijn hele schepping nog stom en slechts een
opeenstapeling van substantie en materie en van wetten die volgens hen slechts uit toeval
voortkomen.

Hoevelen roep Ik toe: Hephatha, d.w.z. open jullie oren, hoor het jubelende lied van Mijn hele
schepping, die van het kleinste deeltje tot de grootste centrale zon alleen maar liefde predikt.
Open jullie oren en hoor de geest van Mijn onderricht, dat jullie zal leiden naar iets
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Het doel is om mensen op te voeden om groter en hoger te zijn dan slechts levende,
plantenetende en vleesetende dieren, die alleen begaafd zijn met een groter intellect dan de
andere dieren.

Dagelijks, ieder uur, ja ieder moment roep Ik de mensen toe en toon hen door iedere beweging
van de geest, door iedere gedachte en ieder idee dat in hen opkomt, dat in de fysieke dierlijke
mens een hogere geestelijke mens verborgen is, die het uiterlijke zo moet vergeestelijken, dat
het dan een waardige bedekking wordt voor het innerlijke, en zie je, duizenden hebben
zichzelf tot dootheid veroordeeld. Ze beseffen niet wat een grote schat aan spirituele
gelukzaligheid in Mijn natuur op hen wil inwerken, ze zijn koud en ongevoelig voor deze
indrukken, alle spirituele harmonieén gaan ongemerkt aan hun dovemansoren voorbij en hun
innerlijke wezen blijft leeg of is alleen gevuld met indrukken die afkomstig zijn uit de laagste
cirkel van materie of sensualiteit en hen stempelen als dieren in plaats van menselijke wezens.
Hun innerlijk is leeg en omdat ze niets spiritueels in zichzelf opnemen, kunnen ze ook niets
spiritueels aan anderen geven; in hun ogen regeert en bestaat alleen het materiéle en is het
spirituele slechts een verzinsel van hun verbeelding.

Door Mijn woorden, die Ik jullie nu al vele jaren zend, roep Ik weer Hefatha tot Mijn verloren
kinderen, leg Mijn vingers in hun oren om hen met zachte harmonieén te wekken, voordat de
hele natuur met trompetgeschal in hun oren zal klinken, zodat zij dan op een vredige manier
zullen beseffen, wat zij nu niet willen begrijpen.

Ik heb de mensen niet geschapen om doof te zijn voor al Mijn woorden en Ik heb Mijn
schepping niet begiftigd met zoveel wonderbaarlijke dingen dat het voor hen een stom boek
zou moeten zijn. Doof en stom is en zal niets zijn in Mijn hele natuur. Alles wat leeft zou de
taal moeten horen van zijn Schepper, zijn Vader, Die de ziel van de geschapen wezens wil
vullen met de indrukken van Zijn schepping, zodat door de communicatie van wat gezien,
gehoord en gevoeld wordt, gelukzaligheid en geluk het leven verdiepen en verrijken.

Niets in Mijn schepping zou stom moeten zijn, want stom is zoveel als geestelijk dood. Alles
zou jubelend aan Mij moeten getuigen dat het leeft, dat het zich verheugt in het leven en dat
het zijn Schepper en liethebbende Vader herkent in alles wat geschapen is. Op deze manier
zou de materiéle schepping het fundament moeten zijn van het spirituele, en zou de spirituele
schepping het materiéle moeten vergeestelijken.

Niets in de schepping is doof of stom en zou dat ook niet moeten zijn, zeker niet de mens, die
als laatste en hoogste resultaat van de materiéle schepping op deze aarde Mijn geestelijke
beeld in zich draagt.

Ik herstelde het gehoor en de spraak van de doofstomme, zodat hij kon horen wat en hoe alles
in de natuur Mij prijst en verheerlijkt, en zodat hij zelf kon meedoen met dit jubelende lied en
Mij kon belijden als zijn Heer, maar ook als een liethebbende Vader.

Laat ook jullie door Mij genezen zoals die doofstomme, zodat jullie hardop aan anderen
kunnen verkondigen met de kracht van volle overtuiging dat die daden en wonderen van bijna
tweeduizend jaar geleden alleen bedoeld waren om geestelijk aan te geven wat Ik voor de hele
mensheid in gedachten had toen Ik hen schiep; Ik wilde en wil geen doven en stommen
opleiden, maar mensen voor Mijn Koninkrijk die open oren zullen hebben om Mij en Mijn
schepping te horen en een welsprekende tong om hardop te verkondigen: Hosanna in de
hoogste! Heil aan Hem die ons deze buitengewone genade gaf om Hem te horen en ons ook
de middelen gaf om te reproduceren wat we gehoord hebben, zodat het een
gemeenschappelijk goed wordt voor allen die Zijn kinderen willen worden.

Bied dit loflied dagelijks aan Mij aan en bewijs de wereld door woord en daad dat je doof
noch stom bent geweest tijdens je leven op aarde voor je eigen verlossing en voor de
verlossing van je medemensen. Amen.
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38.
Op de twaalfde zondag na Pinksteren

De barmhartige Samaritaan, of: Wie
is mijn naaste?
Lucas 10, 29-37

Op 10 april 1872

In dit hoofdstuk wordt je de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan verteld, waarin ik de
Farizeeér, in antwoord op zijn vraag: Wie is mijn naaste, door middel van een tastbaar
voorbeeld wilde laten zien wie hij was, en hoe het tweede liefdesgebod: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf, in geestelijke zin moet worden opgevat.

Mensen maakten en maken nog steeds onderscheid tussen liefde voor de mens, broeder en de
naaste, waarover ik jullie lang geleden al uitvoerig heb verteld; in die tijd stonden de mensen
door de verschillen tussen de verschillende klassen en kasten en de opvattingen van de
mensen ver af van wat ik bedoelde met heb je naaste lief als jezelf: Heb je naaste lief als
jezelf. Dat blijkt ook uit het antwoord van de Farizeeér, die eerst moest vragen: Wie is
eigenlijk mijn naaste? En zo was het heel natuurlijk, dat Ik een treffend voorbeeld met
volledige duidelijkheid moest stellen om te laten zien, wie eigenlijk ieders naaste is, zodat er
op dat moment, zoals in alle toekomstige tijden, geen twijfel kan ontstaan over het begrip
naaste en over de uitoefening van de liefde tot de naaste, want met welwillendheid alleen of
met vrome wensen zijn zowel de naaste als de mensheid en Ikzelf van weinig nut.

Hoeveel er ook geschreven en gesproken is over dit tweede gebod van liefde, slechts weinig
mensen hebben echt begrepen wat naastenliefde is en wie hun naaste is.

De algemene conclusie is waarschijnlijk gemakkelijk te trekken: de hele mensheid is mijn
naaste, en door de wet dat ik mijn naaste moet liethebben als mijzelf, is ook de norm van
liefde voor de hele mensheid gegeven. Terecht zeg ik, maar nu hangt het ervan af in hoeverre
de mensheid of ieder mens mijn naaste is, en wat betekent het om jezelf lief te hebben, maar
dan wel in een rechtvaardige mate? Want in deze twee begrippen ligt eigenlijk de sleutel tot
Mijn rijk en daarmee tot het besef, waarom Ik van alle denkbare geboden dit gebod om de
naaste lief te hebben tot het tweede hoofdgebod heb gemaakt, niet alleen voor jullie aarde,
maar voor alle werelden en zelfs voor het grote geestelijke rijk.

Zie je, liefde is de eerste impuls tot activiteit, maar activiteit produceert hitte, hitte produceert
beweging of beven van de kleinste deeltjes van de atomen en kondigt zichzelf op deze manier
aan als leven, en leven, dat gekenmerkt wordt door ontstaan, bestaan en vergaan, vormt de
schepping in haar hele uitgebreidheid.

Liefde veredelt alle wezens die het voelen en het tegenover elkaar beoefenen, zonder liefde
zou er geen spirituele standaard van handelingen zijn, en zonder liefde zou noch Ik noch iets
geschapen buiten Mij bestaan dat een eeuwige duur zou kunnen hebben.

Welnu, zoals de Liefde in Mij Mijn geesten, de andere levende wezens en zelfs de materie
heeft geschapen en hen allen met dezelfde vurigheid omarmt, voedt, onderhoudt en leidt,
namelijk naar het hoogste geestelijke doel, naar de belichaming van de opperste Liefde, zo
zou ook de mens zijn omgeving, de wereld, met dezelfde liefde moeten omarmen, juist omdat
al het geschapene, voortgebracht uit liefde en door Mijn goddelijke Liefde, een voortdurend
bewijs moet zijn van hoe Ik, de Vader, alleen dan als een liethebbende Vader zal worden
herkend, wanneer Mijn geschapen wezens hun taak in het leven uitvoeren zoals Ik zou willen
dat ze wordt uitgevoerd, namelijk uit vrije wil door de liefde van de Vader.
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Liefde voor Mij en niet door dwang, want alleen de vrije wil veredelt het schepsel, terwijl het
wezen dat geleid wordt door instinct of door een onbewuste innerlijke drang, die op deze
manier kan of beter gezegd moet handelen en op geen andere manier, nog ver verwijderd is
van het doel dat voor hem is vastgesteld en alleen in Mij de Schepper en Onderhouder vindt.
Deze Mijn algemene liefde, die zich over alles uitspreidt, zou ook de norm moeten zijn voor
die liefde, die zich in iedere mensenborst zou moeten nestelen als een blijvend monument van
zijn hogere atkomst en waaruit alle gedachten, woorden en daden van de mens zouden moeten
voortkomen. Deze liefde zou, net als de mijne, geen ander doel moeten kennen dan alles te
doen voor het welzijn van zijn medemensen en alle levende wezens, hoewel men zijn naaste
niet altijd moet gunnen wat hij verlangt, maar hem ook sommige dingen moet ontzeggen als
het gunnen ervan hem misschien schade zou kunnen berokkenen aan zijn ziel in plaats van
voordeel.

Denk aan Mjj! Ik houd zeker van jullie mensen met een liefde die jullie niet kunnen bevatten
en nog minder beantwoorden, en toch willig Ik niet alles in wat jullie Mij vragen, maar
meestal willig Ik jullie verzoek niet in, en waarom? Omdat jullie vaak om iets vragen dat
geestelijk schadelijk voor jullie zou zijn; en toch, zelfs als Ik jullie verzoeken niet inwillig in
gevallen van ongeluk en verdriet in lijden en strijd, is het altijd alleen maar uit Vaderlijke
Liefde voor jullie, die alles geschapen heeft omwille van jullie, veel verdraagt omwille van
jullie en nog steeds ondankbaarheid, spot en ontkenning altijd terugbetaalt met zegeningen.
Hier zie je hoe liefde moet zijn, wil ze geen kwaad in plaats van goed teweegbrengen. Zoals
een verstandige aardse vader zijn onvolwassen kind niet alles gunt wat het in zijn
onwetendheid vaak van hem eist, maar bij het inwilligen of afwijzen van een verzoek altijd
het hogere opvoedkundige doel voor ogen houdt, zo moet je ook je naaste alleen helpen als je
ervan overtuigd bent dat volgens jouw inzicht een ondeugd niet wordt gevoed of een mens tot
indolentie in plaats van werk wordt gebracht.

Dit is de liefde waarmee Ik vanuit Mijn wijsheid Mijn werelden bestuur; en op dezelfde
manier moeten ook jullie je verstand gebruiken om het instinct om goed te doen te temmen en
te reguleren, zodat geen nadeel voor de ziel van je naaste het resultaat is van jullie, zij het
nobele, wil.

Het tweede punt om te noemen is dit: Je moet je naaste liethebben als jezelf.

Ook hier zijn er evenveel mogelijke concepten als er spirituele niveaus van de menselijke
natuur zijn, die kunnen stijgen van de grootste zelfverloochening tot het hoogste egoisme, en
dus rijst opnieuw de vraag: Wanneer is mijn eigenliefde de juiste en nuttig voor mij en
anderen? Want pas na het beantwoorden van deze vraag kun je bepalen wat voor soort liefde
en in welke mate je die aan anderen moet schenken.

Je ziet dat als je deze woorden liefde en jezelf van dichtbij bekijkt, je er een heel ander beeld
van krijgt dan wanneer je alleen genoegen neemt met een oppervlakkige eerste indruk.
Zelfliefde moet eerst duidelijk zijn voor je ogen over hoe en wat je van jezelf moet houden,
zodat je vervolgens je liefde kunt overbrengen op anderen of de liefde waarmee je anderen
moet behandelen nauwkeurig kunt beoordelen.

Ieder mens heeft het instinct om zijn fysieke leven te behouden, het te verlengen en het zo
aangenaam mogelijk te maken. Dit instinct om het omhulsel of de mantel van de geestelijk-
zielige mens te behouden, moest des te dieper in hem worden gelegd, zodat hij niet zo
gemakkelijk in de verleiding zou komen om zich vrijwillig van zijn lichaam te ontdoen of
zelfmoord te plegen in geval van grote tegenslag en ernstige tegenspoed in het aardse leven,
voordat de innerlijke mens tot wasdom was gekomen.

Dit behoudsinstinct in het lichaam is zo krachtig dat alleen mensen die alles wat spiritueel is
afzweren, geen geloof en geen religie in de ware zin hebben, of in hun levensorganisme
beschadigd zijn door verkeerde wereldbeelden of spirituele verstoringen, daar naartoe zullen
gaan.
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om hun diepgewortelde liefde voor het leven te overwinnen en vrijwillig hun bestaan eerder te
be€indigen dan in het plan van Mijn goddelijke orde bedoeld was. Zulke zielen zullen echter
ook een verder en moeizamer pad naar volwassenheid in het hiernamaals moeten afleggen,
omdat ze onvolwassen deze wereld hebben verlaten en ook onvolwassen een andere wereld
zijn binnengegaan.

We hebben nu geleerd over de eerste soort eigenliefde, die het materi€le lichaam wil
behouden. Maar er is een tweede, een spirituele, hogere soort eigenliefde, die ernaar streeft
het spirituele in de mens te behouden en te vervolmaken en, voor zover mogelijk, hem te laten
lijken op Degene Die deze vonk van goddelijk bewustzijn in de mens plaatste en hem zo op
de grens van twee werelden plaatste, waar hij behoort tot het fysieke omhulsel volgens de
materie en tot het spirituele volgens de geestelijke wereld.

Er kan een gebrek of een overvloed aan zelfliefde zijn in zowel het materi€le als het spirituele
wezen van een persoon.

Het gebrek aan materi€le eigenliefde manifesteert zich door levensmoeheid, waarbij het
fysieke instinct voor behoud zo zwak wordt dat iemand vaak zijn fysieke leven vernietigt
vanwege kleine ongemakken van het aardse leven. Deze toestand wordt vaak veroorzaakt
door een verkeerde opvoeding, door niet te geloven in een God of een voortbestaan van de
ziel of door spirituele verstoring.

Het gebrek aan spirituele zelfliefde, dat leidt tot spirituele zelfmoord, manifesteert zich
wanneer de mens, zijn spirituele, hogere doel verloochenend, alle wetten die ik heb gegeven
voor de ontwikkeling en perfectie van het spirituele negeert, zelfs met voeten treedt, en zo
afdaalt tot onder het dier, Want het dier vervult nog steeds zijn doel in het leven, omdat het
gebonden is aan de teugels van de natuur en alleen leeft volgens de instincten die in hem zijn
ingeplant, terwijl de mens, beroofd van deze leiding in zijn vrijheid van wil, deze nog steeds
misbruikt, zelfs als een dierlijke mens, dus zondigt waar het dier nooit de grenzen van de
natuurlijke wet kan overschrijden.

Dit gebrek aan materiéle of spirituele eigenliefde wordt dan afgezet tegen een overvloed van
beide soorten. In het geval van overmatige materi€le eigenliefde beschouwt de persoon zijn
fysieke welzijn als het hoogste, en met alleen dit in gedachten, grijpt hij alle middelen die
leiden tot dit doel; voor hem is er niets anders dan zijn eigen ego, en het ontkennen van elke
band van naastenliefde, hij alleen is altijd en voor altijd zijn naaste. Deze mensen bevinden
zich op het laagste spirituele niveau, op dat van het smerigste egoisme; ze proberen zich te
ontdoen van alle zelfverloochening en de strijd die daardoor veroorzaakt wordt en willen
alleen genot voor zichzelf, of dat nu met wettige of onwettige, legale of illegale, goddelijke of
duivelse middelen gebeurt, dat blijft voor hen hetzelfde, als ze maar hun gewenste doel
bereiken. Zulke eigenliefde sluit alle naastenliefde volledig uit.

Een overmaat aan spirituele eigenliefde kan bestaan wanneer iemand zijn spiritualiteit alleen
voor zichzelf wil ontwikkelen en perfectioneren, waarbij zelfs zijn lichaam een last voor hem
wordt en hij zich er het liefst zo snel mogelijk van wil ontdoen en in een spirituele staat wil
zijn.

Dus nu rijst de vraag, aangezien er hier een middenweg is, waar noch de een noch de ander
beledigd mag worden, hoe het dan zit met de eigenliefde in het bijzonder, en vervolgens met
de naastenliefde, die tenslotte verondersteld wordt te worden geregeld door eigenliefde.

Wat ik jullie aan het begin heb uitgelegd, geldt ook hier: gematigde liefde geleid door
wijsheid, die altijd het geestelijke doel van de mens in het algemeen en het doel van zijn
aardse leven in het bijzonder voor ogen heeft; dit is de gulden middenweg. Deze liefde,
getemperd door wijsheid, moet de eigenliefde zo leiden dat het lichaam niet lijdt of verdort
onder de invloed van de geest, en de geest niet lijdt of verdort onder de invloed van het
lichaam. De mens moet altijd in gedachten houden dat zijn lichaam hem ook is toevertrouwd
als een goed, waarvoor hij op een dag rekenschap zal moeten afleggen, net zoals hij
rekenschap zal moeten afleggen over zijn eigen lichaam.
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ziel. De vraag zal tot hem komen: Heb je je lichaam goed gebruikt voor het doel waarvoor het
bedoeld was of heb je het misbruikt?

De mens zou zowel ziel als lichaam zo moeten gebruiken en opvoeden dat alle handelingen
alleen met betrekking tot Mij, de Gever, worden gedaan en zo het stempel van het goddelijke
dragen; en deze manier van denken en handelen zou jullie ook moeten dienen als richtlijn
voor hoe jullie je liefde aan je naaste moeten tonen.

De liefde moet de naaste al het goede schenken, voor zover het met Mijn zedelijke wetten
overeenkomt. De mens moet eerst in zichzelf leren herkennen wat gunstig of ongunstig is
voor de geest of het lichaam, zodat hij ook zijn naaste kan gunnen wat gunstig is, maar
vermijden wat hem van het hogere geestelijke doel zou kunnen athouden en hem naar de
geestelijke ondergang zou kunnen voeren.

Regel eerst je eigen eigenliefde, houd daar eerst een juiste maat en gewicht aan, en deze juiste
eigenliefde zal je het beste leiden tot ware naastenliefde; want waar eerst heldere opvattingen
heersen, kunnen ook juiste daden volgen; anders tast je in het duister en schat je je liefde
verkeerd in en misbruik je die tot geestelijk nadeel van anderen.

Overal in het leven zijn overdrijvingen schadelijk en leiden ze niet tot het doel, zowel in
liethebben als in haten, zowel in geven als in weigeren, zowel in spreken als in zwijgen. Wees
daarom bij elke handeling bedacht op je hogere doel en vergeet niet dat je mensen bent en
geen goden, en dat een te hoog of te laag concept van liefde voor je naaste net zo schadelijk is
voor anderen als een te grote of te geringe eigenliefde voor jezelf.

Erken je eigen zwakheden om toegeeflijk te kunnen zijn tegenover anderen; onderzoek of het
inwilligen van een verzoek goed of slecht in je teweeg zou brengen en regel dan je gaven van
liefde en offers tegenover je naaste. Nergens kan zoveel kwaad gedaan worden als in het
letterlijke concept van liefdadigheid.

Kijk, Ik ben jullie naaste en doe alles opdat jullie Mijn naaste worden, Mijn broeders en
zusters, ja Mijn kinderen, en toch, ondanks al Mijn liefde en macht, geef Ik de mensen niet
alles wat ze vaak van Mijj eisen in hun onbegrip, juist omdat Ik, in Mijn wijsheid als de
hoogste Geest, het beste weet wat het beste is voor Mijn kinderen, Mijn geestelijke broeders
en zusters, en Ik wil hen opvoeden en niet vergeven.

Neem Mij daarom als voorbeeld hoe Ik in Mijn schepping handel en jullie zullen zeker de
juiste weg vinden tussen geven en nemen, tussen gunnen en weigeren; alleen dan zal het
tweede grote gebod van de liefde zijn werkelijke geestelijke uitdrukking vinden, niet alleen in
woord, maar ook in daad, wanneer jullie je naaste doen, wat jullie als geestelijke wezens voor
jezelf het beste zouden achten, wanneer jullie je in de positie en de omstandigheden van je
medemens zouden bevinden.

Altijd het geestelijke hoog houdend, ja hoger dan al het andere, moeten jullie daarin het begin
en het uitgangspunt van al jullie handelingen zoeken, waar ze jullie dan zullen veredelen en
verrijken in overeenstemming met Mijn grote scheppingsgedachte en zo zullen jullie Mij
altijd meer herkennen als wat Ik voor iedereen wil zijn, als jullie geestelijk Leider en meest
liefdevolle Vader. Amen.
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39.
Op de dertiende zondag na Pinksteren

Jezus geneest tien melaatsen, of:
Wat is geloof?
Lucas 17

Op 15 april 1872

In dit hoofdstuk wordt de daad vermeld dat Ik tien melaatsen genas door Mijn wil, toen zij,
gesterkt door het geloof in Mijn woorden en vertrouwend op die woorden, zich wilden
vertonen aan de priesters, waar de melaatsheid van hen wegtrok bij het binnengaan van de
synagoge, want het zou hen ten strengste verboden zijn daar binnen te gaan als ze met
melaatsheid waren getroffen, want zulke zieke mensen moesten zelfs in het gewone leven elk
gezelschap van gezonde mensen strikt vermijden vanwege het gevaar van besmetting.

Deze daad was daarom het bewijs van wat vast geloof en onwankelbaar vertrouwen kunnen
bereiken als beide de ziel volledig beheersen.

Ik zei toen ook tegen de discipelen toen ze Mij vroegen om hun geloof te versterken: Als
jullie geloof hebben dat groter is dan een mosterdzaadje en tegen deze moerbeiboom zeggen:
'Pluk hem en werp hem in zee', dan zal hij jullie gehoorzamen.

Wat deze woorden geestelijk betekenen, liet Ik kort daarna zien door de genezing van deze
tien melaatsen, zodat Mijn discipelen het effect van geloof konden zien, dat zij zelf vaak
misten.

Nu dit voorbeeld van standvastig geloof is gekozen als bijbeltekst voor deze zondagspreek,
laten we eens kijken naar wat geloof betekent, want dit woord is inderdaad in vele monden,
maar in weinig harten.

Ik moet eerst deze uitleg geven, anders zul je niet eens de gelijkenis begrijpen die Ik Mijn
discipelen gaf over de moerbeiboom, en nog minder het verhaal van de tien melaatsen. Als je
eenmaal het eerste begrepen hebt over wat er bedoeld wordt met geloof, pas dan kunnen we
verder gaan met de relatie ervan tot jou en tot huidige en toekomstige omstandigheden, waar
we ook die ene Samaritaan zullen gedenken die alleen terugkeerde om de Heer, dat wil
zeggen Mij, te danken.

Alles heeft zijn orde, wie een huis bouwt, begint niet met het dak, maar met de
funderingsmuren, als deze goed zijn aangelegd, dan rust ook het dak op een veilig fundament;
zo is het in het materiéle, zo is het in het geestelijke leven. Vandaar de vele uiteenzettingen,
die Ik jullie geef, vandaar de vele verlichtingen van vaak een en hetzelfde object, opdat jullie
geestelijk leren horen en zien en niet op mensen lijken, in wier ogen duizenden wonderen van
Mijn schepping weerspiegeld worden, maar die er niets van beseffen, omdat hun ziel met iets
heel anders bezig is.

In de vorige preek heb ik jullie eigenliefde en naastenliefde uitgelegd, in de preek van
vandaag zullen jullie leren wat geloof betekent, want dit woord wordt zo vaak uitgesproken,
maar nauwelijks één op de duizend begrijpt het geestelijk in zijn hoogste betekenis.

Zie je, in die tijd, toen Ik Mijn discipelen zichtbaar en persoonlijk voorging en wonderen voor
hen deed, wisten ze eigenlijk niet wat geloof betekende en Ik moest het hen meerdere keren
uitleggen. En jullie, die bijna dagelijks zoveel hemels brood van Mij ontvangen, geloven jullie
dat jullie weten wat geloof betekent? - Ik moet jullie zeggen dat jullie dit woord net zo weinig
begrijpen en dagelijks en ieder uur laten zien dat jullie heel weinig geloof hebben, ook al
denken jullie dat, ook al zijn jullie zwak in liefde, jullie sterk zijn in geloof.

Wat betekent geloof eigenlijk? - Nou, de meesten van jullie zouden waarschijnlijk
antwoorden: Geloof betekent zoveel als ervan overtuigd zijn dat dit of dat echt is zoals het is.
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of geloof betekent vertrouwen op de erkende geloofwaardigheid van de persoon die me dit of
dat vertelt, of ik geloof iets omdat de persoon die het me vertelt en die ik geloof er van
overtuigd zal zijn. Zulke en soortgelijke antwoorden krijg je overal, maar ze bewijzen
allemaal op welke zwakke fundamenten dit geloof staat.

Maar zo'n geloof bedoelde Ik niet toen Ik tot Mijn discipelen zei: Als jullie geloven, zullen
bergen worden weggenomen. Dit geloof moet van een heel andere aard zijn dan het
gewoonlijk is; en het gezegde: Geloof maakt zalig betekent een heel andere staat dan ooit
door het geloof bereikt is zoals de priesters het de mensen willen leren, want ik betwijfel ten
zeerste of iemand al gered is met het geloof dat ze hebben aangenomen als ze dit begrip niet
volgens Mijn betekenis hebben opgevat, maar volgens die van de priesters.

Het geloof dat Ik Mijn discipelen leerde, en waarvan Ik de kracht daadwerkelijk wilde tonen
en begrijpelijk maken bij verschillende gelegenheden en ook in dit geval door de genezing
van de tien melaatsen, is een veel krachtiger kracht in de geestelijke wereld dan je gelooft en
je voorstelt, want dit geloof is de vaste overtuiging dat dit of dat onherroepelijk moet
gebeuren.

Dit geloof is een ingrijpen in Mijn macht, een delen in Mijn almacht, dat Ik graag toesta aan
hen die werkelijk de naam van Mijn kinderen verdienen; maar die, let wel, nooit misbruik
zullen maken van deze immense macht, omdat ze maar al te goed en duidelijk beseffen hoe
groot dit geschenk is van de kant van een almachtige Schepper, dat alleen een liethebbend
kind kan begrijpen als een geschenk van de Vader.

Het was dit geloof dat de tien melaatsen zo stevig hadden aangegrepen dat ze, hoewel ze nog
steeds door de ziekte getroffen waren, naar de priesters gingen, vertrouwend op Mijn woord,
er vast van overtuigd dat Mijn woord als goddelijk woord niet bedrieglijk kon zijn en in
vervulling moest gaan zoals Ik had gezegd, als ze het maar geloofden.

Wie van jullie heeft dit geloof? Leg je hand op je hart en vraag het jezelf af, en je zult moeten
bekennen zoals Mijn discipelen: Wij begrijpen zo'n geloof niet. Zo'n geloof, zo'n vaste
onveranderlijke overtuiging, zo'n vast vertrouwen in Uw goddelijke beloften ontbreekt ons
volledig, wij zijn er nog niet toe in staat.

En Ik heb jullie geantwoord: Ja, Ik weet dat jullie nog lang niet tot zo'n geloof in staat zijn,
want anders zouden jullie de gelukzaligheid voelen die het ware geloof teweegbrengt, goden
te zijn die met goddelijke kracht in een menselijk omhulsel zijn toegerust. Wat een groot
werkterrein zou er voor jullie opengaan, hoeveel goeds zouden jullie kunnen doen en hoe
verheven zouden jullie zijn boven de nederige activiteit van gewone mensen, dat kunnen jullie
waarschijnlijk niet bevatten; zo'n geloof zou jullie gelukzalig en dolgelukkig maken, want
jullie zouden het langzame opgaan van jullie ego in het Mijne herkennen als jullie je begiftigd
voelden met het soort macht dat de eerste mens geschonken werd, maar door hem weer werd
afgenomen.

Dit geloof, deze vaste overtuiging, was en is wat toen nog ontbrak aan Mijn leerlingen en ook
nu nog aan bijna alle mensen, en daarom wil Ik jullie aanmoedigen om dit geloof, dat
gebaseerd is op Mijn Liefde, met alle vurigheid na te streven, want ook al is het niet zo
gemakkelijk te bereiken, want het vereist veel beheersing en grote morele zuiverheid, toch
kunnen jullie in momenten van het grootste enthousiasme ten dele deel hebben aan dit geloof
en de goddelijke kracht die eruit voortkomt, omdat jullie eenmaal het idee hebben begrepen
van dit machtige instrument van Mijn goddelijke kracht en liefde, waarmee Ik uit Mijn
kinderen medehelpers wil opwekken.

Je begrijpt het woord "ik wil" nog niet, omdat dit woord gebaseerd is op het geloof dat wat jij
wilt ook onherroepelijk moet gebeuren. Deze wilskracht is het geloof dat bergen kan
verzetten, d.w.z. het geloof dat het menselijk verstand tart.
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De nieuwe technologie maakt gebruik van de nog onbekende, meest geheime wet van de
natuur om veel dingen mogelijk te maken die voorheen als onmogelijk werden beschouwd, of
eerder als zodanig werden gerekend.

Maar let op! Alles wat jullie willen, moet ten eerste alleen voor geestelijke doeleinden gewild
worden en ten tweede alleen door Mij en Mijn kracht, want zonder die kracht zijn jullie
machteloos en alleen met die kracht zijn jullie almachtig.

Wat is handoplegging in magnetisme anders dan wilskracht of juist dit geloof, dat stevig en
onwankelbaar op Mij vertrouwt, verhelpt in korte tijd kwalen die anders langere tijd zouden
hebben voortgeduurd.

Alles maakt plaats voor dit geloof, niet dat wat er gebeurt buiten het domein van de
natuurwetten valt, nee, maar deze wetten, die tot nu toe aan de menselijke kennis en het
gebruik ervan zijn ontsnapt, worden dan alleen dienstbaar aan de mens en gehoorzamen hem
als spiritueel wezen, als afstammeling van Mij, terwijl ze de stoffelijke mens bespotten in zijn
gepieker en onderzoek.

Maar zodra dit geloof genaturaliseerd is in een menselijk hart, zullen erkenning en
dankbaarheid voor het geschenk dat van boven ontvangen is er ook in leven.

In vers 15 van het Evangelie staat dat één van de tien genezen mannen terugkeerde om Mjj
zijn dank te betuigen. Maar om de Joden te laten beseffen hoe ondankbaar ze waren voor de
weldaden die ze hadden ontvangen, moest het een Samaritaan zijn die hen voor schut zette.
De Joden zelf beschouwden deze stam van hun volk als de meest verachtelijke, in wie volgens
hen alle slechte eigenschappen aanwezig waren, maar geen van de goede.

Zelfs in het vorige evangelie was het een Samaritaan die als voorbeeld moest dienen voor de
priesters en Farizeeén dat men niets moet verachten, en nog minder mensen, ongeacht hun
stam en afkomst; en ook deze keer was het iemand van die verachte stam die de trotse en
zelfingenomen Joden te schande moest maken om hun te bewijzen dat niemand zo slecht is
dat hij geen naastenliefde zou kunnen beoefenen, en dat men in hem niet ook goede, ja vaak
betere eigenschappen zou kunnen vinden dan in sommige gerespecteerde en hooggeplaatste
mensen.

Een voorbeeld ook voor deze tijd, waarin sommige mensen neerkijken op hun medemensen,
zoals een Farizeeér neerkijkt op een tollenaar of een Jood neerkijkt op een Samaritaan.

Het feit dat slechts één van de tien melaatsen terugkeerde, namelijk degene van wie dat het
minst werd verwacht, laat zien dat het ware geloof in hem wortel had geschoten en dat hij,
overwonnen door de genade van de Heer, niet anders kon dan Hem eren van wie de genade
was gekomen.

Zo zal het ook zijn met de genadegaven in de levens van de mensen; alleen zij zullen moeten
genieten van de prachtige successen van hun vaste geloof en vertrouwen in Mij en hun eigen
wilskracht, die, wanneer ze alles gedaan hebben wat hun bevolen was, nederig bekennen dat
ze slechts nutteloze dienaren waren en alleen deden wat ze moesten doen.

In deze daad van genezing stond ik toe dat de spiritueel waardevollere kwaliteit van
dankbaarheid een voorbeeld werd in het aangezicht van ondankbaarheid, naast een
standvastig geloof.

Een ontvangen gunst die de gever niet dankbaar maakt, laat zien dat de ontvanger de gunst
helemaal niet of slechts gedeeltelijk voelt. In plaats van dat de gunst liefde opwekt voor de
gever en nederigheid door het erkennen van de eigen machteloosheid bij het aanvaarden van
de gunst, toont de persoon die een gunst geen dankbaarheid waardig acht trots of minachting,
onverschilligheid, minachting of haat jegens de gever; sterker nog, hij kan zelfs wroeging
voelen over het feit dat de omstandigheden het voor hem noodzakelijk hebben gemaakt om
anderen te bedanken.

Dankbaarheid, gekoppeld aan nederigheid, is van hemelse aard, ondankbaarheid van helse
aard.

Zo wilde ik met deze handeling de nadenkende onderzoeker van deze daad, zelfs na
duizenden jaren, laten zien dat, hoe groot de kracht van het geloof ook kan zijn in de hoogste
graad, het nog steeds geen spirituele waarde heeft als men niet opkijkt voor zowel als na de
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daad.
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Hij realiseert zich eerst zijn eigen machteloosheid en dan de almacht van Hem die de mens,
deze kleine stofworm, zo'n macht kan geven.

Voor de mens die zich bewust is van zijn goddelijke oorsprong, die alleen maar naar boven
kijkt en alles wat hij van daar heeft ontvangen nederig en dankbaar op het altaar van de liefde
legt, zal de kracht van zijn wil door Mijn wil worden versterkt. In zulke harten leeft, als de
vrucht van het geloof, de overtuiging die, door het bewustzijn van deze kracht, de mens de
gelukzaligheid geeft die alleen een kind kan genieten dat de kracht van zijn liefhebbende
Vader herkent en weet dat deze te allen tijde tot zijn beschikking staat, waar hij deze ook op
de juiste manier wil gebruiken.

Streef naar dit bewustzijn, naar deze waardigheid, en waar jij je dankbaarheid bewijst door
steeds grotere liefde voor de Vader, zal de vervulling van wat jij wilt ook jouw wensen
bekronen.

Neem daarom dit Evangelie als een wegwijzer in het doolhof van het leven; Bouw je
zielenbouw op dit stevige fundament, zodat Ik spoedig het dak, dat is de geestelijke wereld of
mijn geestelijk koninkrijk, op deze fundamenten kan leggen, die dan datgene wat je onder
geestelijke hoede hebt uitgevoerd, waar je dan onder deze bescherming, overeenkomstig de
maat van je geloof, van trede tot trede boven andere wezens geplaatst, hen ook moet leren wat
Ik jullie tijdens je leven vaak heb laten voelen, namelijk de oneindige liefde als vader en de
onbegrensde macht als kinderen, wanneer jullie vast hebben leren geloven en vertrouwen.
Amen.

40.
Op de veertiende zondag na Pinksteren

Niemand kan twee meesters dienen
Mattetis 6, 24

Op 17 april 1872

Dit vers en ook de volgende bevatten gedragsregels voor het leven van Mijn discipelen die,
letterlijk genomen, een heel specifiek doel hadden, omdat ze bedoeld waren om hen
vertrouwen in te boezemen voor de toekomst wanneer Ik niet meer onder hen zou wandelen.
Het waren vaderlijke vermaningen en instructies die Ik hen gaf omdat ze zelf duidelijk
moesten zijn over hoe ze zich moesten gedragen voordat ze het anderen konden leren.

Het hele hoofdstuk bevat gedetailleerde discussies over hoe aalmoezen te geven, hoe te
bidden en hoe kerkelijke gebruiken in praktijk te brengen voor het welzijn van de ziel; verder
wordt de waarde van tijdelijke, materiéle goederen in vergelijking met eeuwige, geestelijke
goederen besproken, en de manier waarop men de zorgen van het leven kan en moet
combineren met vertrouwen in Mij, wat een belangrijk punt was, aangezien Mijn discipelen
moesten kiezen tussen de geest en de wereld, of zoals het daar staat, tussen God en mammon.
Mijn leerlingen hadden alles wat hen aan de wereld verbond achtergelaten en waren Mij
gevolgd; het was daarom begrijpelijk dat, nadat Ik zo vaak Mijn heengaan had voorspeld, de
gedachte in hen opkwam: Wat zal er dan van ons worden? Het is waar, in Zijn aanwezigheid
hoefden we ons geen zorgen te maken, maar als Hij niet meer onder ons wandelt, wat dan?

Ik moest hen antwoorden op zulke gedachten die in hun gedachten waren geslopen, niet alleen
tijdens Mijn leven op aarde, maar ook voor latere tijden.
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en hen te sterken in vertrouwen en geloof in Mijn woorden, zodat de zorg om voedsel en
kleding niet zwaar op hen drukt en hun geestelijke zending er niet onder lijdt. Vandaar alle
vaderlijke woorden, de verwijzing naar de vogels in de lucht, naar de lelies van het veld, en
de troost dat de liefhebbende Vader in de hemel niets vergeet wat Hij heeft geschapen, maar
dat Hij des te minder Zijn uitverkorenen voor Zijn hoogste doeleinden zal vergeten en hen
niet verweesd zal achterlaten.

Al deze woorden hadden een letterlijke betekenis voor Mijn discipelen in die tijd en voor de
omstandigheden waarin zij leefden; maar nu kunnen ze alleen geestelijk worden
geinterpreteerd voor jullie en alle toekomstige generaties, want jullie leven in andere
omstandigheden en hoeven je niet van alles te ontdoen om Mij geestelijk te volgen, terwijl zij
Mij ook letterlijk volgden.

Toen ik destijds zei: Je kunt niet twee meesters dienen, bedoelde ik te zeggen dat het
onmogelijk is om twee verschillende dingen met dezelfde mate van liefde te omhelzen, want
God of mammon dienen betekent dat je ofwel het ene ofwel het andere als hoogste doel voor
ogen hebt, want dienen betekent dat je je met je hele ziel wijdt aan wat je boven alles liethebt.
In die zin is dit woord nog steeds van toepassing op jou en de mensheid die nu leeft en die nog
komt. Wie volledig voor de wereld en haar genoegens leeft, alleen naar hun bevrediging
streeft en alle middelen aanwendt om zijn tijdelijk welzijn, dat hem het hoogste en meest
begeerlijke lijkt, te rechtvaardigen, kan van nature weinig of geen notie hebben van God en
geestelijke goederen en zijn verlangens kunnen niet op geestelijke maar alleen op wereldse
dingen gericht zijn.

In dit opzicht is het woord helemaal waar: men kan niet God dienen en mammon. Maar om
mammon of wereldse goederen te gebruiken voor spirituele doeleinden en ze nuttig te maken
voor jezelf, en er geen grotere waarde aan te hechten dan ze werkelijk hebben, maar ze te
gebruiken voor je eigen welzijn en voor het welzijn van je naasten, vooral individuen die ik
begiftigd heb met speciale goederen van geluk, dat is een andere zaak.

Zelfs in Mijn tijd waren er rijke en hooggeplaatste mensen die niettemin slechts Mij volgden
en naar de wereld keken zoals Ik het wenste, aan wie de hun toevertrouwde goederen daarom
slechts een middel tot een doel waren, maar niet uitsluitend het doel van hun streven.

Het is daarom uiterst noodzakelijk om dit gezegde van mij goed te begrijpen: Je kunt niet
twee meesters dienen, want anders zou te veel ijver gemakkelijk kunnen leiden tot heel andere
resultaten of per ongeluk slechte gevolgen.

De andere woorden van troost die Ik aan Mijn discipelen gaf, moeten ook niet letterlijk
worden opgevat in de huidige tijd, d.w.z. niet volgens de letterlijke betekenis, want in de
omstandigheden van het huidige leven is het zelfs de plicht van iedereen om in zijn aardse
behoeften te voorzien; alleen mag deze zorg niet zo ver gaan dat het iemand ervan weerhoudt
zijn geestelijke doel na te streven en goed te doen aan zijn medemensen.

Het is waar dat vogels niet zaaien, oogsten of in schuren verzamelen en toch onderhoudt de
Vader in de hemel hen; alleen dieren zijn onvolwassen en hun behoud wordt bewerkstelligd
door instinct, waardoor de hongerigen naar voedsel en de dorstigen naar water worden geleid.
De meeste dieren hoeven alleen maar voor zichzelf of hun kleine familie te zorgen, en voor de
laatste slechts voor een korte tijd.

Het is niet zo met de mens; hij 1s vrij, niet de stem van de natuur maar zijn geest drijft hem
door middel van zijn verstand om zijn situatie zodanig te verbeteren dat hij niet gestoord
wordt door zorgen om zijn fysieke zelf om aan zijn spirituele zelf te werken. Hij moet daarom
zorgen voor zijn toekomstige leven, moet zorgen voor zichzelf en zijn familie, want die
hebben meer zorg nodig dan de jongen van de dieren.

Het hoofddoel van het aardse leven moet echter het koninkrijk van God zijn en het hogere
geestelijke doel daarvan, dat gewoonlijk niet wordt herkend in dit korte leven van beproeving
omdat het
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maar het is de plicht van de mens om zijn vermogen en talenten zo te gebruiken dat hij
daarmee zijn ziel ontvankelijk en bruikbaar maakt voor het spirituele leven.

Deze woorden gaan verder: "Maak je geen zorgen over morgen, want het is genoeg dat elke
dag zijn eigen plaag heeft. Maar dit woord heeft voor jullie nu een andere betekenis dan het
destijds voor Mijn leerlingen had en is alleen bedoeld om jullie te zeggen dat jullie je zorgen
niet te ver moeten uitbreiden en niet moeten proberen in te grijpen in het lot of de goddelijke
leiding van het individu, want daar houdt jullie sfeer op.

Jullie mensen moeten alleen ruimte geven aan jullie zorgen en inspanningen, voor zover ze
door Mijn woord zijn goedgekeurd, dus voor zover ze op Mijn wetten van liefde berusten en
daarom ook succesvol kunnen zijn.

Dan zijn ze rechtvaardig, maar ook niet te groot, want jij zult altijd het kleinere en Ik het
grotere deel van je wensen moeten vervullen. Als je bedenkt dat je inzicht en realisatie als
eindige wezens altijd beperkt is, maar dat het Mijne als Heer en Schepper onbegrensd is, moet
je ook beseffen dat Ik je verzoeken niet altijd kan inwilligen en dat je bezorgdheid daarom
zinloos is, omdat Ik, die meer vooruitziend ben dan jij, vaak moet weigeren wat je vurig
verlangt.

Zo zie je hoe, door verkeerd begrip en verkeerde eenzijdige opvatting van woorden die daar
aan Mijn discipelen werden gegeven en volledig waren aangepast aan hun maatschappelijke
positie en hun beroep in het leven, er vandaag een grove fout zou worden begaan als men ze
in dezelfde zin zou willen interpreteren en volgen. De woorden zijn inderdaad ook vandaag
waar, want alleen de waarheid kon uit Mijn mond komen; maar de geestelijke betekenis moet
nu meer worden begrepen en vastgehouden, omdat de letterlijke naleving van deze woorden
die ooit aan Mijn eerste discipelen werden gegeven, Mijn huidige discipelen in onaangename
situaties zou kunnen brengen.

Alles, wat Ik gezegd heb, blijft waar, maar alleen het geestelijke gezichtspunt van ieder
individu verklaart en onderbouwt de waarheid door haar steeds aan de eigen omstandigheden
aan te passen en met Mij en Mijn liefdesleer in verband te brengen, die de successen kan
geven, die Ik eens beoogd heb en die Ik nu weer met de geestelijke uitleg van hetzeltde wil
bereiken.

Ik herhaal hier, dat het geestelijk begrijpen van Mijn woord van eeuwige schoonheid en
eeuwige duur is en jullie dingen openbaart, die jullie misschien in afzonderlijke ogenblikken
gevoeld hebben, maar waarvan jullie de sluier nog niet helemaal hebben kunnen wegnemen.
Doe je best om je ziel zuiver te houden, zodat het Licht, dat steeds in je straalt, je in zijn volle
kracht kan verlichten, verwarmen, verlevendigen en met Mijn Geest verenigen. Dan zal het
moment gekomen zijn, dat de bedekking van de materiéle schepping voor jullie ogen niet meer
bestaat, dat het plaats heeft gemaakt voor het geestelijke oog, waardoor jullie overal alleen nog
geestelijke dingen herkennen en Mij als Heer van het geestelijke, als eeuwig liefhebbende
Vader.

Daar zul je vrede en rust vinden als het einddoel van alle rechtschapen en ijdele zorgen; daar
zul je gecompenseerd worden voor alle bittere ervaringen en alles ontvangen wat rechtmatig
verworven is. Daar zijn de laatste bouwstenen van de materiéle wereld de eersten van de
spirituele wereld geworden, die van stadium tot stadium, van wereld tot wereld, van zon tot
zon opklimmen, steeds meer vermogens ontvangen, steeds meer gelukzaligheid genieten,
uiteindelijk de stadia bereiken waar de Vader woont als de Ene Herder, omringd door Zijn
kinderen als de Ene Kudde, als het einddoel van alle inspanningen.

Beginnend in het fysieke aardse leven en eindigend in het geestelijk hoogste leven, dat is
jullie weg en jullie doel en het doel van al Mijn oproepen aan jullie. Zoals jullie zien, doe Ik
Mijn uiterste best, het is nu alleen nog aan jullie om Mijn vele woorden te begrijpen, zoals Ik,
die een geest ben, ze alleen gesproken kan hebben. Doe moeite om ze te begrijpen en het
resultaat zal jullie bewijzen, hoe alleen een vader zijn kinderen op deze weg en naar zo'n doel
kan leiden. Amen.
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41.
Op de vijftiende zondag na Pinksteren

Van de jeugd naar Naim
Lucas 7

Op 22 april 1872

Hier heb je weer een van die wonderen die Ik verrichtte om de mensen en Mijn discipelen te
sterken in het geloof dat Ik niet zomaar een gewone man ben, niet zomaar een profeet, maar
iets groters, zodat ze allemaal geleidelijk aan Mijn leer gewilliger zouden aanvaarden en zich
zouden laten leiden.

12De Essaeérs wekten ook doden op, maar Ik heb jullie in het Grote Evangelie van Johannes al
laten zien dat dit alleen schijnbaar gebeurde; daarom moest Ik Mijn wonderen op een andere,
meer opvallende manier doen dan de Essaeérs en andere tovenaars deden, want alleen zo kon
Ik de mensen beter onderwijzen.

Een opwekking van doden schijnbaar toevallig langs de weg zonder enige voorbereiding,
zoals bij deze jongeman te Naim, was hen nog niet overkomen; vandaar hun rechtvaardige
verbazing over Mijn macht zelfs over leven en dood, die zij nog niet op deze manier bij
mensen hadden gezien.

Dus leidde Ik in die tijd Mijn discipelen en vele anderen, zowel Joden als niet-Joden, op als
verspreiders van Mijn leer van geloof en liefde, soms door gelijkenissen, soms door
redevoeringen, soms door wonderen, en bewees hen zo het belang van Mijn missie en de
echtheid van Mijn woorden, en liet hen zien waarom Ik naar deze aarde kwam en wat het doel
en het doel van Mijn incarnatie was.

Weinigen begrepen Mij, maar het zaad werd in hun hart geplant, dat geleidelijk ontkiemde en,
hoewel spaarzaam, vrucht begon te dragen. Overal, afhankelijk van de omstandigheden,
verkondigde Ik de Mensenzoon als wat Hij werkelijk was, soms door krachtige toespraken,
soms door wonderen.

Maar dit wonder van het ontwaken van de jongeman in Naim moet spiritueel opgevat worden,
wil het van nut zijn als preek, zoals hier, en daarom moeten we dit proces van natuurlijk
uitkleden blootleggen om er een uitleg en betekenis van te vinden die voor alle tijden geldt,
zodat jullie kunnen inzien dat er in elke daad uit Mijn jaren van onderricht iets verborgen ligt
dat niet alleen voor die tijd geldt, maar voor alle eecuwigheid.

Hier in dit Evangelie heb je een eenvoudige begrafenis voor je, waar een huilende moeder het
stoffelijk overschot van haar geliefde, enige zoon volgt.

Dit is op zich een alledaags verschijnsel dat je elke dag kunt tegenkomen, in je eigen familie
of bij vrienden en kennissen; overal kun je een lijk en huilende volgelingen tegenkomen.

Om deze natuurlijke, wettige laatste fase in het menselijk leven spiritueel te kunnen verklaren,
moet je ook spiritueel leren begrijpen wat er aan een begrafenis voorafgaat.

Zie je, elke dood is de inleiding tot de transformatie van het vaste lichaam in andere,
eenvoudige componenten; het is een scheiding van het spirituele van het materiéle, of het
einde van het materi€le en het begin van het spirituele leven.

In de schepping is er een fysieke schijndood en een spirituele werkelijke dood. En daarom kan
een begrafenis zowel in geestelijke als in materié€le zin plaatsvinden.

12 Jakob Lorber: Het grote evangelie van Johannes (10 delen)
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In dit geval rouwde een moeder om haar enige zoon en volgde zijn baar. Ik kwam naar deze
scéne van verdriet en pijn en de moeder verdroeg Mij; Ik liet de dragers stilstaan en richtte
haar zoon op zodat hij de steun van zijn liethebbende moeder zou blijven.

Deze handeling uitgelegd in geestelijke zin wil nog net zoveel zeggen als nu en ouders zullen
nog vaak wenen en treuren over de verkeerde richting die hun kinderen zijn ingeslagen als ze
zien hoe ze, ondanks hun inspanningen en zorgen, geen geestelijk leven in zich hebben, alleen
de wereld en haar genoegens najagen en zo de geestelijke dood tegemoet snellen.

Ik voeg me dan bij sommige van deze wenende en rouwende ouders bij zulke gebeurtenissen,
waar vader of moeder helaas vaak te laat moeten erkennen dat zij zelf veel schuld hebben aan
de vroege geestelijke dood van hun kind, en ik roep de kinderen die in zonde en ondeugd zijn
weggezonken terug in het geestelijke leven door hen op de meest bittere manier de gevolgen
van hun levenswijze te laten proeven. Ik vernietig de wereldse voorwaarden van hun leven
van plezier, laat hen vervallen in lijden en ziekte volgens het lichaam en wek zo het
geestelijke leven opnieuw op in het geestelijk dode kind, zodat het berouw kan tonen en kan
proberen terug te krijgen wat het verloren heeft en zo het zelfverwijt van zijn ouders kan
verlichten door berouwvolle bekering en hun geweten kan sussen.

Zulke begrafenisstoeten vinden dagelijks plaats in zowel het gewone als het geestelijke leven.
Er is nu meer verrotting op jullie aarde dan geestelijk leven, en bijna de hele mensheid ligt
begraven in materiéle verlangens, als het ware in de doodskist van wereldse zorgen en
pleziertjes; en de weinigen die nog geestelijk leven bezitten zijn de lijders die achter deze
doodskist lopen en bij Mij smeken om verlichting en redding, omdat ze medelijden hebben
met de doden als hun buren, medelijden met hen hebben en hen toch niet kunnen redden.

Deze begrafenisstoet, zowel groot als klein, evenals de klaagzangen van de weinige beteren,
brengt Mij er dan ook toe naar deze kist toe te stappen en de slapenden of schijndoden te
wekken, opdat zij niet verloren gaan voor het geestelijk leven; Ik wek zowel individuele
mensen als hele volkeren door tegenslagen en gebeurtenissen van allerlei aard, waardoor zij
de gevolgen moeten voelen van hun verkeerde levenswijze, van het zo volledig negeren
van het geestelijke en het zich alleen maar willen uitleven in de materie.

Deze grote begrafenisstoet beweegt zich langzaam naar zijn bestemming, waar ontbinding zal
plaatsvinden. De geestelijke staat van veel mensen, evenals de staat van naties, begint te
stollen en te veranderen in verrotting, en een algemeen proces van ontbinding, scheiding en
zuivering manifesteert zich al duidelijk, zoals gebeurt met elk lichaam dat door het leven is
verlaten en dat, onderworpen aan de wetten van de natuur, vervolgens weer moet dienen als
basis en stimulans voor andere formaties.

Midden in dit algemene ontbindingsproces van de hele mensheid, die zonder geestelijk leven
in de kist van de wereldse genoegens ligt, treed Ik nu binnen, laat nieuw leven, nieuwe kracht,
nieuwe geest door Mijn boodschappers en schriftgeleerden in de polsen van de menselijke ziel
stromen en roep tot de mensen, zoals Ik eens tot de jongeman in Naim deed: "Jongeman, Ik
zeg je, sta op! Want de mensheid, zoals ze nu is, is als een jongeling die eerst moet rijpen tot
een man en een oude man voordat hij zijn zending heeft volbracht. Als ze volwassen is, zal ze
haar oude kleren van halfvergane wereldbeelden uittrekken en een spiritueel, nooit vergaand
gewaad aantrekken dat ook geschikt is voor het andere, grotere, eeuwige leven na dit korte
aardse leven.

Maar ik roep de geestelijk dode toe: Sta op! Want jullie zijn niet geschapen om de lange en
moeizame weg van de materie te bewandelen, maar de kortere weg van de geest. Sta op en
geef gehoor aan Mijn roep, voordat de volledige desintegratie van alle sociale banden je maar
al te bitter zal leren dat er een heel andere wereld is dan die waarover je sindsdien denkt en die
nu bijna volledig bestaat uit speculatie, bedrog, verkrachting, machtswellustelingen en
onrecht.
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Net als in het verleden, ben Ik nu ook bedroefd over deze staat van verval, Ik ben bedroefd
over de betere lijders, maar ook over de doden, die zonder Mijn woord onherroepelijk
onderhevig zouden zijn aan verval of geestelijke ontbinding en vrijwillig de lange en
moeizame weg van realisatie van binnenuit zouden moeten inslaan, omdat ze de andere weg
afwijzen.

Het doet Mij pijn om de mensheid als een lijk voor Mijj te zien, terwijl Ik hem en vervolgens
al zijn nakomelingen een geestelijke vonk van Mijn eigen wezen als bruidsschat heb gegeven
toen de eerste mens werd geschapen, en later door Mijn incarnatie op jullie aarde deze vonk
niet alleen weer tot bloei heb gebracht, maar ook tot goddelijke kracht heb gewekt door de
grootste vernedering en ontelbare offers van allerlei aard en jullie als mensen boven zovele
andere schepselen heb uitverkoren, om Mij niet alleen als Opperste Geest, maar ook als Vader
te erkennen en met Mij en door Mij mee te helpen aan de vorming van andere werelden,
waaraan jullie dan nieuwe gelukzaligheid, nieuwe waarheden mogen brengen en door het
geven daarvan nog diepere waarheden voor jezelf als kinderen van Mijn Liefde zullen voelen,
zodat jullie pas dan begrijpen, wat het betekent, de begunstigden van de almachtige Schepper
te zijn en door Hem meesters van het hele universum.

Juist daarom beweent deze begrafenisstoet Mij en juist daarom klinken steeds Mijn woorden
en gaven uit de hemel, die Ik sinds jaren over jullie en de hele mensheid heb uitgestort: Sta
op, ontwaak uit je wereldse doodsslaap tot het geestelijke, tot het eeuwige leven, want alleen
daar is de ontbinding van je eigen bestaan, alleen daar is het begin en het einde van het
menselijke ras, want je eigenlijke zelf is niet voorbestemd om net als je stoffelijke lichaam
weer op te lossen en over te gaan in andere vormen, in andere wezens, nee! Jullie moeten de
jongens-, jeugd- en mannentijd als onrijpe zielen doorleven, je van je oorspronkelijke
oorsprong bewust zijn, om op oudere leeftijd met het bewustzijn van mooie daden met een
liefdevol hart in zo'n stadium van die wereld over te gaan, waar het verval van het wereldse
niet meer binnendringt, waar alle geest, alle liefde, alle licht warmte en eeuwig leven ademt,
Dan zullen alle geest, alle liefde, alle licht, warmte en eeuwig leven geen lijders meer zijn,
maar alleen nog vreugdevolle geesten, die met en door jullie naar het grote einddoel in Mijn
oneindige geestenrijk worden geleid, waar Ik als Vader van Mijn kinderen de ontwaakten naar
de fontein van het licht van het eeuwige leven zal leiden en dan pas zullen ze Mij als Vader
volledig begrijpen.

Deze opstanding uit de materie, de wereldse doodskist, wil Ik bereiken met al Mijn woorden,
zoals Ik eens ook de toenmalige wereld met Mijn woorden, gelijkenissen en wonderen wilde
opwekken en redden van geestelijk verval.

Destijds waren de profeten, Mijn discipelen en andere gelovigen de lijdenden; vandaag zijn
jullie het aan wie Ik het woord van verlossing en eeuwig leven heb gegeven, zodat ook jullie
zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan het grote verlossende werk van Mijn verlossingsplan.
Werk in deze richting eerst in je eigen familiekring, laat daar geen doden of rotten ontstaan
door het zaaien van het zaad van het leven, dat Mijn geestelijke wind dan zal leiden, zoals de
herfststormen het stoffelijke zaad naar velden leiden om bevrucht te worden, in de harten die
door lijden en tegenspoed zijn voorbereid, zodat ook daar het opstandingsfeest zich herhaalt,
totdat er van het hele levenloze lichaam van de mensheid niets anders overblijft dan de kist,
de wereld zelf, die zich dan ook moet vergeestelijken door de invloed van de vergeestelijkte
mensheid, en zo zal het vroegere paradijs weer ontstaan, waar de mens als geestelijk schepsel
uit mijn scheppende hand tevoorschijn zal komen en weer heer zal zijn over alle schepselen
en over de elementen. Amen.
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42,
Op de zestiende zondag na Pinksteren

Jezus geneest een waterverslaafde, of: De
viering van de sabbat
Lucas 14

Op 24 april 1872

Het begin van dit hoofdstuk toont je de genezing van een waterverslaafde, ten eerste in het
huis van een farizee€r en ten tweede op een sabbat waarop volgens de strenge regels van de
Joden niets mocht worden gedaan behalve het volgen van de voorgeschreven religieuze
gebruiken.

Er was een reden waarom deze genezing werd uitgevoerd onder de genoemde
omstandigheden, want juist deze heerser was een volgeling van Mijn leer, maar begreep de
tempelvoorschriften alleen in de letterlijke zin en was blij om naar Mij te luisteren als Ik maar
niets onderwees of deed dat tegen zijn opvattingen en zijn waardigheid als Farizeeér inging.

Ik liet daarom opzettelijk een man die aan waterzucht leed de kamer binnenkomen terwijl ik
met hem aan tafel zat en Mij smeekte zijn ziekte te genezen.

Het evangelie getuigt dat ik hem genas, maar het feit dat ik hem op een sabbat genas,
veroorzaakte aanstoot, waardoor ik de Farizeeén opnieuw duidelijk wilde laten zien hoe slecht
ze hun eigen wetten begrepen en hoe verkeerd ze die aan de mensen leerden.

Ik wees hen erop dat als een os of een ezel op een sabbat in een put zou vallen, zij die er zeker
uit zouden trekken, want dat was nodig voor hun eigen welzijn, terwijl zij het als een zonde
beschouwden als er op een sabbat een goede daad voor of aan anderen werd gedaan. Daarom
wilde ik hen door deze daad bewijzen dat het doen van goede daden en goede werken niet
alleen een sabbat of feestdag niet ontheiligt, maar deze integendeel zelfs meer heiligt dan vele
nutteloze gebruiken en tempelceremonies die gedachteloos worden uitgevoerd.

Onder het Joodse volk waren er veel van zulke misvattingen. Hoewel ze de wetten van Mozes
en de profeten hadden, wisten ze niet hoe ze de bewoordingen ervan geestelijk moesten
interpreteren, en ze werden ook in hun verkeerde opvatting aangemoedigd door de Farizeeén
en Schriftgeleerden, omdat de laatsten er ook erg op gebrand waren om de wetten naar eigen
inzicht te interpreteren, en waar het niet veel moeite kostte om een Jood te zijn in de letterlijke
zin van de wet.

Vandaar Mijn Tweede Komst juist te midden van dit volk, dat al lang een godsdienst bezat die
het meest geschikt was als basis voor Mijn liefdesleer, en waar het er alleen om ging de oude
wetten geestelijk uit te leggen en niet af te schaffen, en zo de menselijke waardigheid te
redden, die op het punt stond te vergaan in niets anders dan tempelceremonies en zelfzuchtige
genoegens.

Gedurende de drie jaar dat ik lesgaf, streefde ik altijd dit doel na, door mogelijkheden te
creéren of toe te staan die aanleiding moesten geven om te strijden tegen de valse opvattingen
en vooroordelen van de Joden.

Zo was de juiste viering van de Sabbat ook een kwestie die Ik, als de stichter van Mijn enige
ware religie van liefde, niet onaangeroerd kon laten. Om deze vooroordelen uit te roeien,
begon Ik ertegen op te treden in het huis van een Farizeeér, zodat deze actie een reden voor
uitleg zou zijn. Maar omdat de Farizeeén de eersten waren die alles beter wilden weten en
begrijpen en dat eigenlijk ook zouden moeten doen, juist daarom
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Zij moesten ook de eersten zijn die gereinigd werden van hun misvattingen, zodat ze de rest
van de mensen op dezelfde manier konden beinvloeden.

De Farizeeén en Schriftgeleerden hadden een heel andere kijk op goed doen, zodat ik me vaak
genoodzaakt voelde om hen liefdadigheid uit te leggen in voorbeelden en parabels, want voor
hen was alleen degene die goed deed aan de tempel en hun persoon een weldoener; al het
andere dat aan andere mensen werd gedaan, was hun aandacht niet waard.

Ook daar werd de viering van de wekelijkse rustdag verkeerd begrepen, zoals nu nog
steeds,endaarom is het gepast om jullie, net als toen, na deze handeling van genezing
op een sabbat te laten zien dat ook jullie nog ver verwijderd zijn van het vieren van deze dag
zoals Mozes hem bedoelde en zoals Ikzelf zou willen dat hij werd begrepen, namelijk om hem
te gebruiken voor jullie geestelijke opvoeding. In de wereld waren en zijn er altijd degenen die
bevelen en degenen die gehoorzamen, en het is altijd zo geweest dat degenen die bevelen
meestal alleen hun eigen voordeel voor ogen hadden, misbruik maakten van de arbeid van
degenen die gehoorzamen en hun tijd noch rust gunden om tenminste eenmaal per week het
tijdelijke opzij te zetten en zich te wijden aan spirituele contemplatie, namelijk waarom ze
leven, wat ze als mens zijn en wat ze op een dag zullen worden.

Dit was de reden waarom Mozes, daartoe aangezet door Mijn Geest, naast andere geboden
ook de viering van de sabbat als rustdag als gebod instelde, en wat de machtigen niet
vrijwillig aan hun onderdanen wilden geven, presenteerde hij als door God bevolen, ja,
figuurlijk in het scheppingsverhaal liet Ik als Schepper Zelf de zevende dag instellen als
rustdag na zes dagen arbeid.

Deze invoering, die noodzakelijk was voor de verheffing en het behoud van de geestelijke
waardigheid van de mens, is ook door andere volkeren overgenomen en bestaat nu bijna
overal; en ook al valt deze dag niet altijd op de eigenlijke sabbat van de Joden of op jullie
zondag, er is altijd een dag in de week gereserveerd voor rust van lichamelijke inspanning,
voor introspectie en voor bezinning op de geestelijke taak van de mens.

Wat de Joden letterlijk te veel deden, doen de christelijke volken meestal te weinig, want daar
was gebed en de strengste heiliging van de hele dag geboden, terwijl de nominale christenen
geloven dat twee keer per dag naar de kerk gaan genoeg is om de zondag te heiligen, de rest
van de tijd kan worden besteed aan allerlei soorten vermaak, feesten en feesten.

Over het algemeen worden er meer slechte dingen gedaan op een zondag of feestdag dan
gedurende de hele week, wanneer er geen tijd of gelegenheid is vanwege het werk. De
priesters denken, net als de Farizeeén, meestal alleen aan hun macht en aanzien, en zetten de
kerk, net als de Farizee€n de tempel, op de eerste plaats.

De meeste kerkgangers denken dat ze met mij in het reine zijn gekomen als ze op zon- of
feestdagen een paar uur in een kerk hebben doorgebracht en een dozijn zinloze gebeden
hebben opgezegd, en zelfs als ze vaak slapend naar de preken van de priester hebben
geluisterd, zijn ze toch naar de kerk geweest. De ambitie van de priesters is bevredigd als ze
de kerk vol menselijke lichamen zien, zelfs als hun zielen ofwel met helemaal niets bezig zijn
of met iets heel anders dan wat hun veredeling vereist.

Het misbruik wordt dus steeds groter en nu proberen mensen zelfs het geweten van hun
ondergeschikten te sussen door geld te verdienen zodat ze zelf de rustdag opgeven en
proberen ze het weinige dat ze nog geloven uit hun hoofd te praten, maar zonder er iets beters
voor terug te geven.

En zo gaat de daling van niveau naar niveau verder, met werkgevers die geloven dat ze winst
hebben gemaakt omdat hun eigenbelang vrijwillig wordt gesteund door het eigenbelang van
de werknemers.
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Maar ze vergissen zich schromelijk en zullen zien waar het toe leidt als de weinige geestelijke
elementen van de arbeider worden weggenomen en als, door zijn winst te verhogen, zijn
verslaving aan plezier en ondeugd ook toenemen.

De gegoeden verachten vaak alles wat met Mij en Mijn leer te maken heeft en dit voorbeeld
wordt dan ook door hun ondergeschikten nagevolgd en zo krijgt het materi€le steeds meer de
overhand boven het geestelijke totdat Ik uiteindelijk de omstandigheden zo zal zetten dat de
eersten de vruchten van hun egoisme zullen moeten plukken, maar deze oogst zal heel anders
zijn dan waar ze van gedroomd hebben.

Zondagen en feestdagen zouden een dag moeten zijn waarop de aardse activiteit rust, maar
niet de geestelijke activiteit, zodat Mijn natuur haar eeuwig identieke taal tot alle harten kan
richten en hen kan toeroepen: vergeet boven jullie zorg voor het lichaam niet jullie ziel en
haar Schepper, die zoveel wonderbaarlijke en prachtige dingen op deze aarde heeft geschapen
om jullie Zijn liefde en vaderlijke zorg voor jullie te tonen. Maar vergeet ook niet dat je niet
alleen voor deze wereld bestemd bent en dat je naast je materi€le taken ook geestelijke taken
te vervullen hebt.

Ikzelf stelde de zevende dag figuurlijk in als een rustdag voor de materie volgens het
scheppingsverhaal van Mozes, en op deze dag stond Ik de geest toe om het tot dan toe starre
omhulsel binnen te gaan nadat Ik Mij er zes dagen mee had beziggehouden, en deze dag,
waarop Ik de materie doordrong van het spirituele en haar daardoor tot het spirituele trachtte
te verheffen, was de dag van toewijding en een ware feestdag.

Op dezelfde manier zou iemand die zes dagen gewerkt heeft, op de zevende dag naar zijn
werk moeten kijken om te zien of hij het spirituele idee dat hem dreef om het te maken, erin
herkent. Deze dag zou een dag van rust moeten zijn van materiéle activiteit, een dag van
spirituele viering, waarop hij zou moeten overwegen en erkennen dat zijn materiéle werk een
spirituele basis moet hebben. Hij zou Mij moeten gedenken, Mijn liefde en offer, Mijn
onderricht en Mijn schepping; hij zou het materiéle moeten wegdoen en het geestelijke
benaderen, waartoe alle geschapen dingen op een dag moeten komen. Iedereen zou deze dag
moeten vieren als een dag van herinnering aan Mijn Liefde, in dankbare herinnering aan alles
wat Ik voor hem gedaan heb; dan zal het ook een zacht religieus gevoel achterlaten voor de
volgende werkdagen, waardoor zelfs het meest materi€le werk geheiligd zal worden en de
mens het stempel van zijn eigen goddelijkheid kan drukken op alles wat hij doet.

De zondag of rustdag moet door jullie in deze zin worden begrepen en gevierd, waarbij jullie
je ook altijd moeten herinneren dat jullie eigenlijke spirituele sabbat of rustdag pas zal komen
wanneer jullie in de andere wereld zullen aankomen als vergeestelijkte zielen, vrij van het
materiéle omhulsel, met het bewustzijn het materi€le te hebben veredeld, d.w.z. alles alleen
met betrekking tot het spirituele te hebben gedaan en gebruikt.

Herken het spirituele in de harde bast van de brief, want dat is wat jou kan vergeestelijken.
Spiritualiseer alles, jezelf, je woorden en daden, en probeer ook een vergeestelijkend effect op
je omgeving te hebben, en dan zal niet alleen de zevende, maar elke dag waarop je spiritueel
vooruitgaat een feestdag zijn die, net als de zon waaraan de zondag zijn naam ontleent, licht,
warmte en leven over jou en je omgeving zal uitstorten.

Elke dag, je Schepper waardig, duidelijk je doel herkennend, zul je van stap tot stap
vooruitgaan totdat je deelgenoot wordt van de eeuwige vakantie in dat koninkrijk waar elke
dag een dag van toewijding en vrede is, zoals een liethebbende Vader al vanaf oneindige
tijden voor Zijn kinderen heeft voorbereid. Amen.
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43.
Op de zeventiende zondag na Pinksteren

Van het grootste bod
Matthetis 22

Op 28 april 1872

Er is al veel gezegd over wat ik antwoordde op de vraag van de farizeeér: Wat is het grootste
gebod? en het is niet echt nodig om hier nog meer te zeggen over de twee geboden van liefde:
Heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf;, Maar omdat dit Zondagsevangelie in
het bijzonder vermeldt hoe de Farizeeén en Schriftgeleerden Mij verschillende keren
probeerden te beschuldigen, omdat Mijn daden en Mijn waarheden hen tegenstonden, willen
we deze twee geboden nader bekijken om de situatie van toen en hun overeenkomst in de
tegenwoordige tijd te analyseren, zodat jullie Mijn woorden en daden van toen gemakkelijker
in overeenstemming kunnen brengen met de huidige gebeurtenissen. In die tijd was de
priesterkaste net zo verslaafd aan eer en hebzucht als in alle latere tijden, en iedereen die hun
macht wilde verminderen of zelfs vernietigen, was een vijand van de religie en de Kerk omdat
hij een vijand was van de priesters, die vreesden dat hij dan ook hun intriges en listen aan het
licht zou willen brengen en zo het volk van hen zou willen atkeren, wat ze dan vooral in hun
geldbuidel zouden voelen.

Dus zodra er een leraar verscheen, zoals Ik, tegen wie zij weinig oppositie konden bieden
vanwege zijn duidelijke woorden, waren zij er alleen maar op uit om hem op de een of andere
manier aan de autoriteiten uit te leveren om hem te straffen als een gevaarlijke opruier tegen
de bestaande staatsinstellingen onder een of ander voorwendsel, wat hen ook lukte door Mijn
toestemming toen de tijd van Mijn missie op aarde ten einde liep; maar zo vaak als zij het
eerder probeerden, heb Ik persoonlijk hun valstrikken die voor Mij waren gelegd op de een of
andere gepaste manier ontweken en hun boeiende vragen met gepaste antwoorden
beantwoord.

Welnu, in dit hoofdstuk zul je zulke pogingen vinden om Mij op de een of andere manier te
verstrikken met de autoriteiten door middel van verschillende vragen, zodat zij hun doel
konden bereiken zonder de schijn te wekken de auteurs te zijn van Mijn gevangenschap,
omdat zij de mensen vreesden die Mij aanhingen en Mij volgden.

Welnu, vragen als die over de rentecoupon en verscheidene andere van dit soort, alsmede die
van een schriftgeleerde: Welke is het edelste gebod? werden met opzet gesteld om Mij te
vangen, omdat ze van Mij een antwoord verwachtten waaruit een veronachtzaming van de
bestaande wereldlijke wetten had kunnen blijken, in welk geval de dienaren en dienaressen
van de Romeinse gouverneur een goede reden zouden hebben gehad om Mij aan het gerecht
uit te leveren.

Maar omdat ik al hun gedachten en bedoelingen van tevoren kende, trapte ik niet in de val en
gaf ik geen reden voor leugenachtige beschuldigingen. Mijn antwoorden waren meestal
hetzelfde als de antwoorden die al in hun wetten stonden, alleen mijn interpretatie van deze
wetten was anders dan hun interpretatie, net als de manier waarop ik wilde dat ze gevolgd
zouden worden.

De twee belangrijkste geboden, de geboden van de liefde, stonden ook in de Mozaische Wet,
ja ze vormden eigenlijk de hele Wet; alleen de interpretaties en uitleg van de priesters en
schriftgeleerden brachten ze niet erg dicht bij het begrip van de mensen, zodat het voor de
geestelijke mens moeilijk werd om zijn werkelijke juiste positie ten opzichte van Mij en ten
opzichte van zijn medemensen en ten opzichte van de hele materi€le schepping te herkennen.
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en om het juiste begrip ervan te krijgen, een begrip dat zelfs vandaag de dag nog door
weinigen wordt vastgehouden zoals het in de geest zou moeten zijn.

Destijds klampten de mensen zich vast aan de brief, net zoals ze zich er nu, na bijna
tweeduizend jaar, nog steeds aan vastklampen, als een vlieg aan een lijmlijn die graag vrij wil
zijn, maar niet de nodige kracht heeft om zichzelf te bevrijden.

Hoewel Ik deze twee geboden aan de Farizeeér beschreef als de grootste, begreep hij ze net zo
min als het antwoord op Mijn vraag wat zij van Christus dachten, dat ontleend was aan de
Psalm van David en laat zien dat uiteindelijk, als Heer van de schepping, alles aan Mjj
onderworpen zal worden en zal dienen als voetbank voor Mijn voeten, die daarop zullen
rusten, d.w.z. waarop Mijn leer als een gebouw zal worden opgericht.

Wat het betekent om God boven alles lief te hebben werd toen niet begrepen en wordt
vandaag de dag nog steeds door velen niet begrepen; en wat het betekent om je naaste lief te
hebben als aanvullend gebod op het eerste is voor veel mensen net zo onduidelijk.

God liethebben boven alles is een woord dat gemakkelijk te zeggen is, maar niet zo
gemakkelijk te begrijpen en nog moeilijker om waar te maken. Bovenal worden we
geconfronteerd met de vraag: Waarom zouden mensen God boven alles liefhebben?

Zie je, deze vraag moet eerst beantwoord worden voordat we over liefde en de maat ervan
kunnen praten.

De koude veroordelende persoon zou kunnen zeggen: Als ik er echt over nadenk, vind ik geen
reden om een God lief te hebben, ten eerste omdat ik niet van iets onzichtbaars kan houden,
en ten tweede omdat ik me niet verplicht voel om Hem die mij geschapen heeft, te danken
voor het feit dat Hij mij geschapen heeft, want Hij heeft me niet van tevoren gevraagd of ik
geschapen wilde worden of niet, of ik als mens geschapen wilde worden of niet, en vraagt nu
niet of ik als schepsel werkelijk tevreden ben met mijn toestand en mijn positie, die Hij mij
tussen de andere wezens heeft toegekend, en of ik mij gelukkig voel, maar Hij had
waarschijnlijk alleen Zijn scheppingsplezier voor ogen.

Uit een dergelijke visie zou blijken dat er eigenlijk geen verplichting bestaat voor de mens om
zijn Schepper lief te hebben, zelfs als Hij hem in de gelukkigste omstandigheden zou hebben
geplaatst; des te minder echter als men de tegenslagen, beproevingen en het lijden in
ogenschouw neemt waarmee de mens van geboorte tot dood moet worstelen. Dus daarom
moet de mens God liefhebben, en Hem bovendien boven alles liefhebben? Ja, sommige
mensen zouden graag tegen hun Schepper willen zeggen: "Als U mij niet als mens had
geschapen, zou U nog eerder aanspraak kunnen maken op mijn liefde; maar het vergt een
grote mate van beperktheid om Degene lief te hebben die mij heeft geschapen met een
lichaam dat in veel opzichten onvolmaakter is dan het dier, maar die mij de geestelijke
kwaliteiten heeft gegeven om mijn situatie beter te kunnen herkennen, beoordelen en er
misschien om te huilen.

Kijk, Mijn kinderen, dit is het oordeel, en niet ten onrechte, van de intellectuele mens, voor
wie de koude werkelijkheid, dat is wat hij voor zich ziet, met zijn handen kan grijpen en met
zijn zintuigen kan waarnemen, eigenlijk de hele wereld uitmaakt. Zo'n manier van denken is
altijd de reden geweest voor het liefdeloze gedrag van individuen tegenover God en hun
medemensen sinds de oorsprong van de mens, en op dit moment onderwijzen jullie geleerde
ontdekkingsreizigers van de materie dit zonder aarzeling, en vinden een groot aantal
gelovigen die het volledig eens zijn met hun opvattingen en ze toejuichen.

Dus als ik nu in deze preek opnieuw dit gebod aanroer: Gij zult God liethebben boven alles,
dan is dat precies om, ten eerste, een groot deel van de christenen hun valse kijk op Mij en de
wereld te laten zien; en ten tweede, omwille van anderen die nog steeds een gevoel hebben
van iets hogers dan louter aanbidders van vergankelijke materie te zijn en die voelen dat er
iets beters, iets diepzinnigers in hun hart roert en hen naar geestelijk leven drijft.
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Als Tk een gebod heb gegeven, moet er een reden zijn waarom Ik het heb gegeven en waarom
het moet worden gehoorzaamd; daarom moet er ook een reden zijn waarom Ik deze wet heb
aangewezen als de edelste en grootste in Mijn schepping en haar heb ingesteld voor haar
samenhang, continuiteit en perfectie.

Zie je, bij elke gegeven wet is het gemakkelijk om te beoordelen wat het motief was dat ze
iiberhaupt werd gegeven en vooral op deze manier en niet anders; verder, of deze wet werd
gegeven uit liefde, d.w.z. voor het welzijn van anderen, of alleen uit eigenbelang voor de
wetgever.

Als Ik als Schepper aan Mijn geschapen wezens, die als Mij zijn, als eerste wet de liefde
voorschrijf, die zij tegenover Mij moeten hebben, dan moet ook de reden voor deze wet in
Mijn aanwijzingen worden herkend, want alles wat gebeurt, is op Mijn liefde gebaseerd.

Wat is liefde eigenlijk? - Kijk, ook deze term moeten we eerst bespreken om de betekenis en
de grootsheid ervan te kunnen beoordelen.

Liefde is een genegenheid voor een levend of levenloos voorwerp die het behoud van dat
voorwerp vereist in de staat waarin het de liefde opwekte.

Onder levende wezens is liefde een genegenheid of een aantrekking tot andere wezens die het
met hen eens zijn vanwege hun kwaliteiten en gevoelens. Liefde is ook de kwaliteit die
iemand in staat stelt alles aan zijn geliefde te geven en niets voor zichzelf te houden, behalve
het besef dat hij degene die hij liefheeft zo gelukkig heeft gemaakt als zijn eigen vermogens
toelaten om weer door hem bemind te worden, want wie liefde geeft, ontvangt liefde. Het is in
deze wederzijdse liefde dat de gewenste spirituele vereniging plaatsvindt.

Als de mens de liefde van zijn God, Schepper en Heer op deze manier heeft begrepen en
begrepen, dan zal hij ook gemakkelijk de wet begrijpen die van hem eist dat hij God, Die alles
heeft gegeven om Zijn schepselen gelukkig en eeuwig gezegend te maken, lietheeft met heel
zijn hart, met heel zijn ziel en met heel zijn kracht.

Maar liefde wekt liefde op en wanneer de minnaar liefde terugkrijgt van het geliefde wezen in
de uitwisseling van zijn houdingen en gevoelens, verenigt hij zich als het ware met hem en
dan vormen ze een spiritueel geheel.

Maar hoe bewijst God liefde aan de mens om zijn menselijke liefde zo te stimuleren dat het de
Schepper van het grote universum boven alle aardse, zichtbare en onzichtbare dingen kan
liethebben?

God toont Zijn liefde aan mensen in de eerste plaats door de geestelijke wereld die
onzichtbaar in Hem woont en in de tweede plaats door de materi€¢le wereld die Hem zichtbaar
omringt.

In vroegere tijden, toen de uiterlijke natuur minder bekend was dan bij jullie, toen geleerden
al veel begin van het oneindige hebben ontdekt in zowel het grote als het kleine, openbaarde
God Zichzelf meer aan de innerlijke mens, zoals bijvoorbeeld bij Mozes, de profeten en
Zieners.

Toen daalde Ik Zelf af naar deze donkere aarde en liet jullie door woord en daad zien wat
Gods liefde voor mensen is en wat liefde voor God en de naaste is, en verhief zo de mensen
van het materi€le naar het geestelijke; Ik heb laten zien wat een God voor de mensen doet om
hen te bewegen God lief te hebben, en ook laten zien dat de liefde tot God pas echt en zuiver
is, wanneer zij haar uitdrukking vindt in de naastenliefde als broederliefde en in de liefde tot
alles wat God geschapen heeft, en omgekeerd kan de naastenliefde pas echt beoefend worden,
wanneer zij geheel in geestelijke zin begrepen wordt, dat wil zeggen, wanneer zij betrekking
heeft op God. En nu Mijn wederkomst nabij is, maak Ik Mij opnieuw bekend door Mijn
dienaren en dienstmaagden, door Mijn schriftgeleerden en woordvoerders, om Mijn Liefde
voor de mensen opnieuw te openbaren, om hen te leiden en te leiden opdat zij de weg en het
doel en hun geestelijke taak als mensen niet zouden missen.
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De tweede manier om mensen Gods liefde voor hen te bewijzen is het getuigenis van de
natuur. Lange tijd bleef deze stem, hoe luid hij ook sprak, onopgemerkt door de mensen; en
zelfs nu zijn het alleen individuen die deze stem horen in hun onderzoek. Helaas herkennen de
meesten, die het gebied van de natuurwetenschappen onderzoeken, alleen de materie en haar
wetten, die haar door Mij gegeven zijn, in plaats van de zachte roep van liefde te horen, die
hen tegemoet waait vanuit het kleinste stofdeeltje, want in ieder atoom ligt een adem van
liefde van Mijn goddelijke Zelf verborgen, die ook wacht op zijn verdere ontwikkeling
volgens de wetten van de liefde.

De telescoop opent voor jou de uitgestrekte ruimten boven je en de microscoop de wonderen
van het allerkleinste om je heen, waarbij je in beide de oneindigheid en de Oneindige zelf niet
kunt bevatten, maar zeker wel kunt gewaarworden. Beide wetenschappen zijn aan de mens
gegeven om zijn arrogantie te temperen, zijn eigenwaan uit te bannen en hem toch als geest
hoog boven alle ruimten te verheffen, omdat ze de mens het vermogen hebben gegeven om als
geschapen wezen het oneindige waar te nemen. Beide wetenschappen moeten leiden tot de
liefde voor God, de laatste tot de erkenning van de menselijke waardigheid, en de menselijke
waardigheid tot naastenliefde, die dan weer leidt tot Mij, Die alles zo heeft ingericht dat elke
vonk van liefde zijn cyclus kan voltooien door van Mij uit te gaan en weer tot Mij terug te
keren.

Zo zou de juiste liefde tot God, d.w.z. God liethebben boven alles, zich moeten vormen in de
harten van de mensen, haar uitdrukking moeten vinden in de juiste liefde tot de naaste, in
zoverre deze gebaseerd is op de liefde tot God. Deze twee wetten zijn de meest nobele omdat
ze gebaseerd zijn op liefde, op de neiging van gelijk tot gelijk, en kunnen daarom alleen
harmonie, vrede, gelukzaligheid en geluk brengen.

Zelfs als de mens bitter lijden en veel strijd moet doorstaan op zijn weg door het leven, moet
hij dit niet beschouwen als louter gevolgen van aardse, sociale omstandigheden, maar moet
hij dit zien als een noodzaak voor training voor een hoger leven, waar de verleidingen van een
materi€éle wereld eerst overwonnen moeten worden, vooral de verleiding van pijn, voordat het
spirituele in al zijn belangrijkheid begrepen en begrepen kan worden.

Daarom moeten lijden en strijd voor de mens alleen een stimulans zijn om vooruit te komen,
maar geen reden voor teleurstelling; de strijd met de materi€le, zinnelijke wereld moet hem
verheffen tot het spirituele kind van zijn eeuwig liethebbende Vader, zoals ik jullie een levend
voorbeeld heb gegeven voor een grotere bevestiging dan Jezus.

Alleen door dit te observeren kan de mens begrijpen waarom hij God boven alles moet
liethebben, d.w.z. de liefde voor zijn God moet cultiveren als het hoogste, ver boven elke
andere neiging, in alles recht moet doen aan deze liefde, en waarom hij zijn liefde ook moet
tonen aan zijn naaste zoals hij dat doet aan zichzelf, omdat iedereen een geestelijk wezen is
dat is voortgekomen uit Gods hand en Gods beeld is, dat beschouwd en gerespecteerd wil
worden net als het beeld van God in jezelf.

Zo moeten jullie Mij liefhebben als God en deze liefde bewijzen aan je naaste, zodat jullie
Mijn goddelijke neerdaling waardig worden; dan zal het jullie duidelijk worden dat een
wereld alleen kan bestaan als liefde haar basisnatuur is, liefde is haar instinct voor bestaan en
volmaaktheid.

Zonder liefde kan geen vader bestaan, maar ook geen kinderen, dat is wat Mijn twee geboden
jullie altijd vertellen van de wieg tot het graf in duizend vormen en relaties, en zullen blijven
herhalen tot ver na dit aardse leven. Amen.
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44,
Op de achttiende zondag na Pinksteren

Jezus geneest een man met jicht
Matteiis 9

Op 25 april 1872

Dit hoofdstuk uit het Evangelie van Matteiis vertelt jullie opnieuw over verschillende
wonderen die Ik heb verricht en vertelt jullie ook hoe Ik de bezwaren en opmerkingen van de
Farizeeén, waarmee ze Mijn onderwijs en handelen altijd bekritiseerden, heb weerlegd.

Het allereerste wonder dat ik verrichtte bij de man met de verlamming maakte hen
enthousiast, want voordat ik hem genas, zei ik tegen hem: 'Uw zonden zijn vergeven. 1k
vergaf de zonden van de man met jicht ten eerste vanwege zijn geloof en zijn vaste
overtuiging, die hij had, net als zijn familieleden en kennissen, dat ik hem kon genezen, en ten
tweede vergaf ik zijn zonden voorlopig omdat hij, net als de meeste ziecke mensen, de ziekte
over zichzelf had afgeroepen door tegen zijn natuur te zondigen en nu de gevolgen ervan
moest dragen.

De Farizeeén geloofden dat alleen de hogepriester en zijzelf het recht hadden om zonden te
vergeven en beschouwden Mijn gedrag als aanmatigend; vandaar hun onrust, omdat ze
dachten dat Ik inbreuk maakte op hun priesterlijke rechten. Maar Ik liet hen zien dat Ik niet
alleen zonden kon vergeven in de ware zin van het woord, maar dat Ik ook de macht had om
de gevolgen van zonden te genezen, wat zij niet konden.

Daarom waren zij vol haat en nijd omdat Ik de mensen voor Mij heb gewonnen door zulke
opvallende daden die in Mijn voordeel getuigden en hen zo geleidelijk van Mij heb
verwijderd.

In die tijd was het nodig om Mijn woorden door zulke daden te bevestigen en hun waarheid te
bewijzen, omdat de massa's van de mensen nog niet op dat niveau van opvoeding waren om in
staat te zijn om de weg van verlossing te bereiken door geestelijk bewijs alleen; en zo zie je
door het hele Evangelie heen hoe Ik overal probeerde om de verkeerde opvattingen van Mijn
omgeving te corrigeren en daardoor hun geestelijke ziekte te genezen, en hoe lk ook de
waarheid van Mijn leer bevestigde door daden.

In die tijd waren er nog veel valse opvattingen en vooroordelen, zowel onder het Joodse volk
als onder hun priesters, die Ik eerst moest uitbannen als Ik acceptatie wilde krijgen voor Mijn
leer. Ik moest de valse opvattingen over het geestelijke met woorden weerleggen en, om de
waarheid en Mijn macht te bewijzen, ook bevestigen door overeenkomstige daden. Daarom
deed Ik, net als Mijn discipelen, vaak precies het tegenovergestelde van wat de Joodse wetten
voorschreven, zodat de mensen zich ervan bewust zouden worden dat de formulering
van de tempelwetten nog niet was wat Mozes, de profeten en Ikzelf wilden.

Dus werkte Ik eraan om geleidelijk aan alle verkeerd begrepen gewoonten hun werkelijke
waarde terug te geven om ruimte te maken voor Mijn zuiver spirituele leer. Daarom sprak Ik
woorden als: De gezonde heeft geen arts nodig, maar de zieke wel; Ik heb een welbehagen in
barmhartigheid en niet in offers; Ik ben gekomen om zondaars tot inkeer te roepen en niet de
vromen; en met de tegenwerping over vasten: Hoe kunnen de bruid en bruidegom lijden
terwijl de bruidegom onder hen is, maar de tijd zal komen dat de bruidegom van hen zal
worden weggenomen, en dan zullen zij vasten; niemand herstelt een oud kledingstuk met een
lap nieuwe stof; men doet geen most (jonge wijn) in oude wijnvaten, enz.

Uit dit alles kun je zien hoe Ik de oude vooroordelen op verschillende manieren bestreed door
daden, woorden en gelijkenissen, zodat Mijn onderricht als geestelijk erkend zou worden,
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die niet vervangen kan worden door deel te nemen aan ceremonies en tempeldienst en zo
wordt Mijn Woord waarheid: Wie Mij wil aanbidden, moet Mij aanbidden in geest en in
waarheid.

Ik wilde ook Mijn discipelen aanmoedigen om mee te werken door hen de vele kinderen te
laten zien die waren afgedwaald en door hen te vertellen dat de oogst groot was, maar de
arbeiders weinig, en door hen aan te sporen om de Heer van de oogst te vragen om arbeiders
naar Zijn oogst te sturen.

Maar nu terug naar de genezing van de man met de verlamming. Toen ik hem genas, zei ik
eerst tegen hem: Je zonden zijn je vergeven, want zijn ziekte was veroorzaakt door zonden
tegen zijn eigen lichaam. Ik vergaf hem hetzelfde, want hij wist niet dat hij de ziekte zelf had
opgelopen door het najagen van zinnelijke genoegens, en juist daarom, omdat hij nog niet in
staat was zijn zonden te begrijpen, laat staan berouw te tonen, zei Ik niet tegen hem, zoals Ik
bij andere gelegenheden deed: 'Ga heen en zondig niet meer. Mijn plotselinge genezing van
hem alleen maar door Mijn woord was alleen maar bedoeld om hem voorlopig dieper te laten
nadenken en hem te bewijzen dat wat hem zoveel genot had verschaft niet de werkelijke
waarde van een mensenleven was, maar dat er iets hogers was, meer geestelijk, dat in staat
was hem iets beters te bieden dan alleen maar zintuiglijke prikkeling.

Ik was ook van plan om met Mijn woorden de zieke man met de verlamming te verheffen en
de hoogmoed van de Farizeeén te vernederen, zodat zij hun machteloosheid zouden voelen in
het licht van Mijn daad, omdat zij niet in staat waren om hun woorden met daden te
benadrukken zoals Ik deed, en daden spreken altijd terwijl woorden wegsterven.

En zo waren veel van Mijn woorden, die Ik bij verschillende gelegenheden sprak, er altijd op
gericht om de opgeblazen, trotse menselijke geest zijn grenzen te laten zien, zodat hij zich zou
vernederen en zou buigen voor de hoge kracht van de geest.

Alles wat ik toen sprak en deed, wordt nu in jullie tijd in geestelijke zin herhaald, zoals het
ook altijd zijn geestelijke betekenis en toepassing zal hebben. Er zijn overal jichtige, blinde en
zelfs dode mensen, evenals zij die geestelijk kreupel zijn door de verkeerde richting van hun
ziel, die gehecht is aan dingen van voorbijgaande aard en het geestelijke op de achtergrond
plaatst of zelfs veracht. De verkeerde opvattingen over geest en materie en de verkeerde
handelingen die daaruit voortvloeien, d.w.z. de zonden van onwetendheid, zijn de zonden die
ik elke dag moet vergeven als de mensheid niet grotendeels ten onder wil gaan.

Zelfs nu nog gebeuren de wonderen van je Vader in de wereld in overvloed, maar de mensen
proberen met hun verstand alle natuurlijke en politicke gebeurtenissen aan volkomen
natuurlijke oorzaken toe te schrijven en beseffen zelden hoe Ik hen altijd zelf uit de strik help
wanneer zij in hun vermeende slimheid door een kluwen van verkeerde veronderstellingen in
rampzalige gebeurtenissen verstrikt zijn geraakt; Want ook nu nog zoek ik niet de gezonden,
maar steeds weer de zieken, zwakken, jichtigen, blinden en zielen met allerlei kwalen op om
hen te genezen, meestal door hun eigen zonden te kiezen als leerschool waaruit ze mogelijk
sterker tevoorschijn moeten komen.

Ik genees menigeen, omdat hij een vast geloof heeft, nadat Ik hem op zijn levensweg in
omstandigheden heb gebracht, waarin hij de tijd heeft gehad om over zijn fouten na te denken
en ze te corrigeren. Zelfs jullie, die in veel dingen al beter herkennen, wat Ik eigenlijk met een
mens wil bereiken en waarvoor Ik hem heb uitgekozen, moet Ik vaak nog jullie zonden
vergeven, omdat jullie vaak nog niet inzien, dat deze de oorzaak zijn van menige onenigheid,
die jullie bestaan verbitteren en dat jullie, ondanks de beste wil en de grootste offers, nog
steeds slechts nutteloze dienaren zijn.

Ook nu nog zuchten velen van jullie onder de druk van het besef van je zwakheid; hij moet
alleen, zoals de verlamde in het Evangelie, tot Mij naderen met het vaste geloof dat Ik hem zal
genezen, en dan zal hij spoedig de stem in zichzelf horen die hem toeroept: Je zonden zijn
vergeven, sta op, neem je bed op en ga naar huis, dat is zo
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wil veel meer zeggen dan: Vertrouw niet op anderen, op toekomstige gebeurtenissen en betere
omstandigheden, maar werp de zwakheden af in wiens bed je nu ligt; neem je vroegere
verkeerde opvattingen en dwalingen op je schouders en loop stevig naar je volmaaktheid en
dus naar je spirituele thuis. Je opvattingen en dwalingen, waarop je tot nu toe als een zieke
hebt gelegen, mogen ondanks hun zwaarte je weg vooruit niet blokkeren en je zult je er
geleidelijk aan volledig van ontdoen. In plaats van erop te rusten zoals je in het verleden deed,
moet je ze op je eigen schouders nemen, je goed bewust van hun waardeloosheid, zoals een
man met jicht op zijn oude rustbed.

Zo moeten ook jullie, die Ik vele jaren geleden begunstigd en met Mijn leer vertrouwd
gemaakt heb, de genezing bij jezelf beginnen. Ik zend jullie de voorwaarden, waaronder jullie
zielenkracht getest en geoefend moet worden, want ook nu zoek Ik de zieken op en help hen,
zodat zij na genezing een goed voorbeeld voor anderen kunnen zijn.

Ik kan geen nieuwe vlek aanbrengen op een oud kleed van zonde, en ik kan geen nieuwe most
in oude wijnvellen stoppen, noch zou ik het kunnen weerstaan of verdragen; het kleed zou
nog meer scheuren en het wijnvel zou barsten, dus het oude kleed of het oude wijnvel, de
oude Adam, moet eerst worden verwijderd en vervangen door de nieuwe; de zonden als de
oorsprong van alle kwaad moeten eerst worden vergeven, d.w.z. uitgeroeid, dan kan de
vroegere zieke zijn weg weer sprankelend vervolgen als een genezen mens. Maar elk woord,
elke daad, elke gebeurtenis moet aan dit alles bijdragen om de arbeiders die nodig zijn voor de
oogst te vermeerderen.

Velen zijn geroepen, maar slechts enkelen zijn uitverkoren; er zijn nog steeds veel lammen,
blinden en jichtigen die allemaal genezen moeten worden, maar hiervoor zijn bekwame
werkers nodig en deze moeten, als ze hun dienst willen vervullen, tegen elk werk opgewassen
zijn en zelf de school van kennis doorlopen hebben waarin ze anderen moeten onderwijzen.
Dit is het eindresultaat van de beproevingen, de strijd en het lijden: Zich ontdoen van de
gebruikelijke gewoonten die indruisen tegen de goddelijke orde van liefde, en zich bekleden
met het gewaad van zuivere liefde en goddelijke waarheid, waarmee men zowel zichzelf als
zijn naaste moet trachten te voorzien, zodat wanneer de roep uitgaat: Sta op, neem je bed op
en ga naar huis, ook zij vol vreugde de gezonde kunnen volgen als hun gidsen op de weg naar
hun ware thuis.

Jullie waren en zijn allemaal ziek en min of meer jichtig. Ik heb jullie de middelen voor
genezing in overvloed gegeven; wanneer jullie volledig genezen zijn, zullen jullie de
arbeiders zijn voor de oogst, die spoedig op grotere schaal dan voorheen zal worden
uitgevoerd.

Daarom, streef ernaar dat ieder van jullie zijn plicht vervult op zijn plaats, zoals Ik van hem
kan en mag eisen, want er is geen gebrek aan remedies onder jullie. Amen.

45.
Op de negentiende zondag na Pinksteren

Van de koninklijke bruiloft
Matthetis 22
Op 26 april 1872
Hier is een gelijkenis van een bruiloft voor jullie, waarmee ik de Farizeeén hun eigen

machinaties en de gevolgen daarvan duidelijk wilde maken, omdat ze altijd in de waan
leefden dat niemand hun trucjes kon doorzien.
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Ik, Die geinteresseerd was in hun verbetering, versluierde Mijn woorden en vermaningen die
Ik tot hen richtte hier, zoals bij vele gelegenheden, met een gelijkenis die zeker begrijpelijk
was voor de Farizeeén maar min of meer onbegrijpelijk bleef voor het volk; want Ik wilde hun
reputatie onder het volk niet vernietigen zolang ze nog in staat waren tot verbetering. Maar
omdat Ik, menselijk gesproken, altijd de spijker op de kop sloeg, groeide ook hun wrok tegen
Mij voortdurend, totdat ze eindelijk de gelegenheid en de macht kregen om in Mjj te vervullen
wat de profeten allang hadden voorspeld en Ik ook aan Mijn discipelen had voorspeld als het
toekomstige lot en einde van Mijn Jezus-leven.

In deze gelijkenis vergeleek ik het koninkrijk van de hemel of de Vader in de hemel met een
koning die vrienden en kennissen uitnodigde voor de bruiloft van zijn zoon, maar overal een
ontwijkende of afwijzende reactie kreeg. Sommigen grepen zelfs zijn dienaren, bespotten hen
en doodden hen, waarop de koning woedend werd en hen strafte door hun bezittingen en
goederen af te pakken en hen zelf te laten doden. De koning stuurde toen zijn dienaren de
straat op ennodigde iedereen uit die ze daar konden vinden, en de dienaren brachten
goed en slecht naar het feestmaal.

Onder deze gasten die werden binnengebracht was er één die geen bruiloftskleed droeg, en
toen hij niet wist hoe hij zich hiervoor moest verantwoorden, beval de koning dat hij met
handen en voeten gebonden moest worden en in de uiterste duisternis geworpen moest
worden, waar geween en tandengeknars zou zijn, en ik besloot deze gelijkenis met de
gewichtige woorden: "Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Om deze gelijkenis geestelijk te kunnen verklaren, moeten we eerst zorgvuldig alle
omstandigheden onderzoeken die daar genoemd worden, totdat we bij de eigenlijke
geestelijke betekenis van deze gelijkenis komen, de toepassing ervan op die tijd, evenals op
het heden en de toekomst; want je moet altijd in gedachten houden dat er een grotere
betekenis in woorden uit Mijn mond ligt dan de luisteraars in die tijd vermoedden, en ook veel
lezers in de huidige en toekomstige tijd zullen ontdekken of vermoeden.

Laten we dus beginnen met de vorm van deze gelijkenis, zodat je kunt zien hoe alles zijn
diepe spirituele betekenis heeft als het spiritueel verlicht wordt en voor het innerlijke oog van
de spirituele mens geplaatst wordt.

Daarom vergeleek ik het koninkrijk der hemelen met een koning die zijn zoon ten huwelijk
wilde geven. Nu zie je, deze vergelijking betekent in de hoogste zin het voormalige volledige
huwelijk of de vereniging van de materi€éle wereld met de spirituele wereld, of de ontbinding
en bevrijding van de geest die in materie is ingesloten om zijn hereniging met de
oorspronkelijke geest te realiseren.

Een bruiloft betekent de vereniging van twee in afzonderlijke lichamen tot één geestelijk
wezen, het is een beeld van die komende tijd waarin gelijkgestemde mensen elkaar zullen
vinden om samen te bereiken wat voor elk individu afzonderlijk niet mogelijk zou zijn
geweest.

Voor deze vereniging of bruiloft, die ook wordt gevierd met een geestelijk bruiloftsfeest zoals
dat op aarde gebruikelijk is met een materieel feest, waren aanvankelijk degenen uitgenodigd
die waardig werden geacht om deel te nemen, maar de gelijkenis zegt dat deze genodigden
weigerden om deel te nemen aan het bruiloftsfeest.

Dit bruiloftsfeest, dat de hemelse Vader, Liefde, geeft aan Zijn Zoon, Wijsheid, duurt al sinds
Adams schepping tot op de dag van vandaag en zal altijd doorgaan totdat alle materie is
vergeestelijkt.

De eersten die werden uitgenodigd door de profeten, Mijn dienaren, waren Mijn uitverkoren
volk, de Joden, maar zij wilden niet veel weten van de dienaren, de Zoon of de Koning,
daarom bracht Ik van tijd tot tijd grote oordelen over hen en liet uiteindelijk Jeruzalem
verwoesten. Ik ontnam hun het licht dat in eerste instantie voor hen bedoeld was en gaf het
aan de heidenvolken van de rest van de aarde. De genodigden van de straten zijn alle volkeren
van de aarde en degene die geen bruiloftskleed heeft gedragen, d.w.z.
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De mensen die geen vreugde brachten op deze bruiloft zijn zij die verhard zijn in
eigenliefde, die Mijn liefdesleer kennen maar zich er niet toe willen wenden uit werelds
belang. Zulke menselijke zielen, gebonden aan de materie, zullen een leven vol lijden lang
moeten verdragen om zich te zuiveren.

Allen die op zijn minst een drang voelen om hun ziel te verbeteren, zijn degenen die zich
tooien met het bruiloftskleed, want bij God wordt het streven, de neiging naar wat waar en
goed is altijd beschouwd als het kleed dat de gast waardig doet lijken voor de bruiloftstafel.
Dit zijn degenen die, hoewel ze de drang voelen om het beter te doen in zichzelf en er ook
naar streven, toch zondigen door hun zwakheden; terwijl de gast zonder bruiloftskleed
verwijst naar die onverbeterlijken die, net als Satan en zijn volgelingen, weten wat goed is,
maar het haten en zelfs anderen willen verleiden om ervan af te vallen. Dit streven is van
duivelse aard, want het liefdesinstinct dat Ik in alle geesten en wezens heb gelegd, heeft zich
tot het kwade gewend in plaats van tot het goede.

Daarom zegt de gelijkenis ook over deze onverbeterlijke man dat hij gebonden werd en in de
uiterste duisternis geworpen, waar geween en tandengeknars is, of met andere woorden, waar
hij en zijn volgelingen worden overgelaten aan de duisternis van hun eigen geest, totdat het
verlangen om zich te beteren, dat van binnenuit opkomt, het voor hen mogelijk maakt om
terug te keren. Maar omdat de Farizee€n meenden dat het beeld van de man zonder
bruiloftskleed op henzelf betrekking had, vervulden Mijn woorden hen met toorn, want Ik
toonde hun in de gelijjkenis dat zij door hun eigen schuld van alle genoegens in het
hiernamaals zullen worden uitgesloten, totdat vrijwillig berouw een verandering in hun
situatie teweegbrengt.

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, zegt zoveel als: De poorten naar Mijn grote
geestelijke koninkrijk staan open voor alle geesten, zowel in het geestlichaam als in het
lichaam van vlees, maar slechts weinigen zal het lukken om door te dringen in die ruimten
waar vrede, rust en gelukzaligheid eeuwig heersen, want zij moeten eerst alles wat werelds en
zinnelijk is uit hun hart hebben verbannen. Alleen dan zullen zij, als uitverkorenen, kunnen
delen in Mijn koninkrijk, alleen dan kunnen hun ogen de geestelijke pracht van Mijn hemel
van liefde en licht verdragen, wanneer een soortgelijke hemelstraal daaruit straalt.

Hier heb je de geestelijke betekenis van deze gelijkenis, die dezelfde betekenis heeft
behouden vanaf de tijd dat ze door Mij werd gegeven tot op de dag van vandaag.

Ik heb Mijn dienaren gestuurd en blijf sturen om hen uit te nodigen voor het bruiloftsfeest,
maar ze keren vaak terug zonder iets bereikt te hebben, de ene eeuw na de andere rolt de
schoot van de tijd in en Ik houd niet op hen uit te nodigen.

Uitgenodigden zijn gekomen en komen nog steeds, maar eisen dwaas genoeg dat het spirituele
georiénteerd moet zijn op hun materiéle opvattingen; maar omdat dit niet het geval is, keren
ze het spirituele de rug toe en verkiezen ze het lange pad van kennis boven het kortere maar
zwaardere pad van liefde.

Ik zend nog steeds boodschappers uit om mensen te laten begrijpen wat het doel van hun
bestaan eigenlijk is en dat ze, ondanks al hun tegenzin, vroeg of laat eindelijk daar moeten
komen waar Ik wil dat ze zijn. Velen wenden hun oren af om de stem van liefde, van vrede
niet te horen en zo zijn ze lange tijd verloren. Ik zie met droefheid dat de grote massa's Mij de
rug toekeren en in plaats van Mij te volgen volgen zij wat hen bekend is als het kwaad. Ik zal
dus gedwongen worden, zoals Ik toen was, omwille van het goede en om het doel van de
mensheid te vervullen, om soortgelijke lotgevallen toe te staan als Ik eerder heb toegestaan,
alleen zullen deze lotgevallen meer van spirituele aard zijn. Ik zal de mensheid overladen met
licht en zal betere geesten opwekken om hetzelfde te verspreiden; en wanneer er overal licht
zal zijn, zullen de duisteren geen andere keus hebben dan te vluchten voor de pracht ervan en
zich terug te trekken in de uiterste duisternis die met hen overeenkomt.
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Dus nu zal wat ik daar tegen de Farizeeén zei geestelijk in vervulling gaan, sommigen zullen
machtig woedend zijn over dit machtige licht omdat het hun gebouw zal verlichten dat lang in
duisternis is gehouden; maar het moet licht worden, hoezeer Satan zich ook verzet.

Het lot van alle geschapen wezens, of ze zich nu in een spirituele of belichaamde staat
bevinden, is om ofwel het kortere pad te nemen door lijden en strijd met inspanning en
opoffering, ofwel een lang pad van zuivering te bewandelen in de duisternis van hun eigen
ziel.

Allen zijn uitgenodigd, maar wee degene die zonder bruiloftskleed het Koninkrijk van het
Licht wil binnengaan, hem wacht hetzelfde lot als degene zonder bruiloftskleed in het
Evangelie; hij zou in de duisternis geworpen worden totdat het uiteindelijk vanzelf begint te
dagen in zijn innerlijk door het verlangen naar iets beters. Zoals Ik in de tijd van Mijn
zichtbare omwandeling op aarde alle donkere hoeken van het menselijk hart door Mijn Woord
heb willen verlichten, zo zullen ook bij Mijn spoedige komst alle harten van de mensen
verlicht worden of tenminste ontvankelijk gemaakt worden voor het licht, zodat dan het
bruiloftsfeest van de vereniging van Mij en Mijn geesten gevierd kan worden, waar Ik als
Koning en Vader de Zoon ten huwelijk zal vragen en de bruiloftstafel zal bereiden voor de
uitgenodigde geesten en waar wij dan allen verenigd zullen zijn als een vader met zijn
kinderen om het jubelfeest van de grote geestelijke vereniging te vieren. Amen.

46.
Op de twintigste zondag na Pinksteren

Van de koninklijke zieke zoon
Johannes 4, 47

Op 27 april 1872

In dit hoofdstuk zul je weer een daad aantreffen waarin ik de gezondheid van een stervend
kind herstelde door alleen het woord, als bewijs van hoe krachtig het woord is, in die zin dat
je er, wanneer het vergezeld gaat van een vaste wil, dingen mee kunt bereiken die voor de
gewone mens onmogelijk lijken.

Toen deze koninklijke naar huis terugkeerde, vernam hij ook van de bedienden die zich naar
hem toe haastten dat zijn kind weer gezond was geworden op het moment dat ik het woord tot
hem had gesproken: "Ga, je zoon leeft.

Door deze handeling wilde Ik Mijn discipelen en de mensen die Mij volgden erop wijzen dat
redding of zegen zou worden weggenomen van de Joden als geroepenen omdat zij zo koppig
waren in het niet erkennen van Mij en Mijn missie, en zou worden gegeven aan de heidenen
omdat Mijn leer daar een vruchtbaarder veld vond.

Bovendien wilde Ik hen laten zien dat niet alleen de onintelligenten, de mensen uit de laagste
klasse, maar ook mensen uit hogere klassen, die zich onderscheidden door hun stand en
wetenschappelijke opleiding, zich niet schaamden om naar Mij toe te snellen en Mijn hulp af
te smeken.

Het was waarschijnlijk niet de overtuiging van Mijn kracht alleen die deze Romein naar Mij
toe dreef, maar eerder zijn liefde voor zijn kind, en daarom antwoordde Ik hem: "Als je geen
tekenen en wonderen ziet, geloof je niet. Ik zei dit omdat Ik wist dat hij na de genezing van
zijn kind gedwongen zou zijn om in Mij en Mijn kracht te geloven.
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Verder wilde Ik Mijn discipelen en andere bewonderaars laten zien dat de belangrijkste
voorwaarde voor alle daden het vertrouwen in Mijn Woord is van de kant van de vragende
persoon en dat als men Mijn Woord onvoorwaardelijk gelooft en er vast op vertrouwt, men
nooit misleid zal worden.

Er waren daar ook twijfelaars, ze waren altijd om Mij heen, ja zelfs deze koninklijke was een
twijfelaar ondanks zijn geloof in Mij, want hij informeerde bij zijn dienaren wanneer zijn
zoon hersteld was en pas toen hij vernam dat het rond dezelfde tijd was als waarop Ik tegen
hem had gezegd: Uw zoon leeft, pas toen was hij overtuigd van Mijn goddelijkheid en hij en
zijn hele huis geloofden in Mij en Mijn missie.

Zoals in het geval van een lichamelijke genezing de dokter alleen niet de brenger van
gezondheid is, maar de belangrijkste genezingsfactor vaak het vertrouwen in Mij is en de
vaste overtuiging van de effectiviteit van de middelen die Ik hem laat kiezen, die alleen het
herstel tot stand kunnen brengen, zo is ook het vertrouwen in Mij de krachtigste hefboom in
ieder verzoek aan Mij, die de vervulling kan versnellen en realiseren. Een rotsvast vertrouwen
bindt Mjj als het ware om in te willigen wat Mijn kind Mij als Vader vraagt, want waar zou
Vaderlijke Liefde duidelijker herkenbaar kunnen zijn dan in het inwilligen? In de ontkenning
is ze voor velen zeker niet zo herkenbaar, ook al is ze toch aanwezig.

Ik heb jullie al eerder een woord gegeven over vertrouwen en een ander over geloof; dit
woord zal nu over beide gaan, maar in een andere betekenis. Vertrouwen moet hier worden
uitgelegd als vertrouwen in Mij, en geloof niet als de krachtige hefboom om daden te
verrichten, maar als een vaste overtuiging van de waarheid en het gewicht van Mijn woorden
en Mijn beloften.

Deze centurio in het Evangelie had het vertrouwen en de vaste overtuiging dat Mijn woorden
niet bedrieglijk konden zijn, en juist daarom verliet hij Mij vol vertrouwen en ging naar huis,
omdat hij ervan overtuigd was dat hij zijn kind daar in goede gezondheid zou aantreffen.
Beseftfen jullie wat voor geloof dit is, dat zo krachtig kan werken in de borst van een vader dat
hij afziet van Mijn persoonlijke komst in zijn huis en alleen Mijn woorden gelooft, Mijn
verzekering, als het gaat om het leven van zijn enige kind? Waar heb jij dit vertrouwen laten
zien, jij die Ik overladen heb met zoveel woorden van genade en aan wie Ik vaak zo
waarachtig heb laten zien hoe Ik altijd bij je ben? - Leg je hand op je hart en belijd openlijk en
vrij dat je in geloof en vertrouwen waarschijnlijk nog ver achter ligt bij de heiden in het
Evangelie.

Jullie zijn moedeloos bij het minste ongeluk dat jullie overkomt; jullie haasten je onmiddellijk
naar Mijn schrijver en eisen directe woorden van Mij, omdat jullie nog steeds doof zijn voor
Mijn stem, die jullie zo vaak in je hart wil troosten. Zo zijn jullie, die zich tot de
uitverkorenen willen rekenen.

Door dit voorbeeld wil ik jullie terugvoeren naar de juiste maat van zelfbeoordeling, zodat
jullie herkennen wat jullie nog ontbreekt en hoe ver jullie nog verwijderd zijn van het
eigenlijke doel van wedergeboorte. Als jullie begenadigden zo zijn, wat kan Tk dan van de
anderen verwachten, die deze woorden van genade missen, die heen en weer geslingerd
worden in de stroom van de wereldverwarring en die ondanks al het lijden en andere
voorvallen, die Ik als vermaning op hen afstuur, niet tot bezinning kunnen komen, omdat ze
niet willen.

Hier in dit woord wil Ik jullie ook laten zien waar de grenssteen van het vragen aan Mij moet
liggen, zodat jullie geen misbruik maken van deze genade en weten waarom en wanneer jullie
informatie aan Mij kunnen vragen en zoeken.

Elke vraag die jullie Mij stellen is een bewijs van gebrek aan geloof en vertrouwen, gebrek
aan het werkelijk begrijpen van Mijn Woorden en gebrek aan besef van wat het eigenlijk
betekent om Mij te willen vragen; dan zouden jullie een begrip hebben van Mijn grootheid en
Mijn heiligheid, dan zou ook het begrip van de heiligheid en de waarheid van Mijn Woorden,
die Ik jullie geef in de Evangelién, verder in antwoorden op jullie vaak dwaze vragen, tot
stand komen.
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vragen en in verlichting over verschillende onderwerpen, met in Mijn achterhoofd jullie alle
geheimen van Mijn natuur, van jullie hart, van Mijn wederkomst en van Mijn toekomstige
wederkomst duidelijk te maken.

Jullie hebben nog lang niet begrepen, wat een Schepper en Heer van het heelal is, daarom
overschatten jullie jezelf vaak in jullie vragen, waarop Ik natuurlijk niet geduldig als Heer,
maar als liefdevolle Vader antwoord. Toch zou het jullie sieren, wat rijper na te denken over
wat de vele woorden zijn, die Ik jullie tot nu toe door Mijn schrijvers gegeven heb. Jullie
zouden ze niet alleen moeten lezen, mooi kopiéren en in boeken laten inbinden, maar trachten
jullie ze eigen te maken. Daardoor zou je steeds meer moeten leren begrijpen van je positie en
taak in het universum, van de werkelijke waarde van wereldse goederen en van Mijn hele
schepping. Jullie zouden jullie Vader overal moeten herkennen, zelfs in het kleinste stofje van
de zon en van daar tot aan de grootste, meest verre ster, waarvan het licht tot jullie stroomt
van een afstand van miljoenen en miljoenen mijlen, Die verschijnt in het kleinste en minste
juist in het grootste en machtigste en jullie zouden uit al deze waarnemingen het bewijs
moeten trekken dat Zijn woorden waar zijn zoals de taal van Zijn schepping en dat Zijn
beloften geloofd moeten worden omdat het niet de woorden zijn van een eindig maar van het
oneindige en hoogste Wezen. Leer van deze centurio in het Evangelie wat het betekent om
vertrouwen te hebben in Mijn woorden en om je in elke situatie van het leven vol vertrouwen
in Mijn armen te kunnen werpen en je zult nooit meer misleid worden in je verwachtingen dan
deze centurio was.

Daarom neem Ik deze akte, die jullie in het Evangelie van Johannes is medegedeeld, als stof
voor het onderricht van Mijn uitverkorenen, opdat zij daarin herkennen, hoe al Mijn woorden
begrepen moeten worden en hoe zij erop moeten vertrouwen; want alleen dan, wanneer zij
zelf standvastig zullen zijn in dit vertrouwen, kunnen zij dit ook bij anderen opwekken, anders
zijn zij als de meeste van jullie priesters, die iets leren, wat zij zelf vaak niet geloven en
minder dan anderen in de praktijk brengen door de daad.

Ten eerste moeten jullie het goede voorbeeld geven zoals Mijn discipelen eens deden als jullie
willen dat iemand jullie volgt; alleen zo kan Mijn koninkrijk op aarde gevestigd en versterkt
worden. Neem dus deze koninklijke als voorbeeld, versterk je geloof en vertrouwen in Mij en
je zult vrede en rust vinden en in staat zijn om beide overal te verspreiden. Amen.

Later addendum bij dit

Opmerking vooraf: Tijdens of na de lezing van deze preek over geloof en vertrouwen op de
bewuste zondag 3 oktober 1875 ontstond er een klein dispuut vanwege de schijnbare
tegenstrijdigheden voor de logica van het wereldbegrip, waar al snel wordt gezegd dat deze
koninklijke man als een voorbeeld van geloof wordt beschouwd, en dan weer wordt gezegd
dat hij ook twijfelde, nadat enkele broeders hun verschillende opvattingen pro of contra naar
voren hadden gebracht als: Er zou een uitleg nodig zijn zodat de zwakken in het geloof geen
schipbreuk zouden lijden, verder: Dit schijnbaar tegenstrijdige is slechts een bewijs van de
menselijke natuur, evenals: Verschillende niveaus en soorten van geloof zullen daarin bedoeld
zijn, zoals de aanwezigen allemaal geloven, maar wat een verschil zelfs onder dit individuele
geloof, en dan weer vanuit het oogpunt van de Heer zou niemand het geloof daadwerkelijk
hebben zoals het zou moeten zijn om volmaakt en volwassen te zijn, enzovoort. Hierop
ontving Gottfried Mayerhofer de innerlijke oproep om zijn hoge ambt te vervullen en de
genadegave uit de hand van de Heilige Vader over te brengen, wat onmiddellijk gebeurde,
namelijk als volgt:
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Op 3 oktober 1875

Waarom maken jullie ruzie over iets dat Ik gezegd heb, maar dat je ontglipt is terwijl je deze
preek leest? Allereerst, wat heb Ik gedaan? - Ik heb een wonder verricht om de buurt in Mij te
laten geloven en om het vertrouwen in Mij en de overtuiging van de mogelijkheid van zulke
daden te versterken in degenen die het dichtst bij Mij staan.

Geloof was aanvankelijk gerelateerd aan Mijn persoon en vertrouwen aan de daad, en de
overtuiging was voortgekomen uit de waarneming van de kracht van Mijn geest en de
mogelijkheid om daden te doen die nog nooit eerder waren gedaan, en uit het besef dat Ik als
mens God was, Mijn leer goddelijk, en vertrouwen op Mij alleen was de juiste weg om het
doel te bereiken.

Grijp het dus vast, lees het opnieuw en het licht zal tot je komen! Amen.

1I.
Op 4 oktober 1875

Er was gisteren niet genoeg tijd om jou en de jouwen nog duidelijkere uitleg te geven over de
vermeende tegenstrijdigheden die te vinden zijn in dit evangelie en in de preek erover.

Ik heb je gisteren al verteld dat geloof, vertrouwen en overtuiging heel verschillende
kwaliteiten zijn, die niet zo hoog in de betekenis van de woorden staan, maar dieper liggen en
eerst gezocht moeten worden.

Aan het begin van de preek staat dat het woord, samen met een vaste wil, wonderen kan doen.
Maar hoe kunnen het Woord en een vaste wil wonderen doen? Laten we dit eerst bespreken.
Wat is de vaste wil? De vaste wil komt voort uit de overtuiging dat wat men wil ook moet
gebeuren, deze vaste overtuiging is een graad van geloof, de ultieme graad.

De royal had deze vaste overtuiging in het begin niet, maar kreeg die pas toen hij zijn kind
gezond aantrof, nadat hij al had vernomen dat het gezond was geworden op hetzelfde uur dat
ik hem had beloofd.

Toen de koninklijke man tot Mij kwam en om hulp smeekte, had hij ook vertrouwen in Mijn
kracht, maar dit geloof was meer een hoop dan een overtuiging. Hij kwam tot Mij met het
idee, zoals jullie spreekwoord zegt: Als het niet helpt, doet het geen pijn. Toen Ik hem toen
zei naar huis te gaan, dat zijn kind gezond was, had hij zeker geloof in Mijn woorden, maar
nog niet de vaste overtuiging, want hij wilde eerst zeker zijn van zijn zaak en toen hij zijn
kind gezond vond, was hij alleen daarom nog niet overtuigd, maar omdat zijn dienaren hem
hadden verteld, dat het kind zonder hulp en zonder medicijnen gezond was geworden in het
uur, waarin Ik het hem had beloofd.

Dus je ziet uit dit alles hoeveel graden van geloof er zijn, en hoe dezelfde in drie graden
figuurlijk aan jou worden voorgesteld in deze handeling en in deze koninklijke.

Toen Ik wonderen verrichtte, was Ik er in eerste instantie mee bezig mensen door daden te
overtuigen dat Ik was wat Ik beweerde te zijn, want het kon Mij niet schelen of dit kind stierf
of niet, want er is geen dood voor Mij en Ik wist heel goed wat er met de ziel van dit kind zou
gebeuren nadat het gestorven was.

Het verdriet van de Vader was ook niet de hoofdreden, want kijk om je heen in de wereld, hoe
voed Ik Mijn kinderen op? Meestal door pijn en niet door vreugde.
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Het ging Mij er dus om hun geloof in Mjj te versterken en hun vertrouwen in Mijn woorden te
versterken, want Ik wist heel goed wat voor gevechten en lijden Mijn volgelingen in de
toekomst te wachten stond als zij met Mij wilden volharden en Mijn leer wilden volgen. 1k
moest in hen een vaste overtuiging vestigen als de laatste graad van geloof, want alleen op
deze manier konden sommigen het martelaarschap tegemoet treden met een kalme geest, alle
gevaren verachtend en vasthoudend aan de banier van liefde, vergeving en verdraagzaamheid,
omdat hun eerste geloof in Mij hun vertrouwen had versterkt en de overtuiging had gevormd
dat alleen op deze manier een Schepper als Vader denkbaar was, een geestelijk koninkrijk, een
progressieve gelukzaligheid hier of aan gene zijde, en in feite zoals Ik hen had onderwezen.
Zie je, in de menselijke geest zijn de hoogste gevoelens waarschijnlijk het sterkste bewijs dat
een zeker vertrouwen, een zeker vast geloof voor een korte tijd kan voortbrengen, maar jullie
zijn mensen en dat is precies de reden waarom zulke momenten kunnen worden verzwakt of
zelfs vervaagd door andere omstandigheden, ondanks de wil van mensen.

Zo was het ook met deze koninklijke. Hij had vertrouwen in Mij en ging naar huis, maar hij
was niet vrij van twijfels. Hij raakte er pas vast van overtuigd toen alles gebeurd was zoals Tk
zei dat het zou gebeuren en zoals hij hoopte dat het zou gebeuren, en pas toen was zijn kijk op
Mij, Mijn macht en Mijn leer stevig gevestigd.

Zo moet je deze woorden in de preek opvatten, want een rotsvast vertrouwen, een
onwankelbaar geloof en een levende, diepe overtuiging kun je je niet allemaal tegelijk eigen
maken; ze kunnen allemaal in momenten rotsvast staan en toch nog niet voor altijd blijvend
zijn.

Kijk naar Petrus voor Mijn gevangenneming, wat hij dacht voor Mij te kunnen doen en wat
hij later werkelijk deed! Petrus was zeker geloviger dan deze Romein, had er reden toe, en
toch kwam er een moment dat zijn geloof geen derdegraads geloof was, maar alleen
eerstegraads geloof.

Wat voor soort geloof hebben jullie allemaal? Vraag jezelf eens af hoe je geloof
gekwantificeerd moet worden. Onderzoek jullie gedachten, jullie woorden en jullie daden en
jullie zullen zien, dat jullie dit geloof, dit vertrouwen, deze overtuiging, die jullie zouden
moeten hebben, niet hebben; jullie zullen zien, dat jullie geloof op zeer zwakke fundamenten
staat. Ik zeg jullie, wie vast in Mij gelooft, Mij vertrouwt en vast overtuigd is van Mijn leiding
en gelooft, dat alles alleen in liefde gebeurt en alles alleen voor het beste van Mijn kinderen,
kan het aan niets meer ontbreken, want wie er eenmaal van overtuigd is, dat dit de juiste, de
enige weg naar verlossing is, hoe kan hij andere wegen inslaan, hoe kan hij anders willen
handelen dan zoals Ik hem geleerd heb en zoals Ik hem getoond heb?

Reik in je eigen hart en kijk hoeveel geloof, hoeveel vertrouwen en hoeveel overtuiging je
eigenlijk hebt van de waarheden die Ik je in honderden woorden heb gegeven. Als ik jullie
harten doorzoek, kan ik jullie verzekeren dat daar nog maar heel weinig van dit alles te vinden
is.

Dus deze preek is en blijft een voorbeeld voor jullie van hoe mensen zouden moeten zijn en
hoe ze werkelijk zijn. Jullie zouden sterk en standvastig moeten zijn, maar jullie zijn echt
wispelturig in geloof en in geloofsdaden.

Je maakt ruzie over Mijn woorden en je zou er het slechtst van allemaal vanaf komen als de
standaard die jij wilt toepassen op Mijn woorden en daden op jou zou worden toegepast.
Waarom zijn wonderdoeners nu zo zeldzaam? Juist omdat ze allemaal zoveel dingen willen
doen, ook hopen en verlangend verwachten, maar niet het vaste geloof, dit innige vertrouwen
kunnen verwerven, dat nodig is om ervan overtuigd te zijn, dat als je iets in Mijn Naam en
voor het welzijn van de mensen wilt doen, het ook moet lukken.
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Jullie moeten deze zin ook niet verkeerd opvatten, want voordat jullie je hand uitstrekken,
voordat jullie het woord uitspreken, voelen jullie in jezelf, dat jullie wedergeboren zijn, of het
Mijn wil is, dat zo'n daad uitgevoerd wordt of niet. Want jullie kunnen niet overal verzachten,
waar Ik misschien juist ter correctie straf heb toegestaan.

Het maakt helemaal niet uit of jullie twijfels en schijnbare tegenstrijdigheden bespreken, het is
beter om iets duidelijk af te bakenen dan het onvoorwaardelijk te houden; want bij het
bespreken van gelijksoortige passages komt alleen maar naar voren hoe verschillend jullie
opvattingen zijn, terwijl jullie vaak allemaal denken dat jullie alles begrepen hebben wat jullie
door Mij gegeven is.

Ook bij jullie moet het aanvankelijke geloof uitgroeien tot een sterker vertrouwen en dit dan
tot een vaste overtuiging dat alleen mijn woord het ware is en alleen een leer, zoals Ik die heb
voorgesteld, bij Mij past en waardoor jullie dichter bij Mij kunnen komen, in die zin dat jullie,
jullie zending begrijpend, deze ook als levenstaak kunnen herkennen en oplossen. Amen.

47.
Op de eenentwintigste zondag na Pinksteren

Van de rekening van de koning
Mattets 18

Op 28 april 1872

Ik heb jullie al meermalen gezegd, dat Ik Mijn leerlingen en andere volgelingen alles
afzonderlijk moest uitleggen, wat al in Mijn beide liefdesgeboden staat en ook in de tien
geboden van Mozes nog duidelijker is gemaakt en nog verder is afgebakend; Omdat Ik echter
met mensen te maken had, die precies wilden weten, hoe ze zich in elk voorkomend geval
moesten gedragen, was Ik genoodzaakt, juist vanwege hun neiging om aan duidelijk
geformuleerde geboden en voorschriften vast te houden, om hen bij elke gelegenheid alles uit
te leggen, hetzij door meer gedetailleerde uiteenzettingen, hetzij door gelijkenissen, zodat ze
voor elk geval, dat zich in het leven voordeed, een concreet aanknopingspunt hadden.

In dit hoofdstuk vind je dus van het begin tot het einde gedragsregels, sommige duidelijk,
andere uitgedrukt in gelijkenissen en beelden, om Mijn leerlingen en toekomstige volgelingen
van Mijn leer niet in twijfel te laten over hoe ze zich in alle mogelijke gevallen moeten
gedragen en ook anderen daarover te onderwijzen.

Mijn discipelen in die tijd waren nog als minderjarige kinderen die zich nog geen waar begrip
konden vormen van Mij en Mijn Koninkrijk, waartoe ze pas in staat werden gesteld na de
komst van Mijn geest; en daarom vind je vaak zulke eenvoudige en onschuldige vragen dat
het verbazingwekkend lijkt hoe ze door hen konden worden gesteld onder invloed van Mijn
aanwezigheid, Mijn woorden en Mijn daden.

Eén zo'n vraag wordt aan het begin van dit hoofdstuk gesteld: Wie is de grootste in het
Koninkrijk der hemelen? Als Mijn discipelen deze vraag nog konden stellen, kun je je
voorstellen wat de anderen, de minder ingewijden, ervan zouden denken en van Mijn
onderricht. Om hen een begrijpelijk antwoord te geven, nam Ik een kind en plaatste het onder
hen en zei: "Waarlijk, Ik zeg jullie, tenzij jullie veranderen en worden als kinderen, zullen jullie
het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan; maar wie zich vernedert als dit kind, is de grootste
in het Koninkrijk der hemelen. Ik bedoelde te z e g g e n : wie niet uit vrije zeltbeschikking de
eenvoud, bescheidenheid, nederigheid en onschuld van kinderen aanneemt, die te vergelijken is
met de engelengeest van de wezens die het dichtst bij Mij staan,
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Hij zal de gelukzaligheid van Mijn hemelen niet mogen smaken, en voegde eraan toe:
Wie in Mijn Naam zo'n kind of iemand die deze kinderlijke of engelachtige geest heeft
verworven, in zijn liefde opneemt en iedereen zonder valsheid, oprecht en vol vertrouwen
tegemoet treedt, ontvangt Mij; d.w.z. wie zo iemand met liefde tegemoet treedt, zal er alleen
maar goede vruchten van plukken; maar wie zo iemand die in Mij gelooft, ergert, zou er beter
aan doen als er een molensteen om zijn nek werd gehangen.D.w.z. wie zo iemand met liefde
tegemoet treedt, zal daar alleen maar goede vruchten van plukken; maar wie een van deze
kleinen die in Mij geloven, lastig valt, die zou er beter aan doen als er een molensteen om zijn
nek werd gehangen en hij in zee werd gegooid, d.w.z: Wie iemand die begiftigd is met zo'n
engelengeest bespot vanwege zijn gebrek aan wereldse wijsheid of zijn goede aard misbruikt
om hem kwaad te doen, of wie hem met woord of daad probeert af te brengen van zijn manier
van denken en handelen, die kan maar beter een lichamelijke dood lijden dan geestelijk
sterven als gevolg van zo'n daad.

Verder zei ik tegen hen: Als je hand (als het wereldse instinct van activiteit) of je voet (als het
vermogen tot vooruitgang dat naar de wereld gekeerd is en daarop vertrouwt) of je oog (het
wereldse verstand dat slechts aardse dingen herkent en aards welzijn zoekt) je ergert,
verwijder ze dan van je, scheid ze van je zielenlichaam, Want het is beter dat je het
zielenleven van liefde bereikt zonder wereldse wijsheid en werelds gewin, dan dat je ziel te
veel van het wereldse aantrekt en haar spirituele taak, die bestaat in het verwerven van liefde,
onvervuld laat en zo weinig of geen spiritueel voordeel uit het leven op deze aarde zou
kunnen halen.

Nadat Ik aan Mijn leerlingen had voorgesteld dat het beter is om een deel van het zelf, een
deel van de activiteit van de ziel op te offeren dan de hele ziel als deze door deze activiteit in
gevaar zou komen, heb Ik hen in de volgende verzen ook gewezen op de vreugde die Ik als
Schepper voel als niets van wat Ik geschapen heb verloren gaat, maar alles op een dag
gezuiverd en vergeestelijkt tot Mij terugkeert, wat voldoende wordt uitgedrukt in de gelijkenis
van de goede herder en het verloren schaap.

Om terug te winnen wat verloren was, gaf Ik ook Mijn discipelen, zoals in de volgende verzen
wordt aangegeven, de middelen waarmee zij de dwalende en dwalende, al naar gelang zij
minder koppige of reeds verharde zondaars waren, moesten corrigeren zonder hun eigenliefde
te kwetsen.

Verder gaf Ik hun de verzekering dat als twee verenigd waren of één werden in hun
opvattingen, Ik hen Mijn zegen niet zou ontzeggen als ze Mij daarom vroegen; verder, dat
waar twee in Mijn naam bijeen zijn, Ik in hun midden woon als een derde als een verenigende
en vreedzame geest.

Ik legde hun uit dat de berouwvolle broeder niet slechts één keer vergeven moet worden, maar
steeds weer, zodat hij zich kan beteren, en ik vertelde hun dat als zij, toegerust met de deugd
van verdraagzaamheid, een broeder vergeven voor het onrecht dat hij tegen hen heeft gedaan,
hij ook door Mij vergeven zal worden; en in de gelijkenis van de koning die de rekeningen
met zijn dienaren wil vereffenen, liet Ik hun zien wat Ik hun ook leerde in het gebed dat Ik
hun naliet, waar staat: Vergeef ons onze overtredingen zoals wij onze overtreders vergeven,
opdat zij niet hun geduld verliezen in hardnekkige zaken en veroordelen waar zij moeten
vergeven of vervloeken waar zij moeten zegenen.

Ik toonde hen de gelijkenis in zo'n helder licht, zodat ze nooit hardvochtig zouden zijn, hetzij
uit buitensporige ijver of uit onverdraagzaamheid tegenover menselijke fouten of uit een
verkeerd oordeel. Ik leerde hen Mijn lankmoedigheid en onbegrensd geduld begrijpen en
bewees hen waarom Ik Mijn zon laat opgaan over goed en kwaad, omdat Ik alleen Liefde ben
en Liefde wil niet straffen maar alleen corrigeren.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het menselijk leven zou moeten zijn, hoe de mens, alleen geleid
door liefde, in de eerste plaats vol vertrouwen als een kind naar Mij zou moeten kijken en
geen ander doel zou moeten nastreven dan Mij, zijn Vader, te behagen en zo de naam van
Mijn kind waardig te worden; hoe hij alles zonder leugens en bijbedoelingen zou moeten doen
om Mijn naam waardig te worden.
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om altijd weer liefde op te wekken; verder dat je geen misbruik moet maken van zo'n persoon
die met eenvoud en vertrouwen benaderd wordt.

Het is ook te zien in hoe de mens naastenliefde moet begrijpen en altijd met de grootste
consideratie en tederheid moet proberen zijn naaste op zijn fouten te wijzen en alleen in de
ergste gevallen zijn toevlucht moet nemen tot hardere middelen, maar altijd het kwaad moet
vergeten dat hem is aangedaan en de boosdoener moet vergeven en uiteindelijk zelfs kwaad
met goed moet vergelden.

Dit hoofdstuk bevat de hele spirituele missie van de mens, hoe hij zichzelf moet opvoeden om
Mijn kind te worden en ook zijn medemensen moet beinvloeden om hen in Mijn armen te
leiden en daar op een dag te staan als wat Ik wilde toen Ik de eerste mens schiep, namelijk als
Mijn evenbeeld.

Zo moeten jullie Mijn Evangelie lezen en begrijpen, dan zal Mijn licht van genade jullie
verlichten en zullen jullie in de gelijkenissen niet alleen het harde omhulsel herkennen, maar
ook de kern van goddelijke waarheid die erin besloten ligt. Maar om te begrijpen wat voor de
kinderen van de wereld verborgen is gebleven, moeten jullie een dieper begrip hebben en met
geestelijke ogen leren zien, dan wordt de Bijbel een licht voor alle menselijke verhoudingen
en beseffen jullie, dat de hoogste schatten duizenden jaren lang in dit boek bewaard zijn om
een ware gids voor de mensheid te worden en om te laten zien, hoe Ik er in die tijd al voor
gezorgd heb, dat er niets verloren zou gaan van wat niet alleen voor die tijd, maar voor alle
tijden en eeuwigheden moest gelden. De tijd is gekomen, dat de mensen in staat zullen zijn te
herkennen en te verklaren, waarom zij in deze wereld zijn en waarom Ik daar was, en dat de
brief, ontdaan van zijn omslag, het goddelijke Licht, dat erin verborgen ligt, zal laten stralen,
zodat het de wegen van de mensen bij het uitvoeren van hun taak op aarde kan verlichten.
Deze lichtstralen zijn Mijn vele uitleggingen en verklaringen aan jullie, waartoe ook deze
zondagspreken behoren. Ik ben de God van het licht en waar Ik Mijj laat zien, kan geen
duisternis naast Mij bestaan en moet er licht zijn in alle harten. De liefde moet door iedereen
als basis van het leven worden erkend en in combinatie met wijsheid ook worden beoefend!
De reden van Mijn woorden, de oorzaak van Mijn vermaningen en het uiteindelijke doel van
Mijn streven is om jullie mensen op deze manier tot Mijn kinderen te maken en van de aarde
weer een paradijs te maken zoals het was ten tijde van het eerste mensenpaar, waar geen
hartstocht, geen haat of woede, maar liefde, rust en vrede alle schepselen bezielen en het
laatste en voortreffelijkste scheppingswerk op aarde, de mens, alle goddelijke kwaliteiten in
zich verenigt.

Streef er dus naar om zo liefdevol en goed mogelijk te worden en zo je zending te vervullen
en laat ook je medemensen hetzelfde doel zien; dan zullen Mijn Woorden aan jullie niet
verspild zijn geweest en zullen jullie als Mijn kinderen op een dag de Vader vinden die hier
met zoveel liefde en geduld Zijn verloren schaapjes heeft willen redden. Amen.
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48.
Op de tweeéntwintigste zondag na Pinksteren

Van de rentepenningen
Matthetis 22

Op 29 april 1872

Dit hoofdstuk staat ook vol met gelijkenissen die Ik aan de Farizeeén en Schriftgeleerden
voorlegde om hun bezwaren tegen Mijn onderwijs goed te weerleggen.

De vraag: "Is het toegestaan om rente te geven aan Caesar?" was weer zo'n valstrik die de
Farizeeén voor Mij legden om Mij met een achteloos antwoord te verstrikken met de wereldse
autoriteiten.

De Romeinen, als de meesters van het land, waren alleen bezig met hun politiecke suprematie
in het land van de Joden, maar niet met religieuze vragen, hervormers, profeten of zelfs de
verwachte Messias, zolang dit alles beperkt bleef tot het zuiver kerkelijke en zich niet
uitstrekte tot het politicke. Daarom waren de Farizee€n er vooral op uit om een vraag te
vinden waarvan het antwoord het voor Mij onmogelijk zou maken om het politicke te
vermijden en dus een gelegenheid zou bieden om in conflict te komen met de wereldlijke
autoriteiten; Want als Mijn antwoord, naar hun wens, zodanig zou zijn geweest dat het de
belastinginning door de Romeinen aan het volk zou hebben voorgesteld als te onderdrukkend
en onrechtvaardig, dan zouden zij Mij ervan hebben beschuldigd het volk tegen de Romeinen
op te hitsen en zouden zij Mijn veroordeling hebben geéist; maar opdat de schijn [verdenking]
niet op hen zou vallen als de opscheppers [aanstichters] en zij ook getuigen zouden hebben,
stuurden zij hun discipelen samen met enkele van Herodes' dienaren naar Mij toe.

Ik moet toegeven dat het een lastige vraag was; en aangezien de Romeinen niet de
rechtmatige meesters waren, maar zichzelf door een daad van geweld eigenaar van dit land
hadden gemaakt en zich zo aan de Joden hadden opgedrongen, vermoedden de Farizeeén dat
Ik, met Mijn liefde voor de waarheid en als geboren Jood, net zo tegen deze vreemde
heerschappij zou zijn als zij.

Maar Ik, die harten en nieren testte en goed wist wat de Farizeeén wilden, antwoordde hen
met slechts een paar woorden op zo'n manier dat een verdere vraag van hun kant onmogelijk
werd, want in het antwoord: Geef aan Caesar wat van Caesar is en aan God wat van God is,
was al de hele uitleg, want Ik kon het niet anders geven als Hij die Ik was, maar die niet aan
hun verwachtingen voldeed; want omdat Ik hun op de munt die Mij werd aangeboden de
beeltenis van Caesar aan de ene kant en zijn opschrift aan de andere kant had laten zien, werd
er ook gezegd: Deze beeltenis aan de ene kant van de munt laat jullie zien wiens onderdanen
jullie zijn, en als jullie de betekenis ervan niet kennen, leert het opschrift aan de andere kant
jullie. Geld is het middel waarmee jullie je aardse behoeften bevredigen, maar het geestelijke
is superieur aan alle munten en heeft een andere reden en een ander doel. Zo maak ik een
strikte scheiding tussen het verplichte eerbetoon van wereldse macht en dat van het spirituele.
Mijn antwoord aan hen was bedoeld om hen te zeggen: Met de eerbetuigingen aan de keizer
koop je je wereldse orde, vrede en zekerheid aan de buitenkant, maar met de geestelijke
eerbetuigingen koop je de goddelijke orde in jezelf, de vrede van je geweten en zekerheid in
het handelen voor het heil van je ziel; en zo bereik je hetzelfde doel op beide manieren, daar
in het wereldse en hier in het geestelijke.

Wat ik toen tegen de Farizeeén zei, geldt ook nu en voor alle tijden die zullen komen, zolang
mensen samenleven en zolang religie en geloof in een opperwezen nog in hun harten zullen
wonen. Zowel in wereldse als in
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spiritueel gezien moet er één hoofd zijn, die de wetgever is, de stichter van orde en de
handhaver. Het maakt niet uit hoe de staatsinstellingen zijn georganiseerd, de hoogste macht
zal altijd aan één persoon worden overgedragen; op dezelfde manier is er in spirituele termen
maar één heerser en dat ben Ik.

Er zijn altijd mensen op aarde geweest die hun macht als heersers misbruikten en anderen die
geen enkele macht boven zich wilden erkennen die hen zou kunnen stoppen in hun daden. Dit
is net zo natuurlijk als er mensen en volkeren waren en zijn voor wie één god niet genoeg is,
en die meerdere goden bedenken die besmet zijn met menselijke hartstochten en die daarom
ook goedkeuren, of die het stempel van het goddelijke op een menselijke beslissing moeten
drukken; en weer anderen die helemaal geen god willen erkennen als die van hun eigen ego.
En toch moeten mensen altijd de rentepenningen betalen, ze mogen doen wat ze willen, door
gedwongen te worden een deel van hun verdiensten op te offeren aan de wereldse heerser en
een deel of beter nog al hun hartstochten op te offeren aan God, de geestelijke heerser, als ze
in goed aanzien willen staan bij de eerste en het doel met God willen bereiken dat Hij voor de
mens heeft gesteld, namelijk hereniging met Zichzelf.

Overal volgt op wanbetaling straf, hier werelds, daar geestelijk, en daarom moest ik ook tegen
de Farizeeén zeggen: Geef aan Caesar wat van Caesar is en aan God wat van God is, d.w.z.:
Vervul je plichten die je hebt tegenover de staat en de maatschappij, evenals die je hebt
tegenover God; erken je positie als mens tegenover je buren en de wereldlijke machthebbers,
maar vergeet ook niet de verplichtingen die je hebt tegenover Hem die je in de wereld heeft
geplaatst en je talenten heeft toevertrouwd waarvan Hij op een dag de tiende of rente zal
eisen. Jullie kunnen je net zo min ontdoen van wereldse verplichtingen als van geestelijke,
maar vermeng die twee niet, maar probeer ook aan Caesar te geven wat van Caesar is en aan
God wat van God is, d.w.z. je moet niet helemaal geestelijk willen zijn zolang je nog in deze
aardse bal in het lichaam woont, maar ook nooit je geestelijke waardigheid opgeven bij het
betalen van het wereldse eerbetoon.

Het is te allen tijde noodzakelijk, zowel in het aardse-materiéle als in het hoogste spirituele
leven, om de juiste middenweg te kennen en te bewandelen, want door te overdrijven naar de
ene of de andere kant kan men nooit voordeel behalen maar alleen zichzelf en anderen
schaden.

Let daarom ook op dit woord aan de Farizeeén, dat opnieuw je hele aardse en toekomstige
leven verlicht, zodat een verkeerd begrip niet tot verkeerde resultaten leidt.

Zie je, zelfs liefde als liefde alleen zou alleen maar schadelijk zijn voor de minnaar en de
geliefde als het niet geleid en ingetoomd werd door wijsheid; en zo is het met alle andere
deugden zodra ze voorbij de grenzen van het mogelijke willen leiden.

Geef aan de wereld wat de wereld en wat zij van jou mag eisen, maar geef ook aan God wat
van God is, d.w.z. vervul de verplichtingen die je op je hebt genomen tegenover de staat en de
maatschappij en tegenover je meerderen en tegenover je lichaam zelf door je fysieke leven,
maar houd er ook rekening mee dat je een ziel hebt waarvan de zuivering en volmaaktheid op
jou rust. Beschouw de aardse goederen die God je gegeven heeft niet als een middel tot een
goed leven, maar gebruik ze verstandig voor je aardse en lichamelijke behoeften voor zover je
ze nodig hebt; maar probeer ze ook te gebruiken om het lijden van anderen te verlichten en
geestelijke schatten te verzamelen om ze te kunnen uitdelen aan de geestelijk armen en
behoeftigen.

De wereld en haar middelen werden door God geschapen als een hulpmiddel om de onzuivere
instincten van zijn wezens te zuiveren en om hun spirituele kwaliteiten nieuw leven in te
blazen en te versterken, zodat ze in een verfijnde staat naar hun spirituele oorsprong kunnen
terugkeren.
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Er moet eer betoond worden aan de wereld, want alleen daardoor kan men het spirituele
bereiken; wie de kwellingen van de duisternis heeft leren kennen, kent de geneugten van het
licht, en wie het vergankelijke, het wereldse kent en het lijden ervan heeft doorstaan,
waardeert het onvergankelijke, het spirituele en zijn vreugden.

De rente die je aan de wereld verschuldigd bent, bestaat erin dat je materi€le goederen
gebruikt om spirituele goederen te verwerven door de uitoefening van liefde, door een
verhelderd zicht te krijgen op de waarde van beide; daarom moet de rente van de wereld
overvloedig vloeien, zodat vele spirituele schatten erdoor verworven kunnen worden; Want
zoals de rente die aan de keizer wordt betaald dient om de onderdanen rust te geven voor
vreedzame arbeid, zodat zij kunnen voorzien in hun welzijn en dat van hun gezinnen, zo zal
ook de ziel, door de rente die zij aan God biedt, de liefde die zij uitoefent, rust en vrede
krijgen voor verdere geestelijke vervolmaking.

Zo is het aardse leven slechts het fundament van een hogere constructie, die begon op de ruwe
stenen van de materi€le werkelijkheid en moet eindigen in de uiteindelijke geestelijke
lichtelementen van een andere, hogere wereld. Zo moet het materiéle wereldse het geestelijke
leven van de individuele mens bevorderen en dit is ook het eigenlijke doel, waarom Ik jullie
op de wereld heb gezet, waarom Ik jullie met goede en kwade instincten heb uitgerust, opdat
in de strijd tegen de kwaden de goeden sterker worden en groeien en jullie op een dag naar
Mijn beeld vergeestelijkt worden.

Besteed daarom aandacht aan dit Woord dat Ik jullie in dit Evangelie gegeven heb, want
daarin ligt veel van de diepte waaruit de verstandige en begrijpende mens regels voor zijn hele
leven kan putten, zodat hij niet in overdrijving vervalt, maar de juiste middenweg leert
bewandelen door aan de wereld te geven wat van de wereld is en aan de geest te geven wat bij
de geest hoort en zo zijn opdracht en Mijn doel vervult, wat de reden is waarom Ik in de
eerste plaats geesten en materie geschapen heb en geestelijke dingen, hoewel gebonden aan
materie, apart in de ruimte van de schepping geplaatst heb.

Zo trachten ook jullie, door steeds de middenweg te bewandelen, ertoe bij te dragen, dat de
materie steeds meer vergeestelijkt, zodat de vruchten van Mijn vroegere leven op jullie aarde
zich bij Mijn wederkomst in de vergeestelijking van jullie en de mensheid zullen tonen, waar
dan duidelijk zal worden, wat jullie aan de keizer en wat jullie aan God gegeven hebben en in
hoeverre dit volgens de juiste maat en gewicht geschied is.

Een vereniging met mij en mijn geestelijke wereld is dan alleen mogelijk als je in staat bent
om zelfs het geringste van mijn woorden in de ware, diepe en geestelijke zin te vatten, waarbij
je meer en meer wordt getoond wat van de wereld of van de keizer is, maar ook wat van mij
of van God is, en hoe beide, hoewel gescheiden, toch kunnen worden verenigd wanneer het
juiste begrip ook gepaard gaat met het juiste besef. Amen.

49.
Op de drieéntwintigste zondag na Pinksteren

Over het ontwaken van het dochtertje van Jairus
Matteiis 9
Op 30 april 1872
Dit hoofdstuk gaat ook weer over genezingen, deels door handoplegging, deels door het vaste

geloof van de lijders, en in het bijzonder over de opstanding van de dode dochter van een
kolonel, die zoveel geloof en vertrouwen had in
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Mijn kracht was zodanig dat hij Mij vroeg naar zijn huis te komen, waar zijn dochter zeker
weer tot leven zou komen door de oplegging van Mijn handen.

Kijk, waar zoveel vertrouwen in Mij wordt getoond, kan Ik niet anders dan de smekeling zijn
verzoek inwilligen om te laten zien wat er bereikt kan worden door onvoorwaardelijk
vertrouwen in Mij, want als een kind zijn vader vurig vraagt om zijn wensen te vervullen, zal
hij ze zeker inwilligen als dit zijn beste belang dient.

Alles wat al gezegd is over waar geloof is ook van toepassing op deze handeling van het
opwekken van de doden en het zou overbodig zijn om hetzelfde te herhalen.

Maar deze voorbeelden laten duidelijk zien, welke weg de mensen moeten gaan, als ze de
vervulling van hun wensen bij Mij willen afsmeken, mits ze rechtvaardig zijn en er zeker van
willen zijn, dat ze in vervulling gaan. In de tegenwoordige tijd volbreng Ik nog steeds
hetzelfde als toen, toen Ik in het vlees onder de mensen wandelde, want het is en was altijd
alleen Mijn Geest, die dit alles tot stand bracht en die nu nog steeds onder jullie woont, zoals
toen onder Mijn leerlingen en bewonderaars van Mijn Woord, Alleen Mijn zichtbaarheid
ontbreekt, die echter, omdat jullie weten Wie Ik werkelijk Ben, jullie alleen maar in
verwarring zou brengen, wat anders was met Mijn discipelen en de mensen die Mij toen
volgden, die zeker geloofden in Mij een machtige profeet of de Messias te zien, maar niet zo
duidelijk de Heer van de schepping.

Het ontwaken van de dochter was de beloning voor het onvoorwaardelijke geloof van de
vader en een wegwijzer voor de dochter en de mensen.

Dit fysieke ontwaken uit de dood naar het leven in die tijd komt overeen met het spirituele
van de huidige tijd; want wat toen gebeurde en door Mij gesproken werd, gebeurt nu opnieuw,
maar op een spirituele manier. In die tijd reisde Ik van stad naar stad, van plaats naar plaats,
predikend, genezend, de slapenden wakker makend, nieuw leven gevend aan de lichamelijk
en geestelijk doden en overal goede daden verrichtend.

Nu gebeurt al heel lang hetzelfde, maar dan in spirituele termen. Overal maak ik mensen
wakker, deels door een onbewuste impuls, deels door de aaneenschakeling van de meest
uiteenlopende omstandigheden, door tegenslagen en tegenslagen van allerlei aard, of beter
gezegd de diepste kwaliteiten van hun ziel, zodat ze het spirituele in zichzelf gaan herkennen
en zich gaan bekommeren om de volmaaktheid ervan en niet, zoals tot dan toe, alleen voor het
materi€le gaan leven; Overal verjaag ik, zoals ik met de Opperste Leider heb gedaan,
voorlopig diegenen die dol zijn op feesten en fluiten, die zelfs een begrafenisplechtigheid de
schijn van een vrolijk tafereel willen geven, want het leven en het doel ervan zijn te ernstig
om zich met de verschillende wisselvalligheden ervan bezig te houden en ze als
kinderspelletjes te beschouwen.

Allereerst moet het stil worden in huis, zodat de ziel zich kan oriénteren, tot ware realisatie
kan komen en zich bewust wordt van hoe weinig substantie en duur er is in het wereldse, om
zich vervolgens te wenden tot het spirituele en geen moeite en opoffering te sparen om het
zich toe te eigenen.

Zo wek Ik menigeen uit zijn geestelijke sluimering door Mijn hand op hem te leggen of zelfs
maar met een vinger aan te raken, zodat hij niet helemaal verloren is en zijn geestelijke dood
vindt in de materiéle wereld, waar daarna alleen nog een zeer langzaam en pijnlijk ontwaken
mogelijk zou zijn.

Zoals Ik daar tegen de omstanders zei: Het meisje is niet dood, ze slaapt alleen maar, zo laat
Ik de mensen ook zien dat sommigen die al helemaal corrupt lijken alleen maar in een
geestelijke slaap verzonken zijn en alleen maar de juiste oproep nodig hebben om uit deze
schijnbaar dode toestand te ontwaken en dan zelfs bekwame arbeiders in Mijn wijngaard te
worden.

Hoevelen heb Ik al ontwaakt die Mij nu duizendmaal danken, ook al was de manier van
ontwaken op dat moment niet naar hun zin; alleen Ik weet welke manier van ontwaken
overeenkomt met de geestelijke eigenaardigheid van de persoon die ontwaakt moet worden
als het uiteindelijke doel bereikt moet worden.
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Ook jullie, die allen eens geestelijk in slaap waren, door jullie overtuigingen en handelingen
zo comfortabel mogelijk te maken, heb ik op verschillende manieren wakker gemaakt en de
sluimerende kwaliteiten van de ziel gestimuleerd. Sommigen heb ik slechts met mijn vinger
aangeraakt, anderen moest ik met mijn hele hand aanraken, athankelijk van het feit of iemand
slechts een zachte aanraking of een sterkere invloed nodig had om tot het besef van zijn
geestelijke positie en zijn geestelijke taak te komen en gestimuleerd te worden om na te
denken over hoe ver hij in de richting van deze taak was gekomen of hoe ver hij er nog van
verwijderd was.

Voor sommigen moest Ik de ogenschijnlijke voordelen van oude verkeerde gewoonten in
nadelen veranderen, zodat ze zouden besluiten om ze uit te roeien en te vervangen door ware
spiritualiteit zoals aangeboden door Mijn lering van liefde.

Wat Ik op zoveel verschillende manieren met jullie doe, doe Ik nu ook met hele volkeren; Ik
verdrijf ook de luidruchtige muzikanten, pijpers en trommelaars uit hen, die zelfs over graven
dagen van vreugde zouden willen opwekken; Ik ontnuchter hele naties door ontberingen,
tegenspoed en kwellingen van allerlei aard en laat ze door de gevolgen, door de vruchten zien
hoe slecht de boom is waaraan ze gegroeid zijn en ruk ze zo uit de waan dat alleen het pad dat
ze bewandelen, het pad van werelds zinnelijk genot, het enige ware is en het enige om naar te
streven. Ik leer hen de vergankelijkheid van wereldse goederen, wereldse eigenwaan en
wereldse roem te herkennen, zodat ze geinspireerd worden om de eeuwige, spirituele schatten
te zoeken, te herkennen en te verwerven.

Dit is wat er gebeurt met individuen en hele naties, hun koningen en priesters, de
hooggeplaatsten en de laaggeplaatsten; ik laat ze allemaal zien dat er iemand anders boven
hen staat die hen laat doen wat ze willen, maar die niettemin de touwtjes en de vervlechting
van omstandigheden en condities alleen in handen heeft, en die alles weet te gebruiken, zelfs
de ergste dingen die mensen doen, voor het welzijn van de mensheid als geheel en van het
individu.

Op deze manier beweegt het proces van ontwikkeling en zuivering zich langzaam maar
onverbiddelijk naar zijn doel; iedereen moet wakker worden en zich bewust worden van zijn
vorige slaaptoestand en tot het besef komen dat men niet leeft om eeuwig te slapen, maar dat
slaap alleen nuttig is als het dient om de kracht te vervangen die door werk verloren is gegaan,
maar waar het dit doel niet heeft, is het nutteloos, zelfs schadelijk.

De tijd die de mens in geestelijke slaap doorbrengt, moet worden beschouwd als een groot
verzuim op het pad van geestelijke ontwikkeling; daarom is ontwaken noodzakelijk, des te
meer in deze tijd waarin de oplossing van het hele spirituele vraagstuk van de bestemming
van de mensheid om de hoek ligt en de meeste mensen zich zo hebben ingeleefd in het
egoistische reilen en zeilen van de wereld dat bijna niemand meer door een zachte aanraking
kan worden gewekt, maar nu meestal geweld moet worden gebruikt om degenen die diep in
de modder van de materie zijn weggezonken, nog te redden. Mensen zijn nu zo ver
afgedwaald van hun eigenlijke doel dat geen menselijke macht en geen menselijke kennis hen
uit hun dromen zou kunnen wekken en hen zou kunnen afbrengen van hun streven naar genot;
alleen Ik ben nog in staat om de omstandigheden anders en gunstiger voor het spirituele vorm
te geven. Daarom klinkt de wake-up call nu overal, zowel voor individuen als voor hele naties
en in verschillende vormen.

Noch mensen noch naties zijn zich nog duidelijk bewust van wat ze moeten of willen, alleen
geduld, wanneer de trommelaars en pijpers verdreven zijn, dan zullen de omstandigheden
opklaren en zal het onware, onnatuurlijke en onwettige plaats moeten maken voor het ware,
het onvergankelijke.

Het medicijn zal bitter zijn en velen zullen aarzelen om het in te nemen, maar het zal hen geen
goed doen, ze zullen het toch tot de laatste druppel moeten innemen. De weg terug zal
natuurlijk langer zijn voor degenen die al ver van het rechte pad zijn afgedwaald, maar ze
zullen moeten terugkeren. Ze moeten tot het besef komen dat er maar één God is en één
spiritueel koninkrijk, waarvoor al het andere als voetbank dient...
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en dat materi€éle dingen geen blijvende waarde hebben en geen blijvend genot kunnen
verschaffen.

Duizenden verloren mensen sterven een vroege fysieke dood. Ze worden niet volwassen in
deze wereld en gaan onvolwassen het hiernamaals binnen; wat moet er van hen worden?

Ze konden hier niet blijven en het bevalt hen daar ook niet. O jij kent de kwelling niet van
zulke zielen die besluiteloos ronddwalen, het verloren aardse is voor hen niet meer
toegankelijk en het spirituele dat hen nadert is niet geschikt voor hun aard en hun opvattingen.
Dit is wat er gebeurt als individuen en hele naties hun spirituele welzijn vertrappen en alleen
het wereldse nastreven, en wanneer ze dit uiteindelijk ook verliezen, zijn ze niet langer in
staat om het spirituele te verwerven.

Dit is de reden waarom ik nu probeer iedereen wakker te schudden, want ik heb niet voor
niets gezegd: Als je oog je ergert, trek het dan uit, want het is beter dat je de geestelijke
wereld met één oog herkent dan dat je met beide ogen alleen naar het aardse kijkt maar geen
verlangen hebt naar het geestelijke.

Accepteer daarom alle gebeurtenissen die jou en anderen treffen als geschenken van liefde,
want Ik weet het beste hoe Ik slapende of verwaarloosde mensen en verloren naties wakker
kan maken en op het juiste pad kan zetten om ze te redden van de totale ondergang terwijl ze
nog leven.

Jullie leerden over een vagevuur, waar de zielen van hun slechte eigenschappen gezuiverd
moeten worden, voordat ze in het paradijs of de hemel opgenomen kunnen worden; Ik zeg
jullie, dat de manier waarop het vagevuur aan jullie wordt voorgesteld, echte onzin is, maar
geestelijk bestaat het toch in de menselijke ziel zelf; daar moet alles, wat tegen Mijn wetten
van liefde is, worden weggevaagd en Ik draag bij aan dit wegvagen door het zenden van
allerlei strijd en lijden. Zo wek Ik de sluimerende goede eigenschappen van de ziel op, zodat
ze de kwade kan overwinnen en zich kan zuiveren van alles wat haar kwaad kan doen.

Eens werd Ik niet begrepen, maar belachelijk gemaakt, toen Ik zei: Het meisje is niet dood,
maar slaapt alleen maar; ook vandaag nog worden Mijn pogingen tot opwekking weinig
begrepen. Daarom moeten jullie op zijn minst proberen Mijn vermaningen en aanwijzingen te
begrijpen, zodat het voor jullie eigen bestwil is als Ik jullie ook maar met een vinger aanraak;
want een liethebbende Vader, die begaan is met het welzijn van Zijn kinderen, kan nooit
straffen, maar wil alleen maar verbeteren. Amen.

50.
Op de vierentwintigste zondag na Pinksteren

Jezus beveelt de storm en de zee
Mattetis 8, 23

Op I mei 1872

Dit Evangelie vertelt jullie dat toen Ik eens met Mijn discipelen aan boord van een schip ging
en daarop in slaap viel, er een geweldige storm opstak en Mijn discipelen Mij uit angst
wakker maakten, zodat Ik de storm en de zee zou bevelen te bedaren.

Deze daad vond plaats voor de ogen van Mijn discipelen en enkele vreemdelingen die Mij
nog niet kenden, die op zakenreis waren en toevallig met ons op hetzelfde schip de overtocht
maakten; zij waren verbaasd en zeiden: Wat is dat voor een man, dat de wind en de zee hem
gehoorzamen?
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Met deze daad gaf Ik Mijn metgezellen opnieuw het bewijs dat Ik de Heer van de hele natuur
was en toch erkenden slechts weinigen van hen dit; zelfs Mijn leerlingen hadden nog geen
werkelijk begrip van Mij en wanhoopten vaak in soortgelijke gevallen, ook al hadden ze Mjj
slechts enkele ogenblikken geleden daden zien verrichten die geen gewoon mens zou kunnen
verrichten, maar alleen Hij die, ver boven alles wat fysiek is, de touwtjes van de hele
schepping in Zijn hand houdt. Ik toonde Mijn discipelen vaak Mijn macht door wonderen en
toch waren ze niet in staat om het idee te accepteren dat ze te maken hadden met hun
Jehovah Zelf in Mijn persoon; Ik liet de omstandigheden altijd zo zijn dat Mijn daden
duidelijk moesten getuigen van Degene Die Mij gezonden had en toch, toen Ik weer
verscheen na Mijn opstanding waren er nog steeds twijfelaars aan Mijn goddelijkheid onder
Mijn discipelen zoals Thomas.

Ook deze keer verloren de discipelen, ondanks Mijn aanwezigheid, de moed toen de storm
toenam en ze wekten Mij in angst en smeekten Mij om de storm en de zee te bevelen, anders
zouden ze omkomen.

Wat in die tijd zo moeilijk was onder Mijn directe zichtbare invloed, is nu nog moeilijker
geworden, nu Ik alleen nog maar tot een mens spreek, hetzij door speciaal aangestelde
schriftgeleerden, hetzij door zijn hart; nu moeten en mogen alleen woorden volstaan, want de
tijd van gedwongen geloof is voorbij en er worden geen wonderen meer verricht of toegestaan
door de medewerking van andere mensen. De meesten van hen die nu in Mijn woorden
geloven zijn niet in het minst overtuigd van hun onfeilbaarheid en twijfelen, net als de
discipelen, bij het minste gevaar aan deze woorden en aan Mijn beloften.

De situatie daar, waar Ik in een schip verbleef met Mijn discipelen, komt overeen met ieders
eigen levensschip, waarin Ik sluimer als een goddelijke vonk.

De meeste mensen zijn als Mijn discipelen in het schip; zolang ze niet bedreigd worden door
enig gevaar, laten ze de vonk van God sluimeren in hun ziel en komen niet naar Mjj toe;
alleen in benarde situaties, waarin ze de onbetrouwbaarheid en nietigheid van al het aardse in
zijn naakte werkelijkheid hebben leren herkennen, zoeken ze troost en rust in zichzelf, omdat
de buitenwereld hen ook geen rust kan geven. Tot die tijd sliep Ik ook met hen. Ze
beschouwden Mij niet als iets echts en noodzakelijks, maar meer als iets denkbeeldigs, iets dat
hen was aangepraat door ouders, leraren en priesters, iets dat alle realiteit miste en door hen
als het ware was opgelegd door de kracht van bestaande opvattingen en wetten, die meer
berekend waren om de macht van de priesters te vergroten en van de mens een gewillig
lastdier te maken voor degenen die het voor het zeggen hadden, dan om zijn eigen geestelijk
welzijn tot stand te brengen.

Als het kleine schip van het leven dan wordt opgezweept en heen en weer geslingerd door de
stormen van het leven, wordt de ziel angstig en bang, zoekt ze troost in alle leringen die haar
door opvoeding zijn bijgebracht, maar ervaart dan vaak de bittere waarheid dat alle
geloofsleer en mooie geleerde spreuken niet in staat zijn om haar de rust en vrede te geven die
ze zoekt. In deze angst en nood wendt de persoon zich dan tot de goddelijke geest die in hem
sluimert en zoekt steun en hulp in de geestelijke kant, die eerder weinig aandacht had
gekregen, zodat hij niet ten onder gaat aan de macht van de omstandigheden. En als hij deze
schat gevonden heeft en ervaren heeft hoeveel meer troost hij in een enkele lichtflits uit dit
heiligdom kan halen dan uit het materi€le, dan vallen de zorgen stil, de golven kalmeren, de
stormen van hartstocht nemen geleidelijk af en in plaats daarvan keren rust en vrede terug; en
de geest van God die in hem ontwaakt is, spreekt tot de bange ziel: "Waarom ben je zo
zwakmoedig, aangezien je de Heer over alle fysieke dingen in je draagt?

En net zoals deze daad op zee zijn spirituele tegenhanger heeft in het leven van individuele
mensen, heeft het ook zijn tegenhanger in het leven van hele naties. Er is ook een vonk van
goddelijke drijvende kracht in de ziel van de mensen, die vaak door ontberingen moet worden
gewekt om een

153




om het hele volk te laten nadenken over hun bestemming op aarde; want dit is, zoals alles wat
er op aarde gebeurt, slechts een eenvoudig werk van liefde om het ziels-geestelijke naar
buiten te brengen, beginnend bij de steen en opwerkend naar de mens.

Dit proces is waarschijnlijk al aanwezig in het leven van dieren, zelfs in de planten- en
stenenwereld, maar hier is het alleen waarneembaar voor het geestesoog.

In het kleinste deeltje van elke materie ligt gebonden en slapende spiritualiteit of spiritualiteit;
dit wordt gewekt door externe omstandigheden en spoort de materie aan om zichzelf te
vormen en te kneden, om zichzelf op te lossen en weer samen te voegen, en zo zichzelf meer
en meer te perfectioneren naarmate het van niveau naar niveau vordert.

En net zoals de materie zichzelf verfijnt van het starre stenen lichaam naar het planten-,
dieren- en mensenlichaam, zo doet de ziel dat ook binnenin; van het onbewuste instinct van de
stenen ziel in het mineraal gaat het over naar het verfijnde instinct van de plantenziel, dan
naar het instinct van de dierenziel, om alle instincten in de mensenziel als rede te beheersen en
zo de ziel voor te bereiden op offerende liefde.

Net zoals Mijn discipelen door verschillende gebeurtenissen werden aangezet tot vooruitgang
in geloof en vertrouwen, zodat ze sterker zouden worden om niet te bezwijken in de komende
stormen van het leven, zo zou de mens hier op aarde ook sterker moeten worden voor het
toekomstige leven in de geestelijke wereld door verschillende soorten invloeden.

De mens moet groeien in het besef dat hij niet slechts een inwoner van deze aarde is, maar een
wereldburger die, staande tussen twee werelden op deze aarde, een materi€le mantel heeft,
maar tegelijkertijd het geestelijke beeld van zijn Schepper en Vader in zich draagt, Die ver
voorbij alles wat vergankelijk is reikt tot in het oneindige en Zijn nakomelingen wil opvoeden
tot datgene waarvoor Hij hen geschapen heeft, namelijk om verfijners en vergeestelijkers van
de materie te worden en om eeuwige bewoners te worden van een geestelijk koninkrijk waar
de materie ooit haar eerste oorsprong vond en waar zij haar uiteindelijke einde moet en zal
vinden.

Daarom moeten ook jullie je best doen om de goddelijke vonk in jullie te wekken, te voeden
en te leren begrijpen, zodat jullie niet de moed verliezen op de woelige golven van het leven
onder de wisselende omstandigheden en gebeurtenissen en onder de stormen van de
hartstochten, zoals Mijn leerlingen eens deden in het kleine schip, maar dat jullie je altijd
herinneren dat jullie Vader bij jullie is, en ook al is Zijn stem niet altijd hoorbaar voor jullie,
Hij slaapt niet, net zo min als Mijn goddelijke Geest sliep in het kleine schip, maar slechts
wachtte tot een nieuwe zwakheid de zwakheid van Mijn discipelen zou openbaren.

Daar beval Ik de wind en de zee kalm te zijn, en wie Mij in zichzelf zal zoeken en vinden, zal
ook kalmte en vrede in zichzelf vinden door de goddelijke geest die in hem ontwaakt en zal
dan in staat zijn deze kalmte over te brengen naar de buitenwereld.

Onthoud dit en wanhoop niet meteen als je wensen niet altijd vervuld worden zoals je zou
willen. Ik weet het beste wat jij nodig hebt en zal je zeker altijd alleen geven wat je nodig hebt
voor je spirituele verlossing en vooruitgang.

Versterk je geloof en vertrouwen in de goddelijke geest die in je is geplaatst, zodat hij steeds
meer in je ontwaakt, je beschermt, je leidt en je leidt naar Degene met wie hij ooit was. Amen.
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51.
Op de vijfentwintigste zondag na Pinksteren

Van het goede zaad en het onkruid
Mattetis 13

(Een totaaloverzicht van de schepping en haar doel)

Op 2 mei 1872

De gelijkenissen in dit hoofdstuk bevatten de geschiedenis van Mijn leer en de hele
geschiedenis van Mijn schepping van het begin tot het einde. Daarin wordt jullie getoond, hoe
Mijn Woord, Mijn leer op verschillende bodems valt en zo ook op verschillende manieren
opkomt en vrucht draagt en hoe dit goddelijke Woord in de vele miljoenen en miljoenen
werelden op een geleidelijk opklimmende manier tot uitdrukking komt, zoals het op elk van
de vele miljoenen mensen een andere indruk maakt en zo moet elke wereld en ook elk mens
zich verschillend ontwikkelen, afhankelijk van zijn eigenaardigheid en positie ten opzichte
van Mijn Woord.

De gelijkenissen zoals ik ze toen gebruikte, kwamen uit het gewone leven, maar hoewel ze
gemakkelijk te begrijpen waren, werden ze niet begrepen.

De gelijkenis in dit hoofdstuk van vers 24 tot en met 30 getuigt ervan hoe Ik als zaaier
inderdaad voortdurend goed zaad zaai om mensen door woord en daad ten goede te leiden;
maar hetzelfde draagt slechts sporadisch vrucht, want de wereld met haar genoegens mengt
zich er als onkruid tussen en Ik laat beide samen groeien tot de oogst, waar het kaf van het
koren wordt gescheiden, d.w.z. de goeden ontvangen hun rechtvaardige beloning, terwijl de
slechten nog de lange weg van de materie moeten gaan tot ze alle onzuiverheden hebben
verwijderd en pas dan zullen ze als een zuiver geestelijk geluid kunnen harmoniseren.Dat wil
zeggen, de goeden zullen hun rechtvaardige beloning ontvangen, maar dan zullen de slechten
nog steeds de lange weg van de materie moeten gaan totdat ze alle onzuiverheden hebben
geélimineerd en alleen dan zullen ze in staat zijn om zich bij de harmonie van Mijn hemelen
te voegen als een zuiver geestelijk geluid.

Zie je, sinds de afval van Lucifer staat het goede, het lichte, het spirituele tegenover het
kwade, het zware, het materiéle in de hele schepping.

De grote menigte geesten die met Lucifer vielen en zich in de materie verdichtten en zich
daardoor met en in haar verbonden, geven hun eigen karakter aan de verschillende werelden
waarvan zij de materie bezielen, al naar gelang deze geesten in geestelijke zin meer of minder
zedelijk waren, d.w.z. hoe meer of hoe minder zij de liefde bezaten met alle eigenschappen
die daarvan afhangen, en daardoor geestelijk lichter of zwaarder waren.

Tijdens Mijn aardse leven leerde Ik niets nieuws, maar alleen wat Ik Mijn geesten vanaf het
begin al had geleerd, namelijk wat hun streven en doel moest zijn en welke wetten als basis
dienen voor Mijn geestelijk koninkrijk.

Zelfs in de materie leg ik de drang naar perfectie, en zo wordt de materi€le buitenkant meer en
meer vergeestelijkt door het inwonende spirituele, totdat het uiteindelijk in harmonie is
gebracht met de binnenkant en weer kan stijgen naar een hoger niveau van
levensontwikkeling, vanwaar de voortgang naar verdere perfectie opnieuw kan beginnen.

Zo vergeestelijkt de materie zichzelf meer en meer door de zuivering van haar geestelijke
inhoud, van de zware, schijnbaar dode steen, via het planten- en dierenrijk naar de
zelfbewuste mens volgens Mijn goddelijke wetten die in de schepping zijn geplaatst.

De mens heeft dan echter de taak om zijn eigen materiéle, lagere, zinnelijke zelf te
vergeestelijken met zelfbewustzijn door middel van vaak pijnlijke offers totdat zijn uiterlijke
zelf in harmonie is gebracht met zijn innerlijke zelf en hij zo in staat is geworden om Mijn
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koninkrijk binnen te gaan.
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Zoals de werelden in Mijn grote schepping miljoenen keren verschillend zijn en zo figuurlijk
het verschillende begrip van goddelijke waarheid uitdrukken, zo zijn ook mensen verschillend
in hun begrip van waarheid, met miljoenen afwijkingen, waarbij ieder als individu wordt
beschouwd als een wereld in het klein; en toch zullen allen op een dag verenigd worden in één
spiritueel koninkrijk, in één waarheid met erkenning van de basiswet van liefde, zelfs als
individuele werelden en mensen pas na het afleggen van een verschillend pad.

Het verschillende begrip van Mijn leer, zoals Ik die eens aan Mijn leerlingen en nu weer aan
enkelen op deze aarde bekend heb gemaakt, komt voort uit de vrije wil van de mens; hij,
geplaatst tussen de twee richtingen of tegengestelden van goed en kwaad, kan en kon Mijn
leer verschillend begrijpen overeenkomstig zijn vrije wil en zijn eigenaardigheid, en daardoor
meer of minder overeenkomstig de waarheid; en zo moest de verscheidenheid van opvattingen
ontstaan.

De hele schepping bevat Mijn liefdesleer en is er een uitdrukking van en levert het bewijs dat
Ik alleen wetten van liefde heb gegeven en slechts twee, waarvan de ene de andere bevat of
moet aanvullen.

Ik heb de liefde als zaad materieel in heel Mijn schepping geplaatst en in een edelere
geestelijke vorm in ieder rationeel wezen. Hoe meer de materiéle liefde is, des te beperkter
wordt ze en is dan alleen met zichzelf en het behoud van haar materiéle bezittingen bezig; hoe
meer ze geestelijk is, des te meer breidt ze zich uit en nadert ze de algemene goddelijke liefde.
De grotere of kleinere overheersing van materiéle liefde veroorzaakt de terugval naar het
materi€le, wat synoniem is met kwaad of zijn spirituele ontwikkeling onwaardig is; terwijl de
overheersing van spirituele liefde de progressie naar het goede veroorzaakt of het waardig is.
De vrijheid van wil van alle geschapen geesten maakte ook de keuze van het onwaardige of
slechte mogelijk, vanwaar het onkruid tussen het koren komt, zoals ik figuurlijk zei in de
gelijkenis, en waar vaak pas aan het einde van hun aardse leven de scheiding van beide of van
het kwade van het goede plaatsvindt, in die zin dat ze dan eindelijk beseffen hoe ver ze van
hun doel zijn afgedwaald, en dan moet in de andere wereld onder andere omstandigheden met
minder middelen en grotere hindernissen de strijd van binnenuit opnieuw worden begonnen,
waarvan men meestal denkt dat hij met dit leven is afgelopen.

Wat de dood van het lichaam is voor de individuele mens, dat is de beéindiging van de
heerschappij van de materie op aarde voor de hele mensheid of het einde van alle wereldse
verleidingen, welke periode nog moet plaatsvinden voor Mijn wederkomst, omdat daarna het
geestelijke koninkrijk zijn aanvang zal nemen op deze aarde.

Dit is het doel van alle gebeurtenissen in jouw tijd, want helaas is er al meer onkruid dan
tarwe, en meestal sieren alleen distels en doornen het oppervlak van de stenige grond van de
aarde als de belangrijkste planten.

Mijn maaiers zijn al aan het werk en maaien en snoeien al onkruid en tarwe, en later zal dit in
nog grotere mate plaatsvinden, omdat de mens zich nu uit vrije wil zo heeft afgekeerd van het
goede, dat hij werkelijk bijna steenhard is geworden, dat geen goede indrukken meer
opneemt, maar over wiens harde oppervlak alles wegglijdt.

Pas op dat het onkruid van de boze hartstochten, begunstigd door wereldse invloeden, niet in
jullie harten ontkiemt en Ik zeg jullie zoals Ik eens tegen Mijn toehoorders zei: Wie oren
heeft, laat hem horen en wie ogen heeft, laat hem zien! Want helaas zijn er nog velen, die oren
hebben, maar de geestelijke wind, die door de hele schepping waait, niet horen en die ogen
hebben en niets merken van het geestelijke Licht uit Mijn eeuwige geestenrijk, dat
langzamerhand alle hoeken van jullie donkere aarde begint te verlichten, zodat er bij Mijn
komst als Koning van het Licht geen schaduw, geen duisternis meer zal zijn.
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Er zijn nog steeds velen die enkel wereldse goederen en wereldse genoegens najagen en geen
spirituele wereld, een hoger spiritueel basiswezen als God en Schepper willen erkennen; deze
zijn als distels en doornen. Blijf uit de buurt van deze schijnfilosofen en schijngeleerden, in
wie je al snel de doornen zult opmerken, of benader hen met voorzichtigheid.

Deze zullen, zoals geschreven staat, in het vuur van lijden en beproeving geworpen worden,
waar ze pas na een lange strijd in staat zullen zijn om, gelouterd, deel te nemen aan het
spirituele rijk dat ze voorheen zo stellig ontkend hadden. Ze zullen geleerd worden door
natuurlijke gebeurtenissen, door epidemieén waarbij de dood mensen in grote massa's
wegvaagt, door het verlies van dierbaren en dergelijke dat er een andere wereld is dan alleen
deze materi€le. Hun ontwaken zal droevig zijn en toch moet Ik hen ontwaken omdat Ik zelfs
niet het kleinste stofdeeltje wil verliezen en des te minder een menselijke ziel, die Ik ooit van
binnen en van buiten naar Mijn beeld heb geschapen.

Luister daarom met geestelijke oren naar wat ik jullie vertel, wat de wereldgebeurtenissen
jullie vertellen en wat de hele wereld jullie toeroept: er is een God en Hij is een God van
liefde!

Hij bekommert zich niet om de grond en zaait zijn zaad in goede aarde, op paden, rotsachtige
grond of tussen kreupelhout. De mens is vrij, hij kan het zaad opnemen of laten verdorren of
vertrappen, afthankelijk van zijn persoonlijke eigenschappen.

Uiteindelijk zal het doel dat ik als zaaier voor ogen had toen ik zaaide, ondanks de
verscheidenheid van de grond, worden vervuld en zal er een overvloedige oogst zijn, al is het
niet onmiddellijk, maar in de loop van de eeuwigheid. Want of het Woord nu met een blij hart
als zaad wordt ontvangen of voorlopig met voeten wordt getreden, het eindresultaat blijft
hetzelfde, ook al is de tijd die daarvoor nodig is anders.

Maar ook al draagt Mijn Woord niet direct vrucht, het bemest, verbetert en vergeestelijkt in
ieder geval de bodem en bereidt deze zo voor op een nieuwe inzaaiing, en al is het niet meer
op deze aarde, dan toch zeker in het hiernamaals, de eeuwigheid verzekert succes. Mijn
streven is alleen, zoals ook nu weer door deze genadegaven, deze weg voor de mensen te
verkorten en het hen gemakkelijker te maken om verder te gaan.

Daarom roep ik jullie nogmaals toe: wie oren heeft, die hore! Begrijp en grijp het goed aan en
handel ernaar, dan zullen jullie zelf zien of het zaad op goede of onvruchtbare grond is
gevallen. Amen.

52.
Op de zesentwintigste zondag na Pinksteren

Het koninkrijk van de hemel is als een mosterdzaadje
Mattetis 13

Op 3 mei 1872

In Mijn gelijkenissen vergeleek Ik het koninkrijk van de hemel met verschillende dingen om
Mijn discipelen en de mensen die om Mij heen verzameld waren te laten begrijpen wat zij
onder de hemel moesten verstaan en wat zij onder Mijn koninkrijk van de hemel moesten
verstaan en hoe zij daar deelgenoot van konden worden.

Mensen hebben altijd de meest uiteenlopende opvattingen over het koninkrijk van de hemel
en de geestelijke wereld gehad en hebben die nog steeds, maar zelden het ware concept; want
als ze dit hadden, zouden ze
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Ze zouden zeker alles doen wat in hun macht lag om het te winnen en zouden niet zo
roekeloos zijn om het te verspelen en zichzelf onwaardig te maken.

Het is waar dat de zichtbare en tastbare wereld, die ook met de andere zintuigen van het
lichaam kan worden waargenomen, veel meer bewijs heeft voor de mens dan een geestelijke
kracht die hij niet kan zien, grijpen of wegen; vandaar de grotere invloed van de materiéle
wereld op hem vergeleken met de geestelijke wereld; Als hij echter de materiéle wereld goed
zou begrijpen en zou beoordelen hoe die werkelijk is, waar die uit bestaat, hoe die
onderhouden wordt en met welk doel die er is, zou hij uit dit grote, levende boek veel kunnen
afleiden dat voor hem de deur naar de geestelijke wereld zou kunnen openen. Want als je naar
een machine kijkt en de constructie ervan hebt leren begrijpen, zul je zeker moeten erkennen
dat iemand hem gemaakt heeft, en hoe meer je inzicht krijgt in de innerlijke samenhang van
de onderdelen, hoe meer respect je zult hebben voor de persoon die hem gebouwd heeft; je
zult hem niet aan het toeval toeschrijven, maar aan de weloverwogen geest van de bouwer, die
alles op deze en geen andere manier heeft geregeld.

Mijn natuur zou op dezelfde manier behandeld moeten worden. Helaas probeert bijna elke
onderzoeker of ontdekker op het gebied van de natuurwetenschap alles zo te verklaren voor
zijn materi€le doeleinden, dat ze in plaats van een God en Schepper te erkennen als de auteur
in de kunstige machine van de natuur, ze Hem in hun arrogantie en blindheid volledig willen
ontkennen en zichzelf in Zijn plaats willen stellen. Als de een of de ander sporen vindt van
een hogere geestelijke kracht waarvan het effect niet verklaard kan worden door de
eigenschappen van de elementen die al lang bekend zijn, dan doet hij er alles aan om op een
omweg en met woorden die geacht worden geleerd te zijn, juist datgene te ontkennen wat zo
dicht bij hem staat en de opvallende dingen naar eigen inzicht te verklaren, omdat hij geen
God wil erkennen.

Deze verkeerde kijk op de natuur is er de schuld van dat juist het grootste boek, dat voor de
ogen van de mensheid open ligt, op een dwaalspoor brengt, waar eigenlijk iedereen uit zou
kunnen en moeten lezen, ten eerste wat Ik er allemaal aan doe om Mijn schepselen Mijn
Liefde te laten begrijpen en ten tweede hoe kort de weg naar Mij zou zijn als de mensen de
natuurwetten zouden volgen, die ook Mijn goddelijke wetten zijn, en niet de eeuwige,
geestelijke, onzichtbare wereld zouden verbeuren door de zichtbare materiéle wereld te
veronachtzamen.

In die tijd, toen ik deze gelijkenissen aan de mensen gaf zodat ze ze geestelijk konden
verteren en zich zo de betekenis ervan eigen konden maken, moest ik alle wetenschappelijke
vergelijkingen vermijden en alleen die gebruiken die in het praktische leven voorkwamen en
daarom gemakkelijk door hen begrepen konden worden.

De gelijkenis van het kleine mosterdzaadje getuigt ervan dat ik een vergelijking maakte met
een zaadje dat de mensen goed kennen en de plant die daaruit groeit, waarmee ik hen wilde
aangeven dat, net zoals zo'n grote plant geestelijk in dit kleine zaadje besloten ligt, ook het
hele hemelse of geestelijke koninkrijk in het menselijke hart verborgen ligt. Zoals vocht, lucht
en warmte nodig zijn in het zaadje, zo moet almachtige liefde worden toegevoegd in het
menselijk hart als een geestelijk ontwaken om dit zaadje van goddelijke afkomst te
ontwikkelen, waarvan de ontwikkeling dan zo ver kan gaan dat, zoals het evangelie zegt, zelfs
de vogels van de lucht komen en zich vestigen tussen zijn takken.

Dit wil geestelijk zoveel zeggen dat zelfs de engelen, deze lichte, gezegende bewoners van de
geestelijke sferen, deelnemen aan zo'n hemel en haar bloei, die uitgaat van een door God
geinspireerd hart en liefde, vrede en vreugde rondom verspreidt. Met deze gelijkenis van een
klein zaadje en zijn ontwikkeling wilde ik bewijzen hoe oneindig de kracht van het goddelijke
woord als zaadje is als het de kans krijgt om zich te ontwikkelen als het op goede grond valt.
De verdere gelijkenis, waarin het koninkrijk van de hemel wordt vergeleken met een
zuurdesem, stelt het geestelijke proces voor dat plaatsvindt in een menselijk hart zodra het de
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het goddelijke woord heeft opgenomen. Net zoals een stuk zuurdesem, met voldoende warmte
en vocht, al het meel waaraan het is toegevoegd doet gisten, zo brengt ook het goddelijke
woord, wanneer het met warmte van liefde in het hart wordt opgenomen en bevochtigd wordt
door goede daden, spoedig een proces van transformatie van de materi€le houdingen naar het
spirituele teweeg, dat de hele ziel en uiteindelijk ook het hele lichaam van de persoon
doordringt.

Verder wordt er een gelijkenis gekozen van een man die een verborgen schat vond in een
akker, maar deze weer verborg en nu alles verkocht wat hij bezat om eigenaar te worden van
deze akker en dus ook van de schat. Dit betekent zoveel als: Als je eenmaal hebt ingezien
welke vreugden en genoegens van onvoorstelbare gelukzaligheid voortkomen uit het
ontvangen van het goddelijke woord en het volgen ervan, laat je al het andere achter je en
volg je alleen nog maar deze drang om steeds meer goddelijk licht in je op te nemen, zodat je
het niet meer zonder deze geestelijke genoegens hoeft te stellen, net als de koopman die op
zoek was naar goede parels en alles opofferde omwille van één kostbare parel om deze in
bezit te krijgen.

Al deze gelijjkenissen zijn afbeeldingen van het koninkrijk van de hemel, waarvan de eerste de
wonderbaarlijke ontwikkeling laat zien als het eenmaal wortel heeft geschoten in het
menselijk hart, de tweede de strijd die het uitlokt tussen wereld en hemel of materie en geest,
en de derde de waarde van het verwerven van deze schat en de vrede en gelukzaligheid die
ermee verbonden zijn, waarmee niets aards kan vergelijken of concurreren.

Ik vergeleek het koninkrijk van de hemel ook met een net dat in zee wordt gegooid en allerlei
soorten vis opvangt. Pas als het net vol is, wordt het naar de kant getrokken en worden de
vissen die erin zitten gezeefd; de bruikbare vissen worden in bakken gedaan, terwijl de
onbruikbare vissen worden weggegooid.

Deze gelijkenis zegt dat het goddelijke woord aan allen wordt onderwezen, goeden en
slechten, sterken en zwakken, want het net omvat hen allen, en dat er pas aan het einde een
schifting zal plaatsvinden tussen hen die het woord geestelijk hebben opgenomen en ernaar
hebben gehandeld, en hen die het hebben genegeerd.

Dit zou Mijn toehoorders op dat moment, zoals altijd, moeten doen beseffen dat het niet
precies aan hun eigen oordeel is om Mijn Woord wel of niet aan te nemen, maar dat zich
vroeg of laat omstandigheden kunnen en moeten voordoen die hen ertoe brengen om hun vrije
wil een betere richting te geven.

Ik beschreef hen de gevolgen van het niet luisteren naar Mijn onderricht als het geworpen
worden in het vuur waar geween en tandengeknars zal zijn, wat wil zeggen dat degenen die
geen acht slaan op Mijn Woord op het moment dat ze de gelegenheid hebben om het te horen,
er later kwellende verwijten over in hun hart zullen voelen.

Ik vertelde hen dit om hen te laten begrijpen dat wat een God wil ook een doel heeft, dat niet
gedwarsboomd mag en kan worden door de koppigheid van individuen.

Het is duidelijk dat zulke en soortgelijke toespraken opschudding veroorzaakten onder de
mensen, vooral omdat hun priesters en geleerden de weg naar verlossing en wat zij
beschouwden als wettige handelingen heel gemakkelijk en comfortabel voor hen maakten als
ze grote materi€le offers konden brengen, terwijl ik hen dezelfde gelukzaligheid beloofde,
maar het bereiken ervan als niet zo gemakkelijk voorstelde en hen waarschuwde voor de
gevolgen van het overtreden van de wetten die eenmaal gegeven waren.

Velen waren ontsteld over Mijn taalgebruik, velen ergerden zich eraan en negeerden Mijn
woorden, vooral degenen die Mijn aardse levensomstandigheden kenden, wat Mij ertoe bracht
te zeggen dat een profeet altijd het minst geldig is in zijn thuisland, wat vandaag de dag nog
steeds in duizenden gevallen waar is.

De wereld is nog steeds dezelfde als ten tijde van Mijn aardse leven. Daar preekte Ik vaak
voor duizenden oren, en nu is doofheid en onwetendheid in geestelijke dingen in de mode
geraakt en iedereen die in Mijn geestelijk koninkrijk gelooft wordt beschouwd als een
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Ik word beschouwd als een ongeschoold of op zijn minst geestelijk beperkt persoon. Mensen
schamen zich niet langer voor hun geestelijke dootheid, maar tonen die openlijk en hechten er
nog steeds veel waarde aan dat ze tamelijk stokdoof zijn en dagen mij als het ware uit tot een
wedstrijd om het tegendeel van hun beweringen te bewijzen, als ik daartoe in staat zou zijn.
Welnu, Ik bestrijd deze zogenaamde 'sterke' geesten met Mijn oneindige geduld en
uiteindelijk zullen we zien of er een middel gevonden kan worden om ook hun doofheid te
genezen. Aan de overigen, die veel minder talrijk zijn, die Mijn hemelrijk zoeken, zal Ik een
klein mosterdzaadje van Mijn liefde zenden, opdat het wortel schiet en groeit in hun hart en
dan als een zuurdesem een strijd of gistingsproces veroorzaakt en dan zal blijken of ze in staat
zijn de verborgen schat in hun hart te herkennen en al het andere op te geven om alleen deze
schat te bezitten.

Op deze manier scheid Ik de nuttige vis van de nutteloze en zij die gehoor hebben gegeven
aan Mijn woord zullen gelukzaligheid bereiken, terwijl zij die dat niet hebben gedaan, of bij
wie het geen vruchten heeft afgeworpen of geen effect ten goede heeft gehad, pas na een
lange periode van rondtasten in het duister tot het besef zullen komen dat er goddelijke wetten
zijn die niet straffeloos getart mogen worden.

Om mensen in het algemeen tot deze zienswijze te brengen, zijn allang alle voorbereidingen
getroffen zodat het hen niet ontbreekt aan de mogelijkheid om zelfs het kleinste vonkje van
hun betere zelf actief te houden.

Sinds lange tijd zijn alle wereldgebeurtenissen, evenals de lotsbestemmingen van individuele
mensen, erop gericht om de grond voor te bereiden waar Mijn Woord nog niet of slechts in
beperkte mate zijn weg heeft gevonden, zodat het uiteindelijk kan worden ontvangen en zijn
almachtige ontwikkeling kan beginnen als een mosterdzaadje.

Jullie hebben zelf ervaren, hoe, wanneer en waarmee Ik de mensen weet op te wekken, dus
kennen jullie Mijn middelen. Weliswaar waren en zijn ze niet altijd de aangenaamste, maar
Ik, als de enige ware zielenarts, wist en weet het beste, welke prikkels nodig zijn, om zulke
zielen uit hun wereldse sluimering te wekken. Ik heb jullie opgewekt en de akker van jullie
hart omgeploegd en dan het mosterdzaadje van de liefde erin geplant door boodschappen uit
Mijn Woord en hoewel de ploeg vaak diepe voren moest openscheuren en jullie veel pijn
moest doen, hebben jullie toch geleerd te begrijpen, dat Ik jullie voldoende gecompenseerd
heb voor wat Ik van jullie genomen heb.

Zo werd in jullie het gistingsproces op gang gebracht en uiteindelijk erkenden jullie de
waarde van de verborgen schat in jezelf en gaven al het andere op voor de kostbare parel en
jullie vermeerderden ook de nuttige vissen in Mijn net door sommigen door jullie voorbeeld
te redden van de geestelijke ondergang en hun weg naar Mij aanzienlijk te verkorten en te
vergemakkelijken.

Ga daarom door met het cultiveren van het mosterdzaadje van de liefde in je hart, want het
koninkrijk van de hemel is in je en niet buiten je, zoals Ik eens tegen Mijn toehoorders zei, en
je kunt het overal vinden als je het met je meebrengt. Alles wordt door je innerlijk
vergeestelijkt, als het binnenste van je hart alleen maar geest is.

Stop niet met vooruitgaan, want met de vooruitgang in de liefde groeien de geestelijke
genoegens en met de vooruitgang in het onderricht groeit jullie kennis, zodat jullie je kunnen
rijpen voor de grote, eeuwige, geestelijke wereld, waar het aardse denken en handelen als
basis dient en waar jullie dan de ponden, die jullie voor dit aardse leven zijn toevertrouwd,
met overvloedige belangstelling aan Mij kunnen teruggeven.

Bereid jullie voor en wees niet bang. Hij die op Mij vertrouwt en bij Mij blijft, zal niet
wanhopen, zelfs niet in het aangezicht van alle verschrikkingen die deze aarde kunnen
overkomen, want hij weet dat het de meest liefdevolle Vader is die de zuurdesem in de harten
van de mensen heeft geplaatst voor hun welzijn, zodat het grote gistingsproces dat leidt tot het
rijpen en rijpen van de ziel kan beginnen.
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Hij weet dat het de meest liefdevolle Vader is die Zijn grote net heeft uitgeworpen en zowel
de goeden als de slechten heeft gevangen om ze te ziften, maar hij weet ook dat de goeden
alleen maar kunnen hopen op goede, zelfs betere dingen.

Als je in het bezit bent van de parel van liefde en vertrouwen, bewaar deze schat dan tot je
transformatie, waar Ik dan in een andere wereld en onder andere omstandigheden je op deze
aarde verworven schat zal ruilen met een nog grotere en kostbaardere schat, die je zal dienen
als een nieuw mosterdzaadje voor het geestelijke koninkrijk voor verdere vervolmaking, en de
engelen zullen dan samen met jou vol liefde en vertrouwen een loflied aan Mij brengen.
Amen.

53.
Op de zevenentwintigste zondag na Pinksteren

De gruwel der verwoesting
Mattets 24

Op 4 mei 1872

Dit woord is het laatste evangelie dat ik jullie wil uitleggen en gaat over de laatste tijden van
het Jodendom en de laatste tijden van de mensheid, en uiteindelijk zelfs over de laatste
gebeurtenissen aan het einde van de zichtbare wereld, waar het dan een nieuwe cyclus zal
beginnen, overgaand in andere vormen en in hogere stadia.

Ten eerste voorspelde Ik de vernietiging van Jeruzalem en zijn tempel aan Mijn discipelen als
de eerste daad van de ondergang van het Joodse volk. Als zodanig hadden ze hun rol
uitgespeeld en waren ze niet langer waardig om een koninkrijk op aarde te vormen in
vereniging met elkaar nadat ze hadden geprobeerd Mijn eecuwige geestelijke koninkrijk te
vernietigen.

Zoals zij vanaf het begin, door hun godsdienst en hun profeten, uitverkoren waren om het
volk te zijn in wier midden Ik Mijn Wederkomst op deze aarde van jullie tot stand wilde
brengen, zo bleken zij later net zo onbekwaam om deze leer van Mij te aanvaarden en te
verspreiden. Alleen Mijn discipelen en een paar uitverkorenen van dit volk kregen het licht
van de waarheid omdat ze ernaar verlangden, de rest wees het af en gaf de voorkeur aan
duisternis boven licht, de dode letter boven de levende geest, eigenschappen die zij, hoewel
verspreid onder alle volkeren, nog niet hebben afgelegd.

De geschiedenis leert je dat veel van wat Ik heb voorspeld al is uitgekomen, en een deel ervan
zelfs al kort na Mijn komst, en zo eindigde ook de geschiedenis van het Joodse volk, een volk
dat Ik uit velen had uitgekozen om de dragers en dragers van Mijn eeuwige waarheid te zijn,
met de tempel in Jeruzalem, die geestelijk allang was verwoest.

Ik vertelde Mijn discipelen ook van tevoren hoe vervolgens Mijn leer en de daaruit
voortkomende religie zou worden bestreden door het Jodendom en het heidendom, dat
geleidelijk aan steeds sterker zou worden en steeds verder zou oprukken, en hoe het ook
zijn aanbidders steeds meer zou bevorderen, terwijl het Jodendom met zijn religieuze cultus
tot in jullie tijd heeft stilgestaan, en zij die zich daaraan vastklampen wachten vandaag nog
steeds op hun Messias, een Messias zoals hun voorouders zich hem bijna tweeduizend jaar
geleden voorstelden, hoewel ik toen al de onjuistheid van hun ideeén bewees, maar in hun
koppigheid de grootste tegenstander vond.
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Alles in Mijn schepping vordert, verandert en vindt zijn voortdurende volmaaktheid in deze
verandering, alleen de Joden wilden geen verandering, geen vernieuwing; en daarom moeten
zij hun huidige lot aan zichzelf toeschrijven, waar zij slechts de laagste op aarde zijn, alleen
eer bewijzend aan Mammon, veracht door alle andere volkeren. Zo straffen zij, die naar het
materi€le streven en niet naar het geestelijke, zichzelf, want Mijn materi€le schepping, hoewel
schijnbaar materie, is in feite slechts geest in een materi€le verpakking.

Wat de Joden meemaakten ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem zal zich ook nu
herhalen, want oorlogen en de gruwelen der verwoesting zullen zich opnieuw voordoen, zij
het in een andere vorm, en zoals toen slechts weinigen die in Mij geloofden een beter lot
hadden, of als het al zwaar was, het gemakkelijker konden dragen in geloof en vertrouwen in
Mij, zo zal het ook zijn in de tijd van Mijn naderende wederkomst, want trouw en geloof
zullen dan zeer zeldzaam zijn geworden op aarde en de liefde zal koud zijn geworden, omdat
de meerderheid van de mensheid dan alleen nog eer zal bewijzen aan de wereld en haar
genoegens. De natuurverschijnselen, tegenslagen en ziekten die deze tijd voorafgaan en
begeleiden, zijn de laatste pogingen om te redden wat er nog te redden valt, zodat niet
iedereen stikt in de modder van het egoisme; want alleen door tegenslagen en harde slagen
van het lot wordt het trotse mensenhart zacht en mild.

Waarheid en werkelijkheid moeten zich naakt tonen, zodat zelfbedrog geen kans krijgt, dan
heeft het een helende werking; en wanneer de materi€le wereld zich toont in haar eigenlijke
gewaad van vergankelijkheid en bedrog, wanneer ze de persoon die haar wil strelen met
minachting terugduwt en hem minachtend de rug toekeert, dan pas begint het spirituele zijn
invloed uit te oefenen, dan pas ontwaken betere gedachten en zuiverder gevoelens.

Zo moet ik, als een liethebbende Vader, de mensen leiden zodat ze de werkelijke waarde van
de dingen erkennen en de Ene zoeken en vinden die hen alleen constante vrede en rust van de
ziel kan geven.

Het is gemakkelijk te begrijpen dat de mensen, meer en meer in het nauw gedreven door zulke
gebeurtenissen, hen met alle mogelijke middelen zullen tegenwerken en degenen die hen op
hun dwaling wijzen en hen tot Mij willen leiden, met spot, minachting en vervolging zullen
belonen, evenals dat valse profeten zullen proberen de mensen tot hun mening te brengen en
dat er uiteindelijk bij de meesten van hen een complete begripsverwarring zal ontstaan; Want
zoals voor de zondvloed, zullen al Mijn vermaningen bij velen vruchteloos blijven en slechts
enkelen zullen zich bekeren totdat de gebeurtenissen hen daartoe zullen dwingen, wanneer de
meerderheid, geestelijk gered, Mij dan zal danken dat Ik hen van de algemene ondergang heb
gered, zij het met zulke middelen.

Ik zei toen tegen Mijn leerlingen: "Wanneer de vijgenboom weelderig is geworden en
bladeren heeft laten groeien, zullen jullie zien dat de zomer in aantocht is; en zo zullen ook
jullie aan de gebeurtenissen die zich voordoen, herkennen dat de tijd van zuivering en
reiniging van het geestelijke zielenrijk is aangebroken.

En als dit alles de mensen overkomt, wie treft dan blaam? Ben ik een wraakzuchtige God die
het bloed en de ellende van zovele duizenden wil, of zijn zij het niet veeleer zelf die de grote
wetten van de materiéle en spirituele wereld omver zouden willen werpen en alles naar hun
hand zouden willen zetten, als dat maar mogelijk was?

Kijk, ik laat dit hier allemaal opschrijven zodat het bekend wordt in de wereld en als een
getuigenis kan dienen.

Jullie hebben hier in 53 preken vermaningen en voorspellingen in overvloed en Ik laat jullie
duidelijk zien wat, hoe en wanneer alles moet gebeuren; moge ze veel van Mijn dwalende
kinderen op het rechte pad brengen! - Want alles zal geschieden, net zo zeker als de
ondergang van het Joodse volk geschiedde, die Ik toen al voorspeld had. Daarom zal dit Mijn
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Evangelie gepredikt worden aan de hele wereld, d.w.z. toegankelijk gemaakt worden, zodat
mensen het kunnen aanvaarden of verwerpen, net zoals ze Mijzelf gedeeltelijk aanvaard en
gedeeltelijk verworpen hebben.

De gruwelen der verwoesting moeten meer geestelijk dan materieel worden opgevat, want wat
het Evangelie zegt: Wie op het dak is, laat hem niet naar beneden komen, wil zoveel zeggen
als dit: Laat je verlangen naar de wereldse dingen beneden je los en houd je vast aan de
onvergankelijke geestelijke dingen waartoe je al bent opgestegen, waarin je het anker vindt
dat je levensschip kan houden in de stormen van materiéle tegenslagen en geestelijke nood,
zonder dit anker zul je geen veiligheid en geen vrede vinden op de woelige zee van het leven.
Kom daarom om Mij heen staan en houd vast aan Mij en Mijn leer, want hemel en aarde
zullen eens vergaan, maar Mijn woorden zullen niet vergaan. - Ja, hemel en aarde zullen
vergaan, ze zullen oplossen en uit hun bestanddelen zullen andere vormen ontstaan en uit die
andere werelden; en zoals het Joodse volk met zijn religie en zijn tradities als basis moest
dienen voor Mijn leer, zo zal de schepping die nu bestaat de basis worden voor een nieuwe,
volmaaktere.

Ik heb een vonk van Mijn geest geplaatst in elk, zelfs het kleinste deeltje van Mijn schepping,
om het in staat te stellen zich te ontwikkelen tot iets groters, iets hogers; dit drijft de materie
naar steeds hogere perfectie en vergeestelijking en zo zal ook het huidige menselijke ras, na
zijn zuivering, plaats moeten maken voor iets beters.

En wanneer de hele schepping het punt van vergeestelijking zal hebben bereikt, waar zelfs de
fijnste materie nog grof moet lijken, dan zou deze materi€le schepping, nu begiftigd met
zoveel wonderen en schoonheden, nog steeds een te grove drager zijn voor het zuiver-
geestelijke, en de hele schepping moet dan ook gevestigd worden als een woonplaats voor het
meer volmaakte, wat natuurlijk een ontbinding van het oude vereist.

In die tijd, zoals 1k eens heb gezegd, zal de Mensenzoon in alle heerlijkheid verschijnen,
aangezien de geschapen wezens ook in een staat van geestelijke zuivering zullen zijn om deze
pracht en deze heerlijkheid te kunnen dragen; dan zullen Mijn engelen de uitverkorenen
verzamelen van het ene uiteinde van de hemel tot het andere, dat wil zeggen uit alle gebieden
van de hemel.

Ja, het zal nog vele malen gebeuren, altijd op een hoger niveau en verbonden met een grotere
gelukzaligheid, want Ik kan Mijzelf alleen maar tonen aan Mijn geesten op zo'n manier dat ze
Mij kunnen bevatten. Maar omdat Ik oneindig ben, zijn de waarnemingen van Mij ook
oneindig en Mijn koninkrijk zou niet oneindig zijn als een voortdurende toename van
spirituele potentie niet mogelijk zou zijn.

Dit alles heb Ik in beelden aan Mijn discipelen voorspeld; en Mijn woorden, in die tijd
gesproken, zullen altijd waar blijven en kunnen daarom nooit voorbijgaan; want geloof niet
dat Ik alleen voor jullie naar deze aarde ben gekomen, dat Ik vlees heb aangenomen en zoveel
heb doorstaan omwille van de kleine aarde en haar bewoners alleen, nee - Mijn daden zijn een
God waardig en daarom voorbestemd voor de eeuwigheid, en zo krijgt ook de Bijbel dezelfde
waarde omdat Mijn woorden er gedeeltelijk in staan.

Daarom zijn deze preken niet alleen voor jou bedoeld, maar voor de hele mensheid; en ook al
weten miljoenen mensen en miljoenen werelden er tot nu toe niets van, de tijd zal komen dat
deze woorden van God ook hen zullen bereiken en door hen begrepen zullen worden
overeenkomstig hun geestelijke volmaaktheid, totdat uiteindelijk het letterlijke begrip volledig
zal verdwijnen onder de volledig geestelijk herborenen en de zuiver geestelijke betekenis
duidelijk en helder onderwezen zal worden in de hele schepping als de stem van een
liefhebbende Vader, die tot allen roept: Heb lief, o heb elkander lief! Want uit liefde schiep Ik
de wereld, uit liefde verrichtte Ik de grootste daad van nederigheid op aarde, uit liefde
zuiverde Ik de mensheid door beproevingen en lijden, zodat juist Mijn
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Woorden die zijn vastgelegd in de Evangelién zullen eeuwig waar blijven en Mijn kinderen
werkelijk maken tot wat velen alleen in naam zijn geweest.

Dus na de gruwel der verwoesting, zoals na storm en onweer, zal de zon der genade voor allen
weer schijnen in al haar pracht, wanneer de geestelijke lucht gereinigd zal zijn van alle
ziekteverwekkende stoffen, waar dan, net als de verfriste aarde, alles zich zal voorbereiden op
nieuw leven. Amen.
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Epiloog

Op 7 mei 1872

Dus nu zijn deze 53 preken compleet en hebben jullie een schat voor je, die je, ook al
waardeer je het even hoog, nog steeds niet volledig kunt bevatten; want er is oneindigheid in
Mijn woorden en ook jullie zijn oneindig verschillend volgens jullie persoonlijke
eigenaardigheid, waardoor het begrip en de interpretatie van jullie ook verschillend is, zodat
het, hoewel vaak goed en geestelijk, toch een hoger mogelijk maakt.

Het woord is als een zaadje dat voortdurend groeit en iets nieuws voortbrengt, waarbij het ene
wonder zich ontwikkelt tot het andere. Dus dit boek is ook voorbestemd om je wonder na
wonder te laten zien naarmate je verder komt in kennis.

Als jullie de desbetreffende preek op zondag tot je nemen, deze aandachtig lezen en in je hart
overdenken, zullen jullie er veel profijt van hebben en na het materiéle werk van de
werkdagen de zondag als rustdag vieren, zoals het Mij en jullie waardig is, vooral als jullie de
goede voornemens die jullie maken ook in je verdere werk toepassen en zo je leven inrichten,
d.w.z. jezelf steeds meer vergeestelijken.

Op deze manier zullen vrede en tevredenheid in je hart stromen, en in sommige gevallen zul
je ervaren hoe juist deze of gene preek uit Mijn mond, zo passend bij de omstandigheden, het
geestelijk evenwicht in je heeft hersteld dat je misschien op geen enkele andere manier zou
hebben bereikt.

De mens heeft troost nodig. De wereld met haar gebeurtenissen, de verwikkelingen in het
sociale en gezinsleven beroven hem vaak in een oogwenk van lang gekoesterde hoop en laten
hem teleurgesteld achter. Waar kan de mens, achtervolgd door allerlei soorten lijden en
ontberingen, dan betere troost vinden dan in de woorden die uit Mijn mond komen?

Kijk, Mijn kinderen, elke dag heeft zijn zorgen, elke week brengt jullie, tenminste van
buitenaf, meestal meer bittere dan aangename dingen; waar zou de kleine bloem van
vertrouwen en liefde voor Mij, half gebroken door invloeden van buitenaf, een betere steun en
een meer versterkende stof voor het leven moeten vinden dan in Mijn Woord door deze
vertroostingen van jullie liethebbende Vader, Die ze al bijna tweeduizend jaar geleden voor
jullie bestemd heeft?

Ze staan nu voor jullie in de Bijbel, maar kortzichtig als jullie zijn, herkennen jullie niet wat
er uit hun woorden oplicht. Daarom heb Ik mijzelf veroorloofd om jullie te helpen deze sluier
op te lichten en tot jullie te roepen: Arme kinderen, waarom kijken jullie vaak zo somber in de
verte, in de oneindige blauwe ether, terwijl de hemel met zijn pracht en licht zo dicht bij jullie
is?

Neem deze preken ter hand, lees van tevoren het hoofdstuk van het Evangelie dat daar in de
Bijbel wordt aangehaald, verdiep je in de betekenis van de aangehaalde tekst en je zult
spoedig beseffen welke helderheid en warmte deze woorden van vaderlijke liefde naar je
uitstralen. Ook al voel je je vaak getroffen en soms beangstigd door je eigen innerlijk als je
beseft hoe ver je nog verwijderd bent van wat je lange tijd dacht dat je was, troost je dan met
het feit dat elke fout pas kan worden rechtgezet als hij is erkend.

Als de preek een fout in je aan het licht heeft gebracht, dank Mij dan dat Ik je heb laten zien
waar je tekortschiet en probeer deze fout, die je in het verleden vaak niet eens als fout
beschouwde, daarna zo zorgvuldig mogelijk te vermijden.

Deze woorden die hier zijn neergelegd zullen je altijd vrede en troost geven, en zelfs als dat
niet altijd meteen gebeurt, zullen ze je vaak de aanzet geven en als leidraad dienen voor hoe je
beide kunt bereiken.
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Deze preken moeten dus als stappen zijn, die jullie stap voor stap dichter en dichter bij Mij en
Mijn Woord brengen en jullie tot Mij opheffen, jullie inzicht verruimen, jullie leren jezelf te
herkennen en jullie alles laten zien, wat in Mijn twee liefdesgeboden ligt.

En nu jij, Mijn lieve schrijver, die volhard hebt om dit werk te voltooien, en niet altijd onder
de meest gunstige omstandigheden, want sommige uiterlijke en innerlijke stormen hebben je
soms uit het spoor gebracht, troost je! Ook al heb Ik jullie bittere dingen gezonden, het was
juist omdat de beste genezing door bittere dingen tot stand komt.

Jij zult genezen worden en door wat ik door jouw pen heb laten schrijven, zullen anderen ook
dichter bij genezing en realisatie van zichzelf komen. Je hebt misschien geschreven onder
bittere omstandigheden, maar zegeningen zullen tot je komen omdat je hoge en goddelijke
dingen toegankelijk hebt gemaakt voor anderen, wat hen ook zegeningen zal brengen, evenals
kalmte en vrede in moeilijke momenten.

Zo hebben jullie je taak volbracht. - De levende en toekomstige generaties zullen in dit boek
de sleutel vinden tot een beter begrip van hun missie en bestemming, waarvoor Ik iedereen
Mijn Vaderlijjke zegen zal geven. Amen.
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Over Gottfried Mayerhofer en zijn werk

Gottfried Mayerhofer werd in november 1807 geboren als zoon van
een Beierse officier. Na zijn studie, met name wiskunde, waarover
hij ook lezingen gaf, begon hij ook aan een militaire carriere.

Toen de Beierse prins Otto koning van Griekenland werd, meldde
hij zich vrijwillig om in zijn persoonlijke suite te dienen en zo
kwam hij in 1833 naar Griekenland, waar hij trouwde met Aspasia
von Isay, de dochter van een belangrijke koopman in Athene.

Nadat zijn schoonvader zijn bedrijf rond 1837 naar Triést had
verplaatst, besloot Mayerhofer, op aandringen van zijn zeer

zijn vrouw, die gehecht was aan haar vader, om ook ontslag te nemen en naar Triést te
verhuizen. Vanaf dat moment wijdde hij zich aan muziek en landschapschilderkunst en
maakte hij kennis met de geschriften van Jakob Lorber.

In maart 1870 - zeven jaar na het vertrek van Jakob Lorber - hoorde Gottfried Mayerhofer zelf
de 'stem van de Heer' in zichzelf en ontving het woord van de Heer in de voortzetting van de
Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber tot zijn vertrek op Goede Vrijdag 1877.

Werken

% Preken van de Heer

De Heer zelf leidt ons door het kerkelijk jaar met een preek voor elke zondag van het jaar.
Daarbij krijgen we een diepgaande uitleg van teksten uit het Nieuwe Testament en komen
zo tot een innerlijke, geestelijke betekenis van het goddelijke woord. Dit is wat de Heer
zegt: "Dus neem de betreffende preek op zondag, lees hem en tenminste jij, onder vele
duizenden mensen, viert de zondag of rustdag na materiéle arbeid op een manier die Mij
en jou waardig is! Op deze manier zullen vrede en tevredenheid in je hart stromen en in
sommige gevallen zul je ervaren hoe juist de ene of de andere preek uit Mijn mond zo
passend is bij de omstandigheden en geschikt om het geestelijk evenwicht in je te
herstellen, wat je waarschijnlijk op geen enkele andere manier zult bereiken." [Fragment
uit de epiloog van de preken].

% Geheimen van het leven
In dit werk onthult de Heer ons de geestelijke dimensies van alle levende dingen in steeds
nieuwe aspecten en diepgaande verklaringen. Hij levert ons het bewijs hoe "helemaal

niets" de materie is waarin de mens zich heeft begraven in veronachtzaming van de
goddelijke orde van zijn, ja in geestelijke zin zichzelf vandaag al heeft begraven.
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% Geheimen van de schepping

Deze verzameling teksten, met zowel natuurlijke als spirituele wetenschappelijke inhoud,
was al zeer actueel toen het werd geschreven en heeft zijn relevantie tot op de dag van
vandaag niet verloren. Integendeel, wat hier door innerlijk dictaat werd meegedeeld, opent
op verbazingwekkende wijze verborgen geheimen van de schepping, de spirituele
dimensies van alle levende dingen, zoals alleen mogelijk is voor Hem die alle dingen heeft
geschapen. Ook hier leren we God kennen als de nabije Vader en als de God van de liefde;
alles werd geschapen uit liefde en het is de liefde van God die het hele universum naar
perfectie leidt.

Opmerking:
Naast zijn hoofdwerken kon Gottfried Mayerhofer ook talrijke kleinere proclamaties

ontvangen, die in de loop der decennia in veel verschillende boekjes werden gepubliceerd
onder de naam Neu-Theosophische Schriften. De meeste hiervan zijn afgedrukt in de twee
delen van de contemplatieboeken 4. Festgarten en B. Lebensgarten. Lebensgarten.

skoskoskoskok

Alle geschriften van Gottfried Mayerhofer zijn
verkrijgbaar bij Lorber-Verlag Bietigheim.
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